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Proef-lezers en -lezeressen van deel 1 en 2 schreven:



1- Hoi …, ik heb het eerste hoofdstuk gelezen van Memoires van Herman 
Brusselmans en ik moet zeggen dat jullie gelijkwaardige partners zijn. Hij 
heeft uiteraard al meer boeken op de markt gebracht, maar jij doet beslist 
niet onder voor hem (de kundige Belg). Qua taalgebruik lig je iets 
geciviliseerder. Jij bent zelfs in staat een situatie veel omvangrijker te 
omschrijven met goede, soms spitse gevoelige opmerkingen. 



2- Indrukwekkend; zoveel emoties, al die romantiek, dit zegt alles over je 
heerlijk zachte persoonlijkheid. 

Soms moest ik echt hartelijk lachen, zo geestig en vlot geschreven is dit. 

Het blijft spannend en nodigt uit om door te lezen. 

Vijftig tinten grijs is er een kasteelromannetje bij ...

In welke ontwikkelingsfase ben je blijven steken? 

Ik als moeder lees een heel belangrijke boodschap: moederliefde is 
onontbeerlijk voor een kind.

Dankje voor deze bijzondere mogelijkheid tot zelfreflectie.
3- Voor zoveel extremiteiten, daar heeft een normaal mens meer dan 40 
levens voor nodig. Vreselijk, die laatste hoofdstukken. Ben je echt serieus?
4- Je té vele dates en foute vrouwen peuterden veel leed los waaraan je niet 
meer emotioneel wist te ontsnappen.
5- Heb je werkelijk nooit échte moederliefde gekend in je jeugd?
6- Welke vrouw kan jouw charme weerstaan? Of, uh, kan jij ’n vrouw 
weerstaan?
7- Vrouwen, jaja, wat ben je een liefhebber. Je beleeft alles anders, sterker, 
intenser. En zet de lezer aan het denken: oh ja, het kan anders. Dank voor 
de onderliggende boodschap voor elke moeder!
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Zeer korte samenvatting:

Een familiekroniek waar geen splinter aan verzonnen is. 

Een ontdekkingsreis.

Een therapeutisch werk.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
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Voor mijn ‘opvoedster’ (moeder?)

die mij duidelijk maakte:
‘…jij bent van de melkboer

en een stomme boer 

die nergens verstand van heeft…’
Voor mijn nimmertzatte, stelende, graai-broers:

‘Deze -batteraaf- laat jullie een poepie ruiken 
en spuugt in ’t eigen nest’ (Hans & Bert).
Dit boek schrijven en lezen en herlezen is meer 
therapie voor mij dan voor de lezer dezes.
Mijn drijfveer om deze honderden pagina’s vol te knutselen met 

‘wetenswaardigheden’:
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“Schreiben ist wie küssen, nur ohne Lippen. 

Schreiben ist küssen mit meinem Kopf.”
 
Zoals bij elke biografie moet ook ik me eerst afvragen wat de 
meest aangename leesbare vorm is om een biografie te 
presenteren. 

Chronologisch of toch liever in een ongeordende chaotische 
volgorde, relaterend aan het type sterrenbeeld dat ik 
vertegenwoordig?
Gemini (tweelingen):



Past zich gemakkelijk aan en is veranderlijk.

Openhartig en gevat.

Intellectueel en welsprekend.

Jeugdig en levendig.

Neigend naar metroseksualiteit en biseksualiteit.

Seks? Ja, onuitputtelijk en verrassend. Wees vóór-berijd!
Maar aan de andere kant…

Nerveus en gespannen.

Oppervlakkig en inconsistent.

Sluw, té nieuwsgierig en té ongeduldig.
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Duik in het diepe
 
 De tweede telg reeds op rij, bij een kinderaantal van vijf.  
Een zesde was ooit in de maak maar verkoos een wegglijdend 
ritje door de riolering van Noordwijk in het welbekende 
BN’er hotel: Hotels van Oranje.
 
De avond was warm, eerder zwoel, de zomer in aantocht en 
voor velen wellicht een periode die een aangenaam vakantie-
gevoel geeft. Begin mei en ik zit op mijn kamer achter mijn 
eigen werktafeltje, zelf in elkaar gefrutseld uit meubeldelen 
die je in mijn jeugd kocht bij Otto of Neckermann, want 
IKEA was in die jaren nog geen doe-het-zelf-begrip.  
  Een bureaublad, veel te laag voor de huidige ARBO-begrip-
pen, met aan de bovenkant een soort rolluikje van aan elkaar 
geniete kleine houten reepjes. En schuiven deed het aller-
minst, want zelfs kaarsvet maakte dat niet mogelijk. Eronder 
was een bakje om pennen en andere schoolspulletjes in op te 
bergen. 
  Het einde van mijn schooljaar was aangebroken, einde van 
studeren en wetenswaardigheden in de hersenen persen die 
niet relevant blijken voor een beter leven na de schooljaren. 
Heerlijk ontspannen op de tweede verdieping van ons statige 
herenhuis, eens deels de vroegere winkel Eldorado, eigendom 
van mijn peetoom die te vroeg stierf, en mij alleen achterliet 
in een familie die mij al vanaf de basisschool niet vriendelijk 
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gezind was. Mijn ouders kozen jaren geleden voor een eigen 
bedrijf om van de perikelen van het ondergeschikt zijn aan 
familieleden af te komen, omdat ze zo nodig de baas moesten 
spelen in het bedrijf dat ze slinks hadden veroverd van hun 
eigen ouders. Uiteraard is het hard werken als je een eigen 
bedrijf wil opzetten; zeker als het dan ook nog een patisserie 
is die daarbij noodzakelijkerwijs een lunchroom behelsde. 
Dan is het duidelijk dat in de jaren toen ik nog maar net de 
middelbare school bezocht er maar één troef in de ogen van 
mijn ouders fonkelde: ‘werken’. Nu ik op een keerpunt van 
mijn leven stond; een ware mijlpaal, moest ik een keuze 
maken en mijn idee na het behalen van het MULO-B diplo-
ma, zeg maar de B-richting van tegenwoordig. Ik koos voor 
een verdere studie en zat nu te dubben wat ik wel of niet zou 
kiezen.
  Door de diverse informaties bladerend lette ik niet op andere 
geluiden en plots stond daar mijn vader, achter mij, in de 
kamer. Dreigend kijkend als zo vaak wanneer ik iets deed wat 
hem niet aanstond.
‘Wat ben je aan het doen?’
‘Ik kijk door wat schoolfolders om te achterhalen wat ik nu 
wil gaan doen; liefst een studie in de fotografie, maar dat 
zal wel wat extra geld kosten.’ 
Hij gaf een brul die mij van mijn stoel rukte: 
‘Hier is het alleen maar werken of ophoepelen,’

schreeuwde hij.
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‘En toch kies ik ervoor om verder te leren, want werken kan 
ik nog altijd,’ was mijn bibberend antwoord.
 ‘Eruit jij, hier wordt alleen gewerkt zeg ik je, maak dat je  
  wegkomt.’
Zo dat is klare taal, en stoer als ik was liet ik me niet kennen 
en liep de trap af, in de richting van de woonkamer, en riep 
hem na:
‘Dan vertrek ik nu en zie je mij nooit meer terug.’
Een antwoord kwam er niet, wel hoorde ik hem de trap af-
stormen, door de gang rennen zoals hij altijd deed, en dan de 
volgende trap omlaag en ook hoorde ik nog hoe hij die zware 
tussendeur, richting de keuken en kantoor dichtsmeet met een 
enorme dreun.
  Snel haastte ik mij terug naar mijn kamer, zocht een klein 
rieten koffertje op zolder en deed er wat kleding en een tan-
denborstel in. Trap weer af, sluipend door de gang en de 
volgende trappen af totdat ik in de kelder stond om vervol-
gens via de achterdeur, bij de bakkerij, naar buiten te glippen. 
  Oeps, ik vergat dat ik wel een centje kon gebruiken onder-
weg, dus ging ik voorzichtig weer terug en zette de koffer 
achter de kelderdeur. Luisterend aan de tussendeur kon ik 
horen dat mijn vader liep te schreeuwen in de bakkerij tegen 
mijn  moeder: 
‘Die komt er niet meer in. Ik heb ook alleen maar hard 
gewerkt in m’n leven en met studeren is niks te bereiken!’ 

 
 
13


Ik dacht wel dat de kust veilig was en dat mijn ouders nog 
wel even bleven schreeuwen tegen elkaar. Zodoende kon ik 
ongestoord naar het kantoortje gaan waar de brandkast stond 
waarvan de deur meestal niet afgesloten was. Gelukkig ja, de 
deur stond nog open; ik snuffelde er wat in en vond op het 
onderste plankje de diverse spaarbankboekjes. Snel griste ik 
het mijne eruit. Ik zag dat er een bedrag van 800 gulden op 
stond. In die tijd, ik was toen net 16 jaar, een bedrag waarvan 
je wel een redelijke tijd goed kon leven. Met spoed haastte ik 
me naar het postkantoor met de bedoeling meteen het gehele 
bedrag van de rekening te nemen. De vrouw aan het loket 
vroeg nog: 
‘Wat ga je met dat geld doen?’
‘Nou, we gaan met vakantie en ik betaal een groot deel 
zelf,’ liet ik weten. 
In die jaren hadden we nog zo’n boekje met stempels en waar 
de verrichtingen netjes met Parker-pen in werden geschreven. 
Het duurde dus wel even voordat ze was uitgekrabbeld en 
vervolgens ging ze ook nog het kantoor binnen. Ik kreeg de 
schrik. Zou ze mijn ouders gaan bellen of het wel in orde 
was? Kerkrade was toen nog een dorpje, iedereen kende el-
kaar en mijn familie was bij niemand onbekend.
Trage minuten slopen voorbij en ik stond op het punt om weg 
te rennen want stel je voor dat mijn ouders zo meteen bij de 
uitgang zouden staan. Dan was het instappen en op naar huis 
waar de bekende rubberen pantoffels en harde zwartepiet- 
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roeden hun zoveelste billenkoekje zouden kunnen geven. 
Eigenlijk moest ik lachen om die gedachte. Mijn jonge jaren 
hadden zoveel slaag gekend dat ik op den duur al begon te 
lachen als mijn vader mij weer eens over de knie legde en 
mijn blote billen bewerkte. Pijn voelde ik al lang niet meer, 
het begon zelfs op een soort genot te lijken en tegenwoordig, 
als ik aan die tijd denk, krijg ik een lichte heimwee naar die 
tijd. Ben ik er waarschijnlijk aan toe om een trauma uit mijn 
jeugd te verwerken door een herbeleving?  Pijn is fijn?
 
Een ex-vriendin was ooit getrouwd met een ploert die haar 
regelmatig alle hoeken van de kamer liet zien, zijn peukjes op 
haar hand en gezicht uitdrukte en haar dan, na veel klappen, 
in de kreukels achterliet en vervolgens ontspannen naar bed 
ging. In onze relatie gaf ze steeds vaker aan dat ze hunkerde 
naar die behandelingen, maar dan wel met een gevoel dat 
haar veiligheid gaf en waarvan ze de grenzen zelf kon 
aangeven. De sm-spelletjes en bondage-zondagen, de bdsm-
shows die we nadien gaven in clubs en op beurzen waren een 
ware opluchting voor haar tot het moment dat ze zichzelf 
genezen verklaarde en mij de rug toekeerde.
 
De vrouw kwam terug uit de aangrenzende kamer, liet het 
boekje zien en wees mij op het feit dat het boekje nu geen 
waarde meer had gezien de stempels die het kantoorhoofd 
erop geknald had. Maar als aandenken mocht ik het mee-
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nemen, en ja, dat heb ik gedaan en bewaar en koester het als 
een herinnering aan één van de meest verstandige stappen in 
mijn onrustige leven.
 
Een dikke bobbel in mijn broek rijker haastte ik mij naar huis, 
sloop achterom binnen en hoorde mijn ouders nog steeds 
tegen elkaar tieren. De koffer stond nog op z’n plek. Ik greep 
er naar en spoedde mij richting treinstation. Nu niets dan snel 
wegwezen hier voordat die ouwe zich zou bedenken. 

Wat klinkt het hard dat ik hem die ouwe noem, maar ook 
nadien werd ik nog enkele malen teruggehaald en weer eruit 
gesmeten, geslagen en te vaak uitgescholden voor etter, stom-
merik en meer denigrerende uitspraken. 
  Op zijn sterfbed stond ik als enige van de kroost naast het  
bed en dacht maar één ding toen hij nog even zijn ogen 
opendeed en fluisterde: ‘Hans...’ 
Mijn gedachten klonken te zacht: 
‘Ga nu maar gauw kapot ouwe…’ 

en toen blies hij gelukkig zijn laatste adem uit.
Een beetje onwennig en met mijn gedachten ongeordend, 
boos, angstig, verlaten, eenzaam en spanning voor wat nu zou 
gaan komen, nu ik geheel op eigen benen mijn leven moest 
gaan vervolgen. Maar gelukkig kon ik mijn dromen nu gaan 
waarmaken en de studierichtingen kiezen die ik zelf heel dui-
delijk voor ogen had: fotografie en psychologie.
 

 
 
16


In Eindhoven stapte ik uit, ten eerste omdat ik niet echt wist 
waar ik naar toe wilde en ten tweede omdat ik dacht in Eind-
hoven wel een school voor fotografie te vinden.
Jeugdigen zullen nu wel zeggen: 
‘Had je je dan niet eerst eens kunnen informeren of op 
internet kijken!’ 
Nee dat was er in die jaren nog niet, we waren al blij als we 
eens ergens een telefooncel konden vinden waarbij we niet 
achteraan in een lange wachtrij moesten aansluiten. 
  Moet je je voorstellen: een rieten koffertje in de hand, zo’n 
ding met aan de hoeken leren stukken ter bescherming en een 
leren handvat met mooie metalen haakjes die het geheel zo 
statig nostalgisch completeren. Tegenwoordig zou ik het zo 
voor een mooi bedrag op marktplaats.nl kunnen verkopen. 
Eigenlijk wreed wat wij in onze jonge jaren allemaal hebben 
weggegooid als zijnde niets waard en waar we nu met wee-
moed aan terugdenken en gretig naar graaien als we het op de 
zoveelste rommelmarkt aantreffen. 
 
Ronddwalend doorheen de straten rondom het station van 
Eindhoven ging ik eerst eens op zoek naar een overnachtings-
plek. Even informeren bij één van de vele jeugdigen die ook 
in die jaren het station en omgeving bevolkten. Zo kwam ik 
spoedig bij een klein hotelletje alwaar mij zonder veel 
gevraag een kamer werd toegewezen voor een paar gulden. 
Maar eerst moest ik iets doen aan mijn knorrende maag en tot 
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rust komen na deze eerste uren vol spanning in een wereld 
die heel nieuw voor mij was en waarin ik nog heel veel 
nieuws en onverwachte aangename en minder aangename 
levenservaring zou gaan opdoen. Van eerste echte liefde tot 
een ontmaagding door een oudere vrouw en een onwennige 
beleving met een man die wel een jong knulletje wat wilde 
leren.
Aangekomen in de ruimte die als restaurant werd bestempeld, 
zag ik her en der wat stelletjes aan een tafeltje zitten en ook 
diverse mannen alleen aan een bar. Na een slaatje te hebben 
besteld, meer wist ik nog niet in die tijd, want wij waren met 
mijn ouders nog nooit wezen uiteten, zag ik een oudere man 
intens naar mij kijken en toen ik naar hem keek en eens netjes 
glimlachte stond hij op, kwam pardoes bij mij zitten en bood 
mij een drankje aan. Nee geen schrik, alcohol was nog niet 
aan mij besteed dus hield ik het bij een frisse cola. De man, 
die zich John noemde, vroeg wat ik in dit hotel deed en zoals 
het moest lopen kon ik mijn hart, dat overstroomde van 
boosheid richting mijn ouders, uitstorten en de tranen van 
spanning van de eerste uren op mijn nieuwe levensweg, bij 
hem nu de vrije loop laten. Ook vroeg ik of er een school 
voor fotografie in Eindhoven was, maar hij adviseerde mij 
een eind verder te reizen en eens te informeren in Den Haag; 
daar was ook hij ooit een fotografie-studie begonnen aan de 
fotovakschool.
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Dit was een aangename overeenstemming en van het één 
kwam het ander, van een volgende cola ging ik toch aan een 
biertje en nog een biertje. Ik werd steeds suffer en wellicht 
ook al aangeschoten, of was er met mijn drankjes geknoeid? 
Achteraf denk ik dat het allemaal opzet was en die vrien-
delijke John zijn slachtoffertjes wist uit te kiezen in dat hotel-
letje waar blijkbaar vaker jeugdigen strandden in die jaren. 
De volgende ochtend werd ik wakker met een bonzend hoofd, 
totaal ontkleed en ik voelde dat ik in een bed lag dat niet erg 
fris rook. 
 
In het verleden, in de tijd dat ik op dat kostschool in Bleijer-
heide was en waar door de broedertjes open en bloot met on-
bevlekte studentjes werd gespeeld op een zeer erotische ma-
nier, had ik wel ervaren wat er tussen mannen kon gebeuren. 
Die broedertjes deden ‘het’ maar al te graag zodat wij een 
opvoeding kregen die ons liet denken dat liefde en seks 
tussen mannen niet verkeerd is.


Zo kwam het dus dat ik me wel kon voorstellen wat er met 
mij was gebeurd die avond of nacht en omdat ik bang was dat 
ik gepenetreerd zou kunnen zijn van achteren voelde ik er 
eens goed aan. Maar gelukkig deed het geen echte pijn. Dus 
wellicht was er niet meer dan wat gefrunnikt aan mijn 
jeugdige body.
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Met een beetje veel schaamrood op mijn wangen liep ik naar 
het restaurant waar niemand anders aan het ontbijt zat. De 
serveerster bracht warme koffie en wenste mij een goede dag 
zonder verder iets te zeggen of te vragen. Zou ze het weten of 
zou ze het inmiddels normaal vinden dat hier kinderen van 
net 16 jaar vaker alleen kwamen overnachten in dit 
etablissement? 
 
De tip om verder te reizen was welkom en daarom vervolgde 
ik snel mijn weg via het station richting Den Haag. In de trein 
kwam ik spoedig aan de praat met andere jeugdigen die 
blijkbaar ook onderweg waren naar een nog onduidelijke 
bestemming. Zo was er een bebaarde jongeman uit Zwit-
serland die een Duits sprak dat mij bijna bij elk woord aan het 
lachen maakte. Hij was student en wilde in de tijd tot zijn 
volgende studieronde wat rondtrekken door Europa en nu was 
Nederland aan de beurt. Zijn doel was de kust, want daar 
waren grote hotels die nu werden bevolkt door toeristen en 
zeer zeker kon men er wel een werkstudentje gebruiken.
  We besloten om beiden in de trein te blijven tot het eindpunt 
en dat bleek Zandvoort te zijn. Het nieuwste hotel in die tijd 
was het Badhotel, dat naast het deftige oude Bouwes lag. 
Momenteel is het Badhotel een soort bejaardencentrum voor 
de meer gefortuneerden. De eigenaar was een jood; een 
zekere mijnheer van de Pas die op onregelmatige tijden de 
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tent kwam controleren in gezelschap van vrouw en dochter 
Susan.
  Daar aangekomen werden we na een kort gesprekje meteen 
aangenomen, de Zwitser mocht in de keuken meehelpen en ik 
werd al meteen naar de personeelsruimte gestuurd waar ik 
een leuk grappig gekleurd hesje van het hotel kreeg en omdat 
ik voldoende vreemde talen sprak deelde men mij in bij de 
receptie. Ik leerde er snel enkele ondeugende vrijgezelle 
receptionistes kennen, die weliswaar stukken ouder waren, 
maar al spoedig lieten merken dat ze een frisse jongeman wel 
het één en ander konden bijbrengen. 
Toch jammer voor hen werd ik na een paar dagen gevraagd 
om in de nachtdienst te werken, want er was nog geen nacht-
portier maar wel waren er erg veel gasten die vaak laat in de 
avond of vroege ochtend naar hun kamer wensten te gaan. De 
diverse nachtbrakers waren vanaf die tijd een welkome bron 
van inkomsten. Als ik ze de deur opende ontving ik geregeld 
een stevige fooi, en kreeg steevast de vraag: 
‘Are there any nice girls available around here or can 
you perhaps arrange it for me?’
 
Natuurlijk had ik al snel geschoten hoe het er aan toe ging in 
de nachtelijke uren, het was zelfs veel levendiger dan dat 
saaie in- en uitchecken overdag. Aan de overkant van de 
receptie was een hotelbar die steeds tot ver in de ochtend 
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open was. De zeer appetijtelijke bardame maakte me wegwijs 
in het nachtelijke vertier omdat ze zelf regelmatig een klantje 
mee naar een kamer sleepte als de bar sloot en ze mij dan 
vroeg om de sleutel van een vrije kamer. Zonder te morren of 
enig tegenstribbelen werd dat dan snel geregeld en na enkele 
dagen mocht ik zelfs naar haar kamer komen als mijn 
nachtdienst erop zat. Dan bereidde ik een heerlijk vers 
‘ontbijtje op bed’ voor en paradeerde daarmee naar haar 
kamer waar we dit samen gezellig op bed konden nuttigen. 
Ze zat dan meestal nog in haar babydolletje waarin ze de uren 
daarvoor genoeglijk een centje had bijverdiend en ik in mijn 
nog maagdelijke witte slip. Meer gebeurde er nooit, waarom 
is mij niet duidelijk geworden. We waren simpelweg goed 
bevriend en om het spannend te zeggen:  ‘Partners in crime.’ 
 
In die tijd was ik nog te preuts om iets met en vrouw te 
durven doen. Wel kocht ik af en toe een seksblaadje in het 
dorp. Die bevatten in die tijd nog slechts wat schaars geklede 
vrouwen en het woord porno moest nog worden uitgevonden. 
Dat kijken naar de blote borsten en behaarde schaamstreek 
kon mij heftig opwinden en zo kwam ik: ‘aan mijn gerief’. 
Het kwam niet in mij op om een vrouw aan te raken hoe 
graag ik dat ook zou willen. Wellicht nog een stukje frustratie 
uit een periode toen ik nog maar net 15 jaar was en dan 
stiekem met een vriendinnetje naar de bioscoop ging, lekker 
vroeg, om nog een leeg plekje helemaal achteraan op het 
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balkon te bemachtigen. Op zo’n avond zat ik weer eens met 
een vriendin daar en liet mijn arm over haar schouder glijden, 
steeds verder tot ik de bovenkant van haar bloesje bereikte en 
met kleine stukjes steeds verder naar binnen en beneden 
schoof om haar BH’tje te kunnen vinden en dan nog verder te 
gaan opzoek naar de allereerste aanraking met een borst en 
tepeltje. Op ’n zeker moment voelde ik haar hand op mijn 
hand die ze hardhandig wegduwde. Een volgende poging heb 
ik nooit meer gewaagd bij haar.
  Met die frustrerende ervaring nog in mijn achterhoofd had 
ik té veel moeite om ooit nog een poging te wagen bij een 
volgende date.
		Het trauma start hier
 
 Basisschool heette in die jaren nog de lagere school. Vanaf 
klas vier, bij meester Bemelmans, kreeg ik nu en dan al een 
beetje argwaan omdat hij mij te pas en te onpas een 
uilskuiken noemde. Eens had ik de moed om te vragen wat 
hij daarmee bedoelde en waarom. Had ik het maar nooit 
gedaan want ‘stante pede’ mocht ik naar het schoolhoofd die 
me duidelijk maakte dat ik zulke zaken niet hoefde te vragen 
op mijn leeftijd en als ik toch meer wilde weten moest ik 
maar eens bij mijn moeder te rade gaan. De leerstructuur was 
in mijn jeugd nog niet zo open als momenteel. De onder-
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wijzers en onderwijzeressen waren zeer dominant en gehoor-
zamen was plicht nummer één.
  Met een ongevraagde draai om mijn oren, waarvan ik zowat 
rondtolde, werd ik teruggestuurd naar de klas. In klas 4 zat ik. 
Eigenlijk best een warrige klas. Als ik zo terugdenk wat er in 
dat schooljaar allemaal is gebeurd en waarom heb ik dat 
destijds laten gebeuren? In de eerste maanden zat ik helemaal 
vooraan in die klas bij die meester die mij jaren later 
duidelijk maakte een oogje te hebben gehad op mijn moeder 
en hij noemde mij: zijn product, een uilskuiken. Steeds verder 
mocht ik naar achteren plaatsnemen in de klas totdat ik bijna 
helemaal achteraan zat. Het volgende onverwachte spektakel 
van dat schooljaar voltrok zich nu. Op een donderdagavond 
ging ik met mijn moeder naar een kennis die toen een 
apotheek had en daarbij, in een klein achterkamertje, ook een 
optiek. Een echte gespecialiseerde opticien of optometrist 
kenden we niet in de jaren 60, dus kon een handige apotheker 
er een centje bijverdienen in de avonduren. Met wat draai-
werk met zo’n regelbril: ‘Beter zo? Slechter zo? Zo leesbaar? 
Onderste regel nu.’ 
  Er is op dit moment, dus ruim 50 jaren later, niet veel ver-
anderd als ik het goed heb. Een jaartje geleden, tijdens het 
meten en aanpassen van een nieuw montuur kreeg ik weer 
zo’n zwaar meetijzer op mijn neus. De apotheek en alle 
bijbehorende gebouwen werden laatst geveild want ze ston-
den al vele jaren leeg.
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  Een druppeltje in mijn ogen en morgen terugkomen. Maar 
inmiddels was mijn hele blikveld troebel.
Was dit de doodslag als natrap van die schuins-marcherende 
schoolmeester van klas vier? Een dagje later gingen we weer 
naar de apotheek en er lag een zwaar zwart brilmontuur klaar 
voor mij. Al meerdere jaren en zelfs tegenwoordig ook, is dat 
model weer in de mode. Je ziet: ‘L’histoire se répète.’  Mijn 
blikveld was weer helderder vanaf dat moment. Later, vele 
jaren later begreep ik de toegepaste procedure. Een oogarts 
druppelt een vloeistof in je oog om vervolgens een tweede 
controle te doen en dan zie je even enkele uren niet best. 
Bespaar me een betere uitleg, maar ik zal het mijn opticien 
nog eens vragen om het gedetailleerd uit te leggen. 
  Het schooljaar was nog niet om en toch gebeurde er een 
ongevraagde verplaatsing. Niet een klas hoger of lager maar 
veel erger.
Ik werd plotseling uit de familieveiligheid gerukt.
  Mijn ouders kozen, na meerdere jaren bij hun eigen ouders 
in de zaak te hebben gewerkt, voor een zelfstandig bedrijf. 
Vijf jonge kinderen zijn dan een heftige hoeveelheid ‘sta in 
de weg’. Elk van ons kreeg een plek in een internaat.
  Op korte afstand, ongeveer 2 kilometer van de nieuwe zaak, 
was een kostschool voor jongens. 
  Het heette: Jongenspensionaat Maria ter Engelen. Dit werd 
gerund en bevolkt door  een onooglijk stelletje ongeschoolde, 
maatschappelijk incapabele, vrouwonvriendelijke, bedrijfs-
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onkundige, opvoed-onkundige, niet pedagogisch onderlegde, 
minkukkels met geile grijpgrage handjes.
  Bovendien waren er diverse van die bruingerokte, onop-
houdend halleluja zingende, sm-koord dragers, zwaar gefrus-
treerde figuren die té regelmatig een uitlaatklep nodig hadden 
en die opgehoopte spermi-klodders lieten lopen onder die 
bruine jute jurk. 
  Hoe deden ze dat? Overal waren ze dag en nacht in m’n 
buurt. Als een soort paparazzi. Bruine bodyguards. Glurende 
geilzakken. De wc’s waren buiten in een klein overdekt open 
huisje met te lage klapdeurtjes die nauwelijks op slot konden 
en waar wij te klein voor waren om er overheen te kunnen 
kijken. Toch wist broeder Galuria, die erg groot was, zich het 
dagelijkse recht toe te kennen, om de toiletten te controleren. 
Op en neer pendelde hij, kijkend over elke deur en voelde er 
ongemerkt aan of die open kon. En als het lukte en je dus, 
vanwege je hoge nood, had vergeten het slot goed in te haken 
dan stond Galuria doodstil te kijken naar wat je deed en ging, 
om het zicht van buitenaf te beperken, breed in de opening 
staan, zodat alleen hij kon zien wat je deed. Soms bukte hij 
zich om je te helpen je broek op te trekken en als het even 
lukte dan wist hij per ongeluk je kruis aan te raken of duwde 
argloos je pikje in de slip en maakte je gulp dicht. Dat was 
blijkbaar hetgeen dat hij het liefste deed. De ristsluiting was 
nog niet uitgevonden. Onze broeken hadden nog knoopjes en 
dat gefrunnik daarmee was een heel gedoe. Maar hij hielp je 

 
 
26


maar wat graag ermee. Schijnbaar toch wel een beetje kind-
vriendelijk mannetje, die geilaard. En mijn god wat waren ze 
altijd hulpvaardig; die pedo’s. 
Deze ongewenste intimiteiten, zo heet dat dus tegenwoordig, 
waren de eerste weken al zwaar te verduren. 
 
In de eerste maanden van dat schooljaar had ik een ervaring, 
samen met wat vriendjes. Dat was vrij kort voordat ik naar de 
kostschool ging en mijn ouders nog bouwden aan hun 
droombedrijf. Wij woonden in de Koninginnestraat in Kerk-
rade in een groot herenhuis waar een voorkamer was met een 
gaskachel, die nooit aan mocht wegens bezuiniging en een 
tussenkamer met een kolenkachel. Heel gezellig maar wel 
verplicht om het uur de kelder in, als het koud was, om de 
kolenkit te vullen. En helemaal achteraan bevond zich nog 
een kamertje dat het kantoortje was. Hierin stond een groot 
zwaar bewerkt houten bureau met bijpassende bureaustoel. 
  Op een middag terwijl ik met mijn vriendjes aan het einde 
van de straat speelde in een klein bosje, daar waar nu de 
Rodahal staat, kwam er een man naar ons toe en vroeg of we 
niet even moesten plassen of poepen. We vonden het maar 
raar en zeiden: ‘Nee.’ Maar hij bleef aandringen: ‘Misschien 
moet je even plassen, dan help ik je wel.’ Wij negeerde hem 
zoveel mogelijk maar hij wist van geen wijken, en hij stond 
op een zeker moment met zijn piemel uit de broek naar ons 
gericht. Zoiets hadden we natuurlijk nog nooit gezien en 

 
 
27


kwamen schuifelend dichterbij. Hij had een recht vooruit-
stekende dikke penis, ik vermoed dat hij dus nog niet al te 
oud was toen. Een jaar of vijfendertig zou ik nu denken, als ik 
dit vergelijk met mijn eigen huidige leeftijd en dan zie dat 
mijn penis zoiets, als een enorm harde erectie als een vlag-
genstok omhoog stekend, niet meer dagelijks presteert. 
  Hij wreef over de brede, platte bovenkant ervan en zei dat 
we ook eens mochten voelen en als we het zachtjes zouden 
doen dan kon hij ons laten zien dat hij er zelfs melk mee kon 
maken. Onze nieuwsgierigheid was niet meer te bedwingen 
en we zagen niet in dat dit een z.g. pedofiel was. Wisten wij 
veel op die leeftijd. Het was gewoon spannend. Toch waren 
er enkele vriendjes die er geen raad mee wisten en voor-
zichtig steeds verder afstand namen. Van de paar die nog als 
vastgenageld aan de grond stonden te kijken, greep hij er een 
bij de hand en zei: 
‘Voel nu maar en wrijf maar zacht, dan komt de melk wel.’
En jawel, een paar seconden later spoot er een flinke witte 
straal vocht uit zijn penis. Wellicht was hij hiermee al ruim 
aan zijn gerief gekomen, want hij wurmde meteen die grote 
paal zijn broek in en maakte snel dat hij wegkwam. 
  Verbouwereerd liet hij ons achter en we hadden nu ook geen 
zin meer om in het bos te spelen: die zin was intussen wel 
over! Dus spoedden wij ons huiswaarts.
Ik wilde mijn moeder vertellen wat ik mee had gemaakt en 
vragen wat het eigenlijk allemaal was wat er daar gebeurde.   
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  Thuisgekomen rende ik naar haar toe en stond met knik-
kende knieën het hele verhaal af te ratelen. Zonder schroom 
blijkbaar want wat er werkelijk met welke emoties was ge-
beurd bleek één van de eerste echte mijlpalen in mijn sek-
suele beleving te zijn geweest. 
Mijn moeder luisterde gefascineerd en ze antwoorde slechts:
‘Ik zal het er met je vader over hebben en dan vertel ik je 
meer.’ 
Maar hoe zeer ik er dagen later om zeurde mij te vertellen 
wat ik had gezien, ze stelde mij steeds weer gerust met de 
woorden:
‘Daar kom je later wel achter.’ 
Tsja, zo leg je wel een basis voor een eerste trauma.
 
De broedertjes in het internaat vertoonden dus dezelfde nei-
gingen. En hoewel ze de eerste tijd nogal wat terughoudend 
waren, gingen ze steeds een beetje verder bij de jongens die 
helemaal nul komma nul begrip hadden van wat er speelde op 
het seksuele vlak bij die godslasteraars.
  Mijn aversie hiertegen en ook omdat ik hetzelfde nare on-
bevestigde gevoel weer naar boven voelde borrelen, als des-
tijds met die pedofiel, gaf mij aanleiding om te zoeken naar 
een mogelijkheid om snel weg te wezen uit dit ‘Sodom en 
Gomorra’. 
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De kostschool was echter veel zwaarder beveiligd dan een 
moderne gevangenis anno 2017. Metalen hekwerken, van 
zeker twee meter hoog, om het hele terrein, daarboven nog 
een halve meter prikkeldraad. Aan de voorkant een poort die 
éénmaal in de maand een zondagmiddag een uurtje open 
mocht om bezoek binnen te laten, tot aan de slagboom. Daar 
stond je dan ook, na weken van wachten, te hopen dat iemand 
van je familie even op bezoek wilde komen.
  Nu en dan fiets ik nog langs de resten van het klooster. De 
poort is er nog, de meeste gebouwen afgebroken en moderne 
huizen geplaatst op dat vrijgekomen terrein. De kapel staat er 
nog als een ruïne. Alleen wat stukjes muur, een ingezakt dak 
en vernielde dure glas in lood ramen. Daarvoor hadden des-
tijds de plaatselijke middenstanders en andere godsvruchtige 
personen, die een balkonplekje in de hemel wilden kopen, 
vaak grote bedragen gedoneerd.
  Aan de achterkant, naast één van de twee eetzalen, was de 
bakkerij en broeder bakker was heel lief. Achteraf hoorde ik 
dat ook hij niet vies van een jong ventje was, maar gelukkig 
had hij een lang kritisch wensenlijstje betreffende het uiterlijk 
van zijn slachtoffertjes. Was het juiste hebbedingetje in de 
buurt dan ging ook hij, naar verluid, ook snel iets breder lo-
pen. 
  Af en toe liep ik bewust per ongeluk de bakkerij in, maar hij 
maakte het mij nooit te moeilijk en heeft mij ook nooit 
aangeraakt. Wel babbelde ik graag met hem over zijn werk.  
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  Mijn grootvader, van vaders kant, had aan de andere kant 
van de straat, achter de kloosterbakkerij, voorbij de waakhon-
den en vervolgens weer achter het hoge hekwerk een grote 
brood- en banketbakkerij. Het Anker. In die jaren een begrip 
in de wijde omtrek. Mijn oma was mijn peettante en ik was er 
altijd welkom; gelukkig. 
  Keuvelend over het bakken, het meel, de oven en hoe mijn 
opa het deed, liet broeder bakker mij steeds meer toe en zo 
mocht ik ook een keer de gevaarlijke honden gaan voederen. 
Ze zaten in kooien die regelmatig openstonden. Wellicht 
gevaarlijk maar als ze gevoerd werden deden ze geen kwaad 
en werd je snel vriendjes met ze. Het kwam zelfs zo ver dat ik 
ze helemaal alleen mocht gaan voederen. Dan liet ik ze 
uiteraard loslopen.
 
Nu nog maak ik hiervan gebruik als ik ergens kom waar een 
hond is. Steeds heb ik enkele hondenbrokjes bij me en als een 
hond, hoe groot of gevaarlijk ook, dat ruikt dan slaat de 
eventuele agressiviteit snel om in vriendschap. 
  Zo was het ook met deze honden die binnen het hoge 
hekwerk liepen. Daar waar ook de leveranciers naar binnen 
kwamen. Dus het hek ging soms open. Eenmaal was ik bij de 
honden en wilde ze eten geven toen het hek werd geopend 
door broeder bakker. Een vrachtwagen reed achteruit om een 
stukje naar binnen te rijden ten einde z’n lading te lossen. 
Broeder bakker zal nooit hebben geweten dat mijn intentie 
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voor de interesse in zijn werk en de liefde voor de honden 
puur en alleen gericht was op het feit een kans te krijgen om 
te ontsnappen uit die gevangenis vol onbevredigde pikgrij-
pers. En nu ik mijn kans schoon zag, wilde ik niet op een 
volgend of beter moment wachten. Dus dit was de kans waar 
ik al ruim een week op had gewacht. Er werd druk uitgeladen 
en niemand lette op mij. Langs de vrachtwagen liep ik alsof 
ik naar de andere kant van de hondenhokken wilde gaan, 
maar eenmaal uit het zicht van broeder bakker zette ik het op 
een lopen en rende zo hard ik kon naar mijn ouderlijk huis 
zonder om te kijken.
  Die twee kilometer heb ik in een spectaculaire recordtijd 
afgelegd. Nu nog, tijdens een beangstigende nachtmerrie, 
loop ik regelmatig, hijgend en gillend, die route. 
  Had ik dat maar vaker gedaan dan had ik de basis kunnen 
leggen voor de weg naar een gouden medaille op de olym-
pische spelen. Hoe ik het klaarspeelde weet ik niet, maar in 
no time stond ik in de winkel bij mijn moeder die me ge-
schrokken mee naar het kantoor nam. Daar deed ik mijn 
verhaal over de gevangenis en dat daar veel mannen waren 
die eropuit waren om ook zoiets te doen met mij wat die man 
daar destijds in dat bosje ook had gedaan. 
 
Mijn vader kwam erbij en riep gillend: 
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‘Naar boven jij en leg de pantoffels maar klaar. Dit is 
gewoon een smoes om weg te komen daar. Maar je gaat 
terug en durf niet meer weg te lopen.’ 
Boven aan de trap zat ik getraumatiseerd te trillen als een 
rietje. Hij kwam naar boven, greep mij met één hand bij mijn 
trui, pakte zijn rubberen sloffen in de andere hand en trok mij 
mee naar zijn slaapkamer. De stoel die daar stond was zijn 
vaste strafstoel voor ons. Die, nu retro-stoel, staat nog steeds 
bij mij in de kelder. Ik kan er geen afscheid van nemen. 
Waarom?
  Heb ik echt een nood aan een herbeleving om tot geestelijke 
stabiliteit en rust te komen? Pijn doet fijn? Geleden pijn als 
deze slijt nooit. Ben je zo vaak als ik geslagen geworden, dan 
voel je het niet meer en kan je er alleen nog maar mee lachen, 
wat dan weer tot gevolg had dat hij nog langer en harder 
sloeg. Maar, pappie, pappa of hoe je ook aangesproken wilde 
worden; iemand die mij zoiets aandoet, daar stel ik iets 
tegenover. Mijn tijd zou ooit komen, ouwe!
 
Over zijn knie trok hij mij, de broek ging omlaag en de 
rubberzool van die bruine pantoffel deed zijn werk. Eénmaal, 
tweemaal, driemaal…, ik stopte met tellen. Dit had ik al zo 
vaak meegemaakt als die nerveuze opgefokte koekenbakker 
zich moest uitleven en waarschijnlijk verwachtte er iets mee 
te bereiken als hij maar vaak en veel erop los timmerde. Wat 
heb ik hem verwenst mijn hele leven tot aan zijn sterfbed.
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  Hij was weer eens uitgeput van het meppen op mijn blote 
billen. Stuurde mij naar beneden waar ik moest wachten op 
mijn moeder, die mij terug naar het internaat zou brengen en 
beloofde met de broeders te praten. Het is er nooit van ge-
komen blijkbaar. Ze zette mij af bij de poort bij broeder por-
tier en zei:
‘Ik kom wel gauw op bezoek en loop nu maar niet meer 
weg, want je weet wat je te wachten staat.’
Binnengekomen werd ik gedirigeerd naar het ontvangst-
kamertje bij de ingang. Na enkele minuten die wel uren le-
ken, kwam de broeder binnen die als oppas diende bij de 
studie in de avonduren. Broeder Crispinus. Iedereen gruwelde 
van hem want hij pikte er regelmatig een jongen uit die hij 
dan naar de wc stuurde omdat hij zogenaamd had gepraat 
tijdens het studie-uur. Wat daar dan gebeurde zal ik even aan 
je fantasie overlaten, maar zeer zeker later uitgebreider erop 
terugkomen.
  Hij stormde op mij af, alsof hij een prooi ging bespringen. 
Zijn ogen schoten vuur en nu kan ik me voorstellen dat hij 
onder die ruime bruine pij zeker al een heftige erectie had. 
Hij had een slachtoffertje dat hij mocht bewerken zoals hij 
het wenste. Straffen en grijpen waar hij maar kon.
 
Een classic pedagogisch klimaat hing in de lucht!
Zijn lelijke bek stond open en het leek of hij kwijlde van 
hoop en verwachting. Eindelijk een kinky mogelijkheid om 
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klaar te komen onder die bruine jurk. Hij wilde mij grijpen 
maar ik dook opzij achter een stoel. Viel bijna over de tafel en 
de bruine bakelieten asbak die daarop stond, kletterde in 
gruzelementen op de grond. Gefixeerd op zijn verlangen en 
de kans die hij nu had gleed hij grijpend over de tafel en viel 
ook hij languit op de grond. Hij gromde als een wilde geile 
beer en greep naar mij. Inmiddels had hij ook al het touw van 
zijn middel losgemaakt en gebruikte het om naar mij te slaan. 
Dit touw klaterde op de grote, gladde tafel. Een volgende 
zwieper raakte de stoel die door het touw weggetrokken werd 
van mij. Ik viel opzij en hij haalde uit om te slaan, maar 
raakte mijn voet en hij viel bovenop me. Eerst voelde ik hem 
sidderen en toen leek het alsof hij bewusteloos was, want zijn 
hoofd lag tegen de radiator van de verwarming. Hij was heel 
zwaar en ik kon met moeite ademen, toch lukte het mij om 
onder hem uit te kruipen en achter een andere stoel weg te 
duiken. Die hield ik stevig vast, als een schild, om een 
volgende aanval te weerstaan.
  Traag stond hij op, zijn ogen waren kleiner geworden en het 
leek wel alsof hij nu moe werd. Hijgend keek hij naar mij en 
ik zag dat zijn pij aan de voorkant een natte plek vertoonde. 
Nu weet ik wat dat alles had veroorzaakt. Even knipperde hij 
met de ogen en ik zag dat hij wankelend naar mij toekwam, 
zijn touw in de aanslag en terwijl hij een hand ophief om de 
slag kracht bij te zetten, zag ik pas dat de deur inmiddels op 
een kier stond en ik hoorde broeder portier roepen:
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‘Ophouden,  je slaat hem dood…’
 
  Met de stoel in de handen sloop ik achteruit terwijl de beul 
toch nog eens uithaalde. Ik tilde de stoel omhoog om mijzelf 
te beschermen tegen de komende aanval. Ik zie die slag nog 
aankomen. Meteen had ik het lumineuze idee om niet meer in 
de verdediging, maar in de aanval te gaan. De stoel tilde ik 
hoger en gooide hem achteruitlopend naar mijn aanvaller. 
Nog zie ik het gebeuren hoe een poot zijn gezicht raakte en 
een enorme straal bloed naar buiten spoot. Even nog keek ik 
naar hem om en terwijl broeder portier toesnelde zag ik hoe 
de beul ineenzakte. Geen tijd te verliezen, ik moest me nu 
snel redden want nu zou ‘de oorlog’ wel uitbreken. 
  Door de lange gang langs de keukens, het gedeelte van de 
gang dat wij normaal niet mochten betreden, raasde ik in de 
richting van de reddende enige hopelijk veilige plek van het 
internaat: de bakkerij.
  Mijn redder, broeder bakker voelde en zag dat ik doods-
angsten uitstond. Hij zei niets, maar dirigeerde mij naar een 
hoge werkbank en wees naar een luik achter in zijn bakkerij.
 
Wat doe je de kinderen die je hebt verwekt ermee aan door ze uit huis te 
plaatsen in een internaat, en kan je het verantwoorden als ze daardoor 
naar de klote gaan?

(Lee Towers)
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Omslag internaat-periodiek.
 
[image: C:\Users\eds\Desktop\Bleijerheide%20klanken%20blog.jpg Rechthoek]
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Eerste emotionele liefde
Een culinair orgasme?
 Emoties, hartstochten, hartenkreten, gevoel, aandacht, liefde, 
oxytocine, feromonen. Allemaal woorden die mijn brein nog 
nooit mocht verwerken. Het moment breekt aan dat ik dat zal 
gaan ervaren. Ver weg is het niet meer maar eveneens is er 
dan de eerste tegenvaller, de bons, dumpen, afgewerkt, uit-
gespeeld. Deze periode in Zandvoort toont mij een groot ge-
deelte van het ware leven achter de schermen van hebzucht, 
macht, werken, presteren, toekomst, carrière, hypocrisie, 
achterdocht en achterbaksheid.
 
We waren er met een redelijk grote groep jonge mensen, 
allemaal tussen de 17 en 27 jaar aan het werk. De meesten 
slechts voor één seizoen. Weliswaar was ik nog maar net de 
16 voorbij, maar werd reeds geheel in de groep geaccepteerd. 
Iedereen had zijn eigen hokje in de kelder waar een bed stond 
en een grote lamp aan het plafond hing. Een rekje dat als 
opbergruimte voor kleding en meer mocht dienen. Een meta-
len stoeltje, zo uit de collectie van de rest op het hotelterras. 
Verder slechts muren uit ongeverfde grijze betonblokken. 
Geen entourage dus om amoureuze belevingen te hebben. 
Maar omdat het zomer was deden we die dingen toch liever 
op het strand in de late avond of de nacht in deze kelders.
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Er werkte een meisje, aan de receptie, dat nogal stevig van 
stuk was. Totaal niet mijn type. Toch maakte ze mij steeds 
complimentjes. 
  Maar mijn oog was al lang gevallen op Richie. Een kleine 
Indische met korte zwarte haren, een smakelijke glimlach en 
reeds op haar leeftijd, ik denk dat ze net 25 was, op haar 
bovenlip een donker ‘would be’-snorretje. Zo zie je maar wat 
je kan bijblijven van het uiterlijk  van iemand. 
  Richie had een heerlijke warme smile, en als ze langs me 
liep rook ik haar; het was meestal een knoflookgeur.
  Tegenwoordig zouden zulke prikkelende eigenschappen 
mijn criteria niet eens meer overleven, maar ik was jong, en 
genoot van haar. Het genieten van die aanstekelijke lach en 
zwarte bobby style haircut heeft me nog jaren achtervolgd. 
  We waren veel samen aan de receptie en al was mijn 
werktijd niet meer overdag, toch bleef ik lang wakker om 
haar te zien komen als haar dienst begon en dan nam ik de 
telefoondienst waar als dat nodig was. 
  Elektronica was een woord dat we nog niet kenden. Alles 
ging met stekkers, zwarte met stof omwonden dikke kabels 
met een gekleurde plug erop. Rood was de buitenlijn. Een 
hoog bord met vele gaten tegen de wand; voor elke kamer of 
elke plek waar zich een telefoon bevond, was er een contra-
plug. Aan de onderkant de vele stekkers die met een speciaal 
knallend geraas op hun plek vielen wanneer je de stekker uit 
een verbinding trok. Als de telefoon rinkelde nam je de hoorn 
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op en plugde een draad naar de plek waarheen men door-
verbonden wilde worden. Ook kamer naar kamer ging geheel 
handmatig zodat ik steeds wist wie met wie had gesproken. 
  Gasten die in de vroege ochtend lallend binnenvielen en een 
wipje nodig hadden, kon ik dan zo doorverbinden met een 
hotelhoertje naar mijn keuze. Er waren diverse die een vaste 
kamer hadden in het hotel. Ze hadden me snel gespot en 
wisten een pril nog-maar-net-puber-af-jongetje om hun ving-
er te winden als ze weer eens schaars gekleed bij de nacht-
receptie stonden.   
  Snel werden er duidelijke afspraken gemaakt. De één bood 
meer dan de ander als ik ze een klantje doorstuurde.
  Vijfentwintig harde guldens was een normale fooi als ik een 
gast in de late nacht de deur opende. Dan nog vijfentwintig 
gulden van het hoertje en met gemak haalde ik zo per nacht 
minstens tegen de tweehonderd gulden binnen. Slim genoeg 
heb ik dat nooit verder verteld wellicht omdat ik vermoedde 
dat de directie het wel wist maar officieel niet zou toelaten 
dat er vaste gasten woonden die het verblijf bekostigden met 
betaalde horizontale gunsten die ze aan andere gasten ver-
leenden. Een enkel hoertje kwam weleens met meerdere man-
nen tegelijk aanzetten en maakte dan eeuwige stennis als ze 
niet stiekem achterom binnen mocht komen. Ook gaf ze nooit 
een fooi, en dat remde mij uiteraard om haar tegemoet te 
komen in haar wensen. 
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  De avonden waren steeds gezellig. Weliswaar moesten we 
zeven dagen per week werken, maar we hadden altijd heel 
veel plezier. Een vaste artieste die optrad in de hotelbar was 
Pia Beck, een ‘potje’ met een internationaal bekende repu-
tatie. Als het dan eindelijk rustig was in het hotel en de 
meeste gasten naar hun kamer waren, konden we de boel 
opruimen. Had ik eens een avondje vrij dan ging ik met de 
meute mee naar de plaatselijke discotheek of we gingen met 
z’n allen naar het strand. We namen dan voldoende drank 
mee. Controle op voorraden kenden we niet in het hotel, dus 
we graaiden alles wat we lustten en spoedden ons steeds naar 
onze vaste plek tussen de diverse strandstoelen.
  Er was een meisje dat nogal losjes in de omgang was en elke 
jongen hoopte op een date met haar, maar verder dan wat 
geknuffel ging ze niet. Ze deed het wel waar iedereen bij was 
en schaamde zich er niet voor om weer eens als een blote 
nimf door het warme avondzand te paraderen. Een enkele 
keer kwam ze op mijn kamer om samen seksboekjes te be-
kijken maar aanraken mocht ik haar nooit. Ze zei steeds dat 
ze zich niet wilde binden en als ze met één van ons verder 
dan wat geknuffel zou gaan dat er dan snel jaloersheid zou 
ontstaan en dan was het verblijf in het hotel niet meer aan-
genaam voor haar. 
  De sleutels van de bar, de keuken en het restaurant waren in 
mijn bezit en alleen ik kon iemand binnenlaten in die ruimtes 
om drank te halen. Als de bewuste dame een stevige slok op 
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had en nog meer wilde, werd ze erg handtastelijk, begon te 
slaan en eiste meer drank. De weinige momenten wanneer ze 
voldoende nuchter was, konden we gelukkig wél pijnloos 
gezellig met haar opschieten.
 Mijn 17de verjaardag stond eraan te komen. Collega Richie 
beloofde er voor mij een spectaculaire avond van te maken 
met extreem aangename verrassingen die ik me niet zou kun-
nen fantaseren. 
  Op die avond, waarop we beiden vrijaf waren, gingen we 
naar het Bouwes waar een dansshow ten beste zou worden 
gegeven. We werden er blijkbaar al verwacht en mochten 
vooraan bij het podium plaatsnemen. Er speelde een orkest 
leuke, gezellige muziek, de verlichting was gedimd en pas-
send voor deze speciale avond. We kregen gekoelde cham-
pagne en speciale flutes van kristal. De bediening, die be-
stond uit obers in rokkostuum namen zich moeite om ons als 
VIP’s te behandelen. Diverse andere collega’s kwamen ook 
langzaam binnendruppelen en namen plaats bij ons. Wat later 
komt een zangeres het podium op, ze zingt en danst en plots 
zingt ze in het Spaans: 
‘Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Enrique, 
cumpleaños feliz.’
Zo, en dat doen we enkele malen extra totdat iedereen 
meezingt. Dat neemt ze mij in danshouding vast en leert mij 
de eerste stappen van de salsa. Ik hoef mijn hand maar om-
hoog te houden of ze draait al links of rechts om haar eigen 
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as. Ze gaat verder als een echte salsalerares en maakt er een 
sesentacincocomplicado van zodat ik niet verwacht toch nog 
uit die knoop los te komen. Ze is professioneel en doet alsof 
het mijn show is, en draait zich met veel zwier naar onder en 
boven, los uit de omstrengeling die overgaat in een vlinder-
omhelzing waar ze wel degelijk gebruik van wil maken. 
  Maar dan komt Richie het podium op, pakt mij stevig vast 
en drukt pardoes met haar besnorde mondje vol op mijn 
lippen. Ze houdt mij stevig vast en als de muziek overgaat in 
een slowfox kunnen ons we beiden overgeven aan de beken-
dere wiegelende schuifelpasjes. 
  Heel close blijft ze en fluistert iets onverstaanbaars in mijn 
oren en bij elke zin likt ze even stout in een oor. Het spontaan 
handgeklap van de toeschouwers ontgaat ons beiden omdat 
we zo innig ineengestrengeld sensueel bewegen op de 
heerlijke schuifelmuziek. Ze fluistert alweer en nu versta ik 
haar beter:
‘Samen naar het strand en dan ongestoord verder kussen?’ 
Een herhaling van dit voorstel is niet nodig. We gaan de 
trapjes af naar de tafel, grijpen een fles champagne en twee 
glazen beet en maken ons subiet uit de voeten; nog nageklapt 
en nagefloten door de anderen die verder vieren op kosten 
van, ja wie eigenlijk heeft dat ooit betaald?
	
Aan het strand staat een bank waarop we neerploffen, lekker 
heel close tegen elkaar, haar Indische knoflookgeur komt nu 
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wel heel vaak penetrerend voorbij gewaaid. Toch stoort het 
niet echt tijdens deze bedwelmende emoties. We gaan steeds 
dichter tegen elkaar zitten en we ervaren onze lippen die we 
op elkaar drukken heel zacht; wachtend tot één van ons als 
eerste de lippen van elkaar doet om de tong van de ander toe 
te laten. 
  Ze is sneller en drukt zonder dralen stevig haar tong tegen 
mijn nog gesloten mond. Dan opent ze haar ogen en kijkt mij 
verwijtend aan met haar donkerbruine ogen. Dan weer een 
stoot met méér druk en ik laat haar toe in mijn mond. Gretig, 
als was het haar laatste keer, dwaalt ze door mijn mond, elk 
hoekje, elke tand wordt betast tot ze haar tong zo diep in mijn 
keel drukt dat ik even naar adem moet happen. Zacht haalt ze 
haar mond van mijn lippen en fluistert: 
‘Zo diep kan ik straks je pik in mijn mond nemen. Heb je 
dat al eens meegemaakt?’ 
Ja, in boekjes zag ik het wel eens, ik ben nu 17 jaar en zij is 
er inmiddels al ruim 27, dus die ervaringen had ze dus zeker 
al veel meer. Maar ik laat me graag door haar beleren en weet 
dan hoe ik het een volgende keer beter kan aanpakken. Als ze 
zegt: 
‘Let maar goed op wat ik je vanavond en vannacht allemaal 
leer, dan kan je het binnenkort met Ellie doen’. 
Daarvan ben ik even stil. Ik heb geen gevoel en interesse in 
Ellie. Ik ben gewoon verliefd op mijn Richie en een ander wil 
ik niet, laat staan kussen, knuffelen en wie weet wat nog al-
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lemaal meer. Die Ellie van de receptie is begin 30, een beetje 
te dik met enorme tieten, heel korte blonde haren en kijkt 
altijd alsof ze me wil opvreten. Dat wil ze dus; wild tekeer 
gaan want dat is wat ik zie in haar ogen: geilheid. 
  Richie vindt mij leuk als MILF-object en omdat ik jarig ben, 
krijg ik dat wat ik nu goed kan gebruiken. Lessen in seks van 
een cougar en daarna mag ik verder mijn kunsten vertonen op 
en in de volgende naar ‘n opvullul snakkende geilteef. Mijn 
emotie van het moment begint plaats te maken voor wan-
trouwen. Ik ben dat stukje speelgoed waar het juiste moment 
voor is uitgekozen om mij de kunst van het spel bij te breng-
en, dus mij te gebruiken voor de broodnodige eigen-lusten. 
 
Toen was ik dus al bezig aan mijn eerste lessen als gigolo. De 
pijnlijke ervaring dat liefde slechts bestaat uit lichamelijke 
genegenheid die dagelijks, wekelijks, en meer moet worden 
toegepast. En wat is er voor een cougar lekkerder dan een 
jong onervaren knulletje van 17 jaar. Boekjes had ik veel ge-
zien en gelezen, plaatjes bekeken en spontaan een erectie 
gekregen als ik al een blote borst zag. Een zacht gebaar langs 
de schacht van mijn trillend lid liet mij al in een sputterende 
boog klaarkomen, en dan zat ik met een vreemd gevoel. Een 
gedachte of het wel goed was wat ik deed met mijn lichaam.
 
Nu werd ik duidelijk uitgenodigd alles wat ik zag in seks-
boekjes te gaan beoefenen met een vrouw met veel ervaring, 
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maar bij wie ik ook een liefdesgevoel had. Dat gevoel had 
jammer genoeg al een vette deuk opgelopen nu. Toch was ik 
nieuwsgierig. Nu zou ik een vrouw in het echt naakt zien en 
overal ongeremd aan kunnen voelen en hopelijk was het zo 
als ik in mijn fantasieën steeds beleefde.
Uit mijn dromen werd ik wakker geschud door Richie die een 
hand legde op mijn bovenbeen en langzaam iets omhoog 
schoof met haar hand. Ze trok mijn hand over haar schouder 
en opende wat knoopjes van haar bloesje. Ik voelde de wens 
al. Daar moest ik dus naar binnen en maar al te graag wilde ik 
dat nu meemaken. Dichter kropen we tegen elkaar aan en 
onze monden vonden zich weer snel maar nu liet ik mijn tong 
het zo gewenste werk doen en deed, vol overgave, wat mij 
geleerd was. Ik schoof ermee naar binnen en likte langs en 
over alle plekjes. Haar tong ging omhoog en daar proefde ik 
een heerlijke smaak. Ik likte en likte tot ze mij even opzij 
drukte en zei: 
‘Je hebt een ijverige tong die erg diep kan gaan, daar ben ik 
wel enorm gelukkig mee, want straks heb ik nog iets waar 
je ook heel diep van binnen mag proeven en dan wil ik 
weten welk plekje je boven alles verkiest.’ 
Een duidelijke uitnodiging, maar ervaring had ik ook daar 
niet mee.
Zonder antwoord af te wachten drukte ze haar lippen weer op 
de mijne. Wat voelden ze nu warm en de smaak werd steeds 
zoeter. Haar hand kroop omhoog en ze kneep even in elk 

 
 
46


plekje. Mijn hand wilde ik die ruim openstaande blouse bin-
nen laten glijden om haar borsten te voelen en wellicht tot 
haar tepels te kunnen reiken. Ze schoof wat naar achteren 
zodat ik gemakkelijker kon afdalen en terwijl ze mijn aar-
zelen voelde zei ze fluisterend:
‘Wat kunnen we heerlijk kussen hé, het lijkt eindeloos 
genieten. Laat je hand naar mijn borst gaan en voel de 
volheid ervan, wrijf zacht over de tepels die je straks mag 
proeven. Doe het nu maar zonder angst, ik wil het, je mag 
het, denk niet aan vroeger, maar geniet van dit eerste 
moment dat je mijn borsten stevig vast mag grijpen.’ 
 
En weer ging ze verder met kussen. Het werd bijna een pij-
niging, maar nu ik wist dat het geen verboden terrein meer 
voor mij was, liet ik de frustraties en angsten van vroeger 
varen en schoof mijn hand in de bh, tot ver beneden. Haar 
harde tepel voelde ik in mijn handpalm prikken. Ze stopte 
even met kussen en hijgde: 
‘Heerlijk die stevige warme hand van je op mijn borst, voel 
maar goed, grijp haar maar stevig, knijp lekker hard in mijn 
tepel.’ 
En haar hand lag inmiddels al op mijn kruis en ze voelde mijn 
harde maagdelijke jonge penis. Zachtjes kneep ze er in en ik 
voelde de druppels voorvocht al in mijn slip. Haar hand 
kneep harder tot ze een vinger richting mijn mond stak en zei: 

 
 
47


‘Er druppelt al veel uit je paal, voorzichtig doen hé, dat heb 
je ergens anders voor nodig. Ik proef eerst en dan mag jij 
proeven hoe dat smaakt.’ 
Nou hoe dat smaakte wist ik niet, het was de eerste keer dat 
ik iets zou proeven van mijzelf. Haar vinger ging zonder 
aarzelen in haar mond, ze likte er aan en deed hem toen in 
mijn mond en zei: 
‘Zuig maar, lik maar, dat doe ik straks aan je hele lichaam 
en piemel tot ik er alles uit kan krijgen en dan wil ik je zien 
spuiten in een grote sputterende boog helemaal over mijn 
verhitte hunkerende lijf heen.’ 
Zo daar staat me wat te wachten. Of dat zou lukken, ik kon 
het niet beloven want ik wist niet hoe dat moest.
 
Heel rustig kusten wij elkaar nu alsof ze wel wist dat ik even 
een beetje pas op de plaatst moest maken om deze emoties te 
verwerken. Mijn eerste tiet, mijn eerste tepel voelen, de eerste 
vrouw die mijn penis teder wist te bewerken en niet zoals die 
geil-broeders die slechts snel aan hun gerief wilden komen 
door eraan te sjorren en pijnlijk hard in te knijpen. 
  Ik noemde deze situatie liefde maar wist dat het niet voor nu 
het juiste woord was. Voor Richie was het een spel dat ze 
graag en met genoegen speelde. Het knulletje dat ze helemaal 
naar haar hand kon zetten en dat haar elke wens zou vervul-
len omdat hij niets wist van goed of fout op seksueel gebied. 
Een knulletje dat genoot van elke handeling en aanraking en 
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al zodanig vol oxytocine zat dat alleen lijflijk genot nog we-
lig tierde door zijn jongensachtige lichaam.
  
Ze stond op en kneep me in mijn billen en een hand liet ze op 
mijn rechter bil als wilde ze mij duidelijk wijzen waar ze 
heen wilde. Rustig liepen we lekker dicht bij elkaar gearmd, 
elkaar niet loslatend naar het hotel, namen de personeelsin-
gang en gingen naar de lift. 
Ik zei nog:
‘Mijn kamertje is hier beneden.’
Ze antwoordde:
‘Het is jouw verjaardag, stuk; een heel speciale zelfs, en de 
volgende verrassing heb ik nu voor je in petto.’
Een kamersleutel, # 113, liet ze zien en zei: 
‘Kijk die heb ik vanmiddag al voor ons gereserveerd, ik 
wist wel dat het zo zou lopen.’ 
De deugniet, het was haar ervaring, dus goed voorbereid. Bij 
de kamerdeur gaf ze mij de sleutel en zei:
‘Let nu goed op wat ik je allemaal leer, dan weet je bij de 
volgende vrouw wat je moet doen om haar tevreden en 
gelukkig te maken. Het zijn de kleine dingen die het ‘m 
doen en denk erom, nooit ineens hop d’r op en klaarkomen. 
We hebben nu fijn veel tijd om elkaar af te tasten, alles te 
proeven en als het goed voelt dan gaan we morgenochtend 
verder en maken het spelletje misschien samen af onder de 
douche en ... 
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Zo en nu de deur openen, til me op, draag me naar binnen 
en leg me maar, met veel gevoel, rustig op het bed.’ 
Zo, dat leek op een sm-meesteres, ofschoon ik toen dat woord 
nog niet kende en me dus ook niet stoorde aan de toon, echter 
helemaal in de roes van het beleven was en zeer volgzaam 
deed wat deze uiterst bekwame meesteres mij opdroeg.
 
Ze zat op het bed en bekeek mij lief, geen minachting te zien, 
hier en er brandde zelfs al een kaarsje. Wie had dat voor-
bereid? Het laatste knoopje van haar bloesje maakte ze los en 
liet het langs haar schouder op de grond vallen. Netjes wilde 
ik het oprapen, maar ze siste zacht: 
‘Alleen maar kijken jij…’
Ze had nog een rokje aan, geen kousen, dus mooie naakte 
benen. Heerlijk toch die rokjesmaanden. 
  Richie had een originele licht bruine huid en als ik er nu aan 
terugdenk zal ze echt een Indonesische zijn geweest. Niet al 
te groot van stuk maar nu zag ik wel dat ze een grote bh had, 
dus zeker geen echt kleine tietjes, toch paste er een hand van 
mij nog net prima omheen.
Even kijken… ja ik heb best grote handen. 
‘Kom eens dichterbij en doe je hemd en broek uit.’
Ik gehoorzaamde gedwee en schaamde me voor de natte plek 
op mijn witte onderbroek. Even lachte ze zacht en zei: 
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‘Dat is zeker het resultaat van mijn eerste aanraking van 
daarstraks. Ga maar achter mij zitten op het bed en probeer 
eens of je mijn bh los kan krijgen.‘
Nou, dat was dan de eerste keer dat ik dat frutselwerk van 
dichtbij kon bekijken en na wat schuiven, trekken en duwen 
spong het eerste van de drie haakjes los. Ik hoorde haar even 
hijgen. Snakte ze naar lucht van emotie of vanwege bevrij-
ding van de beknelling? De volgende twee haakjes gingen 
wat sneller los en ze greep naar de voorkant zodat het heffer-
tje niet spontaan kon afvallen. 
‘Dit is zeker nu de eerste keer dat je echte tietjes en tepels 
zal zien, daarom mag je ze bekijken en ernaar staren zolang 
je wilt. Neem je de tijd en zeg maar niets. Van de bewe-
gingen in je slip kan ik genoeg afleiden betreffende de 
gevoelens over wat je nu gaat zien.’
De bh liet ze vallen en waarlijk, ze had harde appel-tietjes die 
recht vooruit staken, grote donkerbruine tepelhoven met 
harde strak priemende tepeltjes, als sigarenstompjes, erop.   
  Ze zag hoe ik genoot en uiteraard groeide mijn penis in rap 
tempo en stak net niet boven de rand van mijn slip uit. Nu 
zou ik er jaloers op zijn, maar elke leeftijd heeft gelukkig zijn 
charme. Waar ik vroeger tien minuten over deed daar heb ik 
nu wel een uurtje voor nodig en uit ervaring kan ik zeggen 
dat de diverse ‘relaties’ daar wel erg blij mee zijn, soms. 
  Ze ging op haar rug op het bed liggen en wonderbaarlijk 
maar die stevige tietjes bleven rechtop staan en vielen niet 
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naar links en rechts als vleugeltjes zoals ik weleens op een 
foto had gezien in een van de seksblaadjes die rondslingerden 
in de personeelsruimtes.
 
De tietjes van Indonesische vrouwen zijn meestal niet al te 
groot, maar ook niet echt klein, ze zijn steeds in evenwicht, 
de ene hangt nooit net iets dieper dan de andere. (ervaring)
‘Kom bij me en schuif mijn slipje nu langzaam omlaag,’ 
beval ze mij. Heel voorzichtig pakte ik haar slipje beet en 
schoof het omlaag waarbij ze haar kontje even optilde. Ik zag 
hoe haar buikje een beetje opbolde en ik tegen dat driehoekig 
heuveltje aankeek, dat dus de venusheuvel schijnt te heten. 
Geen dikke buik of striemen maar een strak buikje vertoonde 
zich voor mijn ogen. Ze had immers nog geen kinderen 
gebaard dus dat was uiteraard nog mooi glad en strak. 
 
Ik zat nu naast haar in mijn slip en marcelleke (voor niet-
Belgen: een mouwloos onderhemd voor mannen, waar 
Belgische vrouwen lekker geil van worden. Tsja, elk land z’n 
gewoontes). Helemaal in afwachting van de volgende op-
dracht zat ik nu daar. Ze keek naar mij, naar mijn slip en 
greep voorzichtig naar waar voorheen die erectie groeide.
‘Helemaal in de ban van wat je nu allemaal ziet, jij jarige 
Job?’ vroeg ze. 
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Even was ik beduusd want ja, de aanblik van dat naakte lijf 
moest ik even verwerken. Maar ze stelde me snel gerust en 
zei:
‘Heerlijk dat je zo lief reageert en niet meteen aanvalt. Doe 
je natte slip uit en kom tegen me aanliggen. Dan rusten we 
een beetje uit en straks of morgenochtend laat ik je beleven 
wat lichamelijke liefde inhoudt. Ik wil je proeven en jij zal 
mij proeven. Van boven naar beneden, van onderen naar 
boven en jij mag dat doen bij mij, maar geen plekje over-
slaan hoor. Doe het rustig, tot het moment dat we beiden 
niet meer kunnen wachten en dan zal ik je de weg wijzen 
hoe je mij en jezelf gelukkig kan maken. Doe je het goed 
dan komen er nog veel meer vrouwen die willen genieten 
van de lessen van vanavond en vannacht.’
 
Hier moest ik even over nadenken, maar met de diverse 
glaasjes champagne in mij, die nu begonnen te irriteren, 
wilde ik alleen maar slapen. Ze kroop tegen me aan, trok het 
beddengoed over ons heen en knuffelde mij overal en voelde 
aan alles wat binnen haar handbereik was. Met mijn laatste 
kracht wilde ik haar getoonde ‘liefde’ beantwoorden, maar 
het was allemaal al zoveel geweest, dat ik pardoes in slaap 
viel met … een slappe piemel.
Ik hoorde haar nog net zeggen: 
‘Heerlijk, je maakt mij gelukkig, en je mag ook andere 
vrouwen dat geluk gunnen, jaloers ben ik niet, maar je moet 
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er wel zijn als ik je nodig heb. Ga nu maar slapen, ik zal je 
wel verrassen bij het aanbreken van de dag en dan toon ik je 
hoe je deze pret met z’n tweeën tot een heerlijk hoogtepunt 
kunt brengen.’


		Snurk snurk snurk…
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Het trauma groeit
 
 De kostschool, tegenwoordig noemt men het deftig internaat, 
werd bevolkt door ruim 300 jongens in de leeftijd van 
ongeveer acht tot ruim 15 jaar.  Ruim vijf jaar in totaal ver-
bleef ik er, beperktere vrijheid was er dan in een moderne ge-
vangenis. Overal prikkeldraad en nauwelijks een optie om te 
ontsnappen voor de meesten. Ook werd er in de vrije uren een 
gescheiden systeem gevolgd. De lagere school (basis-school) 
had zijn eigen plekje vlakbij de keuken. De eerste jaren van 
de MULO een gedeelte in het midden en de hoogste klas, die 
ook MULO-B volgde had als speelterritorium het gedeelte 
vlak bij de muur van het verblijf van de novicen, het pad dat 
leidde naar de klaslokalen en de chambrettes (open 
grijpklaar-slaapvertrekjes) van de hoogste klassen. 
 
De eerste jaren van mijn ongewild verblijf, de jaren van de 
vijfde en zesde klas lagere school had ik met een groot deel 
van de andere jongens voor ieder een bedje op een enorme 
slaapzaal, gelegen op de eerste verdieping, net boven de 
eetzalen. De eetzalen bestonden uit lange tafels met ruw-
houten banken ernaast, bedoeld voor ongeveer 20 jongens 
aan beide zijden van de tafel. Tijdens etenstijd gingen steeds 
twee jongens van elke tafel de kommen en schotels afhalen 
bij een luik dat in de keuken uitkwam. Een lange rij wach-
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tenden, om steeds je kommetje uiteindelijk gevuld te krijgen 
door iemand van de keukenbroeders. Aangekomen bij je tafel 
viel iedereen uiteraard als een uitgehongerde jonge wolf over 
het eten. Op ‘n leeftijd tussen de 10 en 16  jaar blijf je als 
jonge vent immers groeien en bagger je ontelbare hoeveelhe-
den voedsel naar binnen. 
  Elke dag schoof je een plaatsje verder op de bank zodat je 
de ene keer al eerste kon aanvallen en na enkele dagen blij 
mocht zijn dat je genoeg goede banden met de andere dis-
genoten had zodat er nog een hapje in de kom voor je over-
bleef. En wee je gebeente als je aan het begin van de tafel zat 
en je nam een schepje teveel zodat die grote schreeuwer aan 
het einde niet voldoende meer had om op te scheppen op zijn 
bord. Kreten als: 
  ‘Wacht maar tot straks buiten, dan word je in elkaar ge- 
  slagen,’ 
waren elke dag wel aan één of andere tafel te horen. Had je 
niet voldoende vriendjes die je kostschoolstijl waardeerden 
dan was een partijtje vechten hetgeen je uiteindelijk zeker 
stond te wachten na de gezamenlijke dis. 
  Tegenwoordig wordt er af en toe iemand op straat zinloos in 
elkaar geslagen. Het heet dan zinloos geweld. In de gespan-
nen overlevingssfeer waar wij als knulletje van amper tien tot 
12 jaar moesten leren te overleven waren dergelijke mishan-
delingen de normaalste zaak. Wel waren er voldoende broe-
ders die over de speelplaatsen liepen, steeds in je buurt zodat 
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de ruziënde knapen uitelkaar werden getrokken voordat het te 
ernstig ging bloeden.
 Er was een broeder die we Samson noemden omdat hij erg 
sterk was en als er een robbertje te vechten viel, stroopte hij 
meteen zijn mouwen op en ramde de beide vechtersbazen met 
enkele stevige meppen uit elkaar ramde. Eigenlijk was hij de 
enige die ik kon respecteren. Jammer dat in de berichten van 
stichting Mea Culpa, de instantie die het misbruik op roomse 
internaten aanvecht, wordt gesproken over de misstappen van 
deze vechtlustige man. Man ?
 
De eerste jaren op het internaat kropen voorbij nadat ik me 
beetje bij beetje had aangepast en de grijpgrage sekslustigen 
steeds beter wist te ontwijken nu duidelijk was geworden dat 
mijn ouders mij niet wilden of konden geloven omtrent het 
heiligschennende gebeuren binnen deze gevangenishekwer-
ken. Er was veel kracht nodig om te overleven binnen deze 
kleine beklemmende wereld van opeengepakte mannen en 
jonge mannen. Het enige vertier was de zondagavondse 
bioscoopvoorstelling in een theatertje dat we aula noemden. 
Een bedompte kille ruimte met talloze bankjes waar in het 
midden een nostalgische filmprojector ratelde en een flikke-
rend (oeps) beeld projecteerde op een wit geschilderde wand. 
Tegen de tijd dat de film een halfuurtje onderweg was dropen 
de vochtdruppels van de gekalkte muren en nu vraag ik mij 
spontaan af hoe we dat hebben kunnen overleven al die jaren.
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Omdat ik geen interesse toonde in het eeuwige voetballen dat 
door de meesten werd beoefend tijdens elk vrij uurtje was ik 
niet gewenst, want als ik eens verplicht werd om mee te doen, 
dan schopte ik de bal maar ergens willekeurig heen en wist 
niet of de gekozen richting de gewenste was om een doel te 
scoren.
  Zo kwam het dat de jaren ná de lagere school steeds waar-
delozer werden voor mij om een prestatie neer te zetten. Wel 
was er nog steeds die drang om weg te komen van dit slag-
veld. In de jaren van de komende examens zou ik wél gruwe-
lijker toeslaan en de zaak zo verzieken dat men mij steeds 
onuitstaanbaarder zou vinden en mijn ouders gedwongen 
zouden worden om mij te komen bevrijden.
Zover was het nog lang niet. Als niet voetbalminnend knul-
letje hing ik dan maar steeds wat rond op de muurtjes van de 
speelplaats. 
 
Via een paadje kon je bij het sportveld komen, daarheen was 
ons echter de toegang ontzegd op dagen dat er niet werd 
gesport. Maar al stiekem slenterend alsof we de verboden niet 
meer wisten, konden we achter de kleedkamers van het 
sportveld komen, waar enkele struikjes stonden en de jongens 
van de hogere klassen weleens te ontdekken waren. Pas tegen 
de tijd dat ook ik in een van de laatste jaren van de MULO 
vertoefde werd ik toegelaten, door andere medegedetineer-
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den, tot die verstopplaatsen. Daar achter de kleedkamers 
waren struikjes die veel verborgen wat het daglicht niet kon 
verdragen. De eerste keren dat ik er langs paradeerde en 
voorzichtig onopvallend een blik die kant op wierp zag ik er 
een enkele jongen staan en anderen knielend op de grond. 
Meer kon ik niet verder ontwaren dan dat ze grommende 
geluiden maakten en heftig bewogen met hun lichaam.
  
Het duurde tot op een avond in de studieles, dat ik werd 
ingewijd in de vleselijke geneugten van het lichaam. 
Samen met een jongen die blijkbaar al een stapje verder in de 
puberale ontwikkeling was, zat ik in de klas en vaak zat hij 
onrustig te wippen en te draaien op de bank. Totdat ik er 
eindelijk eens iets over durfde te zeggen. En hij antwoordde: 
‘Moet je ook doen, dat is best lekker.’
Met zijn benen over elkaar zat hij te bewegen, te schudden, te 
draaien totdat hij even zuchtte en dan weer rustig werd. Na 
wat oefenen kreeg ik snel de smaak te pakken ofschoon mij 
nog niet helemaal duidelijk was wat er werkelijk gebeurde. 
Wel voelde ik door dat samenknijpen van de benen een aan-
gename druk tussen de benen ontstaan. De wrijvingen zullen 
de juiste plekken gemasseerd hebben. 
  Nu zou ik daarover lachen, want door die simpele bewe-
gingen kom ik echt niet meer klaar. De leeftijd heeft het niet 
zo op de ontwikkeling van de geestelijke geneugten en beiden 
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lopen niet netjes parallel in ons leven. Het vlees is gewillig 
maar de aansturing begint iets sneller te haperen. 
	
Elke vrijdagavond werd er in groepjes gefaseerd gedoucht. 
Een badruimte met net vijf hokjes en een lange bank in het 
uit-kleedgedeelte. Alweer te kleine deurtjes waar de broeders 
zo overheen konden kijken. Was je klaar met douchen, dan 
stond er steeds een broeder paraat om de laatste druppels van 
je lijf af te deppen. Met tegenzin ging ik er steeds heen want 
elke keer wisten ze een mogelijkheid te vinden en een kans te 
benutten om je aan te raken. Mijn eerdere ervaringen van 
voor de kostschooltijd, de eerste ontvluchtingspogingen en de 
knuffelpartijtjes van de broeders die ik steeds weer elke dag 
ergens zag gebeuren, maakten mij immuun voor alles wat een 
beetje op seks of begeerte leek. 
  Kinderlijke nieuwsgierigheid speelde toch soms parten en 
dus kwam het voor dat ook ik me een volgende keer achter de 
kleedkamers van het sportveld begaf en met trillende benen 
dichterbij naar de jongens ging die daar waren.
  Een jongen stond rechtop tegen de muur geleund en had zijn 
gulp open, een ander zat er voor geknield op de grond en hij 
had de piemel van die jongen in de hand en bewoog die 
piemel zoals ik ooit die man in het park voor onze ogen had 
zien doen. Dan nam hij de piemel in de mond en bewoog zijn 
hoofd. Een andere jongen die er naast stond maakte zijn gulp 
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ook open en haalde zijn piemeltje tevoorschijn. Toen ging een 
andere jongen voelen en trekken aan dat piemeltje. 
  Als vastgenageld aan de grond en een deja vu film belevend 
bleef ik toekijken en probeerde het aangename van dat gedoe 
te begrijpen. Op een zeker moment voelde een jongen met 
een hand aan mijn kruis en hij wriemelde wat aan mijn broek 
om die te openen. Een rits hadden we toen nog niet dus dat 
was even extra spannend. Het duurde een eeuwigheid en de 
tintelingen die ik nu zou voelen waren nog niet ontwikkeld en 
daarom was een logische erectie niet te ontwaren. 
  Pas enige tijd later begon dat bij mij te functioneren. Wisten 
wij eigenlijk veel dat dat normaal zou zijn, dus wie bekom-
merde zich erom of die piemel van de ander zacht, hard, dik, 
dun of stijf was.
  Eindelijk was mijn piemel bevrijd en die jongen pakte hem 
in de hand, knielde toen ook en nam hem in zijn mond en be-
woog zijn hoofd heen en weer. Echt lekker vond ik het niet, 
maar de spanning en het feit dat ik iets heel stiekems deed dat 
alleen aan de hogere klassen zou worden toegestaan te mogen 
beleven deed mij niet weglopen of weigeren. Ik zag niet echt 
de lol en geiligheid van het gefrunnik in en na een tijdje deed 
ik een stapje achteruit, maakte mijn broek dicht en liep weg. 
Het was de enige keer dat het gebeurde. Vaker nog zag ik 
jongens achter die muur verdwijnen maar nu ik wist wat er 
gebeurde en omdat het niet echt aan mij besteed was liep ik er 
niet meer heen of wandelde zonder te kijken eraan voorbij. 
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Steeds vaker zocht ik naar kansen om dit seksgesticht voor 
eens en altijd te ontvluchten. Steeds vaker ontsnapte ik, maar 
thuis, bij mijn ouders werd ik nooit hartelijk ontvangen. Mijn 
vader had zijn penologische pantoffelgevechten met mij als 
doeltreffend opvoedkundig middel eindelijk opgegeven en 
mijn moeder bracht mij steeds weer braaf terug naar het ge-
vang daar in Bleijerheide.   
  Ook daar werd steeds minder actie tegen mijn gedrag onder-
nomen. Meer dan een uitvoerige reprimande en dreigingen 
waren er niet. Wel werd ik steeds opstandiger omdat ik het 
gewenste doel, eindelijk te kunnen afzwaaien uit dit pedo-
fielenclubje, nog niet bereikt had. 
  Als er weer eens een werkschrift van de school vol was, 
mochten we netjes in de rij bij broeder Leonardus, ‘het 
schoolhoofd / de prefect van de MULO’ aanschuiven. Een 
binnendeur met een raampje net iets boven onze hoofden gaf 
toegang tot zijn kantoor. Als we op de tenen gingen staan 
zagen we steeds weer dat je op zijn schoot moest gaan zitten 
en hij het schrift bladzijde na bladzijde bekeek of je niet een 
regel was vergeten te gebruiken. Het moest zuinigheid voor-
stellen en ons leren niet verkwistend te zijn. Maar zijn bewe-
gingen tijdens de controle verraadden wat steeds weer daar 
onder die bruine pij gebeurde. Was ik aan de beurt dan kreeg 
ik uiteraard te horen hoe weerbarstig mijn gedrag steeds nog 
was en dat hij zeker wist waar dat vandaan kwam. Vervol-
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gens greep die lange gebrilde pedo steeds weer in mijn kruis 
en drukte er op of kneep erin. Het was niet prettig, ook al om-
dat hij bij die handeling een diepe zucht slaakte en ik zijn 
stinkende sigarenlucht in mijn gezicht kreeg. Zo snel ik kon, 
maakte ik me dan weer weg uit die kamer en werd steeds 
zuiniger in het verbruik van pen en papier.
 
De laatste twee jaren MULO studeerden we elke avond in een 
grote zaal met banken, oplopend in hoogte. 
Elke vrijdag, na het douchen moesten we, vrijwillig verplicht, 
naar de kapel om te biechten. Wat moest ik biechten? Deed ik 
iets verkeerd? Dus werd een stukje tekst, iedere keer weer 
hetzelfde, afgeraffeld:
‘Ik heb gezondigd door woorden, gedachten en daden. 
Hiervoor vraag ik vergiffenis.’ 
Dat ging lang zo door tot op een keer de pater, want de 
broeders waren immers geen priesters en mochten dus geen 
biecht afnemen, aan mij vroeg:
‘Weet je eigenlijk wat je zegt? Die gedachten en daden wil 
ik je wel eens duidelijker uitleggen. Dus ga maar naar de 
studiezaal, zeg tegen de broeder dat je nog even terug moet 
en dan tref ik je na het biechten hier in de kamer achter in 
de kapel.’  
Ik kreeg reeds kippenvel en voelde wat daar weer eens achter 
stak. Instinct? Nee, gewoon een adequaat voorgevoel.
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  Zonder er verder op te reageren sloop ik terug naar de 
studiezaal en daar aangekomen werd mij door de broeder van 
dienst gevraagd of ik nog terug moest gaan. Hoe wist hij dat? 
Was dat afgesproken werk? Was ik die dag het uitgekozen 
favoriete pedo-offer?
 
Tegen het einde van het schooljaar liep het, in klas 3 van de 
MULO zat ik, we moesten proefexamens doen voor het 
werkelijke MULO-A examen. Met veel tegenzin nam ik er-
aan deel, want hier nu al de boel verzieken was niet echt ver-
standig. Een enkel papiertje als bewijs van kennis had ik toch 
echt wel nodig. Mijn definitieve slag zou ik een jaar later 
slaan als ik door zou gaan op school. Nog een jaartje gevan-
genis zonder strafvermindering wegens goed gedrag. Nee, 
goed volgens de daar geldende normen was het zeker niet. Ik 
liet niet voldoende met mijn lijf spelen, verzette mij steeds 
weer als er iets werd verwacht dat buiten mijn interesse-
gebied lag.  Hoe vaak ik mijn ouders ook tipte over de ver-
ziekte sfeer, steeds weer praatte ik tegen een muur en maak-
ten ze mij duidelijk dat ik er slechts weg wilde en dat zij, met 
hun drukke zaak, daar totaal geen behoefte aan hadden. 
 
Tijdens die laatste jaren werd het klimaat op dat internaat iets 
milder en mochten wij jongens ook eens een wandeltochtje 
maken, of fietsen over het gehele terrein. De zondagochtend 
was steeds een feest, want dan wandelden we graag langs een 
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mini-dierentuintje, een verzorgde omheining waar enkele 
mooie pauwen liepen. Bijna elke zondag kwam een buurman 
van het internaat met zijn dochter enkele uren naar de 
broeders om te bespreken welke ontspanningsactiviteiten er 
konden worden georganiseerd in de kleine aula. Zijn dochter, 
Marijke, die toen ongeveer 14 jaar was, paradeerde dan graag 
langs en door het tuintje waar wij dan ook mochten komen. Ik 
sprak haar weleens aan over het fijne weer, de mooie pauwen 
en het helse van dit internaat. Daardoor heeft ze mij niet 
gemakkelijk kunnen vergeten.
  Eenmaal weg uit het internaat ben ik haar snel gaan op-
zoeken, want ze werkte in de winkel van haar ouders, een 
eenvoudig buurtwinkeltje, een slechts enkele huizen van het 
internaat verwijderd.
  Maar dat was pas nadat ik me eindelijk had kunnen los-
rukken uit dit beklemmende keurslijf dat internaat heette.
 
Mijn ouders waren absoluut erg zuinig; kleding die ik kreeg 
was vaak vermaakt door een tante, die we tante Fien noem-
den, ze woonde op een kamertje bij mijn oma, de moeder van 
mijn moeder en deed daar verstelwerk en naaide ook carna-
valskleding. Omdat wij op kostschool meestal een overhemd 
met stropdas droegen, werden de oude stropdassen van mijn 
opa door haar vermaakt tot iets smallere, voor die tijd moder-
nere, versies. De schoenen die ik droeg waren afdankertjes 
van mijn vader. En, vraag maar aan de puberende jeugd; als 
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je niet met de ingeburgerde gewenste schoolmode meedoet, 
dan lig je er bij de rest poepie snel uit en je eeuwige lot is 
gepest te worden. Ik ontkwam er daardoor vaak ook niet aan.
 
Ook voor mij was er dus geen ontkomen aan en de redenen 
om hier te ontsnappen stapelden zich op. Er waren namelijk 
grijpgrage paters, broeders en schoolkameraden die je niet in 
hun vriendenclubje wilden hebben. Voetballen was geen 
hobby van mij. Ik had verder geen extra uitblinkers. Mijn 
sterke punt was verzet plegen tegen al wat de gevestigde orde 
genoemd zou kunnen worden. 
 
We waren al redelijk aan het puberen en moesten dus meer en 
meer voorgelicht worden. Daarom werd er eens een middag 
ingelast waarop we om beurten bij een groepje paters 
moesten komen in een kamertje in het klooster. Op een 
bankje op de gang zat ook ik te wachten tot ik aan de beurt 
zou zijn. We vroegen elkaar uiteraard wat we zouden vragen 
en waaraan we dachten wat ons zou worden verteld. Iedereen 
wilde wel iets meer weten over hoe dat zat met kindertjes 
maken en krijgen. De bekende ‘bloemetjes en bijtjes’ 
verhalen. Als er weer een jongen naar buiten kwam met een 
rood hoofd en we vroegen hoe het was dan werd er niet 
geantwoord. Spijtig, zo kon ik me niet voorbereiden, want ik 
vermoedde al dat er weer iets zou gaan gebeuren waar ik niet 
echt op zat te wachten.
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  Eindelijk aan de beurt mocht ik tegenover twee paters op 
een bankje gaan zitten en ze vroegen pardoes:
‘Zo, jij wilt zeker ook weten hoe kindertjes worden 
gemaakt?’
Even moest ik slikken en stamelde:
‘Ja.’
Was dat echt wat ik wilde vragen? En dan op die manier? 
Kon het niet subtieler? Waren die paters zo hitsig dat er maar 
één wens door hun hoofd spookte? 
‘Nou, dan wijzen we je wel hoe dat werkt. Doe jij je broek 
maar eens uit en laat ook je onderbroek zakken.’
Als verstijfd zat ik op het bankje met de rug tegen een harde 
houten leuning gedrukt. Tegenover mij twee bruinrokken 
hunkerend naar hun dagelijks confucianisme. Maar tijd om 
lang na te denken over wat ik nu wilde kreeg ik niet. 
Weglopen? Gillen? Ze waren met z’n tweeën dus de kans dat 
ze me konden grijpen en over de knie leggen of met die 
touwen bewerken was dan ook erg groot. De ene pater stond 
op en hielp me uit de broek en trok mijn onderbroek omlaag. 
Hij pakte mijn piemel vast en masseerde de zachte huid. 
‘Kom, je moet niet bang zijn, het is best lekker wat nu 
gebeurt. Kijk maar hoe hij langzaam hard wordt en als hij 
stijf genoeg is kan hij bij een vrouw naar binnen en dan 
komen er zaadjes uit en dat bevrucht dan een eitje waaruit 
een kind kan groeien.’
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Ja mijn plassertje werd inderdaad iets stijver maar ik kreeg er 
geen prettig gevoel bij, die geile koude, trillende paterhand 
aan mijn lijf, die wellicht al andere jongetjes had afgetrokken. 
Weer zag ik die man in het park voor mij, uit de periode lang 
voordat ik hier op het internaat kwam. Hij die ook aan zijn 
spuitfluit trok tot er wit spul uitkwam. De pater ging door met 
trekken en toen hij merkte dat ik niet naar zijn zin reageerde 
liet hij mij los.
  Dit was mijn kans. Weg wilde ik, niet alweer dat gedoe aan 
mijn lijf. Met mijn broek nog op de enkels, mijn onderbroek 
op de knieën, strompelde ik naar de deur, gillend naar de 
paters:
‘Dat zal ik aan mijn ouders vertellen, jullie zijn allemaal 
dezelfde viezerikjes hier.’ 
De ene pater snelde toe en drukte de deur dicht. De ander 
wilde mij helpen de broek aan te trekken maar dat liet ik niet 
toe en sloeg schreeuwend om mij heen. Eindelijk stapten ze 
beiden opzij zodat ik mezelf kon aankleden en hard weg-
rennen. De onthutste paters en resterende wachtende jongens 
achterlatend.
 
Een dag later werd ik ontboden bij de prefect van de MULO, 
die mij duidelijk maakte en op het hart drukte over het 
voorval met niemand te praten. Hij zou zorgen dat hij mijn 
ouders duidelijk zou maken dat het tijd werd dat ze moesten 
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begrijpen dat de kostschool geen gezonde plek meer voor 
mijn verdere schoolopleiding was.
  Met die belofte in het achterhoofd had ik het grootste plezier 
om de boel op alle punten te verzieken. Wat een over-
winning. De pedo’s kregen de schrik van mij. Eindelijk, na 
vijf jaar onvrijwillige opsluiting, fysische en psychische 
mishandeling. De basis voor een levenslang trauma was 
gelegd. Kon ik dit ooit te boven komen? Iedereen die nu mijn 
leven betrad was in gevaar. Ergens zoek ik, ook nu nog 
steeds, naar een kans om schade toe te brengen aan mensen 
die het, in mijn ogen, niet goed met mij voorhebben.
Revancheren? De pijn spiegelend overdragen? 
  Met deze open wond zou ik de échte wereld weer ingesme-
ten worden. Gevolgen: bindingsangst, hechtingsangst, verla-
tingsangst, verslaafd aan het geluk- en liefde-zoeken.
 
Waar ik wel ruim van genoot waren de ochtenden in de kerk. 
Elke zondag een Rooms Katholieke hoogmis. Het lof in de 
late zondagmiddag. Het zingen en oefenen in de kerk. Al die 
Latijnse liederen ken ik nog van buiten. We schreeuwden de 
frustratie eruit in plaats van te zingen en daarom werden we 
gestraft met weer een vrije woensdagmiddag in de kerk. 
Altijd nog beter dan buiten te moeten rondhangen of verplicht 
mee te doen met dat domme voetballen.
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Elke leraar in m’n schoolklas maakte ik het leven zuur door 
alles te weigeren, nu ik wist dat mijn tijd, na vijf jaar opslui-
ting, lichamelijk- en emotioneel misbruik, er eindelijk opza-
ten en mijn vrijlating niets meer in de weg stond. 
  Het toelatingsexamen voor de MULO verziekte ik door wil-
lens en wetens alle opgaven fout te maken met als resultaat 
dat ik een jaar terug werd gezet. Och, och wat erg voor de 
leraren daar. De leraar wiskunde kreeg er het meeste van 
langs. Hij kon geen orde houden en als ik dan weer zei dat ik 
geen zin had gehad en het huiswerk niet af had, stond hij 
naast mijn bank en gaf me een draai om de oren. 
  Niet schrikken! In mijn jeugd was dat niet weg te denken bij 
de opvoeding en ieder die enig gezag mocht uitoefenen werd 
toegestaan er gebruik van te maken naar eigen goeddunken.
  Maar ik mepte terug en sloeg hem recht in zijn gezicht. De 
klas werd ik uitgezet met de melding dat ik nooit meer in zijn 
les mocht komen. Al die voorvallen stapelden zich op en met 
de voorheen genoemde misnoegens was het een hel voor bei-
de partijen aan het worden.
 
Niet veel later haalden mijn ouders mij weg uit dat kind-
onvriendelijke verblijf. Een plekje op de MULO in Kerkrade 
kwam snel voor mij vrij en daar ging ik met veel plezier en 
onstuimige inzet verder het verloren studiejaar inhalen. Veel 
vrije tijd had ik nu ter beschikking om eindelijk zonder 
beperkingen te genieten van wat bij het post-puberleven be-
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hoort. Mijn eerste zelf bij elkaar gespaarde brommer kwam in 
mijn bezit; een Cyrus. Heerlijk om daaraan terug te denken 
hoe we ermee door de stad scheurden totdat er spoedig ver-
bodsborden her en der werden geplaatst:
‘Verboden voor Brommers.’
 
Mijn zondagse pauwen-kennisje was ik niet vergeten en eens 
toen ik een vriendinnetje ging ophalen, die werkte in een 
overhemden-naaiatelier, waarvan er toen nog veel waren in 
de regio, stond ik bij een winkel en herkende plots het meisje 
achter de toonbank als degene die op zondag door het die-
renparkje bij de pauwen wandelde. 
  Wat een dilemma, had ik net een spannend vriendinnetje 
ontmoet waarmee ik al zo af en toe in een erkertje urenlang 
lekker kon bekpeddelen, en dan komt me daar opeens die 
latente would-be-liefde tevoorschijn. Dat wordt kiezen, of een 
ondeugende oplossing en geen van beiden laten lopen. Maar 
eerst moest deze verkoopster nog worden gewonnen om 
graag mee te willen hobbelen in mijn vrije leven…
 
 
 
‘Mijn emotionele barometer gaat weer op storm.’
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Advertentie in landelijke krant. 

Omstreeks 1960
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De liefde groeit
De eerste uitlening (oefen-gigolo) is een feit!
 Zandvoort is een heerlijke strandplaats, voor de toerist en de 
werkstudent die zich wil afjakkeren in de horeca. Jammer dat 
het tegenwoordig bevolkt wordt door te veel buitenlanders 
die werken in de horeca. Het bekende Zandvoortgevoel met 
de mensen die een speciaal accent in hun stem vertonen, een 
lichte arrogantie naar de toerist, maar altijd zonder morren de 
klant koning laten zijn. Ik mis het tegenwoordig, vooral op de 
stranden waar je een grote berg euro’s mag neertellen als je 
de luxe van een strandstoeltje wenst.
  De tijd die ik er vertoefde, ver weg van mijn ouders, die mij 
toch alleen maar wilden beperken in mijn ontwikkeling naar 
een niveau verheven boven het dag en nacht lichamelijke ge-
ploeter, was allerminst onaangenaam. Niemand die mij iets in 
de weg legde en mijn pad voerde maandenlang overdag naar 
de fotovakschool en in de avonden en nachten kon ik mijn 
geneugten ontwikkelen, bevredigen en her en der van de on-
deugende toeristen een fikse hand vol guldens plukken.
 
Mijn amusante zeventiende verjaardag eindigde op die hotel-
kamer met Richie. En na zoveel champagne en emoties was 
het mijn eerste aanblik van een naakte jonge vrouw. Geen 
plaatje in een seksboekje maar echt vlees en bloed. Ze was 
een halfbloedje, maar nog net niet echt bruin of geel. Toch 

 
 
74


was haar huid zacht zonder ‘kottekes in de poep’. Licht getint, 
zwarte korte haren, bruine donkere ogen, dunne slanke 
knokige vingers en een prettig profiel in de taille, kuiten en 
enkels. De meest verrukkelijke WHR! (Waist-Hip-Ratio)
 
Is het daarom dat die eerste sentimentele ervaring nog steeds 
mijn criteria betreffende het slagen van een date beïnvloe-
den? Na meer dan 100 knuffeldates en een uitgebreide eva-
luatie van de gepasseerde kleuren, geuren, smaken en maten 
is dit de finale-wens:
kort zwart haar, bruine ogen, geprofileerde enkels, dol op 
Guerlain, Muchachomalo, Intimissimi, eerlijke zeezoute 
Zeeuwse Creuse oesters en latex(make-up)-vrij.
Is dit écht te veel gevraagd? 
 
Richie was wat we tegenwoordig durven noemen een pedo-
fiele vrouw. Of om het in de eenentwintigeeuwse volksmond 
te houden; een MILF. Een jong onbevlekt maagdelijk 
knulletje, net uit de pubertijd, dat was toch het ultieme 
snoepje van de week.
 
De ochtendzon zocht een weg door de gordijnen en liet een 
streepje zonlicht vallen op onze naakte lijven. Omdat het half 
juni was had de zomer al een ietsepietsje warmte gespendeerd 
op het Zandvoortse strand. Wellicht dat ik in mijn slaap de 
lakens van me af had geduwd. Maar niets bleek minder waar. 
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Terwijl ik uit een onwerkelijke droom ontwaakte en voor-
zichtig een oogje opende zag ik hoe Richie geknield naast mij 
op het bed zat en mij bekeek. Haar handen bewogen losjes 
over mij heen. Nauwelijks drukkend gleed van de ene hand 
een vinger over mijn tepels. Haar andere hand gleed over 
mijn buik naar beneden en betastte de binnenkant van de 
dijen. Voorzichtig, als was het per ongeluk, raakte ze mijn 
balzak aan. 
 
  Na al die ongewenste grove handelingen van de patertjes en 
grijpgrage broedertjes van het internaat was dit meer dan 
aangenaam. Een rilling ging door mijn hele lijf, van kruin tot 
in de teentopjes kreeg ik kippenvel. Richie bleek er genoegen 
aan te beleven en gleed met een hand langs mijn balzak 
omhoog. Haar vingertop gleed langs mijn ‘brandslang’ die tot 
haar genoegen in rap tempo reageerde. Met twee vingers nam 
ze het velletje aan de top vast en bewoog het langzaam op en 
neer tot ze hem voldoende voorvocht-druppeltjes had laten 
produceren zodat vervolgens met gemak het hele velletje naar 
beneden geschoven kon worden en de eikel zich met trots 
donker roze en glimmend aan haar vertoonde. 
  Nee, dermovate-gel bestond toen nog niet en gelukkig had 
ik het probleem niet dat mijn velletje vastgeplakt zat aan de 
eikel. Voorzichtig opende ik nu wat verder mijn ogen en zag 
hoe ze gefascineerd keek naar wat ze had teweeggebracht.
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Mijn rechterhand nam ze beet en leidde die naar haar kruisje. 
Tegenwoordig is het daar bij man en vrouw vaak gladgescho-
ren maar dat idee kwam pas veel later. 
  Ze drukte licht tegen mijn vingers en wreef ermee door de 
haartjes zodat ik de lipjes van haar kutje kon voelen. Lichte 
genots-kreetjes slaakte ze. En ik beleefde de eerste keer de 
geluiden die een vrouw kan voortbrengen als ze lichamelijke 
bevrediging geniet. Met mijn andere hand wilde ik haar 
aanraken en op zoek gaan naar de ronde harde borstjes. Mijn 
hand werd opzij gedrukt en ze zei:
‘Niets doen wat ik je niet aangeef, ik laat jou en mij op de 
door mij gewenste manier genieten.’ 
Toen had ik nog niet door dat dit een aangenaam spelletje is; 
ontspannen, genieten, niets doen en alleen maar de ander la-
ten spelen en zich uitleven.
  Mijn penis stond rechtop, de roze eikel glimmend en licht 
druppend van het voorvocht. Haar beide benen knielden links 
en rechts van mij neer en haar kutje hield ze net boven mijn 
kloppende penis die nu zijn eerste penetratie zou beleven.
  Ze nam nu mijn beide handen en legde die op haar borstjes 
en kneep er zacht in als wilde ze aangeven wat nu mijn taak 
was. Een bijzonder gevoel, net niet te hard en toch stevig. 
Donkerbruine grote tepelhoven zag ik, in het midden bijna 
duimdikke tepels die door mijn vingers rolden.
‘Steviger in de tepels knijpen,’
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zei ze met een bijna zware donkere klank in haar stem. Haar 
kutje zag ik tegen de eikel tikken en de prikkelende gevoe-
lige aanrakingen werden elk moment steviger. Ik zag hoe ze 
haar vleselijke lotusblaadjes langs de kop van de eikel liet 
glijden en net niet verder ging zodat er maar een halve cen-
timeter van de eikel tussen de lipjes verdween. Haar kontje 
draaide ze licht heen en weer waardoor de eikel er net niet 
uitgleed. Steeds een centimeter verder zakte haar onderlijfje 
over mijn eikel. Eenmaal helemaal tot aan de onderkant van 
de eikel gezakt, bleef ze doodstil zitten greep naar mijn tepels 
en kneep er hard in zodat ik een kreet van pijn slaakte. Maar 
meteen wreef ze er met de vlakke hand over als wilde ze mijn 
tepels troosten. Was dit een onderdeel van liefde? Hoorde het 
bij een complete seksbeleving? 
Haar gezicht vertoonde spanning en genot, haar ogen waren 
vochtig, haar abdomen spande zich aan, en langs de schacht 
van mijn leuter zag ik inmiddels kleine melkachtige drup-
peltjes glijden. Ze zakte nog verder naar beneden, weer een 
centimeter verder en nog een en nog een ... Totdat ze een 
kreet slaakte en riep: 
‘Ohh, die is best groot en dan is nog niet alles helemaal naar 
binnen.’ 
 
Voelde ik mij nu superman? Nee, alles wat gebeurde was 
helemaal nieuw. En ik geloofde haar elk woord. De seks-
boekjes verhaalden veel, maar de details die ik nu ervoer had 
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ik nooit gelezen. Ik merkte dat ik begon te denken en wellicht 
zag ze het en zei:
‘Kijk naar mij, ik wil zien wat er in je omgaat als ik met je 
vrij. Je ogen geven je gevoel weer.’
Die woorden heb ik nooit meer vergeten en ook nu nog zeg ik 
dit tegen een wop-date als we in bed zijn beland of op de 
bank of de keukentafel van bil gaan. Dat geroep van oooh en 
aaah en jaaa… heb ik te vaak gehoord en wist dan niet eens 
of mijn neuk-date met haar gedachten niet weer eens bij een 
knappe ex of een ander wenselijk fantasie-schepsel was. Net 
als die lieve zorg-zuster uit Maastricht die bij onze eerste 
beddate haar ogen sloot en zuchtte: 
‘Ohhhh John, ik kom …’
Hoppa, en weg was ik uit haar ruim gebruikte bedje, ze mag 
verder met haar John lekker ring-dinge-dinge doen.
 
Richie leerde mij perfect de kunst van het vleselijk verwen-
nen. Totaal bezeten was ze van haar eigen verlustigen en 
duidelijk was dat ik voor haar een middel was om van een 
ultiem pleziertje te genieten. Een maagdelijk knulletje van 
ruim 15 jaar jonger, welke vrouw op haar leeftijd wenst dat 
niet, vooral als het maar voor die ene enkele keer is en de rest 
geheel vrijblijvend zonder nasleep.
  Zachtjes bewoog ze haar kontje heen en weer alsof ze zocht 
naar een weg om mijn joystick helemaal naar binnen te 
kunnen laten glijden. Maar aan haar ogen zag ik dat het pijn 
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deed en ze boog voorover zodat de druk iets verminderde. De 
bewegingen die ik ooit zag en las wilde ik weleens proberen 
en duwde mijn onderlijf meer omhoog om het dan weer te 
laten zakken op de matras. Haar ogen leken vuur te schieten 
alsof ik haar pretpakketje begon te verstoren en ze boog zich 
verder naar voren zodat haar tepels net niet mijn gezicht 
raakten. Die bruine speentjes wilde ik wel proeven. Een niet 
verwerkt oedipuscomplex? Dat hoop ik toch niet, want de 
aantrekking tot mijn moeder was in die jaren reeds volledig 
verslapt en tegenwoordig is dat al helemaal niet meer aan-
wezig.
  Mijn tong stak ik uit om aan een tepel te komen en speels 
liet ze de één na de ander mijn lippen aantippen. Hoever ik 
ook mijn mond opende om eindelijk te proeven hoe een tepel 
smaakt, ze wreef slechts ondeugend haar borstjes over mijn 
gezicht. Kundig mijn mond ontwijkend. Het gevoel gedo-
mineerd te worden, begon me te irriteren en ik wilde wraak 
nemen, maar onkundig en onervaren als ik was, deed ik 
wellicht het verkeerde. Toch greep ik haar billetjes, liet mijn 
hoofd omhoog komen zodat ik mijn mond stevig om een 
tepel vast kon zuigen en bewoog in stoten mijn onderlijf nu ik 
wist dat het aangenaam gevoelig zou zijn voor haar. Blijkbaar 
had haar kutje al iets meer meegemaakt en door het vele 
vocht dat ze nu produceerde voelde ik dat ze tot op mijn 
balzak kon afzakken. Haar gegrom en knipperende en 
draaiende ogen voorspelden een speciaal evenement. Mijn 
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handen liet ik van haar billen glijden en terwijl ze steeds 
sneller op en neer op mijn leuter bewoog gaf ik plots op beide 
billen een stevige tik. Ze zakte pardoes als een pudding in 
elkaar en viel schokkend op mij neer. Haar hele geurige 
lichaam voelde ik nu op mijn body liggen, ik pakte haar 
stevig vast en ging liefkozend over de billen, rug en 
schouders terwijl ze haar hijgende mond boven mijn gezicht 
hield en nu rook ik weer haar adem die ik eerder die avond 
bij het strand had ervaren. Een speciale geur, geen 
bloemetjes, geen zeewind, geen Guerlain. Maar een geur die 
mij nog lang bijbleef. Zwoel met een potentie als waande ik 
me diep in een bos ruikende het natte mos, paddenstoelen, 
schimmels en lichte vleugjes van een omgevallen berken-
boom. Als ik nu wandel in een bos en ik ruik die geuren weer, 
dan zie ik de beelden van die wippende Richie weer voor me.
  Haar adem werd rustiger, minder snel, het rochelen ver-
dween. Ze gleed van mij af en schoof tegen mij aan, legde 
een arm om mij heen en haar hoofd op mijn schouder.
Moest ik nu vragen of ik het goed had gedaan, of het lekker 
was, of  ze was klaargekomen? 
  Ik keek slechts naar haar, snoof de zwoele geur van haar 
glimmende zwarte haren. Hield haar goed tegen mij aan-
geklemd en kroelend slaakte ze af en toe geluiden van ge-
noegen. 
Was dit het nu? Ik was niet klaargekomen. Mijn sapstengel 
was misbruikt, en zij had ermee gedaan wat ze lekker vond. 
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Het paste dus in haar plaatje van aanranding van een maag-
delijke jongen.
 
  De zon begon feller te schijnen, en we lagen zo al minstens 
een uur te suffen en te doezelen. Er werd gerommeld aan de 
kamerdeur en er stapte plotseling een kamermeisje naar bin-
nen. Op het moment dat ze zich wilde verontschuldigen her-
kende ze ons, slaakte een kreetje en maakte zich snel 
giechelend uit de voeten. Mooi zo, dat hadden we echt nodig; 
een roddel kon Richie zeker niet gebruiken. Ze had een vaste 
baan in het hotel, ik was slechts een vakantiehulpje. In het 
hotel liep steeds ook een familielid van de directie rond, die 
er paradeerde als manager en bij elk vrouwelijk personeelslid 
maakte hij steeds weer zijn avances. Meestal tevergeefs en 
dat zouden wij zeker wel merken als de roddel zich ging 
verspreiden.
 
De komende dagen en de daarop volgende weken gingen hun 
bekende rustige gangetje. De manager echter, bleek ons wel 
beter in de gaten te houden en hij sommeerde mij: niet meer 
bij het barmeisje of een ander personeelslid op de kamer te 
komen. Ik werd verbannen naar de grijze catacomben van het 
hotel.
 
Aan de receptie was een nieuwe collega komen werken. Een 
meisje van begin dertig, groot, stevig, blond; een echte boe-
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renmeid. Beetje het type gigantesse. Haar overdreven gedrag 
kon mij niet bekoren. 
  Met Richie vertoefde ik nog weleens af en toe in het 
Bouwes op een avond als ik vrij was en ze een paar uur later 
huiswaarts keerde. Jammer, dat we nooit meer alleen waren, 
er waren altijd wel anderen van het hotelpersoneel bij. Wel 
probeerde ik ons contact te onderhouden en we kusten en 
knuffelden elkaar, maar het leek steeds meer op simpele 
collegialiteit. Niks meer dan platonische liefde. Ze had haar 
pretje gehad, dat was inmiddels meer dan duidelijk.
De nieuwe blonde, die Ingrid heette, werkte vaak dubbele 
diensten als het erg druk was. Dan deed ze een vroege dienst, 
nam in de middag enkele uren vrij en dan werkte ze nog tot 
mijn nachtdienst begon.
  Omdat mijn studie in ‘s Gravenhage meestal overdag was, 
maar niet elke dag van de week, kon het voorkomen dat als 
het geen strandweer was, ik in het hotel bleef rondhangen en 
hier en daar meehielp in de bar of het restaurant.
 
Zo zat ik weer eens op een middag aan de telefooncentrale en 
verwerkte de binnenkomende en uitgaande telefoontjes.
  Ingrid had haar uurtjes erop zitten en ging naar een kamer 
die het personeel dat niet vast in het hotel woonde, gebruikte 
om uit te rusten of te overnachten als het te laat was om naar 
huis te gaan.
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  Een half uurtje later werd er gebeld vanaf de kamer waar 
Ingrid verbleef. Ze vroeg of iemand wat koffie kon brengen 
naar haar kamer en het liefst had ze dat ik het zou doen, want 
ook ik moest nu immers niet werken en zij kon blijkbaar toch 
niet slapen. Richie keek mij eens aan toen ik het vertelde en 
op haar gezicht ontwaarde ik een ondeugende glimlach. Dat 
gaf mij meteen een onprettig gevoel, maar ze redde me snel 
uit mijn wantrouwen door te zeggen:
‘Ga maar gauw, ze vindt je leuk maar durft het niet te 
zeggen.’
Die opmerking viel bij mij net even in verkeerde aarde. Na 
wat ik had beleefd met Richie was ik wel degelijk verliefd op 
haar, maar niet op die dikke blonde Ingrid. Net zeventien jaar 
en nu al werd ik geslingerd van mijn eerste echte nog net niet 
uitgediepte gevoel van verliefdheid naar een volgende vrouw 
die mij niet eens echt aanstond. Werd hier de basis voor mijn 
gigolo-leven in de toekomst gelegd? Vele jaren later had ik er 
minder moeite mee. Gevoelens begonnen steeds minder een 
rol te spelen. Ervaringen uit het verleden … leerden mij dat er 
zeker geen ultieme genegenheid tot de dood ons scheidt 
bestaat.
  Ofschoon; als je mij eens, in de hoedanigheid van gigolo, 
hebt zien neuken vraag je je beslist af waarom zoveel vrouw-
en ernaar hunkerden en mij er té veel geld voor gaven nadien. 
Mijn broer opperde weleens:
‘Waar wij er één van hebben heeft hij er twee…’
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De waarheid: ‘m is gewoon iets langer dan gewoon …
 
Aangekomen bij de kamer waar Ingrid zich bevond stond de 
deur al op een kier. Ik wilde aankloppen maar ze had me dui-
delijk al horen aankomen en riep: 
‘Kom maar gauw binnen en doe je dan de deur achter je 
dicht?’
Binnen zag ik haar zitten op een stoel, alleen een BH en een 
witte slip droeg ze. Even moest ik slikken en probeerde de 
situatie te arrangeren in mijn hersenen. 
‘Zet die koffie daar neer en kom eens dichterbij,’
zei ze. Dichterbij gekomen, greep ze meteen naar mijn kruis 
en ik stond als aan de grond genageld. 
‘Richie heeft je ontmaagd heb ik gehoord en nu wil ik ook 
wel eens zien wat ik met je kan doen.’
 Was dit een slechte film? Moest dit de werkelijkheid van 
liefde en seks voorstellen? De ene MILF leent me uit aan de 
andere die ook eens van een jong blaadje wil snoepen.
  Maar mijn gedachten kregen geen kans om de situatie helder 
te overzien. Ze greep al naar mijn billen met een hand, de 
andere kneedde heftig stevig mijn kruis en ze kon voelen hoe 
mijn penis zich begon te vullen en harder werd. In een snelle 
beweging drukte ze de knoopjes van mijn broek open en 
greep in de opening van de slip die spontaan mijn groeiende 
penis het daglicht liet zien. Haar mond ging wagenwijd open 
en ze hapte in een flits naar de penis en liet hem helemaal in 

 
 
85


haar mond glijden. Haar grommende geluiden, draaiende 
ogen en schuddende lijf voorspelden weinig goeds. Happend 
en slurpend pompte haar mond zich over mijn penis. Met 
ontzag en ook minachting keek ik ernaar. Voor deze vrouw 
voelde ik niets en haar té volle blanke lijf schudde bij elke 
beweging. Haar oxytocine-gehalte was zo te zien op het 
kookpunt aangekomen. Maar mijn aandeel in de emotie was 
beneden het nulpunt. Haar mond sopte op en neer en haar 
beide handen begonnen mijn broek verder los te peuteren tot 
hij met een plof op mijn enkels zakte. De slip ging nu ook 
omlaag en ze kneedde mijn billen als waren het verse 
deegbolletjes die nog snel in de oven moesten. 
‘Heerlijk zulke gladde jonge gladde billetjes,’ 
gromde ze binnensmonds. Dan liet ze mij plots los, deed haar 
BH af en de slip uit en meteen zag ik een stel stevige borsten 
een decimeter lager zakken. Bijna vormloos hingen ze daar 
met nauwelijks zichtbare tepeltjes. Haar kruis was een welige 
bos haar, veel meer dan ik had gezien bij Richie. De donkere 
haartjes krulden tot bijna aan haar navel en in enkele sliertjes 
langs haar middel omhoog. De aanblik deed mij geen goed. 
Ze nam er nauwelijks notie van en dirigeerde me op het bed 
waar ik op mijn rug moest gaan liggen. Spontaan dook ze nu 
boven op mij op een manier die ik niet verwachtte.
  Ondersteboven…, zodat haar behaarde kruis boven mijn ge-
zicht hing. Meteen liet ze het zakken en viel haar hele 
behaarde onderkant op mijn gezicht. Mijn penis werd weer 
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opgeslokt door haar gulzige mond die hapte, slokte en 
sabbelde als was het een driedubbel bolletje toverijs waarvan 
ze niets wilde morsen. 
  Dan ging ze even rechtzitten zodat haar volle achterwerk op 
mijn gezicht terechtkwam en de stinkende, sinds jaren 
achtergebleven coprolietjes, door mijn gezicht schuurden. 
Van een botol tjebok had zij dus ook nog niet gehoord, laat 
staan van een grondige frisse dagelijkse wasbeurt van dit 
poepsterretje. Het was een grote bruine vlek die afschuwelijk 
geurde. Ze schoof weer iets naar voren waardoor haar reeds 
druipende vagina mijn gezicht raakte en een hard bolletje 
ervan tegen mijn neus tikte. Het grommen werd luider, de 
druk op mijn gezicht zwaarder, haar mond omklemde mijn 
penis als was het een stukje vlees van haarzelf dat ze niet 
wilde kwijtraken. Bij deze hele gebeurtenis was van mijn 
kant geen sprankje gevoel te bekennen. Een totale verbijs-
tering maakte zich van mij meester en meer dan al dit gedwee 
over mij heen te laten komen, kon ik niet. Geen gevoel, geen 
emotie, geen liefde, geen geknuffel of een lekkere zoen. 
Jakkes, teringteef …
  Haar onderlijf plofte nog dieper in mijn gezicht, een hand 
omklemde mijn balzak en de ander mijn penis. Veel te hard. 
Te ruw. Pijnlijk. Geluid maken lukte niet meer, ik stikte bijna 
in de harige liefdesgrot. Nog een enkele keer wreef ze uit alle 
macht over mijn gezicht. Kneep haar beide handen om mijn 
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geslachtsdelen als wilde ze die eraf rukken. Er kwam een 
vreselijke gil:
‘Ik kom, ik kom, ik kom, ggggrrrrrrrrr uuuaaaahhhhhh…’


Meteen rolde ze van mij af en stapte uit het bed. Richting 
badkamer, mij achterlatend met een gezicht druipend van 
haar kutsappen. Met een eindje van het laken veegde ik mijn 
gezicht af, kleedde mij aan en haastte mij naar mijn eigen 
kamer in de hotelcatacomben.
  Hoe lang heb ik daar gezeten, na te denken over wat er was 
gebeurd, het leek een eeuwigheid. Tot ik de behoefte voelde 
om iemand ervan in kennis te stellen. Mijn collega’s? Ze 
zouden me wellicht uitlachen en zeer zeker niet geloven. 
Eens kijken wie er nog aan de receptie was. Richie bleek al 
naar huis te zijn. Die belde ik meteen op want ze woonde 
vlakbij op kamers in Bloemendaal. Toen ik haar zei dat ik 
haar wilde zien vond ze het vreemd, maar liet mij toch 
komen. Aangekomen in Bloemendaal gingen we een stukje 
gearmd lopen in de laantjes rond haar woning. Het voelde 
goed. Ik was blij haar te kennen en zeker wat we samen 
hadden beleefd de laatste maanden. Maar het bleek niet echt 
wederzijds.
  Ze liet mij het hele verhaal vertellen en gaf als antwoord:
‘Voor mij was het de eerste keer met een jongen van 17 jaar 
en bijzonder genoot ik van het feit dat jij zo verliefd deed. 
Ingrid had al lang geen seks meer gehad en nadat ik liet 
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weten hoe onbedorven en onervaren jij nog bent wilde ze je 
graag gebruiken voor haar noodzakelijke bevrediging.’
‘Maar Richie, ik snap niet …’ 
Ze liet me niet uitpraten maar vervolgde:
‘Er is geen liefde bij mij voor jou en bij Ingrid eveneens 
niet. We genieten van je uitbundige aandacht, maar begrijp 
dat we er verder niets in zien. Leer van de situatie, Hans, dit 
is het leven, nu is het jouw beurt om later van een jong 
meisje hypocriet te genieten. Denk puur aan jezelf in het 
leven. Het zal nooit anders zijn: dat ga ook jij nog wel ont-
dekken. Het leven is klote schatje.’ 
Mijn gevoel stortte ineen, geen vreugdesprongetjes in mijn 
brein. Weg ikigai-moment. Dat ik nu weer en nog steeds vrij-
gezel was, deed en doet pijn. Kon ik in deze jeugdonvriende-
lijke sfeer nog langer handhaven? 
 
Diezelfde avond aan de receptie ontdekte het barmeisje, dat 
tegenover de receptie in de bar werkte, dat ik problemen had 
en kwam naar me toe. Ik huilde het uit en liet merken hoezeer 
ik me gebruikt voelde. Ze begreep mij, want ook zij verleidde 
dagelijks mannen die haar versierden in de bar. 
‘We gaan er samen aan werken, zo ben ook ik begonnen. 
Met tegenzin, ware liefde is niet wat je ervan mag hopen.’
Meerdere tips kreeg ik nadien van haar en in de jaren na mijn 
scheiding, toen ik door mijn eigen moeder, met zachte maar 
gewenste druk, meerdere jaren een bedreven gigolo speelde, 
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waren deze tips van een liefhebbend amateurhoertje zeer 
waardevol.
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Ab in die Heimat
 
 De tijd van mijn verblijf in Zandvoort liep bijna ten einde. 
De manager ergerde zich steeds vaker aan de aandacht die de 
diverse vrouwelijke personeelsleden mij ruim gaven. Hij 
kwam duidelijk tekort en zo’n jong gewild knulletje binnen 
zijn revier zat hem dwars. Steeds vaker zocht hij naar opties 
om mij het leven zuur te maken. Op een vrije avond ver-
toefde ik met Richie in de enige danstent van Zandvoort. Een 
bandje speelde rustige muziek en af en toe maakten we een 
lekker close-together-dansje samen. Vanwege de vette fooien 
die mijn nachtelijke uren opbrachten, dronken we alleen het 
allerbeste. Geld speelde geen rol, maar het was wel na elke 
avond stappen helemaal op. Een flesje Veuve Clicquot 
Vintage Brut was wel het minste voor ons. 
  De hotelmanager, Henk, kwam plotseling binnenstormen in 
de zaal en ontdekte ons al snel. Zijn ogen spuwden vuur toen 
hij zag dat we aan de dure champagne zaten en elkaar 
knuffelden. Gillend liet hij weten dat ik meteen naar het hotel 
moest komen, want ik had geen vrije dag omdat hij mij die 
dag niet kon vervangen. Jammer voor hem, maar die vrije dag 
was iedere week dezelfde en van invallen voor hem was geen 
sprake geweest. 
  De volgende ochtend stond hij al vroeg aan mijn kamerdeur, 
klopte en kwam binnen met de boodschap: 
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‘Nu heb ik je eindelijk, je bent ontslagen.’ 
Ik nam het koel op en zei:
‘Zoals je wenst, ik zal mijn spullen pakken en vertrekken.’ 
Eigenlijk kwam het me goed uit, want nu ik wist dat de 
vrouw op wie ik verliefd was mij slechts gebruikte en liefde 
voor haar slechts een woord uit het woordenboek was, restte 
mij weinig om nog langer te blijven. Temeer daar het 
studiejaar van de fotovakschool ten einde was en ik pas 
enkele maanden later verder zou kunnen gaan in de gekozen 
studierichting. Ofschoon het er niet meer van gekomen is! En 
het vervolg van een artistieke opleiding in Maastricht vond 
pas jaren later plaats tegelijk met een studie in de neuropsy-
chologie aan de universiteit van Maastricht.
  Tegenwoordig heet het heel passend: Maastricht University 
Faculty of Psychology and Neuroscience. Een hele mond vol 
uiteraard. Heel wat jaren geleden waren die Engelse termen 
nog niet zo zeer in zwang. 
  Het nieuws van mijn vertrek kwam bij de diverse collega’s 
hard aan en omdat de meesten niet best met Henk, de mana-
ger, konden opschieten, kreeg hij de volle laag en dreigden 
diverse parttimers te vertrekken en bij Bouwes Hotel te gaan 
werken. In no time stond de eigenaar, dhr. van de Pas, in het 
hotel, vergezeld van zijn steeds tot in de haarpuntjes ver-
zorgde, stralende jonge dochter. Hij riep mij op kantoor en 
gaf toe dat hij nu pas begreep hoe geliefd ik in het hotel bleek 
te zijn, vooral bij de diverse vrouwelijke gasten en collega’s. 
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Dus hij smeekte mij bijna, om niet te vertrekken. Gezien mijn 
uitgebreide talenkennis, het vertrouwen dat ik genoot en de 
niet te onderschatten collegialiteit kon hij mij niet missen en 
bood zelfs aan een ruimere vergoeding te betalen. Nu mag je 
weten dat in de jaren 60 een salaris van 50 gulden, per week, 
niet weinig was als er ook nog vrije kost en inwoning ge-
boden werd. Daarbij kwamen nog de diverse ruime extra 
aanvullingen iedere avond en nacht.
 
Ik was gekwetst en wilde niet meer blijven. De beuk erin. 
Prille beginselen en herkenningspunten van een beginnende 
implant van het borderline-syndroom? Weg van dit alles hier! 
Geen sleur meer in mijn leven. Op naar een andere plek waar 
hopelijk wel liefde met inhoud te ontdekken zou zijn. 
  De Zwitserse collega, die ik al eerder in de trein naar Zand-
voort had leren kennen, hoorde van mijn voornemen om te 
vertrekken en bood aan samen met hem naar Zwitserland te 
reizen. Hij moest immers toch weer terug want zijn rech-
tenstudie wilde hij binnenkort hervatten in Zürich. Het gekke 
was dat zijn uitspraak van het Duits zo grappig was. Echt z.g. 
Schwitzerdütsch.
Een echte liefhebber dus van Härdöpfelstock. Een aardappel-
gerecht waar de Zwitsers niet zonder kunnen en vaak liet hij 
dat in de keuken weten. Of hij de keren die hij meehielp in de 
keuken het recept bij de koks heeft achterlaten, is mij niet 
bekend. Wel zei hij vaker dat hij de specialiteiten van zijn 
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land miste. De keelklanken van het Zwitsers doen denken aan 
de harde Hollandse g. Een soort chee, maar dan met een rol-
lende ondertoon erin. Gelukkig was hij wel redelijk verstaan-
baar als hij niet te snel sprak. 
 
Richie was in geen velden of wegen te bekennen en Ingrid 
deed alsof mijn vertrek haar niet deerde. Aan de deur van het 
hotel keek ik nog even om naar haar en zei:
‘Jij hebt mij veel geleerd, maar niet iets dat goed is voor 
mij. Jij mag nu eens nadenken over wat je mij hebt aange-
daan. En was je behaarde kutje in het vervolg maar wat 
beter.’
Het leek alsof ze achter de balie vandaan wilde komen, maar 
de Zwitser, Jürgen, trok me mee en zei:
‘Wegwezen voordat ze handtastelijk wordt.’
Juist ja, dat was het goede woord voor haar gedrag. Zou ik 
haar ooit nog eens treffen, dan zou ik haar wel willen advi-
seren een bijbaantje als domina in een sm-club te accepteren. 
Het dreigende uiterlijk en het hardhandige gedrag naar man-
nen bezat ze duidelijk reeds in voldoende mate.
 
 Aangekomen op het station, vlakbij het strand, gingen we 
beiden met een klein koffertje aan de hand, zoeken naar de 
trein. Gelukkig kwam er steeds maar ééntje op het enkelspoor 
en richting Utrecht was gegarandeerd. 
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  Jürgen kwam met een leuke verrassing. Hij liet bij de ingang 
van het kaartloket weten geen geld genoeg te hebben om te 
reizen en als ik hem de reis tot in Zürich zou betalen, dan kon 
hij thuis wel geld krijgen en mij terugbetalen. Dankjewel, dat 
had ik nu weer. Hoe zou ik nu van hem afkomen, want dit 
was geen best voorteken? Maar royaal als ik was, bood ik aan 
om de reis tot in Zuid-Duitsland te betalen en daar kon hij 
dan ergens op zoek proberen te gaan naar een baantje voor 
enkele weken, zodat hij wat geld had en verder kon reizen. Ik 
beloofde dan wel na te komen als hij thuis zou zijn in Zwit-
serland en men op mijn komst zou kunnen rekenen. 
  Tot helemaal in Frankfurt reisden wij die dag. Daar wilde ik 
een hotel nemen om de volgende dag verder te reizen. Maar 
Jürgen vond het te kostbaar; hij zou op het station wel navra-
gen of er ergens een goedkope overnachting mogelijk was. 
Afgesproken werd dat we de volgende dag elkaar weer zou-
den treffen op het station en dan verder reizen.
  Eenmaal uit het zicht van die klaplopende Jürgen ver-
dwenen, spoedde ik mij naar het loket om een ticket richting 
Basel te kopen. Zürich moest mij maar vergeten, dit contact 
voelde niet goed. Dan maar verder zonder een profiteur in 
mijn buurt. 
  Eenmaal in Basel aangekomen, nam ik het eerste beste hotel 
en viel doodmoe maar ontspannen en voldaan over mijn pres-
taties op een ruim bed.
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In de ochtend, na een ontbijtje, informeerde ik of men hulp 
kon gebruiken van een Nederlander die zijn vreemde talen in 
ruime mate sprak. En zowaar, een functie als nachtportier-
assistent kon men mij wel aanbieden. Alleen was de betaling 
slechts gratis verblijf, dus ik moest geen kosten betalen voor 
overnachting en eten.
 Ik was weer even onder de pannen, een hopelijk veilig dak 
boven mijn hoofd, met een eigen bedje in een klein kamertje 
achter de receptie. Weinig contact met anderen die er werkten 
was er, maar dat deerde nu niet. Lang wenste ik er niet te 
blijven. Hoe nu verder en waarheen dat was niet duidelijk. 
  Al die tijd van mijn zwerversbestaan was een klein heilig-
dom, mijn beschermengel. Peetoom Johan gaf mij kort voor 
zijn overlijden een gouden zegelring met een waardevolle 
steen. Die droeg ik steeds aan mijn ringvinger en speelde 
ermee als ik niet wist wat te doen of om regelmatig een vorm 
van mystiek contact te genereren met hem in het hiernamaals. 
Een beetje zweverig ben ik zeer zeker wel. Het geloof in 
reïncarnatie is er ook. Hoewel veel zaken in mijn leven niet 
aangenaam waren, wist ik desondanks toch dat het einde 
moest worden bereikt op een gepaste door het lot bepaald 
slot. Zelf er een levenseinde verzinnen is nooit eerder bij mij 
opgekomen. Er is nog zoveel amusants te beleven en op een 
moment dat ik weer eens in de put zat, gloorde er steeds weer  
hoop aan de horizon. Een welgemeende aai over de gouden 
zegelring van mijn peetoom en dan tevens een vraag stellen 
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of om steun vragen, het werkte steeds positief. Zelden dat een 
wens niet in vervulling ging.
  In dit mondaine hotel waar ik was verzeild, lukte het nau-
welijks contact te krijgen met de andere medewerkers. Alsof 
er een onuitgesproken code was dat afstand houden een eer 
zou zijn. Gelukkig kwamen er veel Nederlanders. Die hadden 
weliswaar de meeste wensen en steeds de vreemdste 
klachten, maar het streelde mijn ego dat mijn talenkennis 
werd gewaardeerd. Nederlands, Duits, Engels, Frans, het ging 
mij allemaal best pijnloos vlot af. Daar kwam dan dagelijks 
ook nog een nieuw woordje Schwitzerdütsch bij. 
 
 Eens was er een bijzondere Nederlander te gast, die dagelijks 
de receptie al in de vroege ochtend belde en de Telegraaf 
wenste op zijn kamer. Een kleine moeite om voor hem die 
krant bij de naastgelegen kiosk te halen. Een veel te kleine 
fooi was de summiere dank steeds. Na enkele dagen was ik 
die karige fooitjes van de man zat en zei dat ik de krant niet 
meer bracht als er steeds zo weinig fooi tegenover stond.
  Immers, ik kreeg geen loon en de nachtelijke bezoekers 
leken in de verste verte niet op de toeristen die ik in Zand-
voort gewend was te ontmoeten. Later kwam ik erachter dat 
de gasten die er vertoefden vaak rijke vrekken waren die hun 
Zwitserse bankrekeningen kwamen afromen en hun rijkdom 
hadden vergaard door zuinig te leven.
Het was meer dan overduidelijk. 
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  Op een ochtend kwam ik weer ‘ns op de kamer bij die man 
en nadat ik had aangeklopt riep hij: 
‘Kom maar binnen, de deur is open.’ 
Vreemd, meestal opende hij zelf de deur. Maar nu stapte ik de 
kamer binnen en zag dat hij nog in bed lag. Het laken was iets 
naar beneden geschoven zodat ik hem naakt kon zien tot aan 
zijn dijen. Meteen stond ik stil en zag schimmen van het 
verleden voorbijflitsen, de broeders, de paters, de pedofiel, 
een driftig meppende vader. 
Hij zag mijn schrik en begreep een zekere terughoudend-
heid. Toch was zijn doel voorbereid en hij zei:
‘Je was toch niet tevreden met de fooi die ik je gaf.

Gisteren was ik op de bank en heb nu een extra centje te 
missen. Dus, kleed je uit en kom bij mij in bed en ik geef je 
er duizend gulden voor als je vanochtend bij mij blijft en 
niet tegenstribbelt als ik je aanraak.’ 
Waar gaat het in dit leven steeds weer heen? Eerst twee 
MILF-vrouwen die gretig een jonge vent aanvallen en nu een 
oudere man die de knuffelbeer wil spelen tegen een fikse 
beloning. Even was er twijfel, maar denkend aan wat mij 
reeds was overkomen, waarbij aan mijn eigen geneugten bij 
dit kleffe spel nog nooit werd gedacht, ging ik toch voor de 
geboden centjes en vroeg of ik even reeds vooruit mocht 
incasseren. Hij nam het spontaan op en stapte in z’n blootje 
het bed uit en liep naar de kast waar hij wat rommelde tussen 
zijn kleding. Nu zag ik hem helemaal en duidelijk; hij was 
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nogal slank maar toch niet te knokig, lekker gebruind overal 
en de momenten wanneer hij bukte om tussen de kleren te 
rommelen, zag ik een strakke balzak achter tussen de benen 
schommelen. Grappig en geil tegelijk. Begon ik dit nu leuk te 
vinden? Toen hij zich eindelijk omdraaide ontwaarde ik ook 
zijn recht vooruit-staande pik, met een glimmende besneden 
eikel. Hij zag dat ik gefascineerd toekeek en hij genoot 
zichtbaar van zijn eigen exhibitionistische gedrag, en ook dat 
ik zonder iets te zeggen toekeek en tevens zijn penis en 
balzak goed waarnam. 
  De ontstane frivole sfeer begon bezit te nemen van mij, 
vooral omdat hij niet meteen naar mij greep toen ik me rustig 
begon uit te kleden en ook mijn slip liet zakken. Hij keek toe, 
lachte en zei: 
‘Je hebt echt leukere slipjes nodig. Ik kijk eens in mijn kast 
of er iets is dat jou past.’
Hij kwam met enkele bonte Diesel- en Muchachomalo slips 
en iets lelijks van Armani. 
‘Kom, pas eens aan! Als er iets bij is dat je bevalt, mag je 
het hebben. Lekker voor als je weer op mijn kamer komt, 
want ik blijf nog wel een week.’
De Dieselslips waren bij uitstek de beste qua pasvorm en de 
kleur beviel me ook. De kwaliteit was bijzonder goed want ik 
heb nu nog een enkele uit die tijd in gebruik en draag ze 
alleen bij speciale gelegenheden als er zich b.v. weer eens een 
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wipdate via Facebook meldt. En dat gebeurt, nu nog, 
gemiddeld wel één keer of meer per maand.
  Maar meer dan een gezellige avond, met sauna en nadien 
een privé-boudoir-hoppa-hoppa-massage in mijn pretflatje is 
er dan niet bij. Geen vervolg na een eerste keer, want zij, die 
wipwijven, kwamen steeds van zo ver dat ze dachten dat ze 
hier veilig hun genotsplekje konden laten bevredigen, zonder 
dat iemand thuis erachter zou kunnen komen. Mijn ‘track 
record’ van overspeligen heeft een volwaardig imago.
 
De man ging op bed liggen, naakt met zijn verslappende lul 
tussen zijn benen en sommeerde mij op het bed te komen 
zitten, zodat hij mij goed kon zien. Zijn rechterhand nam zijn 
piemel vast en speelde er rustig mee. De andere hand raakte 
mijn been aan en toen hij merkte dat ik nauwelijks sidderde 
of tegenstribbelde wist hij vlug mijn kruis te vinden. 
Gelukkig deed hij het met zachtheid en niet zoals ik had 
beleefd in het verleden. Hij genoot duidelijk van het aanraken 
van de ballen, de piemel, mijn abdomen, mijn benen en af en 
toe ging een hand langs mijn nek omhoog en raakte mijn 
mond aan. Hij legde hij mij zacht naast zich neer zodat ik 
hem recht in het gezicht keek. Eén hand lag op mijn billen en 
de andere speelde kalm en gevoelig met mijn penis. Hij nam 
hem geheel in zijn hand en bewoog langzaam op een neer 
met een lichte druk. Toen hij aan de onderkant van de schacht 
was, kreeg een bil een licht kneepje erin. 
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  Onze gezichten raakten elkaar bijna en werkelijk; hij zag er 
niet onaardig uit, best een vriendelijke blik die nu ontspannen 
keek met bruine ogen en zijn mond met dunne lippen een 
beetje open waarbij nu zijn tong zacht over zijn lippen gleed. 
Het feit van de zachte, ontspannen, bijna ‘geluidvrije’ bena-
dering van mijn lichaam, maakte mij gedwee acceptabel voor 
al hetgeen nu nog meer mocht gaan komen. Het was zelfs 
aangenaam ontspannend. Geen kunstwerkjes uitvoeren, geen 
wilde acties en geruk aan mijn blauw-aderige yoghurtpomp. 
Eindelijk een stukje waardering voor het fysieke gebeuren en 
het groeiende verlangen; echt nu genieten van wie er ook 
meespeelde. Het was een man, maar pas later, na het hele 
beleven werd me duidelijk dat ik dit bij de juiste vrouw ook 
zo zou hebben ervaren. Alleen voel en zie je dan andere 
lichaamsstukjes dan bij een man. Een vorm van tantra dus. 
Niet echt onaangenaam.
  Deze man kende zijn spelletje en ik ging, als verdoofd door 
zijn charme en aandacht, erin mee zonder tegenstribbelen. Ik 
laafde me aan ongekende emotie en vervulling van de on-
werkelijke genegenheid. Even was ik de vergoeding verge-
ten, want die aandacht voor mij en mijn lijf op zo’n aan-
gename wijze was een ultiem genot. Maar er kwam meer…
  Zijn gezicht kwam steeds dichterbij en hij vroeg mij de ogen 
te sluiten en niet te denken aan het verschil tussen man en 
vrouw. Zijn lippen raakten de mijne en zijn tong probeerde de 
lippen te penetreren. Langzaam opende ik de toegang tot mijn 
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mond en zijn tong wist ver door te dringen en likte alles wat 
te likken was en hij tolde zijn tong om de mijne. Omdat het 
zo aangenaam voelde, wilde ik meespelen en mijn tong zocht 
zich een weg naar binnen bij hem en nu liet ook ik mijn tong 
ronddwalen door zijn mond. Het smaakte niet speciaal, maar 
gewoon heerlijk en gevoelig. Zijn handen bleven intussen 
hun werk voortzetten zonder grof of overdreven bezig te zijn. 
Dus ook dat beaamde ik en zocht zijn penis op en omklemde 
die met mijn hand. Hij was niet echt groot, maar door mijn 
aanraking voelde ik hoe die snel dikker en groter werd. Leuk 
was dat zijn ballen een soort dansje uitvoerden en bewogen 
naar alle kanten alsof ze aan de productie van een portie 
sperma werkten. En dat zou ik zeker ook nog wel beleven 
nadien. 
Inmiddels was hij wel toe aan meer nu en knielde boven mij; 
keek mij aan en kwam met zijn mond weer dichterbij, kuste 
mij op mijn mond en likte er zacht met zijn tong over. De 
handen gleden masserend omlaag, kneedden mijn zij en een 
beetje harder mijn mannelijke borstjes, zodat de tepels iets 
naar voren kwamen. Hij bukte, en nam die subtiel in zijn 
mond, één voor één, en zoog eraan. Aangenaam zacht, dat 
deed goed. Ik voelde hoe zijn penis nu meer begon te groeien 
en harder werd wanneer hij omhoog en omlaag ging en zijn 
peniseikel mijn hele abdomen liet aanraken van mijn penis tot 
tegen mijn lippen. Aangekomen bij mijn lippen hield hij even 
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stil en drukte er dan zijn ontblote, paars glimmende eikel licht 
tegenaan.
Best prettig, maar er werd van mij verwacht ook iets te doen, 
maar wat? Daarvoor had ik nog te weinig ervaring in de man-
nenliefde. Even later was zijn eikel weer boven mijn mond en 
hij zei: 
‘Probeer je mond eens iets te openen en kijk of je de eikel 
erin kan laten glijden en ga er dan overal met je tong over-
heen en vergeet het gleufje aan de voorkant niet.’ 
Helemaal nieuw voor mij allemaal. Dit waren sekslessen met 
gevoel, waar ik op kon terugvallen in de rest van mijn frivole 
leven met veel, veel te veel opgewonden, gretige vrouwen.
  Mijn lippen gingen gewillig van elkaar en lieten zijn 
glimmende eikel naar binnen glijden. Met stootjes probeerde 
hij dieper te gaan, maar ik voelde alsof ik moest overgeven. 
Hij zag het snel genoeg en zei: 
‘Dat wordt dan oefenen want dat kan zeker dieper.’
Nou, voor mij was het oké zo, want ik kreeg al bijna geen 
lucht meer. Dit was even een afknapper, terwijl het net zo 
aangenaam begon te worden. Hij accepteerde mijn onkun-
digheid en glimlachte erbij, masseerde mijn gezicht, borst en 
tepels weer heel gevoelig terwijl hij langzaam zijn eikel, een 
enkele centimeter, in en uit liet glijden. 
‘Help je even een beetje mee?’ 
Wat bedoelde hij?
‘Pak mijn pik stevig vast en beweeg hem zacht op en neer.’
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Al die handelingen en bewegingen zag ik nooit in een seks-
boekje, want daar was meteen een penis heel groot en stijf en 
liet zich vallen op een vrouw om die dan vijftig keer erin en 
eruit te laten gaan in het kutje en daarna te spuiten over het 
hele lichaam. Maar deze finesses werden er niet getoond. 
  Met één hand omklemde ik nu de op en neergaande penis en 
bewoog tevens in tegengestelde richting het vel van die ver-
der groeiende vruchtbare lucifer. Voor ik het wist trok hij 
even zijn penis terug en ik probeerde met mijn tong het topje 
te raken en wellicht was dat de juiste katalysator, want hij 
stootte de pook naar voren, gaf een grommende gil en zijn 
penis spoot enkele stralen wit vocht in een boog over mijn 
hoofd heen en gelukkig slechts de laatste druppels op mijn 
gezicht vielen. De rest droop van het bed-hoofdeinde af.
  Hij moest een tijdje nahijgen en bekeek wat hij had 
aangericht. Zijn penis begon weer een rustigere vorm aan te 
nemen en de eikel verstopte zich gedwee ver weg binnen het 
omsluitende velletje.
  Was dit alles? Was ik hem gewillig geweest naar voldoe-
ning en in vergelijking met de geboden vergoeding? Ikzelf 
was nauwelijks een klein beetje bevredigd, maar ik had wel al 
een veel prettiger psychisch gevoel beleefd dan mij tot nu toe 
geboden was aan fysiek genoegen. 
  Hoe ontspannen dit beleven ook was, toch hunkerde ik weer 
naar de liefde van Richie, wiens heerlijk geknuffel ik miste. 
Haar stem, haar geur, haar aanrakingen, haar kussen. 
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  Het steeds weer denken aan de wijze waarop ik was afge-
scheept als speelgoedje, een gigolo in de dop, kon mijn emo-
ties niet onderdrukken.
	
 De man was een beetje bijgekomen en ik mocht me van hem 
aankleden, mijn duizend gulden nemen, weggaan en beloven 
nog eens op de kamer te komen, maar dan als ik een hele dag 
of avond vrij zou zijn. Na een vluchtige wangkus op zijn toch 
wel vriendelijk gezicht verliet ik de hotelkamer.
 
Aangekomen in het kotje achter de receptie pakte ik mijn 
spullen bij elkaar, gaf de receptionist een teken dat ik wilde 
vertrekken en maakte dat ik snel wegkwam richting van het 
station. Op naar een ander, graag aangenamer, stukje leven. 
Vol verlangen naar een normaal leven met normale mensen 
met gevoelens volgens die ‘huisje boompje beestje’-normen 
en waarden. Maar zou dat ooit ergens voor mij bestaan? 
De eerste beste trein die ik waarnam op het station ging 
richting Konstanz in Zuid-Duitsland. Dat werd dan maar mijn 
volgende bestemming. Het lag immers slechts een uurtje trei-
nen verder weg.
Wat zou ik daar aantreffen? Eindelijk een liefde met fysieke 
en emotionele bevredigingen; ook voor mij?
Vreemd dat mijn ouders mij nog niet misten, nu ik toch al 
bijna een jaar van huis weg was. Was ik al opgegeven? 
Vermist? Een vaag kruisje op een kerkhof? Ze hadden mij 
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weggejaagd, maar waarheen, dat was hen zeker niet bekend. 
Het zou nog even duren voordat ik weer boven water zou 
komen in hun wereld. Alleen weet ik nu dat dat weer een 
herhaald spelletje zou worden na een hereniging met weinig 
goede voornemens van beide kanten.
 
Bezoekje aan psychiater of psycholoog? 

Voor je het weet wordt je ‘gelabeld’.
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Konstanz am Bodensee (D).
 
[image: C:\Users\eds\Desktop\konstanz.JPG Rechthoek]
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Konstanz am Bodensee
 
 Aan de Wollmatingerstrasse in Konstanz lag hotel Krone. 
Zo‘n interessante straatnaam dat ik die na duizenden keren 
herhalen nu nog dromen kan.
  Hier belandde ik na mijn vlucht uit Zwitserland. Op slechts 
een klein uurtje afstand met de trein aangekomen bij het 
station. En een wens om verder noordelijker te reizen richting 
Nederland had ik bij lange niet. In Konstanz zouden diverse 
opleidingsmogelijkheden zijn en waarom niet in het Duits 
verder gaan studeren?
  Buiten de fotografie ging mijn interesse steeds meer uit naar 
filosofie en psychologie met als specialisatie gedragspsycho-
logie. Er kwamen immers meer en meer vragen bij mij op na 
de diverse ongewenste ervaringen en ik wilde graag iets 
inhoudelijks met zo’n studie doen in mijn verdere leven. Diep 
graven in het waarom en hoezo. Was mijn ‘gun-factor’ boven 
het gemiddelde gestegen? Tenslotte was ik nog maar 17 jaar, 
een ventje zonder borsthaar, en eigenlijk te skinny voor mijn 
leeftijd.
  Nauwelijks baardgroei maar wel een stevige, volle donker-
bruine haardos. Is dat iets wat op de juiste gewenste manier 
het oxytocine gehalte doet stijgen bij mannen en vrouwen? 
Had ik teveel feromonen te verspreiden of was het gewoon 
het toeval dat ik de meest horny mensen ongevraagd per 
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toeval moest tegenkomen? Toeval? Het viel me simpelweg 
toe, maar waarom mij?
 Een warrige boel in mijn hoofd de laatste tijd maar toch nog 
geen wens om huiswaarts te keren, laat staan dat er een ge-
voel van heimwee was te bespeuren. Met wie zou ik immers 
mijn belevenissen kunnen bespreken? Mijn moeder liet mij 
met vragen achter toen de eerste pedofiel toenadering zocht. 
De vrouwen die tot nu mijn leven binnengedrongen waren 
kon ik nog slechts haten. En die mannen die ook alleen maar 
aan genot dachten en mij een trauma bezorgden door hun es-
capades goed af te dekken met veel pecunia. 
 
Later, vele jaren later zei een ‘wip-vriendelijke’ psychologe, 
die niet vies was van sperma, eens: 
‘Waarom blijf je zolang hangen in ‘n slachtofferrol?
Sla van je af. Spuug gerust eens in je eigen nest.’
Een duidelijker antwoord verwachtte ik echter van haar. Geen 
reprimande, geen beschuldigend vingertje. 
  Ik had alleen maar steeds meer vragen over het leven. En 
dan was ik nog maar net sinds kort uit mijn pubertijd, die ik 
eigenlijk gewoon had overgeslagen door al die commotie en 
levenslessen. Een extra gat in de puberperiode; traumavoer. 
  Die slachtofferrol benoeming van die warmbloedige peutige 
wipmien begon ik als een stempel te ervaren. Is er een 
behandeling om dat op te lossen? Nee, niet daar waar ik me 
nu bevond. Lekker ver van het warme nestje, thuis in Zuid 
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Limburg, maar blijkbaar, ook daar, geen warm vertrouwd 
veilig plekje voor mij.
 
 Tijd voor actie; geld moest er komen en het was ook weer 
tijd om een onderdak te zoeken en dan morgen wellicht eens 
verder kijken wat deze Duitse stad mij aan opleidingsmoge-
lijkheden kon bieden. 
  Na wat informatie te hebben ingewonnen rond het station bij 
de diverse rondhangende jeugd werd mij geraden naar hotel 
Krone te gaan, net tegenover het station. Er kwamen daar ook 
veel buitenlanders die hun Zwitserse rekeningen hadden 
geplunderd en dan meteen even uitgebreid de bloemetjes 
gingen buiten zetten voordat ze terug gingen naar Nederland 
met de afgeroomde rente-buit. Meestal mannen en vrouwen 
alleen. En die namen het niet zo nauw met hun eventuele 
huwelijkse verplichtingen die hier niet werden gecontroleerd.
Aha, dus hetzelfde speelse volk dat ik had aangetroffen in het 
hotel in Zwitserland. Nou, dat zou wel weer spannend kunnen 
worden. Maar echt goesting in het zoveelste bedpretje voor 
veel geld, daar stond mijn hoofd nu voorlopig niet meer naar.
Wat ik nodig had na zoveel gemiste liefde was aandacht en 
waardering en een vrouw die mij kon bekoren en bij wie het 
mystieke gevoel wederzijds zou kunnen zijn.
 
 Hotel Krone ontving mij met open armen, een echte 
Nederlander, die ook nog vloeiend Duits, Frans en Engels 
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sprak; een gewenste collega. Maar alweer werd ik om te 
beginnen ingedeeld bij de nachtreceptie. Geen nood als ze 
lekker gul zouden zijn met fooi. Dat zou weer eens te meer 
tegenvallen, want zoals ik eerder beleefde zijn Hollanders erg 
zuinig met fooi geven. Dan toch liever de gulle Duitsers.
  Na enkele instructies betreffende de regels binnen de re-
ceptie kreeg ik de kamer te zien waar de nachtportier tijdens 
zijn dienst aanwezig behoorde te zijn. Een hokje met een bed 
erin, een gammele tafel met een grote fles bier erop en een 
Duits Buchweizenbrot. Heerlijk, niet op water en brood, maar 
bier en Brot. Een smakelijke brandstofcombinatie voor de 
nachtbraker van de receptie.
  Tijdens de verdere rondleiding toonde hij mij de gezamen-
lijke personeelsslaapruimte, ergens ver achter de keuken. Een 
groot kaal, betonnen hok, met stapelbedden voor de mannen 
en gewone lage bedden voor de vrouwen. 
  Bij het betreden van dat slaaphok zag ik op een bed een 
vrouw zitten die even opkeek naar mij en ik zag haar ogen die 
bijzonder vriendelijk straalden. Ze glimlachte en zei: 
‘Wilkommen,’
met een onbekend zwaar accent. De uitstraling, die bijzon-
dere blik, haar glimmende halflange zwarte haren, donker-
bruine ogen, het voelde goed. En al meteen waren er van die 
vlindertjes die ik weer voelde. Maar even liet ik die diertjes 
fladderen en raapte toen snel mijn positieven bij elkaar, want 
de ervaring had mij geleerd dat niets is wat het lijkt dat het is. 
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Ofschoon ik niets wilde weten maar toch nog even omkeek 
naar haar en toen ik die slaapruimte verliet, zag ik hoe ze 
weer naar mij lachte. Hop…, en een lichte stoot van adrena-
line ging door mij heen.
  Voorzichtig Hansje, voor je het in de gaten hebt word je 
beslist weer eens misbruikt. Wat een vooroordeel; dat moest 
zo niet doorgaan. Zo zou ik nog een hekel aan alle vrouwen 
krijgen en zeer zeker ook aan grijpgrage bi- en homomannen. 
 
 Een kleine oudere kale man, met een volslank bierbuikje 
bood aan om de eerste nacht samen met mij achter de receptie 
te werken. Hij was de vaste nachtportier, maar moest in dit 
kleine hotelletje ook overdag invallen. Ik had even geen zin 
in zijn aanbod en dacht aan de gebeurtenissen uit het 
verleden. De man was minstens 60 jaar, een echte Duitser met 
een overheersend gedrag. Een uitstraling om van te schrikken 
en zonder pardon hem te gehoorzamen. Daarom smeekte ik 
en beloofde dat ik het de eerste nacht ook wel alleen zou 
redden gezien mijn ervaringen in enkele andere hotels als 
nachtportier. De combinatie jongeman en oudere dominante 
man vertrouwde ik niet best. Ik kreeg nu al een hekel aan 
hem en het liefst wilde ik snel weer vertrekken op zoek naar 
een ander hotel, maar wat kon ik daar dan weer verwachten? 
Overal gluurde hetzelfde gevaar. Toch gaf ik uiteindelijk toe, 
na de belofte van zijn kant dat indien hij zag dat ik het wel 
alleen zou kunnen redden, hij zou vertrekken. Misschien was 
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het ook omdat ik er pas m’n eerste dag werkte en men 
wellicht niet al te beste ervaringen had gehad met eerdere 
parttime werkers. 
  Samen zaten we al uren in dat hok, de oude man las een 
boek en ik keek wat door de receptieruimte en naar wat er 
buiten op straat gebeurde. De enkele late gast werd door de 
oude man voorzien van de kamersleutel en ik mocht erbij 
staan en zien hoe hij de sleutel gaf of iemand incheckte.
  Mensen die uit het casino kwamen en wat geld hadden 
gewonnen wilden het snel verstoppen en dat werd dan in de 
kluis achter de receptie opgeborgen. De gast kreeg een simpel 
reçu van het achtergelaten geld. De bedragen konden redelijk 
oplopen en het hoogste dat ik ooit daar had weggestopt was 
ruim DM 100.000. Levensgevaarlijk, want ik kon er zo naar 
grijpen en ermee verdwijnen want wie wist dat ik er werkte, 
waar ik vandaan kwam en waarheen ik ooit zou willen 
vertrekken? Mijn hebzucht was niet zo aanzienlijk als die van 
mijn jongere broers, ik kon en kan tevreden zijn met minder.
  De oude man zag er weinig heil in om langer bij mij te 
blijven en met een onverwachte amicale aai over mijn bol 
nam hij afscheid en zei: 
‘Ich merke schon, du schaffst es auch alleine. Ich wäre 
gerne noch etwas bei dir geblieben aber du musst es auch 
gerne wollen.’
Zo, daar kon ik over nadenken, maar een antwoord gaf ik 
niet. Het was wel duidelijk wat zijn wensen zouden zijn. En 
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nu ik steeds meer dacht aan die zwartharige, wellicht een 
schone Oostblokdirne, die zo grijpbaar daar op de slaapzaal 
aanwezig was, kon ik veel verdagen van iedereen. Oxytocine 
was al in voldoende mate geactiveerd en aangemaakt. Een 
stukje verliefdheid dat groeiende was, met een gewenste 
gezonde insteek. Maar alweer een keer zou ik ontdekken dat 
het gevoel slechts van één kant kwam, want Oostblokliefjes 
komen de grens over met het enige ultieme doel: het beste te 
bereiken. Voorbeelden: Tatjana Simic. En dichterbij: Eva, de 
vriendin van een vriend. Ook zij wilde meer, na weggelopen 
te zijn bij haar eerste man vanwege het harde werk in zijn 
drukkerij, dook ze snel met een leuke hitsige jeugdige 
aanbidder in een flatje waar hij haar spoedig bevruchtte. Toen 
bleek dat hij nog veel schuld had bij zijn ex-vrouw en zij op 
haar beurt ook moest meebetalen aan de schulden van haar 
ex-man was het minder behaaglijk en de financiën die 
binnenkwamen verdwenen als sneeuw voor de zon elke 
maand, dus ook die relatie eindigde heel snel. Wel zat die 
lieve Eva nu met een kindje van haar jonge aanbidder 
opgescheept.
 
Op een hele speciale dag stond ze ooit in de vroege ochtend 
bij mij aan de receptie, op het werk, en zei:
‘We blijven wel vriendjes want ik weet dat je mij leuk 
vindt, dus zullen we straks samen eens lekker naar de sauna 
gaan?’
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Uh, tsja, en dan ben ik wellicht binnenkort haar nieuwe geld-
schieter. Nee, hoe graag ik ook naar de sauna ga en geniet van 
de uitzichten op de diverse lichaamsvormen van jonge-
wijven-lijven die voorbij paraderen als waren ze zo uit het 
paradijs weggelopen. De gedachte aan de volgende stap met 
dit Oostblok-wip-neusje deed me snel afstand nemen.
  Anders ging het er echter aan toe op het einde van de nacht-
dienst in dat Duitse hotel. Terug naar mijn slaapplek in die 
bunker. Maria uit Budapest was er nog niet. Naam en wat 
andere gegevens van haar had ik al losgepeuterd van die oude 
nachtportier. Ook enkele stoute woordjes Magyar had hij mij 
geleerd. Immers het hotel was een duiventil van veel komen-
de en gaande werknemers uit de vele omringende landen.
  Na wat te zijn opgefrist en een blik in de keuken te hebben 
geworpen, zag ik haar zwetend aan een grote berg afwas 
staan te zwoegen. Een doekje over haar mooie zwarte haren. 
Haar zwoele blik van eerder was er niet.
  Ze ontwaarde mij in de deuropening en haar ogen openden 
zich en met een stevig Hongaars accent riep ze: ‘Komme hier, 
mache ich deine Frühstuck für dich, drágám.’ En meteen 
rende ze door de keuken als een bliksem, bakte een eitje, nam 
enkele sneetjes van dat stevige Duitse Bauernbrot, een vers 
gesneden hamlapje en Deutsche Butter vom Lande erop. Een 
grote beker met hete verse koffie en daarnaast, hoe kan het in 
die regio ook anders en een ijs- en ijskoude Obstler, een dub-
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bele. Ze plantte het allemaal voor mij neer op een houten 
tafel, zo’n echte ruwe tafel van dennenhout.


 Even keek ze mij lang genoeg aan om een gevoel van 
warmte op te wekken, zonder woorden, alleen onze blikken. 
Haar handen gleden naar de mijne die ze even streelde. Ze 
nam een stuk brood, beet er een hap uit en kwam dicht bij 
mijn mond en hield dat stukje vlak voor mijn lippen zodat ik 
wel moest toehappen. Heel tergend langzaam liet ze het los, 
en pas toen het helemaal in mijn mond was raakten onze 
lippen elkaar. Haar lippen waren zacht, glad en zonder 
bedervende lippenstiftsmaakjes. 
Mijn wereld stond even stil, ik kreeg geen hap meer door 
mijn keel, het stuk dat ze had genomen en dat nu in mijn 
mond was, wilde niet verdwijnen naar de diepte in de maag. 
Hoelang waren onze lippen tegen elkaar? Het duurde een 
goddelijke eeuwigheid. Haar ogen openden en sloten zich in 
een tergend langzaam tempo. Hoe moest ik dit beant-
woorden? Iets beters dan nu doodstil te blijven zitten en te 
genieten van haar lippen op de mijne, wist ik niet. Het was als 
een eindeloos genot dat diep, heel diep doordrong in mijn 
naar ware liefde smachtende lichaam.
  Totdat zij, ervaren als ze blijkbaar was, even een hand onder 
de tafel liet glijden en een ondeugende strelende tik op mijn 
kruis gaf terwijl ze diep bukte en ik haar volle borsten zag 
bewegen in de iets te ver openstaande blouse.
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  Bijna wilde ik opstaan en haar grijpen, vastgrijpen en doen 
wat een opgehitste man zou doen als zijn zinnen zodanig zijn 
geprikkeld dat ...
Toch, het lot was ons niet positief gezind en een gil uit de 
keuken kwam van de chefkok die riep: 
‘Maria, ich brauche jetzt die saubere Untertassen.’
 De idylle was verstoord maar een fun-basis was gelegd, hier 
kwam gewis een spoedig vervolg op, jaja, in de slaapbunker.
  Ik kreeg medelijden met die aantrekkelijke vrouw, als 
afwasser zonder moderne afwasmachine zou ze haar hele 
handen verpesten. Al die chemicaliën aan haar huid zouden 
die geen goed doen. Dit was geen gezond werk voor haar. 
Maar als je gevlucht bent uit je vaderland, en je hebt nau-
welijks een zinnige opleiding gehad, mag je blij zijn dat er 
nog ergens werk voor je te vinden is.
  Na het appetijtelijk ontbijt nam ik bord en bestek en bracht 
het naar Maria in de keuken, gaf haar een zachte lieve zoen 
op haar zo bijzondere, aantrekkelijke, uitdagende lippen; niet 
te smal, niet te klein, eigenlijk een beetje vol maar precies 
van het formaat waar ook mijn lippen op pasten. Bedankte 
haar met de woorden die ik die nacht had geleerd van de 
nachtportier:
‘Köszönöm szépen.’ (dankjewel)
Het deed haar even blozen en haar antwoord was:
‘Búcsú…’ (tot gauw weer)
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Hiermee kon ik het even doen en ik haastte mij naar het sta-
pelbed. Al de heerlijke fijne nieuwe momenten, indrukken en 
emoties moesten verwerkt worden.
  Eindelijk een vrouw die in mij een gevoel aanwakkerde dat 
hopelijk wederzijds was en genegenheid en emoties spatten er 
maximaal vanaf. Met haar wilde ik een nacht beleven zoals 
nooit tevoren. Eindelijk een nacht waarover ik zou kunnen 
zingen zoals met Guus Meeuwis of die Bläck Fööss uit 
Keulen:
‘Dit is een nacht…’, 
‘Ich werd’ dich nie, niemals vergessen, denn die Nacht mit dir 
war schön…’
 
In de late avond, nog half slaapdronken, werd ik wakker van 
wat geroezemoes op de kamer en keek rond naar de diverse 
stapelbedden. Die waren echter leeg op één laag bed na. Dat 
was het bed van Maria. Maar daar lag ze niet alleen in. Heel 
duidelijk was ze aan het vrijen of zoiets met iemand want de 
bewegingen lieten geen twijfel over welk figuurtje er werd 
beoefend.
  Een klap in mijn gezicht en ik was meteen klaarwakker. 
Maar ik hield me muisstil en bekeek dat stoute spelletje. Na 
een korte tijd hoorde ik haar een gilletje slaken en de piemel-
acrobaat gromde even wat. Hij stond meteen op, hij was 
geheel naakt. Trok zijn kleren aan, gaf Maria een kus en zei: 
  ‘Ik moet snel naar huis, anders belt dadelijk mijn vrouw 
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  waar ik blijf.’
  Hij vertrok en ik kon zien hoe Maria opstond en ook zij was 
naakt. Diep verstopt onder mijn dunne deken keek ik naar 
haar en ontwaarde een strak lichaam, een fraaie taille en pittig 
vooruitstekende borsten. Even schrok ik van de vele haren die 
haar kruis bedekten, maar daarboven was een licht ge-bogen 
venusheuvel te ontdekken en een puntig buikje. Alles heel 
appetijtelijk en als het zo smaakte als de mond die ik reeds 
had geproefd, was ze meer dan één doodzonde waard. 
Maar de afschuw die zich in mij opbouwde denkende aan feit 
dat ze wellicht ook mij zo haar lijf binnen zou laten als ze het 
nodig achtte, dat maakte mij misselijk en ik kon enkel een 
minachtende mening hebben hierover. 
  Mijn deken deed ik iets hoger toen ze terug van het toilet 
recht op mijn bed af kwam en ervoor bleef staan. Ik lag 
bovenin en zo kwam het dat we elkaar oog in oog elkaar aan-
keken.  Ze zei: 
‘Bist du schon wach?’
‘Ein wenig,’ antwoordde ik. 
‘Dan komme schnell zu mir ins Bett, da ist es wärmer,’ zei 
ze.
Mijn woede laaide op, een indringer via de gegoede deur in 
mijn leven, die dan laat zien wat haar werkelijke aard is. Jan 
en alleman mogen eroverheen, erin, erop. De beleefteef, de 
meemaakslet. Neukpersona non grappa. Dit deugde niet. 
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 Gelukkig was er in die jaren nog geen sprake van HIV of 
HPV, dus we doken overal in en speelden met elk lichaams-
deel blijkbaar zonder remmingen. 
Ze trok me uit mijn bed, nam me aan de hand mee naar haar 
lager gelegen bedje en liet mijn enige kledingstuk, de 
pyjamabroek, naar beneden glijden. Zelf drapeerde ze haar 
hitsige, glimmende, geile, gebruikte, doorgeneukte, afgelikte, 
goddelijke lichaam op het bed zodanig dat het bijna een 
doodzonde zou zijn om haar niet te bezitten en onzer beide 
lichamen niet te laten snoepen en proeven van de kostelijke 
fysieke lijfelijke geneugten.
  Eindelijk lag ik op haar, een beetje onwennig en ze voelde 
wel dat ik er niet zo ervaren in was. Dat plezierde haar, want 
ze begon te lachen en vroeg: 
‘Hoe vaak heb je een vrouw geneukt?’ 
‘Uh, nog nooit echt, meestal speelden ze wat met mij,’ 
antwoordde ik.
Even kwam er een minachtend lachje over haar lippen, maar 
ze vermande zich meteen en drukte mij omhoog zodat ze mij 
goed kon bekijken. Ze greep naar mijn penis die vanwege de 
emotie en het prettige gevoel zo dicht bij haar te mogen zijn, 
zijn kopje sputterend rechtop richtte, dan kneep ze erin, trok 
eraan en zei: 
‘Steek in koet, wieppen, nuuken, ik wiel jou.’ 
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Oeps, ook Nederlands sprak ze. Daar had ze dus ook al 
vertoefd. Maar toen ik haar eerst wilde kussen om mijn 
gevoel de juiste boost te geven, draaide ze haar hoofd weg. 
‘Niks küssen beim fick, nur ficken will ich.’
Wie in het hotel had haar nog niet gehad? Mijn boost was 
uitgepuft, agressie was ervoor in de plaats gekomen. Ik ben 
geen neukmachine, geen gigolo, geen spelletje voor ‘de 
vaak’. Haar behaarde fuckyoushima als nummertje zoveel in 
de olie zetten? Piepel maar ‘n ander!
  Pardoes stapte ik uit haar bed, deed mijn pyjamabroek weer 
aan en ging op de rand van het bed zitten. Helemaal perplex 
keek ze mij aan. Ja haar lijf was zeker wel bijzonder mooi, 
echt een model voor een Rubens-schilderij, maar dan net niet 
teveel rondingen om de naam Rubens de juiste invullingen te 
geven. Heerlijk om te zien, smakelijk om te proeven, maar 
door en door verdorven en uitgewoond. Wat was de intentie, 
wat de oorzaak?
  We babbelden nog wat en ik vroeg uiteraard naar uitleg om-
trent haar gedrag. Eerlijk en duidelijk was het antwoord: ze 
wilde met zoveel mogelijk mannen seks hebben, ze wilde een 
kind want dan zou ze gemakkelijker een vast verblijf in 
Duistland kunnen aanvragen. Help help, dit was de druppel. 
Die vrouw moest snel uit mijn leven verdwijnen. Haar lijf en 
haar avances waren te aantrekkelijk, te gevaarlijk en ik wilde 
niet op mijn jonge leeftijd al pappa worden, alleen maar om 
deze allemans-slet een verblijfsvergunning te verschaffen.
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  De komende dagen vermeed ik elk contact met haar, er 
waren immers zat mannelijke personeelsleden die wel een 
kindje konden maken. Maar velen waren getrouwd en dan gaf 
dat wel enige complicaties nadien. Toch trof ik zo nu en dan 
Maria weer met een andere gelonkte wipper in haar bedje 
aan.
 
 De tijd was rijp dat ik hier ook weer wilde vertrekken. De 
sfeer was niet echt aangenaam. Een beetje veel Sodom en 
Gomorra gedoe daar in de slaapzaal die steeds meer begon te 
geuren naar een parenclub, bittere sperma, vochtige labbia- 
en vulva-geurtjes doorelkaar, opzijgezet door een goedkope 
luchtverfrisser die niet meer kon presteren dan de zwoele 
geurbeleving draagbaar te maken daarbinnen.
 
 Eén van mijn laatste dagen aan de receptie, waar ik na mijn 
nachtdienst nog enige uren meehielp als er veel uitcheckers 
waren, kwam er een grote Zweedse vrouw die nauwelijks 
Duits sprak aan de balie. Een beetje Engels lukte nog wel, 
maar wie oh wie aan de receptie, daar in het diepe zuiden van 
Duitsland, kon voldoende Engels spreken? Ik wel!
  Ze wilde haar rekeningen betalen en vroeg waar ze het beste 
nog naar toe zou kunnen gaan, want ze wilde wel iets gaan 
bezichtigen alvorens naar Zweden terug te keren. Een auto 
had ze niet, want alles deed ze eerste klas met de trein en taxi. 
Maar nu wilde ze wel iets luxueuzer verder rondkijken en 
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hoopte dat ik een auto had om te toeren en haar dat genoegen 
kon bieden na mijn nachtdienst.
  Na het vereffenen van de rekening vroeg ze mij haar te 
helpen de koffers naar beneden te dragen. Uiteraard was dat 
één van mijn taken, piccolo spelen bracht ook een goede fooi 
op. Ze ging mij voor op de trap naar haar kamer, het hotel had 
nog geen lift. Ik keek tegen haar korte rokje aan en bij elke 
stap omhoog die ze deed leek het alsof het rokje steeds hoger 
kroop. Beslist deed ze het expres, tot ik helemaal tegen haar 
kruis kon kijken en bovenaan die slanke lange witte benen 
gladde geschoren lipjes zag waarvan ik de lotus-
bloemblaadjes duidelijk kon tellen. Bons bons bons, mijn hart 
sloeg een octaaf over en mijn rechter hersenkwab genoot van 
het uitzicht. Mijn vaak verkeerd gebruikte jongeheer drukte al 
verwachtingsvol tegen de knoopjes van mijn gulp. Zo hoort 
verleiding te zijn; geen geneuzel in de marge!
  Aangekomen op de kamer viel het rokje dwarrelend langs 
haar megapootjes neer en liet ze zich achterover vallen op het 
bed. Zonder veel woorden viel mijn broek en slip op de grond 
en kroop mijn lijf met zijn vooruitstrevende en kloppende 
roede recht op het doel af. Dat stond al helemaal open. Twee 
volle gezwollen buitenste lippen, twee dunnere lipjes daar-
tussen, boven en beneden links en rechts twee lotusblaadjes 
en tussen dat geopende bloemetje druppelden al witte sapjes 
langzaam tergend traag naar beneden. Haar gezicht en haar 
borsten had ik nauwelijks waargenomen. De aanblik van deze 
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zo perfecte smachtende ‘plug and play’-lotusbloem bracht 
mij in fucking-trance. Dichterbij kwam mijn lichaam en het 
penetrerende element trof zonder aarzelen het sappige doel 
midden in de smachtende roos.
  Een diepe zucht slaakten we beiden. Mijn rampetamp 
schoof zonder moeite tot aan het scrotum naar binnen. Even 
bleven we zo liggen, genietend van het moment. Ik voelde 
hoe haar onderlichaam heel langzaam omhoog kwam en weer 
omlaag ging, en weer omhoog en omlaag. Haar ritme nam ik 
snel over en zij voerde het op tot op een zeer aangename rit-
mische snelheid. Net niet te heftig maar wel gevoelvol. 
‘Kijk me aan als ik je neuk,’ 
zei ik tegen haar in het Engels. Even leek ze te schrikken. 
Maar ze vermande zich en keek mij heel even verbaasd aan, 
met fonkelende stralende natte ogen waarin we beiden ons 
aangenaam gevoel herkenden. Haar kutspiertjes trokken zich 
samen en melkten als het ware mijn penis. Steeds weer een 
krachtig samentrekken rondom de schacht van de penis. Een 
gewaarwording die ik nadien ooit nog slechts éénmaal bij een 
vrouw meemaakte. Meestal immers liggen ze als een zeester 
of zeehond op het  bed en je mag erop liggen te rammen, 
getver, brrrrrr.
‘Doe maar alles wat je met mij wilt doen, als ik maar bij je 
mag blijven en je mij nooit verlaat,’ 
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wist een verleden verloofde ooit te brabbelen, de eerste keer 
dat ze hunkerend in mijn zwart-rood-roze boudoir-pretflat 
verzeild was.
  Na te vele minuten begon het Zweedse lichaam te schokken 
en ze blies en likte in mijn oor en fluisterde: 
‘Spuit je piemel leeg in mij.’ (Spray your dick empty in me)
Dat was de katalysator en ook ik ontplofte en tegelijk met 
haar in haar lijf. Lang bleven we zo nog schokkend liggen. 
Een beetje uitrustend samen, dicht tegen elkaar. 	
  Nu kon ik eindelijk eens haar Zweedse gezicht goed in me 
opnemen: blond, blauwe ogen en een hele blanke, gladde 
huid en zo te voelen nauwelijks borstjes, anders had ze zeker 
wel haar tiny cupje AA-BH’tje uitgedaan.
  Ring ring, de telefoon ging en de juffrouw van de receptie 
belde en vroeg waar we bleven. Ik antwoordde dat nog niet 
alles was ingepakt.
 Maar Bernice, zo heette de Zweedse, kwam op een lumineus 
idee. Ze wilde samen met mij vertrekken en als ik haar 
chauffeur wilde zijn voor een tijdje zou ze me financieel goed 
belonen.
Koffers oppakken, trap af, dag receptie, iedereen met ver-
baasde blikken achterlatend. Taxi snel bellen en naar een 
autohandelaar. Daar zag ze een mooie rode Mercedes cabrio 
230 SL en vroeg om meteen alle papieren in orde te maken. 
Met wat geluk was dat snel geregeld en we konden al spoedig 
vertrekken.
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  Jammer dat net in die periode de politie een actie was 
gestart om buitenlanders te controleren die niet waren ge-
registreerd maar toch in Duitsland werkten. Om de papieren 
voor de auto geheel in orde te kunnen maken moesten we nog 
even bij het Polizeiamt voorbij en pas dan zouden we onze 
‘honeymoon’ kunnen voortzetten.
Fuckyoeshi…, maar daar ging het fout. De Zweedse Bernice 
was toeriste maar ik stond al een vrij lange tijd als vermist 
geregistreerd. Niemand, ook niet mijn ouders wisten waar ik 
uithing, laat staan dat ze het vermoeden hadden dat ik nog 
leefde. De politie wenste dat ik ter plekke met mijn ouders 
belde en nadat ik dat gedaan had en mijn ouders verzekerd 
had dat alles goed was met mij en dat ik wellicht spoedig naar 
Nederland zou komen, mocht ik het bureau straffeloos 
verlaten.
  Een beduusde Zweedse zat in haar mooie cabrio te wachten 
op wat nu mijn plannen waren.
‘Jij mag kiezen’ zei ik. 
Haar antwoord was duidelijk:
‘Vi kommer nu att gå njuta, jij bent mijn chauffeur en als ik 
zin in seks heb doen we dat zo vaak ik wil, hoe ik wil en 
waar ik wil.’ Jaja, een enkel woordje Svenska ken ik nog.*
(*Ook ooit eerder een Zweedse genoten, maar dat staat wellicht in een 
vervolg op De-Bio)
Dit resulteerde in vele weken vol genot, liefde, seks om het 
uur, eten, drinken en reizen van het ene dorp naar het andere. 
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Maar haar seksfiguurtjes-alfabet raakte razendsnel uitgeput 
en ik merkte steeds vaker dat ze niet meer zo heftig genoot en 
spontaan hitsig was als tijdens onze eerste dagen. De sleur 
was een onoverkomelijk dilemma geworden. Mijn Zweedse 
Bernice wilde weer nieuw vers jong bloed tussen haar wulpse 
dijen en was als ‘bedeelde’ diva spoedig uitgespeeld met mij.
  Ze vatte zelf de koe bij de horens en zei: 
‘Gelukkig kan ik een centje missen, de auto mag jij houden 
en verkopen als je dat wenst, maar breng me nu naar een 
mooi hotel, we nemen ons laatste drankje, genieten nog 
eenmaal taboeloos als afscheid en … beloof me dat je mij 
nadien niet zult lastig vallen, maar vergeven en vergeten.’
Vergeten? Ik was nog maar net op weg naar de 18 jaar, dit 
was de zoveelste domper, dit deed vreselijke puberpijn. Maar 
duidelijk was ook ik voor deze gefortuneerde nymfomane het 
zoveelste tussendoortje.
 
 Van binnen kookte ik, ik was er weer ingetrapt net als enkele 
keren voorheen. Mijn gevoel met voeten getreden. Aan wie 
en hoe zal ik dat gaan vergelden? Agressie welde op, ik kon 
haar killen op dit moment. Een volgende date of vriendin zou 
eens te grazen genomen worden door mij en, jaja … die kans 
deed zich al heel snel voor.
Na een hapje in het hotel en een gevoelloos ‘van Wippestein 
gaan’ zonder emotie in haar hotelbed, geen knijpkut, geen 
wipvotje, geen kusjes… Hansje was vertrokken … met een 
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glimmende vuurrode Mercedes Cabrio, als vergoeding voor 
zijn uithoudelijk ‘heukebeuken’-gedrag.
 
 
Carpediem, Hakuna Matata riep ze; die meemaakslet.
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Terug ‘thuis’
 
 En, toch alweer meteen de tent uitgegooid …
Tegenwoordig staat alles geregistreerd in computers, dat was 
wel anders in mijn jeugd. Wie je bent, waar je bent en waar je 
werkt en nog veel te veel meer. Voordat we echt alles met 
onze computers deden ging dat handmatig met een filofax, 
zoals de Vlamingen het noemen. Een kaartenbakje dus en 
contact had je via een zwarte bakelieten telefoon met een tik-
kende draaischijf. Telefoneren met het buitenland kostte je ‘n 
rib uit je lijf.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat mijn ouders mij welis-
waar misten maar niet wisten waar ik uithing. Of ik nog leef-
de of allang de pijp aan Maarten had gegeven. 
  Aangekomen bij die Duitse autohandelaar om mijn cadeau-
tje, de glimmende auto van mijn Zweeds ONS-vriendinnetje 
te verzilveren, wachtte mij een onaangename verrassing. 
Omdat ik nog geen rijbewijs bezat; wel al enkele rijlessen had 
gehad in Zandvoort, maar nog niet op rijexamen was ge-
weest, leek het mij onverstandig om met een onverzekerde 
auto en zonder rijbewijs, nog langer rond te toeren. De auto 
was niet nieuw, maar mijn Zwuudse schone had er toch ruim 
vijftienduizend Deutsche Mark voor betaald. En dat geld kon 
ik zeer goed gebruiken om weer verder te reizen naar een 
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betere bestemming; hopelijk ‘ns eentje zonder grijpgrage 
pedofielen of wipgrage vrouwen met ondermaatse normen.
  Bij het betreden van het kantoor van de autoverkoper, zat er 
een agent van de politie. In zo’n net strak groen versgeperst 
Polizei-uniform. Er was al navraag gedaan in het hotel naar 
mij. Een razzia van de politie die naar mensen zocht die 
zonder de ambtelijk vereiste papieren in de horeca werkten, 
had opgeleverd dat ook ik in het hotel werkte. Ofschoon ik al 
was vertrokken met die Zweedse, had de politie achterhaald 
dat ik met haar in een pas gekochte auto was vertrokken. Een 
ritje langs de diverse handelaren zou dan wel enige dui-
delijkheid kunnen opleveren. Maar waarom wilde het toeval 
dat net op dat moment de politie in het kantoor was toen ik 
binnen stapte? 
  Mijn aanbod om de auto terug te willen verkopen werd 
gretig geaccepteerd toen ik aangaf dat ik met een redelijk 
bedrag tevreden zou kunnen zijn. Ik kreeg tienduizend DM 
contant, maar mocht toch nog wel even meteen mee naar het 
politiebureau om er wat zaken op te helderen.
  Bij de controle van mijn gegevens bleek dat ik al een hele 
tijd geleden als vermist was opgegeven door mijn ouders. Ter 
plekke moest ik meteen naar huis telefoneren en mijn moeder 
wenste dat ik direct terug zou komen. Ze wilde ervoor zorgen 
dat mijn vader rustig bleef bij mijn thuiskomst.
  Na betaling van de diverse boetes voor het rijden zonder 
rijbewijs en illegaal werken in de horeca, werd ik netjes op de 
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trein gezet richting Nederland en pas toen de trein werkelijk 
was vertrokken, zag ik de agenten die mij hadden begeleid 
weer weggaan.
  Met verdomd veel tegenzin ging ik op weg naar het ouder-
lijk huis; in de trein zocht ik naar andere oplossingen. Blij of 
gelukkig kon ik niet worden. Zou het echt beter gaan in de 
toekomst? Tot nu waren er alleen maar ongewenste figuren in 
mijn leven opgedoken. En het ergste was dat mijn ouders er 
geen begrip voor konden opbrengen als ik mijn beklag kwam 
doen en om een beetje extra steun vroeg. Vers uit de puberteit 
en dan meteen op eigen benen staan omdat vaderlief alleen 
maar werken als levensinvulling zag. 
Een levensgevaarlijke situatie. De vele kwaadwillende figu-
ren wisten wel hun slachtoffers te vinden en ik trapte er maar 
al te vaak in en werd steeds weerloos misbruikt.
 
Na een tergend lange treinreis arriveerde ik toch weer in het 
Hollandse Kerkrade. Geen van mijn ouders wachtte mij op bij 
het station. Met mijn gammele rieten koffertje vol vuile was 
zeulde ik naar de Einderstraat. Een klein kwartiertje lopen. 
Aangekomen in de lunchroom van de bakkerswinkel 
dirigeerde mijn moeder me meteen naar mijn slaapkamer en 
kwam pas na minuten informeren hoe het met me was. Veel 
wilde ik haar zeker niet vertellen gezien haar onbegrip in het 
verleden.
 Dus, antwoordde ik slechts met: 
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‘Goed, en hopelijk zal pap nu eens nadenken voordat hij me 
nog eens de deur uitgooit.’ 
Dat had ik dus niet moeten zeggen, want blijkbaar had die 
ouwe beul al lucht gekregen van mijn terugkeer en was achter 
mijn moeder aan richting slaapkamer geslopen. Toen hij mij 
die woorden hoorde uitspreken stormde hij binnen en riep: 
‘Hier wordt alleen maar gewerkt en gehoorzaamd en anders 
kan je meteen weer vertrekken.’ 
Mooi, dat was dan weer duidelijk en snel geregeld. Hij 
stormde al schreeuwend de trap af, gevolgd door mijn moe-
der die hem probeerde te kalmeren en hem toeriep:
‘Zo maak je die jongen zijn leven helemaal kapot en komt 
er niks goeds van hem terecht als hij weer wegloopt.’
Voor mij was de boodschap duidelijk. Ik ging voor de tweede 
keer de kuierlatten nemen. Het volle koffertje gooide ik leeg 
op de grond en zocht snel wat schone kleding bij elkaar. Het 
koffertje werd weer geheel volgepropt en mijn beurs was nog 
ruim gevuld door de verkoop van de prestatie-Mercedes van 
die wipgeile Zweedse diva. Ik liep de trap af en zocht snel in 
het telefoonboek het nummer van een taxibedrijf. Mijn 
ouders hoorde ik achter me op luide toon discussiëren in de 
bakkerij. 
 De taxi arriveerde binnen enkele minuten en ik stapte via de 
huisdeur naar buiten. Op het moment dat ik in de taxi stapte, 
zag ik mijn moeder naar buiten komen en ze riep me nog na: 
‘Niet weggaan, we moeten praten.’ 
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Het was te laat, de taxi reed al weg met, weer voor haar, 
opnieuw onbekende bestemming. 
Ik vroeg de taxichauffeur of hij wist waar ik ergens een 
betaalbare kamer kon huren, maar graag een beetje uit de 
buurt van Kerkrade. Wat een geluk toen hij zei dat zijn 
bovenverdieping leeg lag nu zijn kinderen vertrokken waren. 
Als ik met slechts een kamer met bed tevreden kon zijn, 
wilde hij mij die graag verhuren voor zestig gulden per 
maand. Daar viel niet lang over na te denken en een klein half 
uurtje later stond ik alweer eens op eigen benen.
 Het huis lag even buiten het centrum van Heerlen aan de 
Benzenraderweg, een beetje schuin tegenover de plek waar 
het politiebureau was in die jaren. 
  Daar zat ik dan op mijn volgend bedje met een laken en een 
deken. In het midden van de kamer stond een gaskacheltje en 
aan een zijkant was een wastafel met een spiegel erboven. 
Vanuit het raam kon ik het politiebureau zien. Daar waar ik 
binnen niet al te lange tijd eens zou vertoeven.
  Na die urenlange treinreis met slechts een hapje van een klef 
Deutsche Bundesbahn broodje en wat waterige koffie had ik 
wel degelijk trek in een stevige maaltijd, want thuis bij mijn 
ouders, was het er niet van gekomen jammer genoeg. In de 
stad liep ik het eerste beste restaurant binnen en bestelde een 
paprikaschnitzel met veel friet. Pilsje erbij en nadien veel 
sterke koffie. De komende tijd werd dit mijn vaste trog met 
steeds weer een paprikaschnitzel en friet en nu nog mag je 
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mij wakker maken voor friet met wel graag veel echte Hol-
landse olie-vette-Remia mayonaise.
  Enkele maanden rondhangen, enkele troostaankopen doen, 
huur betalen en schnitzels eten, de bodem van mijn fortuinput 
begon in zicht te komen. Het werd tijd om op zoek te gaan 
naar een amusant baantje. En dat werd snel weer gevonden in 
de horeca. Het café  Castellum  met bar en restaurant kon wel 
iemand gebruiken aan het buffet. Dag- en nachtdiensten. Er 
speelde elke avond een orkest en het was er altijd overvol. De 
bedienende obers waren twee erg oude mannetjes die graag 
regelmatig een borreltje lustten om lekker soepel te kunnen 
blijven. Ook liepen er twee homo’s rond: de een afkomstig uit 
Eindhoven en de ander uit Roermond. Gelukkig werkte aan 
het buffet ook vaak een Hongaars meisje, Marika. Twee 
homo’s in mijn buurt, daar was ik niet echt blij mee. En die 
Marika liet zich moeilijk benaderen. 
  De inkomsten waren minimaal, maar het gratis overheerlijke 
sterreneten en drinken maakte veel goed. De kamerhuur kon 
ik prima betalen en toch ook nog een zakcentje overhouden.
Hierdoor deed zich de mogelijkheid voor om ook weer verder 
te werken aan het autodidact worden. De stadsacademie van 
Maastricht gaf ook een opleiding die gedeeltelijk in de avond 
en op enkele maandagmiddagen plaatsvond. Teken- schilder- 
en etalagetechniek zou ik daar kunnen gaan volgen. De 
toelatingseisen waren niet minnetjes. Veel tekeningen moest 
ik maken, enkele boetseer-werkjes knutselen en foto’s maken 
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van rustieke delen van de stad Maastricht. Tot twee keer toe 
werd mijn werk afgekeurd. Eindelijk, na een gesprek met de 
directeur mocht ik toch van start gaan. Zijn motivatie: 
‘Je hebt een techniek die we hier normaal niet wensen, maar 
we zien graag een vernieuwing binnen de bestaande 
stromingen.’
 Er zou ook eens iets weer normaal gaan bij mij! Alles ging 
steeds anders dan wat men onder heel gewoon verstaat. Mijn 
leven was gelukkig weer een klein beetje op de rails nu. Een 
baantje dat niet verveelde en ook weer studerend in een ge-
wenste artistieke richting.
Af en toe zat ik toch in een dipje, zowel psychisch als finan-
cieel. Eén van de homoseksuele obers, Jeroen, had nogal eens 
meer dan normale interesse in mij. 
Zo gebeurde het dat ik met andere collega’s werd uitgenodigd 
op een party in een pension waar meer dan één homo 
aanwezig was en gelukkig ook diverse leuke vrouwelijke 
collega’s. Het was een uitbundige party, veel drinken en 
lachen. Ook gaven enkele jongens een show. Er was zelfs een 
echte goochelaar. Het bleek al snel dat sommigen van deze 
jongens een kamertje huurden in het pension. Dat zou mij 
fataal worden. De drank vloeide rijkelijk en een paar jongens 
dansten samen. Om te ontvluchten aan grijpgrage homohand-
jes bleef ik veel in de buurt van Marika en danste met haar 
veel vaker dan haar lief was. 
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  Ergens moest er echter geknutseld zijn met een drankje, 
want ik werd wakker met een bonkend hoofd in een te klein 
bed en voelde het naakte lijf van een man achter tegen mij 
aanliggen. Hij merkte dat ik wakker werd en zei mij rustig te 
blijven dan zou er niets gebeuren dat ik niet wilde. Wel 
voelde ik meermaals zijn harde penis tegen mijn billen en tot 
mijn verbazing was ik toch niet geheel naakt. Een slip en 
onderhemd had men mij aangelaten. 
  De ochtend naderde spoedig en gelukkig was ik weer in 
slaap gevallen nadat ik mijn penibele situatie had ontdekt.
Aan het ontbijt werd nergens over gesproken en hoe vaak ik 
ook vroeg wat ze met mij hadden gedaan; men bleef vol-
houden dat ik te dronken was om naar huis te gaan en ze mij 
in het bed van een van de jongens hadden gelegd na mij voor-
zichtig te hebben uitgekleed.
  Terug op het werk werd ik die avond anders behandeld dan 
normaal. Het leek erop alsof mijn collega’s meer wisten of 
dat er nachtelijke handelingen werden geïnsinueerd waar ik 
geen weet van had.
Jeroen had meer dan normale interesse in mij, en Marika 
keek mij niet meer echt vriendelijk aan. Wat was er verteld? 
Er was beslist iets gebeurd wat ik niet wilde die nacht, 
tenminste niet dat ik het wist. En deert het dan? Maar wat ik 
echt vervelend vond was, dat er achter mijn rug wellicht werd 
geroddeld en zeer zeker dingen verteld werden die niet waren 
gebeurd.
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 Mijn middagdienst zat erop en het toeval wilde dat Jeroen 
geen avonddienst had. Hij bood mij een drankje aan en we 
zaten nog even aan de bar tot hij vroeg of ik wel tevreden was 
met de weinige verdiensten die ik nu opstreek hier in het 
Castellum. Als ik iets wilde bijverdienen om ruimer te kun-
nen leven dan kon hij mij wel verder helpen. 
  Ik wist even niet wat ik daar nu weer mee aan moest. Veel 
verdiende ik niet, maar ik kon netjes rondkomen en mijn 
studiekosten in Maastricht pijnloos betalen. Plots wilde hij 
weten of ik al eens seks had gehad met een vrouw. Ik 
beaamde het maar hij bleef doorvragen en wilde weten waar 
ik het meest van had genoten. Mijn ervaring met Richie was 
wel de mooiste die ik had gehad. Ze had mijn lichaam en 
vooral mijn penis heel bijzonder behandeld. Jeroen ging nu 
steeds heftiger doordraven en wond om zijn wensen geen 
doekjes meer. Hij bood mij aan een fiks bedrag te betalen als 
ik met hem mee naar huis ging en hij mij daar mocht bekijken 
en betasten. De afgelopen nacht had hij ervan gedroomd mij 
bijna helemaal naakt te zien toen hij met zijn harde piemel 
tegen mij aanlag in zijn bed. Hij biechtte op dat hij nu hevig 
opgewonden was en ik mocht het niet weigeren.
Hij wilde mij immers goed belonen. Ik was nog zo jong, nog 
maar net achttien jaar en had weinig of geen ervaring vond 
hij. Gelukkig had ik niet echt alles verteld wat ik reeds had 
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beleefd, het internaat, de man in Eindhoven, de MILFjes in 
Zandvoort, de grijpgrage miljonair, de wippende Zwuudse.   
  Ben ik iets vergeten? Mijn gedrag vanavond vond hij maar 
competitief. Waar was ik met mijn gedachten? Hij moest eens 
weten hoe weinig er momenteel nog op de juiste plek zat in 
mijn hersens. Ooit hoorde ik eens iets over outing, werd deze 
mijlpaal mij nu aangepraat en opgedrongen? Ik ben toch geen 
homo, ik ben dol op vrouwen, ik vind ze mooi en kan 
genieten van borsten groot of klein. Een slanke taille. Fijne 
ronde, grijpronde billen als de achtersteven van een wulpse 
honingbij, daar kon en kan ik nog steeds van genieten.
  In zijn kamer aangekomen wist hij niet hoe snel hij uit z’n 
kleren moest komen en liet zich pardoes naakt achterover op 
het bed vallen. Even stond ik vertwijfeld naar hem te kijken 
tot hij mij sommeerde om me langzaam ook uit te kleden en 
mijn slip nog even aan te houden. 
Het was niet al te warm op de kamer en door het open raam 
viel een sliert licht naar binnen. De lauwwarme wind voelde 
ik om mijn jongensachtige slanke body glijden. Een oud en 
versleten lang glasgordijn wapperde zacht in de wind en ik 
zag dat achter het raam van het huis aan de overkant een 
schim stond. Ik kon niet herkennen wat het was. Was het een 
man? Was het een vrouw? Jeroen zag dat ik ernaar keek en hij 
zei me er niet druk om te maken. Er waren mensen die soms 
probeerden te zien wat er in zijn kamer gebeurde. Het was 
immers bekend dat hij homo was.
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  Ik werd nu verzocht dichterbij komen en Jeroen strekte zijn 
handen naar mij uit en gleed ermee langs mijn armen omlaag 
naar mijn slip. Die nam hij aan de zijkanten vast en trok hem 
met kleine rukjes omlaag. Opeens kon hij niet verder omlaag. 
Mijn penis was geprikkeld door de situatie en stond, als een 
kaars, recht vooruit waardoor de slip niet lager kon. Jeroen 
deed een greep in mijn slip, nam mijn penis met een hand 
vast en tilde hem eruit. Nu kon mijn slip wel verder omlaag. 
En mijn sokken mocht ik niet uitdoen. Kinky?
Ik stond helemaal naakt voor hem en hij wilde dat ik door de 
kamer ging rondlopen en me bukken zodat hij mijn balzak 
tussen mijn benen kon zien bewegen. Het wond hem op en ik 
zag hoe zijn penis met kleine rukjes omhoog kwam totdat hij 
helemaal rechtstond en de eikel zich langzaam een weg naar 
buiten wrong. De eerste druppels voorvocht parelden al op de 
top van de paarse kop. Na nog wat rondjes door de kamer te 
hebben geparadeerd, wilde Jeroen dat ik tussen zijn benen 
kwam zitten en zijn penis in de hand zou nemen en met de 
andere hand zijn balzak moest kneden.
‘Knijp er hard in en pak mijn pik stevig met je volle hand 
vast,’ 
commandeerde hij. Ik deed zo goed mogelijk wat er van mij 
werd verwacht. Jeroen lag op zijn rug en kreunde tevreden. 
Na enkele minuten wilde hij meer en beval mij de eikel te 
likken met mijn tong. Eigenlijk wilde ik dit niet alweer 
beleven. Dat misbruikmaken van een jong ventje stond mij 
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steeds meer tegen. Iedereen die ik leerde kennen in al die 
jaren wilde slechts hypocriet genieten. Werd er ook gedacht 
aan wat er mij werd aangedaan daarmee? Veel kans om na te 
denken kreeg ik niet, want Jeroen drukte mijn hoofd omlaag 
zodat mijn open mond zijn penis helemaal naar binnen kreeg. 
Een kort moment hield hij mij zo omlaag en ik begon 
lichtelijk te stikken en voelde dat ik moest kokhalzen met die 
harde paal zo ver in mijn mond. Dan wrong ik mijn hoofd 
omhoog en snakte naar adem. Jeroen gaf een harde gil en ik 
zag het sperma in lange stralen, bijna onophoudelijk, uit zijn 
penis omhoog spuiten. Even was het helemaal stil en toen de 
ademhaling van Jeroen iets rustiger werd, gooide hij een 
handdoek in mijn richting en wilde dat ik zijn penis en buik 
zou schoonvegen ermee. Hij stond op, kwam naast mij zitten, 
gaf mij een vluchtige kus op de wang, pakte mijn nog harde 
penis even vast en zei dat ik me mocht aankleden want hij 
wilde verder niets met mij doen. De geile vieze bruinwerker. 
Zo stond ik daar en kreeg met moeite mijn ondergoed en 
broek omhoog gesjouwd. 
  Jeroen drukte mij een paar bankpapiertjes in de hand en snel 
zag ik dat het tweehonderd gulden was. 
Hoe heet dat als je mannen een plezier doet tegen betaling? 
Ben je dan als man ook een gigolo? En ik was het nog wel 
ongewild. Mijn eigenwaarde moest worden opgekrikt. Dit 
ging steeds meer en steeds sneller de verkeerde kant op.
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  Snel was ik de deur uit en maakte dat ik naar mijn eigen 
gehuurde kamer kwam enkele straten verder. Daar dook ik 
onder de douche en bleef er wel een half uur onder staan. Ik 
voelde mij vies en misbruikt. De warme waterstralen over 
mijn lichaam deden mij goed en ondanks dat ik niet aan mijn 
eigen gerief was gekomen en met een nog niet echt verslapte 
penis daar stond te douchen, was er geen sprankje seksuele 
opwinding in mijn lijf te bespeuren.
 
Zo warrig als mijn gedachten nu waren, zo warrig leek mijn 
toekomst er nu ook uit te gaan zien. Ik moest zien alles op 
een rijtje te krijgen en uit elke belevenis, elke persoon die 
mijn leven binnen zou komen, gewenst of ongewenst; ik 
wilde er zeker alles, echt alles eruptief uithalen in mijn eigen 
voordeel en eens totaal niet meer ten faveure van de een of 
ander. Geen chronisch psychisch pijnsyndroom voor mij!
 De belevenis met Jeroen deed in de donkere krochten van de 
foute personeelsleden van dat Castellum snel de ronde en al 
spoedig werd ik door die andere homo benaderd met een 
voorstel. Ik vroeg wat zijn wensen waren en als een bijna 
professionele gigolo onderhandelde ik over de prijs. Ik was 
zonder het echt te merken al een wegwerpproduct geworden 
en alleen het geld telde, want daarmee kon ik mijn studie nu 
ruimer betalen. Gerard wenste ook niet iets heel bijzonders. 
Geen supersex-spelletjes met rimmen, kontneuken en derge-
lijke, want daarvoor wilde ik me echt nooit laten gebruiken. 
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Jeroen had hem wellicht al ingelicht en blijkbaar was ik 
lichamelijk aantrekkelijk spul voor die homo’s in mijn jonge 
jaren. Ik moest met hem mee naar zijn huis gaan, de nacht bij 
hem blijven, samen naakt in zijn bed liggen en de hele nacht 
blijven. 

  Bij hem thuis aangekomen kleedden we ons uit, zaten naakt 
op de bank en dronken witte Martini Vermout. Wat een vieze 
plakkerige zuiptroep was dat. Steeds als ik even aan die 
viezigheid nipte wilde Gerard mij op de mond kussen en na 
enkele glaasjes gingen we naar bed. Hij kroop dicht tegen mij 
aan en klemde zijn naakte lijf tegen mijn rug aan zodat we 
lepeltje-lepeltje klem lagen. Zijn penis voelde ik groeien en 
blijkbaar was het knusse kleffe samenzijn voldoende om hem 
tot een hoogtepunt te brengen. Zijn hand ging in de richting 
van mijn penis die hij vastpakte en steeds vaster omklemde 
totdat ook hij met een onderaards gegrom tegen mijn billen 
aan een stoot sperma spoot. Hij stond op, nam een handdoek 
en veegde mijn achterwerk schoon. Daarna kwam hij weer 
stevig tegen mij aanliggen en viel snel in slaap, mij geheel 
onbevredigd en gebruikt achterlatend.
Gelukkig, het was geen erotische razernij geworden. Immers 
dat was afgesproken, maar een man op zijn kookpunt kan 
blijkbaar toch vreemde bokkesprongen maken.
  De ochtendstond had weinig nieuws meer te melden, slechts 
een broodje met wat koffie en een bakje yoghurt. Naast mijn 
koffiekop legde hij een envelopje en ik keek er uiteraard in 
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maar Gerard was mij al voor en zei dat ik genoegen moest 
nemen met die tweehonderd gulden want dat had toch Jeroen 
immers ook betaald aan mij.
Werd er wellicht in die wereld meer betaald voor dergelijke 
diensten? Moest ik in het vervolg geen genoegen nemen met 
die weinige lapjes? Maar dan zou er zeker ook meer worden 
verwacht en daar durfde ik al helemaal niet aan te denken. 
Nee, voorlopig even rust en mijn gedachten ordenen, werken 
aan de bar en mijn studie in Maastricht ernstiger opnemen.
  Zou ik eens iets gaan doen in de richting van de psycho-
logie? Voer had ik er inmiddels wel al genoeg voor. Thema’s 
in overvloed. Ik kon zelfs diep wegkruipen in de diverse 
wetenschappen omtrent het menselijk brein en in het beste 
geval een relatie krijgen met mezelf. Mijn eigen ik ontdekken 
en iedereen die het wilde verstoren, met een afgrijselijke 
onmenselijke brainwash de bodem inwurmen, totdat hij of zij 
een hekel aan zichzelf krijgt, nadat ik tevens duidelijk heb 
gemaakt door stoïcijns kranig vol te blijven houden, hoe fout 
het leven in elkaar zat en zit.
  Mijn moeder zou ik dan nooit meer de bevrediging gunnen 
dat ze op enkele weinige punten toch een gegoede opvoedster 
zou zijn geweest. Immers ze verbruikte op al de momenten 
die ik in haar buurt was elk snuifje zuurstof waardoor ik dan 
nauwelijks nog kon ademen. 
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T’is allemaal een beetje Kut, Maja.
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F***, waar is het misgegaan in mijn leven?
[image: C:\Users\eds\Desktop\016.JPG Rechthoek]
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Liefde, genot en wederzijdse aandacht

… infantiele wensvervulling?
 
 Marika keek de eerstvolgende avond vrij meelijwekkend 
naar mij als voelde ze dat ik niet helemaal goed in mijn vel 
zat.
Omdat we deze avond beiden beneden in het grote restaurant 
werkten waar een zij-ingang was die dienst deed als opslag 
voor de vuile borden en bestek dat klaar werd gezet voor de 
afwaskeuken, konden we tijdens het opruimen af en toe even 
ongestoord samenzijn en praten.
  Ze had tot nu redelijk veel afstand gehouden van mij en al 
mijn gedurfde avances stuitten steeds weer op een muur van 
weerstand. Zo kwam het bij mij steeds over. Marika voelde 
duidelijk aan wat er gaande was en na al de verhalen en 
roddels die er achter mijn rug om waren verspreid, gaf ze vrij 
plots toe dat alles irrelevant was ten opzichte van mijn ge-
voelens voor haar. En steeds weer moest ik struikelen in de 
traumatiserende armen van zo’n homo of een vrouw die 
slechts op eigen lustbeleving uit was. 
  Steeds als ik Marika zag, bleef ik geboeid kijken naar haar. 
Haar ogen, haar volle zwarte haardos, slanke heupen en altijd 
een net iets te kort zwart rokje. Het waren toen al zowaar 
dezelfde criteria die ik nu nog steeds overweeg bij het vinden 
van een volgende ex of nieuwe vriendin. 
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  Mijn emotionele gesteldheid was op een nulpunt beland. Ik 
was grijpgraag-voer voor een vrouw als Marika die mij om 
haar vinger zou kunnen winden als ze mij gaf waar ik naar 
snakte. Aandacht, emotionele tederheid, een warm knuffeltje, 
complimentjes, voldoening en waardering. Marika had het 
helemaal in zich die avond en steeds weer als we elkaar 
tegenkwamen, glimlachte ze tegen mij. Na enkele keren te 
dicht langs elkaar te zijn gelopen, kwam ze een volgende keer 
met een groot aantal bestekken in één hand aangelopen. Haar 
andere vrije hand liet ze vrij toevallig langs mijn rug glijden, 
maar wel zo lang en zover naar beneden dat ze mijn billen 
raken kon en er een vluchtige ondeugende tik op gaf. Ik keek 
om naar haar en ze legde het bestek aan de kant en liep op mij 
af. Haar armen en handen hield ze strak naar achteren 
waardoor haar tiny tietjes de reeds harde tepels puntig vooruit 
staken. In die houding kwam ze langzaam naderbij, maar 
stopte vlak voor mij en greep met beide handen haar korte 
rokje en tilde het verder omhoog zodat ik kon zien wat zich 
daaronder verborg. Ik kon pardoes tegen een bloot kutje aan 
kijken. Glad en zonder zichtbaar uitpuilende lipjes, precies 
zoals bij een nog jong meisje. Ze zag hoe ik als geblokkeerd 
ernaar staarde. Met moeite stamelde ik enkele woorden:
‘Je hebt zo’n mooie ogen, zulk heerlijk zwart haar en nu 
laat je mij ook nog het heerlijkste plekje van je lichaam 
zien, waar verdien ik dit aan?’
Haar antwoord was: 
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‘Ah, je bent intelligent, je wilt mij dus zeker ook wel neu-
ken, zeg het maar.’
 Even was ik van mijn stuk gebracht, want ik vond haar 
werkelijk prettig om te zien. Voelde ik nu weer wat ik niet 
wilde voelen? Maar haar bereidwilligheid en overduidelijke 
aanwijzingen in de richting van een seksueel uitstapje moest 
ik nu maar eens met beide handen grijpen en mijn hele gevoel 
en hunkering naar een uiteindelijke seksuele bevrediging de 
vrije loop laten. 
  Marika kwam dichterbij, opende de gladde dunne lippen van 
haar mond en toonde in een eerlijke glimlach haar helderwitte 
tanden. Die gingen verder van elkaar en haar tong kwam naar 
buiten. Nog dichterbij kwam ze en haar tong raakte mijn 
lippen die ik snel van elkaar deed om haar tong toe te laten in 
mijn mond. Het bloesje trok ze omhoog en ik kon nog net een 
glimp van haar prikkende borstjes zien in een te kleine rode 
bh. Haar tong woelde door mijn mond en gretig genoot ik 
ervan. Mijn lichaam werd naar achteren gedrukt en ik zakte 
achterover langs de tafel omlaag, tussen de vuile borden 
waarvan er enkele op de grond in stukken vielen. Naderhand 
werd duidelijk waarom die geluiden bij niemand opgevallen 
waren. Marika greep met beide handen pardoes naar mijn 
kruis en een hand ritste mijn broek open, het knoopje ging los 
en met een ruk van haar hand zakte de broek en slip omlaag. 
Ik lag als een weerloos hoopje tegen de muur en gedeeltelijk 
met mijn billen op de kleine, lange, lage tafel. Ze kon haar 
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gang gaan zoals ze wilde en ik liet het alweer gebeuren, nu 
wilde ik graag dat ze verder ging opdat ik eindelijk ook eens 
echt kon klaarkomen met en in een aantrekkelijke vrouw. Het 
gedoe met die pakkende zweethandjes van die homo’s en bi-
mannen was immers steeds met tegenzin geaccepteerd.
 
 Ik had een doel voor ogen waarbij hulp van buitenaf niet 
kwam. Absoluut niet van de kant van mijn familie. Mijn 
ouders hadden het te druk met hun bakkerijbedrijf. Ik wilde 
meer, ik voelde de artiest in mij en die moest ontwikkeld 
worden met of zonder hun hulp. De royale centjes die de 
geilaards in mijn leven mij hadden toegestopt, waren zeer 
welkom; alleen, de handelingen die dat mogelijk maakten 
verafschuwde ik. Mijn studie kon ik betalen, maar hoelang 
nog? Wilde ik verder in dit dubbelleven? Gigolo worden? 
Werkstudent met geile bijbaantjes? Horeca. Vrouwple-
zierder? Mannenbedjesvuller? Er was geen betere oplossing.
  Naar huis gaan was een onmogelijke keuze. Mijn ouders 
zouden zeker nog lang nodig hebben om te begrijpen hoeveel 
schade ze ten volle bij mij hadden aangericht. Een trauma dat 
reeds de kans kreeg om tot ontplooiing te komen richting ’n 
cognitieve stoornis. PTSS?
  Het haatgevoel nam steeds meer bezit van mij. Een tinteling 
van lichte monomane homicide vertoonden mijn hersenen. 
Kon ik dit beëindigen? Elke keer als ik weer de gigolo moest 
spelen voor een man of vrouw was dat met weerzin en een 

 
 
149


realisatie die het gevolg was van de onvolkomen pedagogiek 
van mijn beide ouders. Waarvan dan ook nog in twijfel moet 
worden getrokken wie nu mijn echte vader of moeder is 
geweest.
  Allemaal gedachten die even niet pasten bij het moment! 
Marika wilde ad hoc heftig genieten en mij er deelgenoot van 
maken. Was dit een vorm van seksterreur? Kon ik nog 
normaal voelen en genieten zonder dat een ander mij ge-
bruikte voor het gewenste doel?
Nu, jaren later, weet ik dat je bij het bedrijven van de liefde 
puur egoïstisch moet zijn. Wil je aan je verdiende trekken 
komen, moet je als man niet het afgezaagde spelletje spelen 
en tegen je geliefde zeggen:
‘Als jij maar geniet, dan ben ook ik tevreden en gelukkig.’
Het zal je opbreken op den duur. Je liefste gaat er aan wennen 
en vergeten dat ook jij aandacht en genegenheid nodig hebt. 
Iedere man of vrouw heeft regelmatig een ruim lichamelijke 
ontspanning nodig, maar dan wel met passende psychische 
genoegens. Als deze domweg je mond binnenkomt en je oren 
weer uitgaat zonder de hersenen te raken dan is er iets mis 
met het rudimentaire noodzakelijke aaien van het bevre-
digingsplekje in je hersenen. 
 
 Door de grijpgrage onverwachte aanval van Marika ging snel 
dat kleine beetje beschaving dat nu nog in mij zat er op die 
manier wel pijnloos vanaf. Haar serveerster-rokje dat toch al 
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‘n minimale lengte had, wurmde ze nog hoger en billetjes, 
kutje en venusheuveltje werden geheel zichtbaar. Haar mond 
met natte lippen plakte weer vol op mijn lippen. Haar ogen 
waren gesloten en haar borstjes priemden tegen mijn borst-
kas. Een harde wilde greep om mijn penis en ze kon voelen 
hoe die steeds groter werd tijdens de langzame diepe halen 
die ze er aan gaf. De andere hand had mijn balzak stevig vast 
en ze kneedde en kneep erin terwijl ze grommende geluiden 
maakte en af en toe een heel zacht kirrend kreetje slaakte. 
  Ze liet zich traag wrijvend langs mijn body omlaag zakken 
tot haar wijd opengesperde mond mijn penis naar binnen kon 
laten. Tot aan de onderkant van de schacht gleed hij daar naar 
binnen. Een zeldzaamheid naar ik nu kan zeggen uit de 
ervaringen tijdens de laatste single-jaren. Ik genoot van haar 
bewegingen die ze maakte over mijn lid. Langzaam kwam 
haar hoofd weer omhoog en haar hele lijf drukte stevig tegen 
het mijne. Hoger en hoger ging ze en drukte haar onder-
lichaam langs mijn benen omhoog tot haar kutje de plek vond 
die ze wilde bezitten. Even hield ze net boven de eikel stil en 
haar lichaam zakte met een plof naar beneden zodat mijn hele 
penis pardoes verdween in haar liefdesgrotje. Was dit een 
one-issue party? Of mocht ik ook meedoen? Stevig vastge-
klemd tussen de muur en haar kloppende abdomen zat ik nu 
onbehaaglijk vastgeketend. Haar gesloten ogen stoorden mij. 
De grommende geluiden en lichte hijgende kreetjes bij elke 
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op- en neergaande beweging van haar geurige lichaam, gaven 
haar genieten duidelijk aan.
Weer herinnerde ik mij de kreet van Richie en zei nu ook: 
‘Doe je ogen open als je met mij neukt!’ 
Het bewegen stokte ook nu een kort moment en ze opende 
tergend langzaam haar ogen als wilde ze mijn wens tegen-
werken. Nu werden haar bewegingen razender. Ze liet haar 
ontevreden gevoel betreffende mijn geuite wens duidelijk 
merken. In een razend tempo ging haar lichaam nu op en 
neer. Haar armen omklemden mij en haar mond was op mijn 
lippen klemgeperst. Maar haar ogen bleven nu toch open. 
Sterretjes en druppels vocht zag ik daarin verschijnen. De 
bruine ogen werden donkerder. Het wit werd geliger. De 
adem hield ze met momenten in en slaakte een diepe zucht op 
de ogenblikken dat ze zich helemaal naar beneden liet zakken 
over mijn penis. Haar schouders bewogen tegen de mijne als 
wilde ze zich helemaal in en met mij verenigen. Mijn handen 
hadden ook nu een plek gevonden waar ze nuttig konden zijn 
en haar billen kon ik daarmee nog net bereiken. Met alle 
vingers gespreid kon ik ze omvatten en greep ze stevig vast. 
Ze waren heerlijk zacht en gaven mee met mijn knedende be-
wegingen. Tot Marika haar mond verder opende en fluis-
terde:
‘Sla hard op mijn billen, dan kom ik spontaan klaar.’
Zo gevraagd zo gedaan en na wat heerlijk stevige spanking 
op haar aangename poepertje schokte haar lichaam enkele 
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malen en een heftige gil en warme zucht verlieten haar zachte 
lippen. 
  In mijn hoofd voelde ik het tintelen, een waas kwam voor 
mijn ogen. Haar genot en de wijze waarop had mij niet koud 
gelaten. Ze was een vrouw die als eerste mij kon laten voelen 
dat haar genot beantwoord moest worden. 
  In een snelle beweging gooide ze een been omhoog zodat ze 
van mij af kon stappen en liet zich op de knieën vallen op de 
grond. Nu greep ze met beide handen mijn billen en drukte 
haar mond over mijn van kutsap druipende penis die alweer 
tot aan de balzak in haar gulzig teefbekje verdween. Dit 
herhaalde ze enkele malen en de momenten die ze aan de 
bovenkant kwam en de eikel bloot kwam, wist haar tong de 
juiste plekjes te vinden om de hardheid van de penis nog op 
te voeren. De druk in mijn kruis werd opgeschroefd. Het 
kloppen tussen mijn trillende benen kondigde een lawine van 
zaadcellen aan. Een vinger drukte ze tussen mijn benen net 
achter de balzak en deze sloot daardoor de stuwing van het 
sperma af. Met haar mond nog over de eikel liet ze na enkele 
seconden de druk van haar vingers krachtelozer worden. De 
opgehoopte vloeistof zocht zich een weg naar buiten en 
belandde met stevige naschokken in haar mond en gezicht. Ze 
bleef met een volle mond een halve minuut zo geknield. Haar 
mond kwam omhoog, de lippen gingen van elkaar en ze liet 
alles eruit lopen over de penis, balzak en mijn benen naar 
beneden. Tot op mijn afgezakte broek druppelden de slierten 
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omlaag. Maar ze liet me niet zo achter. Na even haar kleding 
te hebben gefatsoeneerd, nam ze een handdoek en droogde 
mijn benen, penis en kleding zachtjes af op alle plekken die 
besmeurd waren met sperma. Tijdens de volgende zachte kus 
op mijn lippen proefde voor de eerste keer mijn eigen 
sperma. Ze keek mij diep in de ogen als wilde ze iets zeggen. 
Maar woorden kwamen er niet uit. De trillingen in mijn 
hoofd werden heviger. Haar niet uitgesproken woorden leek 
ik wel te horen in mijn hoofd. Alsof ik mijn moeder hoorde 
praten die steeds zei dat ik van die foute wijven af moest 
blijven. Een andere stem die op mijn vaders stem leek, riep 
steeds weer dat ik niet deugde en moest opstappen. Dan 
schreeuwde mijn moeder weer tegen hem en dan weer tegen 
mij. Ik moest ‘die vrouw’ met rust laten. Mijn hoofd ging 
bonzen. De stemmen werden harder en pijnigden mijn 
gehoor. Marika zei iets tegen mij, maar horen kon ik het niet 
meer. De stemmen riepen dat ik niet deed wat ouders ver-
wachten van een kind. Ik zou gestraft worden. Het lot zou mij 
zeker niet meer gunstig gezind zijn. Harder en harder klonken 
de afkeurende stemmen van mijn ouders. Ik was fout en 
deugde niet in dit leven: dat waren hun straffende woorden 
die meerdere malen werden herhaald … 
 
 Om te ontkomen aan die drammende stemmen en de klop-
pende pijn, sloeg ik in een flits mijn hoofd tegen de muur en 
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het volgende moment werd alles zwart voor mijn ogen en 
voelde ik hoe ik in elkaar zakte en op de vloer terecht kwam.
Alsof de tijd had stilgestaan kwam ik weer bij zinnen en ter-
wijl ik besefte dat ik gewoon op een stoel achter aan een tafel 
zat en diverse borden en bestekken om mij heen op de grond 
lagen, ontwaarde ik Marika die mij met een vochtig doekje 
over het voorhoofd streek. 
  Was het moment van wegzakken van de wereld ontstaan 
door een eerste beleving van een heus orgasme of een 
samengaan inclusief de stemmen die wellicht als gevolg van 
het internaattrauma een cumulatief effect hadden veroorzaakt 
waardoor mijn lichaam even geen emoties meer kon bol-
werken? De menselijke zwakheden zijn immers niet te onder-
schatten en zelfs niet op jonge leeftijd waar nog veel nieuwe 
indrukken de grijze massa benaderen en in verwarring kun-
nen brengen.
 
 Marika sprak op zachte toon tegen mij en zei dat ze had 
genoten, maar alleen omdat ze voelde dat ik veel aandacht 
tekort kwam en ook wel een beetje omdat ze mij wilde 
bedanken voor de vele fijne momenten op het werk waar ik 
haar steeds alle aandacht gaf en mijn aangeboren charme wist 
te tonen. Toch moest ik mij er verder niets van voorstellen. Ze 
had immers een vriend en hij mocht dit niemendalletje niet te 
weten komen. 
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  Niemendalletje? Was dit een lucide droom? Dat begon ik nu 
toch wel te hopen. Marika probeerde uit alle macht duidelijk 
te maken dat haar huidige relatie nogal in het slop zat. En ja, 
wat is er dan mooier dan om het zaakje weer eens lekker op 
te krikken als een van beide partners eens uit het slijtende 
patroon kan stappen? Een troost voor mij en haar: ze was ont-
zettend fout maar oh zo lekker!
 
 Met de andere collega’s die in het restaurant werkten hadden 
we beiden even geen rekening gehouden. En we ontwaarden 
pas de verbaasde gezichten als enkelen van hen een luid ap-
plaus van zich lieten horen op het moment dat we hun kant 
uit keken. De maître kwam naar ons toe en zei: 
‘Opruimen die rommel en weer snel aan het werk anders 
vliegen jullie beiden nu de tent uit.’
 
De komende dagen en weken gingen voorbij, zonder noe-
menswaardige noviteiten. Geen avances van de één of andere 
homo uit de Heerlense horecazaak. Er was wellicht geroddeld 
over het gebeuren van Marika en mij. Hadden ze ontdekt dat 
ik niet te porren was voor het homo-bestaan? Waren er toen al 
die zogenaamde kasten waar je eerst uit moet willen komen? 
Het begon erop te lijken. 
 
 Van mijn ouders geen spoor, geen boodschap of controle van 
de wouten deze keer. Mijn leven en studie begonnen in een 

 
 
156


rustiger vaarwater te komen. Lekker die luwte, ik kon even 
op adem komen. Jammer dat mijn opgespaarde saldo, 
verdiend met makkelijke, maar onplezierige spelletjes reeds 
zo snel was verdampt. 
  Spoedig hoopte ik op een oplossing hiervoor, de schilder- en 
tekenbenodigdheden waren erg kostbaar en steeds weer werd 
verwacht dat ik nieuwe boeken aanschafte. Ook de reiskosten 
waren niet mis, een maandkaartje voor de trein kostte ruim 45 
gulden. Het loon dat ik maandelijks ontving was maar net 
150 gulden, maar gelukkig was eten en drinken geheel gratis 
voor het personeel. Behalve de alcoholhoudende drank en dat 
vonden onze oudere obers maar wat erg, want ze lustten wel 
een extra borreltje regelmatig. 
 Soms dacht ik eraan hoe het nu in het ouderlijk huis zou zijn. 
Hadden mijn ouders werkelijk zo weinig empathie? Woonde 
er werkelijk zo weinig liefde in die hut van hen? Wisten ze 
eigenlijk wel waar ik nu was en in welke situatie ik mij nu 
weer bevond? Mijn onvolledige resterende pubertijd ging 
naar de klote. Onder opvoeding versta ik toch wel heel iets 
anders. Moest ik die nu zelf klaarstomen, maar zonder 
sturing, helemaal zonder handvatten die reikten naar een 
verwachtingsvol gezond doel? Wisten mijn ouders hoeveel 
schade ze inmiddels al hadden toegebracht aan mijn 
psychische gesteldheid? Was deze situatie de aanleiding om 
te verbrokkelen tot een egotripper, roekeloos, onverantwoor-
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delijk en wellicht zelfs uitgroeiend tot een gewelddadige 
crimineel?
  Momenten waren er dat ik met weemoed aan mijn ouders 
dacht. Toch was dat slechts een enkele vlaag van minuscule 
waardering, maar wel een hunkering, een heimwee naar de 
geborgen, warme familiare omgeving. Het familiebandgevoel 
ging gefaseerd naar de afgrond en de seconden van emotie en 
weemoed werden minder naarmate de maanden verstreken. 
Konden mijn ouders ooit verantwoorden wat er gebeurd was 
door hun blindelingse kijk, met oogkleppen op, richting hun 
zakelijk succes? Wat zeur ik hier nu? Niemand die dit leest is 
immers gek op zo’n hoopje als ik, met zelfmedelijden. 
  Mij restte nu slechts een fenomenaal aanpassingsvermogen 
om te overleven. De eenzame weg naar het zelf gestelde doel 
mocht ik zonder tegenwerking van wie dan ook nu helemaal 
zelf uitstippelen. Verdergaan was de leus, alleen een extra 
centje om dat mogelijk te maken was noodzakelijk. Bij de 
obers hoefde ik niet aan te kloppen nu ze wisten dat ik toch 
meer hetero dan homo was. ‘Beetje bi kon toen nog nie ...’
Een simpele gigoloachtige affairette kon ik wel weer gebrui-
ken om de huishoudkas te spekken. De eerste ervaringen om 
gigolo te zijn had ik immers al achter de rug, nerveus bij een 
volgende date zou ik niet meer echt zijn. Later, jaren later zou 
zelfs mijn moeder mij aansporen om die ludieke levensloop 
een extra boost te geven. Maar zover zijn we nog niet in dit 
verhaal ... 
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Momenteel was ik slechts een geestelijk onvolkomen ener-
getisch omhulsel. Dit klopt misschien niet helemaal nu maar 
het is wel waar.
  Aan de krappe financiële horizon gloorde hoop. Een vaste 
bezoeker van het café kreeg interesse in mij, steeds meer. In 
het begin had ik dit nauwelijks in de gaten. Het was een 
getrouwde kapper uit Heerlen, maar wellicht had hij een 
huwelijk dat gekenmerkt wordt als: een vrij-huwelijk. Nu en 
dan kwam hij naar het buffet en nam zijn bestelde drankje 
zelf mee naar de tafel. En steeds vaker kwam hij ook het café 
bezoeken in de late avond, vlak voor het moment dat mijn 
dienst erop zat. En opeens nodigde hij mij uit om nog even 
met hem te gaan stappen nadat het café gesloten was. Hij wist 
nog een leuke nachtzaak in Aken, daar waren shows en de 
sluitingstijd was nooit duidelijk vastgesteld. Och, had ik iets 
te verliezen? Een beetje gezelligheid kon ik wel hebben. Hij 
liet mij weten dat de zaak alleen toegankelijk was voor 
genodigden, maar hij was vaste klant en ik zou zonder moeite 
binnen kunnen komen. Voor mij was het immers een pro-
bleem als er entree gevraagd zou worden. Hij wuifde de 
kwestie weg en zei dat hij graag de entree en ook de drankjes 
voor mij wilde betalen, indien nodig. Argwaan kreeg ik reeds. 
Wat zou er nadien als tegenprestatie worden verwacht van 
mij? Maar ik ging mee en we kwamen zonder veel uitleg club 
Femina binnen. Op de eerste verdieping tegenover de 
Elisenbrunnen in Aken was het. De ingang via een donker 
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steegje aan de zijkant van een Öcherprinten-speciaalzaak. 
Nobis? Met een onprettig onderbuikgevoel liep ik, schichtig 
om me heen kijkend, achter hem aan naar binnen. Wat stond 
mij nu weer te wachten, of was dit een extra strohalm die mij 
zou voorzien van de benodigde pecunia voor de toekomst?
Is coiffeur ook een leuk vak?
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Aandacht, aandacht, aandacht
 
 Waarom ook niet? Niets is des mensen vreemd. Aandacht en 
waardering voor hoe we leven zoals we leven.
  Jammer dat mijn leven langzaam maar zeker steeds 
rustelozer werd. Grijpgrage ‘heilige’ mannen, spenderende 
homo’s die in mij de onderdanige ongevoelige gigolo zien, 
maar wel geschikt voor de herenliefde. En bijna trapte ik erin 
en dacht dat er niets anders in het leven kon zijn dat als defi-
nitie van geluk kan worden omschreven. 
Eindelijk overdonderde er een vrouw, met de meest gewenste 
eigenschappen, mijn innigste wens om een vrouw eens vurig 
te bezitten en liet ze mij in een minuscule levensflits de 
genietende zijde van het leven tot op de bodem ondergaan. 
Dan volgden echter de geestelijke kwetsuren en nadien de 
frustratie dat het slechts een nodig spelletje voor de geile leuk 
was. 

  Een Lückenfüller, een katalysator om haar in het slop 
geraakte relatie op te krikken. Zo raakte ik steeds meer down, 
terwijl er toch nog een heel leven in het verschiet zat. Een 
clashen van mijn normen en waarden met de zelf gestelde 
doelen in mijn leven?
Zal ik het hele gedoe van mij afschudden? Alles een eigen 
plek geven? De rotte appels uit mijn loodzware rugzak ver-
wijderen? Zal ik het kunnen swipen uit mijn geheugen met de 
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wetenschap zoals die in de psychoanalytica wordt onder-
richt: ‘Of je nu van iets houdt of niet, je moet het toch vorm 
kunnen geven’. 
  Moe van dit strijden om mijn leven op het goede spoor te 
houden werd ik. Steeds zelf de initiatieven te moeten nemen. 
Helemaal alleen steeds alle beslissingen nemen. Proberen te 
overleven. Een wraakgevoel naar elk hypocriet individu dat 
reeds was binnengedrongen in mijn leven deze eerste 18 
jaren. Het nam hand over hand toe. Moest ik mijn gevoel 
afschermen? Een muur bouwen om mijn eigen ik en niemand 
meer tolereren die mij wilde benaderen? Kon ik mij wreken, 
de sarcast gaan uithangen? Even laten preuve van mijn eigen 
ik en bij de toenadering in de laatste fase de noodrem abrupt 
aantrekken? Gevolgd door een onverwachte heftige tirade die 
alle aspecten gewenst of ongewenst de grond in zou trappen 
opdat de ander, de indringer, gefrustreerd zou achterblijven! 
Momenteel was alles nog één grote puinhoop, totaal niet op 
orde. Zwaar in mineur was en leefde ik. Zou deze zware kar 
nog lang te trekken zijn? Leefde er ook nog iemand anders 
met dezelfde intensiteit met wie ik de frustraties en beleving-
en eens kon delen?
  De animerende vriendschap van de kapper wilde ik maar 
verstandig gezien netjes bagatelliseren. Wellicht bedoelde hij 
het goed en zocht ook slechts een steunpunt. Maar waarom 
dan toch een jongen die ruim 30 jaar jonger was dan hijzelf?
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 De kapper en ik, we genoten die nacht van de shows in de 
club. Op een vrij hoog podium speelde zich alles af en het 
ene na het andere veel te sterke drankje werd er voor mij 
ingeschonken. 
  Een mengsel van Franse Pernod met Singleton single malt 
was in de korte periode in Zandvoort mijn favoriet, want de 
bardame daar wist dat prima in te schenken. Niks mixen, 
shaked of stirred! Een kleine 30 milliliter whisky, dan 
langzaam 30 milliliter Franse Pernod en nadien één tot twee 
blokjes ijs erin. Het ijs smelt en de Pernod vermengt zich 
langzaam met de whisky. Kleine slokjes nemen, voorzichtig 
nippen. Dan is het wel genieten van dit mengsel.
  Binnen twee uurtjes, na een dag en avond werken aan de 
café bar, drie keer deze alcoholcombinatie wegwerken, dat 
had onverwacht drastische gevolgen. Helemaal onduidelijk 
wat nadien nog mijn aandeel is geworden in die avond en 
nacht is niet volledig blijven hangen. Na een tijdje gingen we 
naar een gelegenheid die ergens achteraf verstopt lag. Door 
een te donker gangetje belandden we in een sinistere ruimte 
waar zich alleen maar halfnaakte mannen in kinky kleding 
bevonden. In een eerste oogopslag veel figuren die reeds 
tegen de prostaatleeftijd aan liepen. Meteen werd ik aan een 
groepje mannen voorgesteld en zij betastten mijn handen en 
keken naar mijn vingers. Een van hen gleed over mijn vinger-
nagels en zei:
‘Die moet je beter verzorgen.’

 
 
163


Mijn hilarische reactie dat ik nog niet naar een manicuresalon 
ging, kwam niet echt welkom over en hij draaide zich met 
zijn maatjes om en ging naar het midden van het zaaltje waar 
ze close en klef samen gingen dansen.
  Het was dus een lekker sfeertje daar, maar niet mijn prakje 
party. Plakkende halfnaakte mannenlijven in zwart leer met 
veel glimmende knopjes daarop in sierlijke figuurtjes. 
Kettingen in overvloed om het middel en zwarte petten met 
veel te veel metalen figuurtjes aan de randen. In de duistere 
ruimte waren de schimmen in de afgelegen hoeken nauwe-
lijks te herkennen. Behalve de bewegingen die de schaduwen  
lieten zien was er een beeld te fantaseren van het besmuikte 
gedoe dat zich hierbinnen afspeelde. Wat moest ik doen met 
de attitude in deze minder sociale wereld? Wat kon ik meer 
verwachten? Weer een drankje erbij en nog een. Dit werd met 
fasen te zwaar en met moeite kon ik me nog net staande 
houden. Gelukkig zag mijn activiteitenbegeleider dat ik niet 
lang meer bij zinnen zou zijn als ik niet snel wat frissere 
manloze lucht kon ademen. Hij greep mij onder mijn arm en 
gearmd verlieten we dat hol des verderfs. 
  De frisse lucht deed goed en niet goed. Want het alcohol-
percentage, de nieuwe belevingen, de halfnaakte lijven in 
kinky kleding en het klef mannengedrag, het sloeg gena-
deloos toe en alles werd wazig om mij heen. 
  Het kappertje loodste mij gelukkig nog redelijk snel naar 
zijn P.C.-Hoofdstraat-bak en half wakker, half slapend wie-

 
 
164


gelde ik in zijn auto op weg naar Heerlen, waar hij woonde. 
Even was ik verbaasd toen ik nog kon herkennen waar we 
heenreden. Niet naar mijn gehuurde kamer, maar naar zijn 
huis aan de Lanenstraat in Heerlen.
  Hij was toch getrouwd? Kon hij zomaar een jonge knul mee 
naar zijn eigen huis nemen? Maar hoe dichter we bij zijn 
woning kwamen hoe mistiger mijn beeld werd.
  Hartkloppingen had ik. Bonzend ging het tekeer. Er ont-
stond een lichtelijke harmonicaoorlog fysiek en psychisch in 
mij. Werd ik weer in een situatie gebracht die echt niet 
wenselijk meer was? Nee, geen zin in weer een vent die mij 
in de watten wilde leggen en dan zijn jolijt ging afreageren op 
een achttienjarig knulletje. Nee, ik had er weer eens te meer 
geen goed gevoel bij. Kon ik er nog iets tegen inbrengen nu 
we al zo dicht bij zijn huis waren en ik verder en verder 
wegzakte, weg van de bewustzijns-wereld?
  De werkelijkheid ebde totaal weg. Van de realiteit had ik 
geen enkel bestaand beeld meer. En toen…, toen was het 
ineens duister. 
 
 Tegen de ochtend ontwaakte ik in een onbekend bed, om mij 
heen kijkend om te ontwaren waar ik mij bevond. Niks 
herkenbaars hier te ontdekken! Wel een ijverig tikkende retro 
wekker op het glimmende cantara-wit marmeren bovenblad 
van een antiek nachtkastje. Ik zag het en hoorde het. Toch 
leek het tikken steeds meer op bonzende dreunen. Mijn ogen 
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vielen weer dicht en mijn maag draaide rondjes. Was ik weer 
in de handen van een pedofiel gevallen zonder mij te hebben 
kunnen verweren? 
  Waarom steeds ik? Viel dit mij toe of was het slechts het 
toeval? Als dit zich te vaak gaat herhalen dan ga ik fouten 
maken die mij ooit de kop zullen kosten. Door de bank 
genomen begin ik steeds meer de mannen maar ook meer en 
meer de vrouwen te haten. 
  Lang proberen na te denken of te mijmeren werd mij niet 
gegund, evenmin een uitgebreide actie om volledig bij zinnen 
te kunnen komen. Een gordijn werd geopend, een felle licht-
straal boorde zich in mijn gezicht en ik ontwaarde de ron-
dingen van een vrouwenlichaam. 
‘Wat doe ik hier, hoe kom ik hier?’ 
stamelde ik. Haar reactie was even onvoorspelbaar als de 
afloop van de vorige avond. 
‘Aankleden en wegwezen jij.’
En verdwenen was ze al weer.
Snel wilde ik zeer zeker wegwezen hier. Ik zwiepte mijn 
benen naast het bed en wilde gaan staan, op zoek naar mijn 
kleding. Een stekende pijn tussen mijn billen weerhield mij 
ervan verder te lopen en ‘n hevige kramp aan de voorkant van 
mijn onderlichaam weergaf een ontzettende pijnscheut in 
mijn penis en balzak. Ik keek er eens naar en zag dat mijn 
zaakje daar beneden leek op een vogeltje dat iets te vroeg uit 
het nest was gevallen.
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  Woede maakte zich in agressieve mate meester van mij. Er 
waren dingen met mijn lichaam uitgehaald waarvoor het niet 
bedoeld was. Een man die mij mee uitnam en dan een vrouw 
die mij de deur uitwipte. Er was verdomd smerigs met mij 
uitgehaald. En deze keer eens geen stevige vergoeding in 
klinkende munt. Die wilde ik nu echt wel. Pijn op plaatsen 
waar ik het niet behoor te hebben dat moet vergoed worden.
  Kronkelend kon ik mij met nog veel pijn enigszins aankle-
den. Gelukkig lagen mijn kleren op reikwijdte op een stoel in 
de hoek van de kamer. Als waren ze mij zomaar wild uitge-
trokken en ook neergesmeten. De viezerikjes hadden zich niet 
eens de tijd genomen om mij netjes te ontdoen van die wei-
nige kledingstukken.
  Met moeite strompelde ik, uiteindelijk aangekleed, de kamer 
uit en een lange houten trap af een grote kille hal in. Daar 
hoorde ik achter een deur stemmen. Bij het langzaam openen 
ontwaarde ik mijn kappertje samen met een vrouw aan de 
gedekte ontbijttafel zitten. Ze zagen mij staan en keken ver-
ontwaardigd.
‘Wat wil je nog hier, maak dat je wegkomt,’
schreeuwde de bitch naar mij. 
’Ik, ik wil weten wat jullie met mij hebben gedaan,’
stamelde ik. 
‘En als jullie het niet willen vertellen, geef me dan tenmin-
ste een vergoeding voor de pleziertjes die jullie beleefden.’
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Maar een antwoord bleef uit en ik zag het kappertje angstig 
naar mij kijken als was hij bang zich met de situatie te be-
moeien.
‘Eruit, het is genoeg geweest en laat je nooit meer zien 
hier.’ 
Meer antwoord kwam er niet uit die bitch. Ze duwde me de 
kamer uit en knalde de deur dicht. Daar stond ik dan; nu met 
’n klote pijn op plaatsen waarvan ik het nooit zou verwachten 
die daar te kunnen hebben. Moest ik nu braaf en netjes dit 
prethol verlaten? Om mij heen kijkend zag ik in een nis van 
de vensterbank een grote vaas staan, beschilderd met Chinese 
motieven. Die zou zeker een centje waard kunnen zijn. Even 
tikte ik erop. Het klonk niet echt hol of dof. Eerder zacht, 
gedempt galmend. Zeer zeker iets van Chinees porselein en 
misschien zelfs een familiestuk uit een erfenis van een over 
over-grootje. 
  Ze zouden het gaan berouwen mij goedkoop af te schepen. 
Inmiddels had ik genoeg van al die genotzoekers die zich 
vergrijpen aan te jonge mensen. Moest ik als een vuile 
overbodige hond worden behandeld en weggetrapt als ik niet 
meer nuttig kon zijn? 
 
 Wie had mij in deze precaire situatie gebracht? Juist ja, mijn 
ouders die geen opvoedkundig besef hebben gehad, en maar 
slechts één gedachte hadden; het succes van hun bakkers-
bedrijfje aan de Einderstraat in Kerkrade. Ik werd weggesme-
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ten naar die vunzige, katholieke, bruingerokte godsdienaren 
die alleen maar geile gedachten hadden. Eindelijk verlost, 
werden mijn overlevingskansen nogmaals en zelfs een derde 
keer op de proef gesteld; alles slechts ten faveure van hun 
zakelijke carrière.
  Ergens zou ik dit alles wreken. Vrouwen, mannen, geillijven 
allemaal. Niemand mocht meer mijn wens om te overleven, 
te bereiken wat ik zo innig wenste, dwarsbomen. Eerst een 
mega psychische aanval en nadien en totale vernietiging van 
het wegkwijnende individu. 
Mijn rigoureuze plan begon vorm te krijgen. In kleine 
stukjes, in fases, werd duidelijk hoe ik iedereen die zich wil-
de gaan mengen in mijn gewenste, persoonlijke levenswijze 
zou laten leiden totdat ze mij zouden verachten. Toch bleek 
ook weer dat gedrag, voor diverse gefrustreerde figuren, een 
aantrekkelijk genot…
  Met de gave, die ik later zou kunnen uitkristalliseren, een 
voorgevoel als een ‘deja vu’ over wat de toekomst zou bren-
gen, wilde ik mij terdege wreken op deze mensonterende 
gevestigde orde.
 
 Met beide handen greep ik naar die vaas en riep met luide 
stem: 
‘Vijfhonderd gulden, handje contantje nu, of jullie Chinese 
vaas gaat aan gruzelementen.’ 
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Beiden stormden nu de hal in en bleven stokstijf staan op het 
moment dat ze zagen dat het mij gemeend was en ze mij met 
die vaas in de handen zagen staan. 
‘Nu meteen vijfhonderd pietemannen of je vaas gaat in 
stukken op jullie marmeren vloer,’ 
dreigde ik daadkrachtig en zeer stoer. Even was het stil. 
Wilden ze mij overreden? Maar nee, de bitch kwam dichter-
bij en wilde mij de vaas afnemen, maar in een flits wierp ik 
de vaas in haar richting. Ze wilde er nog naar grijpen maar 
het grote gewicht drukte haar omver en ze viel gillend met de 
vaas achterover tegen het kappertje zodat beiden tegelijk, met 
de reeds krakend brekende vaas, op de grond neer vielen.
Ik wachtte niet het moment af dat ze zouden opkrabbelden 
vanuit de brokstukken en scherven, want hier en daar sijpelde 
al een straaltje bloed uit een arm. Enkele scherven waren haar 
arm blijkbaar binnengedrongen. Het opgekrabbelde kappertje 
boog zich over haar. Ik hoorde de bitch stamelen: 
‘Jij altijd met je passie voor knulletjes, had je maar meer 
passie voor mij, nu is die vaas van je grootouders daardoor 
ook al in de vernieling.’
Meer wilde ik niet weten en haastte mij de deur uit, de straat 
op en rende zo hard ik kon naar mijn eigen kamertje aan de 
Benzenraderweg. Dan maar eens een keertje geen klinkende 
opleukvergoeding. 
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 Met een van pijn vertrokken gezicht viel ik op bed. Iedere 
onverhoedse beweging deed pijn. Wat was er toch met mijn 
lichaam gebeurd? Zou het nog goed komen met mijn ge-
krenkt en blijkbaar bijna uitgewoond lijf?
Nog half verdoofd door de nauwelijks geheel uitgeslapen 
roes, de emoties, intriges en de verwerpelijke onbekende be-
handeling viel ik uiteindelijk toch in een diepe slaap.
  Een dag later, ver in de namiddag, ontwaakte ik pas. Geheel 
gekleed lag ik nog op het bed. Alles om en aan mij stonk naar 
zweet en andere onbekende geurtjes. Het was ruim vier uur in 
de namiddag. Geradbraakt voelde mijn lijf aan. Mijn maag 
knorde. Gelukkig ik leefde nog en de knorrende maag kon-
digde een gezond gevoel van nog te willen overleven aan.
  Snel haastte ik mij naar mijn favoriete schnitzelrestaurant en 
zorgde daar dat de inwendige mens weer werd aangesterkt. 
Toch begon de laatste misselijkmakende ervaring snel op te 
spelen, meteen al na het eerste troostende biertje. Ik moest 
oppassen er niet de verkeerde kleur aan te geven; moest ik er 
wellicht positief over denken? Ik wilde in mijn eigen kleur 
blijven voelen, leven en denken. Zijn er geen menslievende 
figuren meer te ontdekken die nog goed passen in mijn 
ruimschoots verstoorde leven? Dit denken, tobben en herbe-
leven begon te lijken op een vorm van psychische zelf-
kastijding. Mijn verstand raakte in een tunnelvisie. De oog-
kleppen werden groter en groter. Mijn aversie tegen mijn 
ouders groeide met de minuut zodat ik deze dag piekerde 
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over al de onwenselijke elementen die mijn leven hadden 
benaderd, terwijl ik toch helemaal alleen degene was die mijn 
leventje moest uitstippelen en de kracht opbrengen het uit te 
voeren. Zelfs zonder enige stuwende kracht die mij com-
plimenteerde, erkenning schonk, stuurde of berispte als ik een 
verkeerde keuze maakte. 
  De spanning en druk werden groter en groter. Die avond 
dook ik de eerste beste kroeg binnen, want na een stevige 
maaltijd kon daar wel een pittig drankje bovenop. Mijn 
favoriete combinatie van Pernod met Singleton whisky was er 
niet te vinden. Pernod is steeds minder beschikbaar in de 
‘Lage Landen’ blijkbaar. Betreffende de whisky’s was de 
keuze beperkt tot Black Label of Ballantines. Dan maar Black 
Label met ijs en graag een dubbele om te beginnen. Na de 
eerste ronde begon het nog heftiger te malen in mijn brein.
  Schimmen van al die figuren die mijn lichaam hadden mis-
bruikt zag ik voor me vliegen. De wereld begon er voor mij 
steeds meer disparaat uit te zien dan ik mij bij de eerste uit-
zetting door pappalief had voorgesteld.
De wet van de remmende voorsprong! Niets was tot totale 
bevrediging afgemaakt. Als knulletje van achttien jaar had ik 
een vet stapje voor op mijn leeftijdgenoten, maar het remde 
mij te zeer, om te vervolmaken wat ik in m’n vizier had.
  De derde whisky begon zijn meedogenloze uitwerking te 
vertonen. Een dissonant raakte mijn hersenen op de foute 
plek. In een ooghoek ontwaarde ik op het buffet naast een 
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flessenopener zo’n Japans mesje. Een mesje dat je kunt 
afbreken als de voorkant minder scherp wordt. Mijn brains 
raakten ‘shocking klem’, de alcohol had iets wezenlijks 
losgemaakt. Rudimentaire gedachten en wensen begonnen 
aan een strijdvaardige veldslag die hun oorsprong konden 
verklaren. In een flits greep ik naar het mes en rende de kroeg 
uit. Nog nagezeten door de kroegbaas die zijn geld wilde. 
Mijn punica reikten er niet meer toe om te betalen. Ik rende 
en rende zo hard als ik kon de ene straat in, de andere weer 
uit totdat ik uiteindelijk geen voetstappen meer achter mij 
hoorde.
  Ter hoogte van de etalage van een juwelierswinkel hield ik 
halt en wachtte tot mijn verhoogde hartslag iets gezakt was. 
In de etalage lagen glimmende juwelen die pijn deden aan 
mijn bloeddoorlopen ogen van reeds te veel alcoholische 
drank in combinatie met de frisse buitenlucht. De juwelen 
fonkelden en stuurden flitsen fel licht naar mijn ogen. Met 
moeite kon ik nog staande blijven. Toch was ik nog in staat 
een schoen uit te trekken en begon als een bezetene op de 
etalageruit in te beuken. De ruit wilde niet wijken en de 
lichtflitsen staken als bliksemschichten in mijn gepijnigde 
ogen. Ik ontwaarde wat losse kinderkopjes in de grond en kon 
er eentje uitwurmen. Daarmee bonkte ik zo hard ik kon op de 
ruit tot die met een doffe klap op enkele plaatsen barstte. Ik 
hoorde de scheuren groter worden en de ruit viel in meerdere 
grote stukken uit elkaar de etalage in. De scherven ver-
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doofden de bliksem van de juwelen, het licht doofde en even, 
heel even gierde er ergens een alarm. Blijkbaar was de 
stroomaanvoer erdoor geraakt en ik hoorde het geloei in 
minder dan een halve seconde abrupt verstommen.
Even liet ik deze stilte, nagenietend, tot mij doordringen. 
Mijn adrenalinepijl steeg. Mijn hart begon als een razende te 
kloppen. Ik wachtte op een reactie van de winkelier, om-
wonenden of misschien een sirene van de politie. Het bleef 
doodstil. Had nu echt niemand iets gehoord of gezien? Was 
alles slechts een hersenspinsel geweest?
Het adrenalinepeil bereikte een te hoog niveau en moest 
worden getemperd. ‘Ik had heftig de prins gesproken.’ Mijn 
oepsgebied functioneerde niet meer naar behoren. 
Langzaam strompelde ik verder. Waarheen? Een lange lege 
straat lag voor mij. Aan weerszijden statige herenhuizen met 
voortuintjes. Even buiten het centrum van Heerlen. Een 
zijstraat van de Pancratiusstraat. Aan beide kanten diverse 
dure auto’s van de bewoners die in deze keurige oude heren-
huizen geen garage hadden. Lang geleden was immers een 
garage bij je huis niet de normaalste zaak van de wereld, want 
we fietsten zelfs immers nog heel vaak naar ons werk. Alleen 
de beter gesitueerden, een enkele ambtenaar, levend in een 
haalbaar politiek landschap met transparant draagvlak en 
ander klootjesvolk reed al in een auto. 
  De ramkraak bij de juwelier had geen aandacht getrokken. 
Was dit de enige voldoening van mijn uitflippen? Ik werd een 
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aandacht-seaker, ik moest de wereld laten zien dat ik echt 
bestond. Ik rausde door de straat, greep naar elke auto die ik 
tegenkwam. Trok aan de portiergrepen om geluid te maken.
‘Hier ben ik mensen, ik ben ook iemand!’
Geen reactie, geen ramen of deuren die zich openden om te 
zien wie de nachtrust verstoorde. Een eerste autoportier liet 
zich spontaan openen. Niet op slot, de achterbank vol papie-
ren, dus hij wachtte op een gruwelijke afstraffing. Het mes 
nam ik uit mijn broekzak, schoof een klein vers lemmet naar 
buiten en ging door de auto als een bezetene tekeer. Vegen, 
diepe sneden in de bekleding, de papieren aan flarden. Nog 
een en nog een diepe messnede. 
Ik keek er naar en wachtte alweer op toeschouwers. Niets, 
nada, niente. Geen applaus. Het vuur spoot uit mijn ogen. Het 
volgende niet afgesloten autoportier ging open en het mes 
sneed diep door elk element van de auto. Zo vielen meerdere 
decadente auto’s ten prooi aan mijn drift tot vergelding, 
aandacht zoekend, hopend, wensend …
Whollah, dat luchtte op. Mijn blik werd helderder en ik vond 
de weg terug naar mijn kamer. Daar aangekomen viel ik al-
weer met een plof op het bed en meteen in een diepe slaap, 
nog té vol met de resterende adrenaline die zich manifesteer-
de in diverse primitieve nachtmerries. 
Zou echt niemand mijn recalcitrant gedrag hebben ontdekt? 

Na het ontwaken uit de roes zou ik hier duidelijk meer van 
vernemen…
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’Liefde, die ons bidden leerd’; t’is wad hé…
[image: C:\Users\eds\Desktop\lied.jpg Rechthoek]
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En dan belandt je (ik) in de cel
 
  Je? Nee ik. 
 Een nieuwe dag brak aan. 
Geen fris helder beeld voor mijn ogen deze ochtend. Nog 
ruim ver weg van alle benauwenissen van deze onbehaaglijke 
wereld. Even draaide ik me nog een enkel minuutje op mijn 
zij in het gehuurde doorgezakte bedje. 	
Een tik op de wekkerradio deed hem spontaan de nieuws-
berichten vermelden. Piep piep piep… 
Al 12.00 uur. Een extra bericht van de politie Eindhoven:
‘Er is ingebroken in een juwelierszaak maar er blijkt niets 
ontvreemd. Dezelfde nacht zijn er diverse vernielingen aan-
gericht in niet afgesloten auto’s. Er is een oudere vrouw 
overvallen en ze werd gemolesteerd achtergelaten in de 
voetgangerstunnel bij het station. Passanten hebben een 
man van tegen de twintig jaar gezien die zich onstabiel 
voortbewoog. Grootte ongeveer 1.80m. Hij was gekleed in 
een donkerbruine broek met een groen colbert.’
Eindhoven? Was ik daar ook geweest vannacht? En dan ook 
nog een oudere vrouw overvallen? Dat zou ik nog wel tame-
lijk kunnen verklaren. Als ik namelijk een vrouw zie die in de 
buurt van de leeftijd van mijn moeder is dan borrelt er nu nog 
steeds iets in mij. Dan kijk ik er met veel afschuw naar. Is dat 
trauma nog altijd niet uitgesleten? Pavlov-effect? Is het 
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daarom dat ik wel contact wens met een vrouw die mijn 
lustcentrum streelt, maar dat ik op het moment suprême 
steeds weer en vaker een aanval krijg van mijn nooit geweten  
ithyphallofobie, die gekweekt werd door al die liefdeloze 
‘liefhebbenden’?
  De hele ontwikkeling van de laatste dag en nacht knaagde 
aan mij. Op zoek naar suiker voor mijn lichaam. Snakkend 
naar reinheid, rust en regelmaat. Ergens moest deze, nu niet te 
verteren situatie, doorbroken worden. 
  Het ongerijpte puberleven nam stabielere vormen aan door 
al de belevenissen uit het verleden. Ik miste echter iets in 
deze puzzel. De ouderlijke steun, van een wel of niet bio-
logische vader en moeder, was er niet of nauwelijks geweest. 
Werd ik wéér niet gemist of was het deze keer willens en 
wetens de gekozen familiaire levens-schaakmat-zet van mijn 
ouders? 
  Mijn wraak moest eens zeer zoet zijn. De laatste jaren was 
ik geheel selfsupporting geweest. Op kosten had ik mijn 
ouders nooit gejaagd. Maar nu ik richting de negentien jaar 
ging en dan ook bijna eenentwintig, werd het tijd om mij als 
volwassene te vertonen. Elk ongewenst element zou in de 
toekomst moeten worden uitgebuit en verwijderd uit mijn 
leven. Een eerste verstandige stap was daarom het contact te 
herstellen met mijn ouders. Op een minder agressieve basis 
samenleven. De kosten voor mijn levensonderhoud zouden 
vet op hun rekening moeten prijken de komende jaren. 
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 Wat te doen om als zielig elementje in de armen te kunnen 
worden gesloten? Op hun gevoel werken. Ze zich schuldig te 
laten voelen. Dat zou niet eeuwig standhouden, maar voor de 
eerstkomende tijd was het zeker een handige troef als er weer 
eens trammelant zou ontstaan.
  Leek mijn prestatie van de afgelopen nacht niet erg veel op 
de schreeuw van een roepende in de woestijn? 
Aandacht gewenst.
‘Hallo, hier ben ik. Ik ben ook iemand.’
Zwakheden, maar laat ze niet zien aan de buitenwereld. 
 
 Ik sprong op en was snel aangekleed. Alle moed werd bijeen 
geraapt en ik snelde de deur uit. Aan de overkant van de 
straat was het politiebureau. Daar klom ik met zware passen 
de hoge trap op naar de ingang. Doen of niet doen? De deur 
opende zich moeilijk en onhandig. Ik kon nog terug. Een 
agent zat aan een klein bureau en zag mij wringen om de deur 
te openen. Was mijn kracht eruit? De belevingen van afge-
lopen nacht hadden een diepe wond geslagen in mijn hersen-
stuur-afdeling. Verzwakte motoriek? De agent opende de deur 
en hielp mij naar binnen zodat ik me nog net kon vastgrijpen 
aan het bureau voordat ik bijna omviel. 
‘Zegt u het maar meneer.’
‘Uh, ik geloof dat ik gezocht word.’
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‘Ja daar in Eindhoven was ik gisteren blijkbaar maar ik 
weet het niet zeker.’
‘Een ogenblikje meneer.’
En voor ik het wist greep er iemand mij vanachter bij de 
handen en sloeg de handboeien eromheen.
‘Ho ho, niet zo snel.’
‘Het komt allemaal goed meneer, bent u niet degene die we 
zoeken dan mag u meteen weer vertrekken.’
En daarna werd ik pardoes vooruit geduwd een verhoor-
kamertje in. Een kale ruimte, niks plaatjes aan de muur. 
Slechts een grijze kantoortafel en een metalen stoel.
  Zo word je dus behandeld als je verdacht wordt van een 
misdrijf. De agent die mij vooruitduwde, ging in de deur-
opening staan en keek zeer onverschillig als wilde hij me 
duidelijk maken dat ik ongelegen kwam. Want wellicht wilde 
hij net naar zijn vrouw en kinderen gaan of zat zijn dienst er 
bijna op.
  Bijna bibberend als een rietje sloeg de schrik me om ‘t hart 
op het moment dat er harde stappen in de gang richting van 
de verhoorkamer klonken. Zeer zeker een agressieve inspec-
teur die mij aan een diepgaand verhoor zou gaan onderwer-
pen. Maar nee, gelukkig. Een agente in burger op lage hakjes. 
Een potje? Zulke harde zware stappen worden toch niet 
veroorzaakt door dameshakjes. Ze ging voor mij staan en zei:
‘Meekomen, we gaan even wat gegevens van u noteren.’
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Was ik dus al echt verdacht? Nauwelijks een verhoor en dan 
al meteen registratie voor in het dossier en ik zou getekend 
zijn voor de rest van mijn leven. 
Genieten! Aandacht voor mij …
 In een grote kamer stond een bureau met enkele stoelen. Hier 
werd ik in een stoel neergedrukt. Een camera in het midden, 
gericht op een witte wand waaraan een plank met getallen 
hing. Daar werd ik voor geplaatst, enkele cijfers op de plank, 
recht vooruit kijken en flits, de foto was gemaakt. Hopelijk 
beter dan de moderne plaatjes op die creditcard-ID-kaarten. 
Mijn rechterhand werd opgetild door mevrouw ‘de potige 
doos’ en één voor één drukte ze mijn vingers op een stempel-
kussen met inkt, en dan op een groot vel papier. Dan ge-
baarde ze mij naar een stoel bij het bureau. Ze nam aan de 
overkant ervan plaats en een agent in uniform bleef op een 
meter afstand van het bureau staan en keek mij met zijn strak-
ke gelaatsuitdrukking stoïcijns aan. Alles volgens het 
standaard vaste protocol van de Heerlense woutjes.
  ‘Potje’ rommelde wat met papieren en nam ‘n balpen ter 
hand. ID-kaart verplichting was nog onbekend. Naam, woon-
adres, geboortedatum, geboorteplaats werden genoteerd.
  Naam vader, naam moeder, beroep vader. Beroep moeder? 
Die vraag werd niet eens gesteld. Nee, de vrouwelijke-eman-
cipatie had nog geen intrede gedaan. 
  Opstaan en weer naar een andere ruimte met glazen wanden. 
Daar konden ze blijkbaar van buiten naar binnen kijken en 
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meeluisteren. Wat een beleving. Een strelende attentie. Dat 
was mij lang niet overkomen. Hier kon ik gefaseerd van gaan 
genieten. Mijn nog onontwikkeld narcisme werd gewekt.
De klapper kwam toen een grote ongeschoren vent bin-
nenkwam; tegenover mij ging zitten en bruut vroeg wat ik 
van plan was geweest en waarom ik zulke dingen in Eind-
hoven had gedaan. Maar ik wist niet eens dat ik in Eindhoven 
geweest was ...
‘Dus, al aan de drugs jongeman?’
‘Uh, nee, nooit gebruikt.’
‘Geef nu maar toe, jij hebt drugs gebruikt en daarna die 
ruiten stukgeslagen, de auto’s vernield en ook nog die 
vrouw beroofd.’
Wat was dit een genot, al die aandacht voor mij. Geluk is 
maakbaar, en hier en nu werd het gemaakt. Ik mocht en kon 
toneel spelen zoveel en zo geloofwaardig als maar mogelijk 
was. Een eerste eenzijdig toneelstuk had ik al meegemaakt 
met die grijpgrage godslasteraars die nu zeer zeker de jonge 
jongetjes met de beschuldigende vinger nawezen. Wij zouden 
uiteraard van hun menselijke zwakheden gebruik gemaakt 
hebben en hen zo verleidden tot ongewenste handelingen met 
onze mooie gladde jonge lijven. Uiteraard ja, als beginnend 
pubertje is dat je dagelijkse tijdverdrijf. 
Lachen maar. En dan ook nog die MILFjes, de oude homo’s, 
bimannen, metroseksuelen en transgenders. Het was hun 
toneelstukje geweest. Nu mocht ik de regie zelf in handen ne-
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men. Gretig zou ik er gebruik van maken. Meteen maar eens 
beginnen met dat misbruik aan te halen als excuus voor mijn 
ontsporing en uitspattingen van de laatste nacht? Met tranen 
in de ogen snikkend over mijn ouders die mij zo vroeg de 
deur hadden gewezen omdat hun business een hogere priori-
teit had dan een kindveilige opvoeding. 
  Na even te hebben nagedacht leek het me beter om niet de 
arme stakker te gaan uithangen, maar de stoere bink die voor 
geen kleintje vervaard is. Nee, ik liet niets los. Een grote 
jongen, ja, dat was ik immers al.
‘Jullie weten dus al alles en de rest suggereren jullie, en 
daarom zeg ik verder niets meer,’
zei ik.
‘Afvoeren!’
riep de ongeschoren bullebak.
Naar een echte cel, enkele verdiepingen hoger brachten ze 
mij. Broekzakken legen, bril inleveren, zelfs een zakdoek 
werd me niet gegund. Dan kreeg ik een cel van binnen te 
zien. De eerste keer een echte politiecel bezichtigen. Een 
metalen wc-pot zonder wc-bril. Ergens boven in de hoek een 
getralied raampje. Aan de muur een grote betonnen plaat die 
een bed en tevens de enige zitgelegenheid moest voorstellen. 
Geen tv, geen radio, geen boekenkast. Dit was toch geen 
normale moderne gevangeniscel? Dat kon beter! Om nu ook 
maar meteen de echte crimineel uit te hangen riep ik: 
‘En, meer is er niet? Dit kale kot is mij te min.’ 
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Een duw voelde ik in mijn rug en de deur dreunde achter mij 
in het slot. Enkele grendels schoven de deur vast. Ja hoor, ik 
was een levensgevaarlijk element uit het criminele circuit. Nu 
nog de voorpagina van de krant sieren en mijn mediageilheid 
was even getemperd. 
 
 Zo gingen er uren voorbij, geen hapje, geen drankje. Boven 
in een hoek zag ik iets dat op een camera leek. Ik werd dus 
bespied. Mooie kans om mijn gefakete agressiviteit ook nog 
een psychische afwijking mee te geven. Mijn kleren deed ik 
als een volleerde stripper langzaam uit en zwaaide er mee 
naar de camera. Het slipje zakte langzaam omlaag met de 
billen richting camera. Ik keek omhoog en riep: 
‘Stelletje viezerikjes, gluurders, voyeurs, rukkers. Ik zal het 
mijn moeder zeggen.’
Geen reactie. 
Ruim een uur later opende zich het deur-schuifje na diverse 
krakende geluiden van sleutels in sloten. Een metalen bakje 
met een lepel erop werd naar binnen geschoven en een stem 
riep:
‘Hier is je avondeten. Stamppot met wortels. Straks komt er 
nog wat water.’
‘Nee, nee, het is tijd voor mijn dagelijks Jupiler pilsje,’ 
riep ik. 
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Met een doffe klap viel de schuif weer dicht. Waardeloze 
bediening. Hier wilde ik niet te lang vertoeven. Zeven sterren 
in de min voor die pleuris-hut.
 

 De nacht naderde. Een bekertje met wat water werd door het 
schuifje aangereikt. En alles werd donker op ’n heel klein 
lichtje na dat de camera net voldoende zicht gaf op mijn 
bewegingen. 
  Bij het krieken van de dag opende de deur zich en een agent 
sommeerde mij mee te komen naar de badcel. Daar stond ik 
dan met ‘n handdoekje en een stukje zeep in een hok, kleiner 
dan een normaal toilet. Een stem riep: 
‘Uitkleden en de kleding door de klep schuiven.’ 
Nadat ik me snel had uitgekleed en de kleren achter de klep 
waren verdwenen stortte vanaf het plafond een harde straal 
water naar beneden. Maar niet lauw of warm maar verrekte 
koud. Even rende ik onder die straal door en droogde me af 
met een veel te kleine aangereikte handdoek. De kleren 
kwamen weer terug en snel daarna zat ik weer in die kille cel 
op die steenkoude plaat te bibberen van de kou. Een bord met 
enkele sneetjes wit ‘tandenlozenoudetanten’-brood en een 
klein beetje kaas geserveerd met een metalen beker water, 
moest het ontbijt voorstellen.
  De kou in dat gevang werd bijna ondraaglijk. Die te frisse 
douche hoefde voor mij niet meer. Na wat gegil en geroep dat 
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ik de kou niet meer kon harden werd door de schuif een 
dunne deken aan mij toevertrouwd. Een stem riep nog:
‘Ga er geen gekke dingen mee doen, want we houden je in 
de gaten.’ 
Zo gingen één, twee dagen voorbij. Van een datum of tijd had 
ik al geen besef meer, want ook het eigen horloge mocht ik 
niet bij me houden. 
  Jaja, dat stelletje geile pedo’s mag nooit worden gestoord, 
terwijl ze in beslag genomen films en foto’s ‘bestuderen’ en 
onderzoeken op sporen van ontucht.
 Werd ik hier op deze wijze opgesloten om me wanhopig te 
maken, te brainwashen, te kraken en een bekentenis te 
kunnen afdwingen? Maar ik had toch al laten weten dat ik 
dacht dat men mij zocht! Wat werd er nog meer verwacht? 
Mocht ik niet doen alsof ik geestelijk instabiel was? Wellicht 
hadden ze er al te veel ervaring mee en kwam mijn toneelspel 
te stuntelig over. Moest ik dit verblijf ondertussen beginnen te 
bagatelliseren?
  Waar zaten de zwakheden van deze wetsdienaren?
Op deze onzinnige vragen en veronderstellingen zou ik geen 
antwoord meer krijgen. De deur opende zich na het reeds 
bekende geschuif en gerammel met sleutels in de sloten. Een 
vrouwelijke diender kwam binnen en trok mijn kleding net-
jes, kamde mijn haren en wreef met een nat doekje door mijn 
gezicht.

 
 
187


  Op naar het schavot? Een ondervraging in de spotlights met 
brullende rokerige stemmen van nazi-beulen? 
  De lift in en we gingen omhoog, omlaag. Nee het was on-
duidelijk maar wel heerlijk warm. Eindelijk een aangenaam 
en prettig gevoel. De deur opende zich en ik werd naar buiten 
gedrukt, een lange gang doorgeloodst. Beetje bij beetje werd 
het helderder. De zon scheen naar binnen. Hier was het weer 
menselijk. Geen koele kerker meer. Mijn vastgevroren lede-
maten, verstijfd van het ongemakkelijk liggen en zitten op de 
kille plaat dag in dag uit, konden zich eindelijk een beetje op-
warmen.
  Een deur werd geopend en in het felle licht van de binnen-
vallende zonnestralen stond mijn moeder. Bijna als een 
vreemde, ongewenste verschijning voor mij. Geen blijma-
kend gevoel overviel mij. Haar blik was ook niet echt geluk-
kigmakend. Ze zei niets wat leek op een welkom. De aanwe-
zige agente zei:
‘Alles is geregeld, je mag vertrekken.’
Er werd geen woord gewisseld, moeder en ik liepen naar 
buiten waar haar auto voor de ingang geparkeerd stond. Een 
warme zomerse dag, de zonnestralen maakten mij eventjes 
gelukkig door de zachte aangename warmte, niet omdat mijn 
moeder weer in de buurt was. Want meer dan 
‘Hopelijk kan je vader zich bedwingen straks,’ 
kwam er niet uit.
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Na een klein kwartiertje rijden, stopten we bij de ouderlijke 
huisdeur en mij viel plots in dat mijn spullen nog op de kamer 
in Heerlen lagen. In de consternatie van het terugkeren in de 
vrije wereld en de hernieuwde kennismaking met mijn 
moeder was ik dat helemaal vergeten.
‘Mam, mijn spullen liggen nog in Heerlen,’
zei ik. Ze antwoordde niet, maar liep voor mij uit de trap 
omhoog naar de keuken. Een beetje onwennig voelde ik mij 
wel. De keuken was leeg, mijn moeder liep de bakkerij in en 
ik hoorde mijn vader, vanuit de bakkerij, schreeuwen: 
‘Is die ellendige batteraaf alweer hier, wat heeft hij nu weer 
uitgespookt al die tijd?’ 
 Mijn oudste zus was ook tijdelijk in een internaat geweest in 
Eijsden maar ze werd al snel teruggehaald omdat personeel 
immers veel te duur was. Eigen kinderen kon je met wat eten 
en bewassing lekker aan het werk zetten zonder veel grote 
sociale lasten. Ze hoorde het geschreeuw en wist meteen dat 
er weer iets mis was. Snel liet ze haar werk op kantoor liggen 
en kwam de keuken in gerend en tot haar enorme verbazing 
zag ze mij redelijk beduusd zitten op zo’n metalen retro 
stoeltje. Ze omhelsde mij en zei: 
‘Waar was je nu weer zo lang? Vertel, want pappie riep 
steeds dat hij je nooit meer terug wilde, als je weer boven 
water zou komen.’
Even een stukje over dat ‘pappie’- en ‘mammie’-namen 
noemen. Nee, die woorden zijn nooit uit mijn strot kunnen 
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komen. Het was steeds ‘pap’ en ‘mam’. En nadat mijn kin-
deren waren geboren was ze dus oma en noemde ik haar naar 
de functie die ze nu bekleedde binnen de familie in die be-
woording. Voor mij was ze dus de ‘oma’, niet meer, niet min-
der. Het echte moedergevoel was immers nooit aangewak-
kerd. Een aai, een kus, van mijn ‘moeder’, was die er ooit?
  Mijn zus was blijkbaar niet ingelicht over het feit waarom ik 
weer ontdekt was. Wat een leuke verrassing dus voor haar. 
Gelukkig was zij de enige, in al de periodes en facetten van 
mijn stormachtige leven, die steeds objectief en nooit ver-
wijtend had gereageerd. Althans eventjes. Bij het verschijnen 
van dit boekwerk zal ze wellicht met andere ogen haar 
broertje bekijken. Tsja, ‘spugen in eigen nestje’, zoiets is 
immers een doodzonde.
 
 We zaten wat bedremmeld naast elkaar in de keuken en mijn 
zus nam een extra bordje en bestek uit de keukenkast. Ik 
mocht van haar dus blijven en mee-eten. Nu nog afwachten 
hoe die hitsige schorpioen-koekenbakker zou reageren. Aan 
het gebrul in de bakkerij te horen, stond mij weer een 
spannende gebeurtenis te wachten. Maar ik zou deze keer 
standhouden en niet weer weglopen als die ouwe autistische 
hartpatiënt op tilt zou slaan. Uitbuiten was het devies. Alles 
eruit halen wat er uit te halen viel. In de hoop dat er zich 
voldoende kansen zouden voordoen om hem te grazen te 
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nemen en jaja, die gelegenheden kwamen gelukkig sneller 
dichterbij dan ik had kunnen bevroeden op dat moment.
  De deur van de bakkerij naar de keuken vloog met een 
zwieperd open en ik zag nog net dat mijn moeder mijn vader 
van achteren vastgreep, hem terug wilde trekken en riep: 
‘Niet doen, rustig blijven, doe die jongen niets aan, je zult 
het berouwen.’
Wat hoorde ik daar? ‘Die jongen’? Ik was toch haar zoon, of 
dus toch niet in haar ogen? Wat was het hele verhaal achter 
die woorden…? Dus toch een ondergeschoven kindje?
 
Het was al te laat, hij greep als een waanzinnige enkele bor-
den van de tafel. Hief met een krijsende gil de borden om-
hoog en sloeg de hele stapel op mijn hoofd in stukken terwijl 
hij schreeuwde: 
‘Jij rotzak bezorgt ons alleen maar ellende, dit is je ver-
diende loon. Val dood.’
En meteen rende hij terug de bakkerij in, nog nagezeten door 
mijn moeder.
Half bewusteloos gleed ik van de stoel, de scherven van die 
mooie borden lagen in stukken op de grond. De stralen bloed 
dropen over mijn gezicht en drupten op de grond. Mijn zicht 
werd wazig, want er stroomde ook bloed in mijn ogen. Het 
hoofd bonsde en afschuwelijke steken en scheuten veroor-
zaakten een ondraaglijke hoofdpijn.
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  Mijn zus handelde als in een reflex. Ze nam mij bij de arm 
en we strompelden samen naar het ziekenhuis van Kerkrade. 
  Ooit was het een volwaardig ziekenhuis. Met operatie-
kamers, behandelkamers, beddenverdiepingen én een EHBO. 
Met directie, hoofdverpleger en verpleegsters die van het 
aanbiddelijke geestelijke soort zijn: de ‘non’. Geen wacht-
tijden of openingstijden, men was er dag en nacht welkom.
  Hangend en steunend op mijn zus strompelden we naar de 
EHBO. Daar werd meteen de wond gereinigd. En het ergste 
bloed afgewist. Uit mijn hoofd peuterden de nonnetjes 
meerdere scherven en de open wonden werden gehecht. 
Jaren later nog, nadat ik steeds vaker klaagde over gigan-
tische hoofdpijnen, en pijnstillers geen effect meer hadden, 
werd in datzelfde ziekenhuis, na enkele scans, ontdekt dat er 
nog grote stukken porselein diep in mijn hoofd zaten. Er 
volgde een operatie waarbij de stukken verwijderd werden en 
de wonden weer gesloten. Weer een jaar later werden 
onderzoeken gedaan maar met zekerheid kon men niet 
aangeven of er niet toch nog iets was achtergebleven. De 
eventueel weer optredende hoofdpijn zou dat dan bevestigen.
Evaluerend kan ik bevestigen dat er wel een beschadiging is 
achtergebleven, onverwachte pijnscheuten nog vele jaren 
lang, een TIA en het hierop volgende instabiele gedrags-
patroon de daarop volgende jaren.
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pijnlijk pinnig prettig?
[image: C:\Users\eds\Documents\alle boeken\bio-19-4-14\promo de bio\padiki stempel.JPG]
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Vrouwen …
 
 De schrik zat er aardig in bij mijn vader na het bloederige 
afreageren met zo’n zware hoofdwond als gevolg. Hij hield 
zich voorlopig met mate op de achtergrond en liet mij 
ongestoord mijn gang gaan. Mijn moeder deed alsof er niets 
buitengewoons was gebeurd en over de tijd die ik weg was, in 
de politiecel en de strapazen van die criminele nacht werd 
met geen woord meer gerept tegen mij. 
  Tijdens de internaatperiode opperde ik eens tegen broeder-
foto, de pijdrager die alles registreerde op celluloid en zwart-
wit papier, dat ik interesse had in wat hij deed en hij nam mij 
een enkele keer mee naar zijn donkere kamer. Nee, nooit 
maakte hij aanstalten om iets foutiefs te proberen. Het was 
een kromlopende grijze man van ver in de 70 jaar. Ik zag hoe 
hij vanuit een blank papiertje een foto toverde in een badje 
met vloeistof. Dat werd gedroogd aan een waslijntje en dan 
mocht ik de randjes snijden met een versleten kunstig ge-
karteld snijmes. 
Ooit op een verjaardag kwamen mijn ouders een uurtje op 
bezoek en gaven mij mijn eerste AfgaBoxje. Dat was een van 
de redenen die mij inspireerden tot het volgen van de foto-
vakschool in Den Haag. 
  Nu ik thuis was en nog geen specifieke bezigheid had wilde 
ik op zoek gaan naar een baantje dat mij verder wegwijs kon 
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maken in de fotografie. In mijn dorp waren enkele fotozaken 
en één ervan had een eigen donkere kamer en foto-afdruk-
machines. Dat was zelfs maar een deurtje verder dan de 
achterdeur van onze bakkerij. Gezien mijn gedegen opleiding 
mocht ik er meteen beginnen, maar het waren lange werk-
dagen. Per week zeven dagen werken, was normaal voor een 
beloning van honderd gulden per maand. Er was een mooi en 
goed ingerichte fotostudio bij, met echte Zwitserse Broncolor 
flits-apparatuur en enkele Hasselblad camera’s, waarmee en 
waarin ik mij in de vrije uren mocht uitleven en opnames 
maken van de diverse vrouwen die zich ervoor leenden en die 
exhibitionistisch genoeg waren om geen door mij gewenste 
frivole of animerende pose te weigeren. In mijn element was 
ik er. Ondanks de lange werkdagen, de vele avonden in de 
donkere kamer en de zondagochtenden dat de films moesten 
worden ontwikkeld. Het was een klein familiebedrijf en een 
afwijkende spanning werd veroorzaakt door de vrouw des 
huizes die nogal een goede, gezonde, gevulde voorgevel had. 
Beaucoup de monde sur le balcon; de passende omschrijving 
voor haar niet te missen grote longen. En de fotograaf, haar 
man, was er ook niet vies van om de buitenwereld dat mede 
te delen. Regelmatig ontdekte ik in de grote ton met afval een 
stukje film of expres achteloos weggeworpen stukjes net niet 
geheel verscheurde naaktfoto’s van haar. Toeval? Ook 
sommige klanten wilden wel eens iets ondeugenders dan kin-
dertjes, oma’s, hondjes, landschappen of verjaardagfeestjes 
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fotograferen. Een digitale camera? Nee, we waren al blij dat 
er een Polaroid camera bestond waarmee je voor veel geld 
een plaatje in een minuut kon ontwikkelen in zwart wit en 
kleur. Als er toevallig weer eens zoiets gewaagds uit de 
ontwikkelmachine kwam en dan gesorteerd moest worden in 
de vakjes van de klanten bij de negatieven, dan begon de 
bazin gniffelend mij die frivole plaatjes te tonen. Ook vroeg 
ze weleens of ik niet toevallig een stukje film had gezien in 
de papierbak. Ze miste dat blijkbaar. Maar meer nog; het 
kwam maar al te vaak duidelijk voor dat ze zocht naar een 
inkoppertje om mij geïnteresseerd te maken in haar. Ik was 
pas 18 jaar en zij reeds ver in de veertig. Er klopte geen hart 
sneller in mij. Seksueel prikkelde het een klein beetje, maar 
echt opgewonden kon ik niet van die mature-MILF worden. 
  Het werken in de donkere kamer en het af en toe bijspringen 
in de studio bevredigde niet volledig. Op zoek naar een betere 
uitdaging wilde ik gaan. Er was een handelsonderneming 
vlakbij Maastricht waar echte fotografen werkten die ook 
opnames maakten voor de postordercatalogus van Necker-
mann, Otto en Wehkamp en heerlijk de wereld rondreisden. 
  Solliciteren daar had niet het minste positieve effect, toch 
zou ik het ooit zover brengen om er aan de slag te komen. In 
de tussenliggende periode ging ik werken bij een fotopers-
bureau in Maastricht. De eigenaar ervan had echter iets te 
hoog gegrepen. Op een dag dat ik met een collega terugkeer-
de van de zoveelste onzinnige opdracht, om een reportage te 
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maken van de in die jaren opkomende ster van ‘lieve oma’-
smartlappen; Heintje Simons uit Bleijerheide (?!), werden we 
verrast door een grote vrachtwagen met twee mannen die het 
kantoor ontdeden van de inboedel. Niet lang dralen. De 
camera’s lieten we in de auto liggen en alle spullen die we 
konden bemachtigen uit de donkere kamer sleepten we de 
auto in en maakten ons uit de voeten. 
  Een brief aan de eigenaar met de collegiale mededeling dat 
we ons salaris al binnen hadden werd nooit beantwoord. 
  Zo ontstond er snel een heuse professionele fotostudio en 
donkere kamer in de kelder van het huis van mijn ouders. Een 
tussendeur weerhield hen ervan om mij te komen bespieden. 
Regelmatig kwam er een wulps vriendinnetje aanwippen om 
mee te helpen in de donkere kamer en als model te poseren in 
de fotostudio.
Nu ben ik zeker een verklaring schuldig? Hoe kwam ik aan 
die meisjes? Zwakke vraag. Beter is toch zeker: hoe kwam ik 
er weer vanaf?
Tegenwoordig gebruiken we e-mail, Facebook, twitter, ping, 
datingsites, chatsites, whatsapp, telegram, Tinder en meer. 
Dat was er in mijn jeugd nog niet dus zochten we het 
aangenaam gewenste contact in een heuse danstent. Er 
speelden nog orkestjes met veel elektrische gitaren, aan-
komende zangers en zangeressen. 
  Door de danstechnieken af te kijken van de reeds verder 
gevorderde oudere jongens, danste ook ik al snel de swing en 
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de jive, dé favorieten bij de jonge meisjes. Geen house of 
boem boem hopsen. De daken gingen er ook nog niet vanaf 
en de plafonds bleven heel. Wel lekker close en soms toch 
ook weer niet al te veel lichamelijk contact. Het lamzuipen 
kenden we ook nog niet. De party’s eindigden uiterlijk tegen 
twaalf of om één uur in de ochtend. De tijd is zeker 
veranderd, maar toch was het in die jaren gemakkelijker een 
leuke date te scoren dan met al de social-media hulpmiddelen 
waarvan we nu denken die echt nooit te kunnen missen. We 
maakten er weinig ophef over. Je viel zowaar snel in elkaars 
armen. De korte petticoat met daaronder jarretelletjes waren 
een erotisch genot. Van een push-up-bh en strapless nylons 
hadden we nog niet gehoord. Vaak zat ik dan dus ook in een 
te grote cup vol schuimrubber te grabbelen totdat ik eindelijk 
pas dat tiny ontluikende borstje of tepeltje te grazen had. 
 
 Mijn donkere kamer had in een hoek een zacht bed, een 
radio en platenspeler. Luxe, super, cool, vet, kicks. Meer 
nostalgie, meer retro dan we nu beleven. Een lang voorspel 
werd nooit gewenst, we wilden immers veel en snel leren. 
Onze ouders verwachtten steeds dat we rond 23.00 uur thuis 
waren. Dat waren nog ‘ns tijden. We gehoorzaamden, soms.
Ofschoon ik mij al enigszins had aangepast aan de regels van 
het ouderlijk huis, was ik toch ook nu weer de pionier, de 
voortrekker vergeleken bij de rest van mijn broers en zussen. 
Als mijn ouders wensten dat ik niet naar een bepaalde 
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danstent mocht dan lapte ik dat aan mijn laars en de tijd van 
thuiskomen bepaalde ik zelf wel.


 De meest bekende plek en gewild door de jeugd in het dorp 
was dancing de Monopole. Net als de muziek waar we slechts 
’n enkel halfuurtje per week van mochten genieten op de 
radio, want: té modern, té wild, té hard. Top Pop! 
Verboden! Asociaal!
 
 Té regelmatig klopte er iemand op de tussendeur naar de 
donkere kamer. Vergeefse moeite. Het nummertje dat we 
presteerden mocht niet te lang duren om de wederzijdse 
ouders niet te verontrusten. Daarom immers dat een lang 
voorspel of naspel geen optie was. En van een condoom 
hadden we wel gehoord maar gebruikt nog nooit. Gevaarlijk? 
Wellicht wel omdat de kans op conceptie er zo immers steeds 
was. Ik speelde Russisch Roulette; spannend, dom.
  Een condoom heb ik nog nooit gebruikt. In mijn hele leven 
heb ik al meer vrouwen dan condooms versleten. Oh ja, toch 
een keer peuterde ik een condoom om mijn jongeheer. Mijn 
eerste ex wilde het ook wel eens met een neger doen, nou 
toen heb ik over mijn penis maar snel een zwart condoom 
gedaan en daarmee mijn huwelijkse plichten éénmalig als 
Afrikaanse allochtoon vervuld. 
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  Van de té vele vrouwen die in mijn leven samen met mij het 
seksuele pad doorkruisten, was er nooit één die ernaar vroeg 
om een rubbertje te gebruiken. 
 
 In mijn privé-dagboek hield ik steeds alles nauwgezet bij. De 
bijzondere bewegingen van die ene of andere vrouw, de 
nieuwe belevingen bij een gewone vrouw, een vrouw die 
‘klaar’ riep als ze was klaargekomen, de ander die gilde als 
een brandweersirene, een volgende barstte in tranen  uit, de 
vrouw die riep dat ze zo sexy was maar vervolgens als een te 
vette walvis achterover op ’t bed viel en riep:  
‘Je mag alles met me doen, als ik maar niets hoef te doen. 
Ik heb geen fantasie. Ik ben erg onderdanig en dus passief!’
Of die spontane, tussen aanhalingstekens, die na de eerste 
stap in bed vermeldde: 
‘Ik wil niet dit, ik wil niet dat, ik vind zus vies en zo niet 
lekker.’ 
Die heb ik vierkant mijn kingsize waterbed en amoureuze 
pretflat uitgemieterd en haar achtergebleven leren Prada-jas 
via internet, ruim betaald, verkocht. 
 Maar zover zijn we nog niet in m’n historie. Eerst eens die te 
vroeg overrijpe puberbabes een lesje leren. 
Een uit de kluiten gewassen dochter van een niet onbemid-
delde Heerlense ambtenaar sierde op een avond mijn donkere 
kamer. Na eerst enkele pikante plaatjes te hebben gemaakt in 
de goed geoutilleerde privé-studio aan huis. Haar bolle lijf 
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was geen lust voor het oog. Ze zou me zwemles mogen 
geven, maar dan wilde ik wel een van haar vele kolossale 
zwembanden lenen. Daardoor zag ik echt niet het begin en 
einde van haar abdomen. Na een al volgroeide strumakop 
waren er slechts dikke ronde ringen tot onder het kruis. 
Gelukkig had ze prachtige benen die echter niet goed in 
verhouding stonden tot de fors volgroeide bovenkant. Wel 
had ze delicaat strakke kuiten en slanke enkels. Wat een genot 
om dat te zien. Die werden dan ook gretig op de gevoelige 
plaat gezet. Haar pogingen om een enkele borst ten toon te 
spreiden mislukte gigantisch. Er was nog maar weinig dat de 
gewenste tiet-vorm had daar. Och, maar wat wilde ze dat 
graag, die dikke teef.
  De hermetisch afgesloten donkere kamer nodigde uit tot 
enige handtastelijkheid van haar kant. Bij het ontwikkelen 
van de films wist ze mij maar al te graag aan te raken, heel 
pardoes, op plekken die gevoelig zijn. Maar het werkte 
tegendraads bij mij. Er flitsten weer beelden door mijn hoofd.
Hersenspinsels? Nee, de ongewenste, gewenste belevingen 
van enkele jaren terug, kwamen bovendrijven. Ik werd weer 
genomen. Ik mocht mij alweer ten dienst stellen en nu aan 
een voluptueus figuur waarvan ik walgde als ze mij wilde 
aanraken. Geen gevoel daarbij? Nee, dan was dit echt niet 
meer mijn ding. Ze voelde hoe laat het was en rende 
mopperend de donkere kamer uit. Scheldend en een heftige 
tirade over mij heen uitstortend. Ik had de woorden in de 
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mond om te zeggen dat zij het was die zo graag haar over-
volle naaktheid wilde tonen en niet genoeg kreeg van de sexy 
poses. Maar om dit uit te spreken was het te laat, ze vertrok 
reeds in haar blauwe autootje terug naar haar bemiddelde 
ouders in Heerlen.
 
 Een party later in de kring van diverse kennissen en vrienden 
die inmiddels waren toegevoegd aan de groep kinderen van 
zakenlui uit Kerkrade en wijde omgeving, danste ik in de 
Sylvesternacht weer een heuse close-slowfox met Luca. Ze 
was leerkracht aan een basisschool in de regio. Tegen de tijd 
dat het bijna tegen middernacht liep, zochten de diverse 
feestgangers een prooi om lekker mee te tongworstelen en te 
knuffelen rond de jaarwisseling. Mijn Luca werd reeds af en 
toe belaagd door een andere aanbidder, maar die wilde ik 
vóór zijn. Ze was mijn snoepje voor die nacht en de laatste 
minuten hield ik haar vaster in een stevige danshouding en 
liet die andere aanbidder treurend achter.
  De klok sloeg twaalf uur en ik greep mijn kansen. We 
zoenden en tongden erop los, knuffelden en betasten elkaar in 
het absolute donker. Ik zag hoe Luca eens treurig naar de 
jongen keek die het niet had gered die nacht. Maar ik liet haar 
niet lang de betuttelaarster spelen en zei: 
‘Ik koos jou en je bent nu van mij.’ 
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Haar ogen sperden zich wagenwijd open als voelde ze zich 
gedomineerd, maar het kwam heel goed aan bij haar en ze zei 
zachtjes: 
‘Eindelijk eens een echte vent in mijn armen.’ 
Heb ik daar van terug? Toch zou ik het berouwen. Immers; 
zoals de meeste vrouwen in mijn leven, liet ook zij mij 
uiteindelijk toch in de steek, voor een andere vereerder.
 
 De tijd kwam dat ook ik moest geloven aan een oproep om 
de verdedigings-verplichtingen voor het vaderland na te 
komen: ‘diensttijd’. 
Na een gedegen lichamelijk- en geestelijk onderzoek werd ik 
spoedig opgeroepen om een basisopleiding te volgen in het 
Brabantse Ossendrecht. Gevolgd door een heus zevenster-
renverblijf van enkele maanden in Bussum. Daar deden we 
niets anders dan rondhangen en in de avonduren in de stad 
achter de meisjes aan gaan. En dat was niet moeilijk. Er 
waren rond de kazernes altijd wel enkele kroegen en dans-
tentjes te vinden waar je als geüniformeerd figuur zelfs zon-
der hengel en aas snel beet had. Mijn liefje in die maanden 
werd al snel een meisje dat daar op een RK-internaat zat, 
maar in de middag en avond niet verplicht was om binnen de 
kloostermuren te blijven.
  Ze kwam oorspronkelijk uit Brummen in Gelderland. Dus, 
met een speciaal accent dat best erg erotisch leek. Jammer dat 
we elkaar nooit konden bezoeken, samen in de kazerne of het 

 
 
203


internaat. Gelukkig was het in de zomermaanden en konden 
we van het park gebruik maken voor onze geneugten. Maar 
ook hieraan kwam een abrupt einde toen ze verdween van het 
toneel omdat de schoolvakanties begonnen en ze voor een 
lange tijd naar huis ging.


In die periode had ik een lange afstandsrelatie met Luca. We 
zagen elkaar vaak in het weekend. In de tijd dat we samen 
verkeerden, was het er nog niet van gekomen dat er seksuele 
toenadering was geweest. Een enkele keer aan de rand van 
een landweggetje kussen en voelen aan de plekjes die in het 
donker zo onzichtbaar, maar toch heerlijk sensibel waren.
  Na enkele maanden in militaire dienst te zijn was ik weer 
eens op weg naar Luca, die niet al te ver van mijn ouderlijk 
huis woonde. Ik mocht van haar vernemen dat ze inmiddels 
een mieterse man had leren kennen die iets meer beschikbaar 
was dan ik. Immers als dienstplichtige militair hadden we 
slechts een vrij weekend van vrijdagavond tot zondagavond. 
De knuffeldag en -avond voor mij, was alleen voor de zater-
dag gereserveerd. En Luca greep blijkbaar de kans om op 
zondag, nadat ze, met krokodillentranen in haar ogen, op het 
treinstation afscheid had genomen, zich snel naar haar 
zondagavond-liefje te kunnen spoedden.
  Alweer een vrouw die mij ging misbruiken? Mocht ik op de 
zaterdag haar lustplekjes bevredigen? De rest van de tijd 
deelde ze met een ander, die frequenter beschikbaar was? Is 
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dit een vorm van overspel? Nee, want ik wist ervan en wat zij 
die tijd zonder mij uitspookte, met deze midweekse mede-
aanbidder, zou ik voorlopig niet te weten komen.
 
 ‘Mannen denken maar aan één ding’, hoor en lees ik vaak. 
Toch gaat die stelling, volgens mijn ervaring méér dan een 
beetje extra, voor de vrouwen op. Mannen worden gebruikt? 
Of laten we ons gebruiken? Discussie hierover en uitleg laat 
ik achterwege, want de té vele literatuur hierover spreekt 
elkaar immers steeds weer tegen. De mannen zien het zo, de 
vrouwen weer net iets anders, de bi-mannen en bi-vrouwen 
klagen niet, de homo’s en lesbo’s hoor je ook niet. Een 
vluchtoptie voor als ik het als heteroman niet meer zie zitten 
wellicht ooit?
 
De periode dat ik braaf thuis was die jaren, maar toch wel de 
meeste dagen in militaire dienst doorbracht, werd er stiekem 
toch aan mij getrokken en verwacht dat ik mijn artistieke en 
fotografische opgedane kennis ter beschikking zou stellen aan 
een positief voorvaren van de ouderlijke bakkerij-business.
Zo zat ik weer eens paaseieren te fotograferen die door mijn 
moeder, zus en schoonbroer met veel plak- en knutselwerk 
kunstig in elkaar waren gefröbeld. 
Luca had er een handje aan, als ze wist dat ik niet in militaire 
dienst was om een straatje verder bij de telefooncel haar 
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autootje te parkeren en te bellen om te zeggen dat ze wilde 
dat ik naar haar toe kwam.
  Haar autootje, een Fiat 500, zo’n bolletje waar je eigenlijk 
geen seks in mág hebben om die reden dat het slecht is voor 
de rug, stond dan al met puffende motor te wachten. Als de 
telefoon ging en moedertje riep:
‘Daar heb je d’r weer,’
wist ik al hoe laat het was. Na enkele keren gedwee mee te 
hebben gespeeld in haar spelletje en ook weer vernomen had 
van de kwaliteiten van die tweede bewonderaar, wilde ik mijn 
slag eens slaan en terugslaan. Luca was net als ik 19 jaar. Zou 
mijn sperma heftig en snel genoeg kunnen zijn om haar te 
bevruchten? Wat een gedachte! En haar dan zeker met het 
prettige gratis aandenken laten zitten. Ik was er wel in de 
mood voor.
  Zijn er geen vrouwen die te vertrouwen zijn? Ik heb ze nog 
niet ontdekt. Ook niet na al die jaren grasduinen over het 
internet, in de AH op de koopavond, op de vele salsaparty’s. 
Doe ik iets fout of wellicht té goed? Een vriendin-peutje 
meende eens te meer te moeten opperen:
‘Jij bent té goed, je verwent een vrouw met al je onbeperkte 
mogelijkheden, staat steeds voor haar klaar en leest de 
wensen van haar ogen af. Charmant, hulpbereid en geheel 
zelf wegcijferend. Haar dagelijks wekken met een geur-
massage van verse gele ibicenco rozenblaadjes, van teen tot 
top via elk lustbevredigbaar plekje, zodat haar lichaam 
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wordt geprikkeld voor de nieuwe dag en de geest alle no-
dige inspiratie-endorfine kan opwekken. Dat heet: de hemel 
op aarde bieden. Maar daar raakt een vrouw te snel aan 
gewend en ze wil dan toch weer iets nieuws. Je moet harder 
zijn en meer hypocriet gedrag tonen. Dan wordt die rela-
tionele wereld omgedraaid voor je.’
Ondanks deze wijze lessen, die bij mij niet echt aankwamen, 
bleef ik zoeken, ruim tientallen jaren al, steeds repeterend 
voor die éne ware. Haven in, haven uit.
 
 Luca zat achter het stuur van haar te krappe Fiat 500. 
Glimlachend met een open mond met die net iets te dunne 
lippen. Haar gezicht vol sproetjes. Ik was, en ben er nog 
steeds dol op. Handen met lange dunne vingers die zelden 
echt warm aanvoelden. Een vluchtige kus bij het instappen, 
een ondeugende streek over mijn en haar edele delen en we 
wisten wat de komende avond zou brengen. Maar deze keer 
wilde ik het niet laten bij strelen, kussen en voelen. Haar 
steeds uitdagende korte rokje met die gladde stevige kuiten 
was uitdagend genoeg. Heerlijk om van die benen te kunnen 
genieten, een panty bestond nog niet en een slipje was een 
slipje en geen tanga, hipster, boxer of figuurcorrigerend 
omaschoeisel. Ik kon voelen wat ik wilde voelen terwijl ze 
het stuur probeerde vast te houden. Ze was niet de mooiste in 
mijn leven, wel de eerste die ik met achting en minachting 
tegelijk kon dulden. Hoe verder ik van haar af was, hoe 
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mooier ik haar vond. Op zulke momenten zeer zeker. Haar 
dubbelleven kon ik niet eenvoudig verkroppen. Ze zou de 
volle laag krijgen vandaag. Ja, vandaag nog! Insha’Allah.
  Op weg naar het verlaten landweggetje, reeds onze vaste 
stopplaats en prikkelplek na een middag of avond stappen. Ze 
boog zich naar mij toe en opende haar mond. Mijn hand ging 
meteen naar haar witte blouse met knoopjes. Tijdens het 
kussen wenste ze dat ik de ogen sloot. Waarom? Deed ze het 
ook en dacht dan aan die ander? Kussen doe je met open 
ogen, want je wilt zien hoe de ander ervan geniet. Ja, ik wel!
Haar lange tong was ijverig en wrong zich naar binnen. Mijn 
hand ontknoopte de blouse snel en mijn andere hand wist met 
een enkele druk de bh te openen. De tietjes, nog maar net in 
vrouwelijke vorm, wipten zo naar buiten op het moment dat 
ik de kuise bh terzijde schoof. Mijn andere hand krabbelde 
genietend langs haar panty-loze benen omhoog en greep aan 
de achterkant de rand van het slipje en trok het omlaag. Haar 
billetjes wipten omhoog om het verwachte te bespoedigen. Ze 
liet zich ook niet onbetuigd en opende, al redelijk geoefend, 
mijn broek en wist die rap omlaag te wurmen zodat ik daar 
onzedelijk met de broek op de enkels zat. Geen gezicht, maar 
wel het gezicht dat er ontstaat als je niet snel genoeg je doel 
kunt bereiken.
  Weer kroop ze zoals zo vaak al, op mijn schoot en drukte 
haar kutje tegen mijn groeiende penis. Heen en weer schurkte 
ze en ik voelde de spanning stijgen in mijn en haar lichaam. 
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Het ondeugende prikkelen was zo niet lang vol te houden. 
Met een enkele pauze ertussen om even zacht en zuchtend te 
zoenen, kon dit nog lang zo doorgaan. We hadden ooit afge-
sproken dat we niet verder zouden gaan dat dit teasen. Geen 
penetratie, want voorbehoedsmiddelen gebruikten we niet. 
Konden we een condoom kopen? Zoals ze nu voor het grij-
pen liggen bij je lokale Kruidvat, zo moeilijk was het om naar 
de apotheek te gaan en erom te vragen, jaren geleden. 
  Mijn bedoelingen waren echter veel drastischer deze keer. Ik 
wilde, zou en moest in haar lichaam komen en daarin ook 
klaarkomen. Er zaten zoveel opgekropte pijnlijke emoties te 
wachten op hun ontlading, na alle doorstane belevenissen. En 
dan van deze ondeugende vrouw te mogen vernemen dat ik 
niet de enige was die ze aan haar nauwelijks gebruikte jonge 
lijfje liet rondtasten. Haar tepels had ik niet meer geproefd 
sinds de dag dat ze bekende dat haar zondagsliefde ook aan-
genaam gezelschap bleek. 
  Mijn portie levenselixer zou ze binnenkrijgen en hopelijk 
zou dat schot meteen een doelpunt maken. Dan had ze veel en 
heel lang om erover na te denken, haar keuzes te maken, 
ouders die het afkeurden, een zondagsvriend die haar beslist 
een hoer zou vinden. Wat deed ze als ze met hem samen was? 
Ook spastisch gewurm in een veel te klein autootje waar de 
diverse uitstekende onderdelen de littekens dagenlang achter-
lieten? Een schakelpook die je gemakkelijk kon verwarren 
met de vleselijke pook om buiten het roeren om te beroeren?
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  Het volgende omhoogwippertje zou de genadestoot worden. 
Een hand liet ik naar beneden glijden als wilde ik haar 
genotsknobbeltje een aai geven zodat ze op haar hoogtepunt 
kon komen, maar ik hield het schietgerei in de aanslag en 
terwijl ze omlaag zakte drukte ik mijn harde calippo tussen 
de overtollige schaamharen en de naar buiten hangende lipjes 
door, haar vulva binnen. Even slaakte ze een kreet, en keek 
mij verwijtend aan. Toch verroerde ze zich nu niet meer, als 
wilde ze dit gevoel intens in zich opnemen. Zou het haar 
eerste keer zijn? Wellicht niet, want een maagdenvlies voelde 
ik niet. Zelfoefening? Hand- en vingerwerk?
Mijn onderlichaam dat het zwaar te verduren had, zittend op 
de harde autostoel, wurmde zich naar boven en na enkele 
stotende bewegingen voelde ik een knijpende druk die door 
de prostaat werd veroorzaakt en de spermi vermengd met 
lichaamseigen glijmiddel spoten haar lichaam binnen op weg 
naar een snakkend eitje Tienduizenden genen, bestuurd door 
enkele chromosomen onderweg naar de fabricage van een 
geslachts-vermeerdering. Tegelijk met mij kwam ze ook 
schokkend tot een happy end. Wijd opengesperde ogen en 
doos-samenknijpende drukstootjes gaven de juiste kenteke-
nen. Mijn vingers waren nog beneden en gleden over dat 
knobbeltje dat nu als een harde noot aanvoelde. 
  Tranen kwamen druppelsgewijs in haar ogen tot ze in heftig 
snikken uitbarstte en jankend liet weten:
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‘Dit was mijn eerste keer, maar nu ben ik zeker ook al in 
verwachting?’ 
Mooi, mijn doel had ik bereikt, een afstraffing voor een 
vrouw die nu verder mocht penitentiën voor al die onge-
neugten in mijn leven voorheen.
 
 Geschrokken kroop ze van mij af, fatsoeneerde haar kleding 
en depte met mijn zakdoek het witte vocht op dat uit haar 
schede glibberde. Het was mijn zakdoekje, dat zou ik als 
trofee bewaren. Ik nam het terug terwijl ze haar slip aantrok 
en enkele druppels vielen nog op de autozitting. Ze startte de 
auto en wachtte niet op een kus of zoentje als naspel. De 
broek mocht ik al rijdend proberen omhoog te hijsen. Ze 
bleef zwijgzaam tot we aan de huisdeur bij mijn ouders 
stonden. En daar liet ze weten geen verder contact meer met 
me te willen hebben. Ik mocht het niemand vertellen zodat 
haar alternatieve aanbidder er nooit achter zou komen. Ik was 
nauwelijks haar guilty pleasure. Maar niet heus. Veel jaren 
later vernam ik waar ze nu woont en dat ze enkele dochters 
heeft.
Stof tot nadenken? Volgende slachtoffer?
 
 	Dit is een ijsbergeffect; er is meer…
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Tijd voor de tuk-tapper…
Uit de verschoning gewaaid?
[image: C:\Users\eds\Desktop\012.JPG Rechthoek]
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Huwelijkse perikelen
 
 Een mooie zondagmiddag in het zuiden van Limburg. De 
bakkerswinkel van mijn ouders was weer eens enkele extra 
uren open. Zeven dagen per week werd er gewerkt en zelfs na 
sluitingstijd mocht geen laatkomer, die nog even aan de 
huisdeur belde, geweigerd worden. Mijn lieve jongere zus, 
die nu, spijtig genoeg, al enkele jaren niet meer bij mij is, had 
een grote vriendinnenschaar. Zelfs op haar sterfbed wist ze 
nog te verhalen:
‘Weet je wel, Hans versierde elke vriendin die ik mee naar 
huis nam!’
En zo gebeurde het ook deze zondagmiddag. Een vriendin, 
Thessa, geen funfactor van voren en ook plat van achteren, 
kwam eens op bezoek en we werden aan elkaar voorgesteld. 
Ze was van het soort sterrenbeeld dat men maagd noemt. 
Daarbij vind je een extra eigenschap die maar zelden terug te 
vinden is bij andere nuchtere sterrenbeelden. Snelheid is 
geboden, maar dan vooral op het ideële vlak. Nog voordat we 
er beiden lang over konden nadenken waren we al op weg 
naar de keizerstad Aken in Duistland. 
Daar op de grote Öcher BendPlatz staat regelmatig een enor-
me kermis of een spectaculair internationaal circus. Deze 
zondagavond was er het Italiaanse circus van Moira Orfei te 
bewonderen. Drie enorme pistes in een overvolle circustent. 
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Op drie plaatsen tegelijk werd een show opgevoerd, je wist 
niet waar je moest kijken en ogen kwamen we tekort. In het 
midden kon een piste omhooggaan en daar zag je dan een 
jongleur of een lenige artieste die haar kunsten vertoonde. 
Aan onze rechterkant was de piste een schaatsbaan waar ook 
een stel bekende schaatsers diverse kunsten vol grappige 
moves lieten zien. Gelukkig hadden we een plaatsje kunnen 
bemachtigen in het midden en konden we net als bij een 
tenniswedstrijd snel links en dan weer rechts kijkend genieten 
van dit bijna oneindige schouwspel. Vóór ons zat een deftige 
dame met een iets te hoge hoed die ons meermaals het 
uitzicht belemmerde. Op mijn verzoek om dat hoedje af te 
doen reageerde deze Duitse dame nogal geprikkeld en 
weigerde het pertinent. Het is nog steeds een eigenschap van 
de Duitsers blijkbaar om wél overvriendelijke woorden te 
benutzen, maar niet die vriendelijkheid-zelf te benutten. We 
gedroegen ons als beschaafde Nederlanders en schoven een 
klein eindje naar rechts op de gepolsterde plank. Hierdoor 
kwamen we dichter tegen elkaar aan te zitten en de gevoelige 
vonk spatte al direct over zodat de volgende acts van de 
voorstelling in close harmony werden gevolgd. Het einde van 
de voorstelling wachtten we niet af, maar spoedden ons 
huiswaarts in mijn krappe witte kevertje. Ergens in de buurt 
van haar ouderlijke woning werd gestopt om innig afscheid te 
nemen. Maagden, van sterrenbeeld, kunnen liefde en seks 
gescheiden houden, ofschoon er wel enige verscholen emotie 
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in het spel steeds aanwezig kan zijn. Ze neigen iets te snel 
naar lust en bevrediging. Het is meer de spanning van de lust 
dan de echte bevrediging die hieraan ten grondslag ligt. 
  Zo ook nu met haar, van kussen werd voelen, van voelen 
werd gedeeltelijk ontkleden en weer zat ik in een te krappe 
omgeving het seksuele te handlen. Mijn penis werd deze keer 
wel erg hard en gleed zonder pijn bij haar binnen. Weinig 
plichtplegingen, niks likken, proeven of ruiken. Hop d’r op.
  Haar mini-tietjes waren als erwtjes op een spiegeleitje. Het 
deerde niet. Je bent jong en je wilt maar één ding: neuken. 
Net als alle andere mannen. Dat zeggen de vrouwen… En als 
je dat vaak doet, roep je ook beslist nog: ‘We houden van 
elkaar.’ 
Veel te vlug kwam ik spontaan klaar en voelde enorme 
pijnscheuten door mijn onderlijf. Was dat de straf van God? 
Mijn onderbroek was niet geheel uitgedaan en terwijl ik hem 
wilde aantrekken voelde ik nattigheid. Alles zat onder het 
bloed en geschrokken riep ik: 
‘Ben je nog maagd of ben je ongesteld?’
‘Nee…’ 
‘Geen van beide.’
 De onderbroek wierp ik door het openstaande raam naar 
buiten. En als ik tegenwoordig door dat veldweggetje kom, 
denk ik weer terug aan die zeldzame avond.
  Nadien thuisgekomen had ik mijn zaakje eens grondig on-
derzocht en ontdekte een flinke scheur in het vliesje aan de 
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voorkant van de eikel. Alsof ik besneden was, maar dan net 
niet helemaal. Aan de ene kant een geruststelling maar aan de 
andere kant was nu wel die pijn, de komende tijd, even een 
rem op nieuwe seksuele escapades.
  Het verdere vervolg van deze kennismaking verliep net als 
bij de meeste stelletjes. Samenzijn, knuffelen, seks, een 
verloving en een huwelijk. Maar een huwelijk zonder veel 
franje en niet met een bruid in een witte jurk maar in een 
bonte lange rok om de komende tijd nog te kunnen dragen. 
Witte kleding was geen optie, ze had al te veel ervaring met 
diverse mannen gehad. En, bij de scheiding, elf jaar later, wist 
ze te vertellen dat ze slechts wilde trouwen omdat ze graag 
snel haar ouderlijk huis wenste te verlaten.
  Het seksuele kwam in mijn eerste huwelijksjaren regelmatig 
aan bod, maar wat jammer dat mijn vrouw het te vaak pres-
teerde om erbij in slaap te vallen en dan wakker wordend 
zuchtte: 
‘Ben je nog bezig?’
Tsja, voor haar geen geneuzel in de marge …
  Toch stelde ze op een dag voor om eens een vorm van part-
nerruil uit te proberen. Een vrouwelijke collega van haar, met 
wie we een goede vriendschap hadden, was voor de tweede 
keer getrouwd. Haar man werd door mijn liefste niet on-
aantrekkelijk gevonden; hij kookte graag en we zouden eens 
kunnen ruilen en bij het andere stel samenkomen om een 
gezellige avond door te brengen. Mijn vrouw zou nadien eens 
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alleen naar hem toe gaan en zijn vrouw moest dan gezellig 
naar mij komen.
  Jammer voor mijn ex-vrouw, maar de collega liet het plots 
toch afweten, want zoals ze zelf opperde: 
‘Van het een komt het ander en dan kan ik binnenkort op 
zoek gaan naar mijn derde echtgenoot.’
Het heeft mijn eerste geringde geliefde zeker niet losgelaten 
en er zou spoedig een volgende kans worden benut.
 
 De gemeenschappelijke jaren kabbelden voort, nieuwe baan, 
eerste dochter, hondjes, katje, gillende vogel, een eigen huis 
met tuin en garage, jaloerse buren, ontevreden naar sigaren-
stinkende schoonvader. Hij had zo graag voor zijn dochter 
een betere man gezien. Op onze trouwdag wilde hij ook niet 
aanwezig zijn, de schlemiel. Maar hij zwichtte uiteindelijk 
toch door druk van zijn overige vier kinderen.
Vaak mocht ik van hem vernemen: 
‘Weet je wel hoeveel vrienden ze al heeft gehad en wat ze 
met hen heeft gedaan?’
Mijn antwoord deed hem bijna van zijn stoel vallen:
‘En ik heb het zelfs met mannen gedaan.’
Toch probeerde hij het nog vaak opnieuw. Zijn oudste doch-
ter had een gestudeerde HBO-weetal kunnen strikken die een 
goede baan bij het ministerie had. Dat bood toekomst in zijn 
ogen.
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  Wij hobbelden zo bijna 10 jaar door, maar steeds vaker was 
mijn vrouw de avonden en nachten weg; met ‘vriendinnen’... 
En meermaals tot in de vroege ochtend. Bij navraag hoorde ik 
steeds weer: 
‘Het was gezellig en dan kan het laat worden.’
Dit ging zo een jaar lang door en het vermoeden groeide dat 
er zeker meer achter zou zitten dan alleen gezelligheid met 
vriendinnen. Maar nee, ze hield vol; hier was geen man in het 
spel. 
‘Speel je spelletje maar, ooit kom ik zeker achter de waar-
heid,’
was mijn reactie. Hoe vaak ook mijn psychologie-(niet af-) 
gestudeerde broer probeerde iets los te peuteren; er kwam 
geen eerlijke uitleg voor de vele avonden en nachten die ze 
opstap was.
  Op een mooie zonnige zondagmiddag werkte ik in de tuin. 
Onze honden, twee cocker-spaniels, mijn beide dochters, we 
hadden er inmiddels twee, zaten bij mij in de tuin te spelen. 
Mijn ex rommelde wat op de slaapkamer. De telefoon ging en 
ik liep de keuken in om hem te beantwoorden. Terwijl ik de 
telefoon opnam hoorde ik dat er op de slaapkamer ook werd 
opgenomen en het gesprek kon ik helemaal volgen. 
‘Zullen we een stukje gaan wandelen in de Brunssummer-
heide? Dan kom ik naar de zij-ingang.’
‘Is goed, ik kom zo.’
Ze kwam snel naar beneden en zei: 
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‘Ik ga een stukje wandelen en neem de honden en de 
kinderen mee.’
‘Prima, ik ruim even op en dan gaan we samen,’ 
‘Nee, blijf maar hier, ik wil even alleen zijn.’
En weg was ze met kroost en dierentuin, op weg naar haar 
mysterieuze geliefde.
  Ik wachtte een kwartiertje, dook in de auto en ging eveneens 
naar het park. Het park was bekend terrein, want we gingen 
er vaker wandelen. De auto parkeerde ik op straat zodat hij 
niet meteen zou opvallen, liep de zij-ingang binnen en wacht-
te op ‘n bankje op de dingen die zouden gaan komen. Nog 
geen kwartier later zag ik in de verte mijn vrouw, met vriend, 
kinderen en honden wandelen. Ze liepen mijn richting in. Zou 
ik eens fluiten? De honden roepen of een stapje in hun rich-
ting doen? 
  Denken wat te doen, was snel overbodig want het hele 
groepje keerde plots om en verdween rap uit het zicht. Na 
nog even gekeken te hebben waar dat groepje nu naar toeging 
spoedde ik me naar de auto en reed naar huis alwaar ik me 
potsierlijk nestelde in de tuinstoel, wachtend op de komende 
toneelvoorstelling.
Ze liet geen eeuwigheid op zich wachten en was binnen een 
half uurtje reeds ter plekke. Ik opperde om te wachten met 
uitleg totdat de kinderen naar bed zouden zijn. Die hadden 
immers al genoeg geleden, de vele avonden dat hun over-
spelige mamma zo nodig moest knutselen met een andere 
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man en pappa steeds weer een smoes moest verzinnen 
waarom hun mamma weer eens niet thuis kon zijn om de 
kinderen naar bed te brengen. 
  In stilte werd er gegeten, geen woord te horen. De kinderen 
voelden een gespannen sfeer en keken steeds weer schichtig 
naar mamma en dan weer naar pappa. Het normaal zo heftige 
gebabbel aan tafel was er plots niet meer. Nadat de kinderen 
naar bed waren kwam het hoge woord eruit: 
‘Nu weet je het dus zeker. Wees maar blij dat hij je niet 
gezien heeft. Hij is erg agressief en zou je zeker iets hebben 
aangedaan. En, wij willen beiden snel gaan scheiden. Hij 
heeft een groot huis en een goede baan en we houden van 
elkaar. Als het ooit uit zou gaan dan hang ik me op, want 
een betere man vind ik niet meer. Zoek jij je nu ook maar 
een vriendin, want ik zal niet meer bij je in bed slapen.’
 

‘Leuk voor je, vooral dat je zo’n lekker agressief ventje 
prettig vindt. Daar zullen de kinderen blij mee zijn. Als dat 
maar goed gaat. Denk eens na, je bent net dertig, tien jaar 
getrouwd, al in een sleur gekomen en dan denk je dat deze 
verliefdheid eeuwig zal standhouden. Zie het als een 
griepje, ziek het uit, dan heb je die ervaring ook gehad in je 
leven. Doe met die vent alles wat je leuk en lekker vindt. 
Nu is het immers geen stiekem gedoe meer, eens kijken hoe 
lang jullie de verliefdheid dan nog in stand kunnen houden.’
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Mijn reactie raakte kant nog wal, de scheiding verliep snel en 
al binnen enkele weken was het ergste achter de rug.
Ik mocht vertrekken uit het huisje waar ik jaren aan had ge-
bouwd en verbouwd en waar ze nu met die getrouwde vent 
zou kunnen gaan rommelen en rotzooien naar hartenlust.
Mijn toekomstige woning zou een gehuurd kamertje in een 
dorpje verder zijn.
  In die periode werkte ik steeds vaker aan de Costa del Sol in 
Spanje, de regio tussen Malaga en Cadiz, en verbleef meestal 
in een gezellig hotel (Sirocco, in Benalmádena) waar heel 
veel toeristen kwamen. Vooral veel alleengaande vrouwen 
kwamen er. Zij die uiteraard netjes alleen maar op vakantie 
wilden en zeer zeker niet iets met een begerenswaardige 
vakantieliefde zouden beginnen.
  Geloof jij het? Ik sindsdien niet meer. Een kleine moeite om 
daar een nieuwe vriendin op te snorren uiteraard. En dat was 
eerder het geval dan dat ik het verwachtte.
 
 De eerste jaren die ik in Spanje aan de Costa del Sol werkte, 
had ik meer dan genoeg kans op en keuze uit vele ondeugen-
de ‘single’-vrouwen. 
  Ik woonde steeds in hetzelfde hotel in Benalmádena Costa. 
Daar kwamen, naar ik nadien overduidelijk bemerkte, veel 
vrouwen alleen naar toe. Toch heb ik nooit de behoefte gehad 
om met een ander, dan mijn eigen vrouw, iets te ondernemen 
vóór die tijd van scheiding. Monogamie was heilig en er was 
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nooit een sprankje wens naar een ander vrouwelijk persoon 
geweest tot die tijd. Zelfs niet een praatje maken of ook maar 
de minste genegenheid tonen. Wel genoot ik uiteraard van het 
esthetische van de onbekende vrouwelijke uitstralingen. Toch 
bleef het slechts bij 'zondigen' door gedachten. Nooit bij 
daden. Maar toen het blijkbaar straffeloos mocht, wilde ik het 
dan ook wel eens wagen. Irma was mijn eerste verdergaande 
kennismaking met een andere vrouw dan mijn ex-vrouw. Nu 
moest het dus maar eens gebeuren. Vol zenuwen en totaal 
zonder enige ervaring in het contactleggen, wilde ik deze 
allereerste keer 'vreemdgaan' toch 'professioneel' als een Don 
Juan of Gigolo gaan aanpakken.
  De eerste observatie verliep gelukkig zeer soepel. 
Er was meer toenadering van Irma naar mij dan andersom. 
Het was kort voor mijn allereerste business-reis naar bella 
Napoli, om daar te gaan werken voor mijn werkgever aan de 
universiteit. 
  Na een zware en lange dagtaak zat ik, na een verfrissende 
douche, in de bar van het hotel, lui liggend in een stoel, mijn 
eerste woordjes Italiaans te bestuderen. Ik bemerkte toevallig 
tegenover mij een slanke en zomers vakantieschaars geklede 
vrouw die mij, steeds als ik even opkeek van mijn Italiaanse 
teksten, vriendelijk toelachte. Een benauwende situatie. Wat 
moest ik doen? Uiteraard teruglachen. Maar dat durfde ik 
toen nog niet. Ik had geen ervaring met daten, laat staan met 
het versieren van een onbekende vrouw. Dan maar doorgaan 
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met dit 'vriendelijk lachen spelletje' te accepteren. Opeens 
had ze genoeg van mijn klungelige blikken zonder uitvoe-
rende doeners-reacties, ze stond op en verliet de bar.
Pats, weg eerste kans op een nieuwe liefde. Gelukkig maar, 
want wat had ik moeten zeggen of doen? Hoe zou ze 
gereageerd hebben als ik was opgestaan en haar had aan-
gesproken? Toch was ik niet tevreden over mezelf. Ik had 
toch niets te verliezen? Zou ze me hebben afgewimpeld dan 
waren er nog genoeg vrouwelijke kandidaten in het hotel. 
Maar dit ging eigenlijk wel lekker soepel. Jammer, maar de 
volgende keer wilde ik meer lef tonen en die kans kwam al 
heel snel. 
  Het was reeds tijd om naar het restaurant te gaan en aan te 
schuiven aan het zelfbedieningsbuffet. Vol goede moed 
wandelde ik de trappen af naar het heerlijk airconditioned 
zelfbedieningsrestaurant. Even rondkijkend of er ergens nog 
een plaatsje vrij was. Nee dus. Lekker druk vandaag, zeer 
zeker weer een vlieger vol met bleke Belgskes gearriveerd. 
Goed, dan maar eerst mijn bordje vullen met enkele luchtige 
verfrissende voorgerechtjes en dan zou ik wel verder zien. 
Het bordje was vol genoeg en ik draaide me om, zoekend met 
mijn ogen naar een vrije stoel. Alles bomvol. Nee toch! Daar 
in de hoek zat de vrouw die me zojuist zo vriendelijk 
toelachte. Heel alleen aan een klein tafeltje voor twee. ‘Nu of 
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nooit’ dacht ik. Dit kan niet mis gaan en er is immers nog een 
stoel aan haar tafel vrij. Ze zag me rondkijken en lachte me 
weer vriendelijk toe. Uitnodigend dus. Met knikkende knieën 
liep ik in haar richting. En ze bleef me maar vriendelijk 
toelachen. 
  Aangekomen bij haar tafeltje vroeg ik in het Engels of deze 
stoel vrij was. Ze antwoordt in het Engels dat ik gerust mocht 
gaan zitten. En als ik dan eindelijk zat, durfde ik stotterend te 
vragen uit welk land ze kwam. Ze antwoordde 
‘De la Belgique…’ 
Ze sprak dus ook Frans en verstond Engels. Nu werd het 
moeilijk. Mijn Frans is redelijk, maar mijn Engels is beter. 
Toch maar eens proberen in het Frans verder te praten. Daar 
leerde ik tenminste wat van. Als het bij deze kennismaking 
bleef en ook nog een gezamenlijk diner, dan had ik toch zeker 
mijn Frans weer wat opgehaald.
  Maar al snel raakten we in een geanimeerd gesprek over 
koetjes en kalfjes. En toen ik dan vertelde dat ik reeds ge-
ruime tijd in de gehele streek van de Costa del Sol werkte en 
dus de omgeving goed kende en ook nog een auto voor de 
deur van het hotel had staan, werd er al snel afgesproken om 
de verdere avond samen door te brengen in Torremolinos of 
Marbella. Na aan tafel nog veel gepraat te hebben, wat met al 
mijn hakkelend Frans toch niet zo vlot ging, spraken we na 
een hele fles Spaanse Valdepeñas af om elkaar in de bar te 
treffen die avond. Ik ging naar mijn kamer, mijn hart klopte 
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in mijn keel, want dit werd mijn allereerste afspraakje met 
een andere vrouw sinds ik getrouwd was. Als we elkaar dan 
weer troffen in de bar lachte ze weer zo vriendelijk. Wat 
moest ik hieruit begrijpen? Was dit een teken van sympathie? 
Vond ze mij leuk? Ik zou er naarmate de avond vorderde wel 
achter komen. We stapten in de auto en gingen richting 
Torremolinos. Daar aangekomen wandelden we wat onwen-
nig door de Calle San Miguel, de lange winkelstraat. Ze 
begreep mijn terughoudendheid en beantwoordde die snel 
door mij bij de arm te nemen. Lekker dicht tegen zich 
aantrekkend. Een heerlijke gewaarwording. Mijn ex had dit 
nooit gedaan, maar zo zie je maar weer eens; elke vrouw 
heeft andere kwaliteiten waar een man blij mee kan zijn.
We belandden bij een barretje waar luide Spaanse muziek uit 
de ingang klonk. Een portier nodigde ons uit naar binnen te 
komen. 
‘Muy bien, cervesa frio, se puede bailar  por aqui.’
Met deze luchtige woorden probeerde hij ons naar binnen te 
lokken. We gingen op de uitnodiging in, in de hoop een 
amusante show te kunnen aanschouwen. Niets was minder 
waar wanneer we de trapjes afgingen en in een grote donkere 
lege ruimte belandden. Overduidelijk, je weet van tevoren dat 
je opgelicht wordt als je met zoveel omhaal naar binnen 
wordt gelokt.
We namen plaats vooraan in de zaal, want daar is was iets 
meer licht. Nauwelijks hadden we plaatsgenomen of Irma 
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schoof al snel heel dichtbij en plaatste een hand op mijn 
bovenbeen. Ze drukte haar gezicht naar mijn mond en opende 
die terwijl haar tong over haar lippen gleed. Ik moest even 
slikken, en denken wat ik nu hiervan moest vinden. Alle 
acties opgeteld was dit een uitnodiging voor meer dan een 
eenvoudig braaf avondje uit. Ik kreeg zowaar hartkloppingen 
hiervan. Een nog wildvreemde vrouw die mij niet alleen het 
hof maakte of ging flirten, maar meteen duidelijk ter zake 
kwam. Zoals ik later begreep komen veel vrouwen naar een 
vakantiebestemming met het doel eens goed van bil te gaan. 
Zeer zeker wordt er thuis verteld dat ze niets stouts hebben 
gedaan, maar de hierop volgende ervaringen gaven wel een 
andere indruk. Een mislukt huwelijk, een verbroken relatie, 
een vriend die hen niet begrijpt. Dus mogen we lekker erop 
los wippen en genieten van de vakantieliefde. Therapie?
Goed besteed geld dus.
  Ook een dergelijke verontschuldiging wist mijn mooie Irma 
mij in te fluisteren vlak voor haar vertrek naar België. 
  Haar toenaderingen maakten wat los en de diverse sangria’s 
lieten het gemoed en de feromonen de vrije loop zodat we 
erop los knuffelden als een verliefd stelletje. Haar hand liet 
tijdens het tongworstelen mijn penis niet onberoerd, en tikte 
zowaar af en toe plotseling het snel gevonden kopje aan. Irma 
wilde dus zonder omhaal haar doel bereiken, maar ik was nog 
te onervaren in vreemdgaan om deze directe toenaderingen in 
daden om te zetten. Op weg naar het hotel, in de auto, greep 
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ze elke gelegenheid aan om mij seksueel ruim te betasten. 
Haar handen waren overal, met moeite kon ik geconcentreerd 
veilig autorijden. Gelukkig waren het slechts enkele kilo-
meters naar het hotel. Daar namen we nog een drankje in de 
bar en dan ging ik met haar op weg naar haar hotelkamer. 
Aangekomen bij de deur deed ze open, maar ik nam haar 
puberaal in mijn armen, wenste haar welterusten en kuste 
haar op de wangen.
Ik draaide mij om en ging naar mijn eigen kamer. Met 
knikkende en trillende knieën zowaar. De emotie, de ge-
dachte wat ik zou hebben beleefd als ik met haar de kamer in 
zou zijn gegaan. Zou ze meer, echt meer hebben gewild? 
Zeker weten toch, want ze had mij overal betast en ook mijn 
penis had ze immers niet onberoerd gelaten.
  De volgende ochtend hoopte ik haar in het restaurant bij het 
ontbijt te ontmoeten. Het was nog vroeg, ik moest op tijd 
weer in Marbella zijn bij mijn eerste Spaanse klant. Maar van 
goed werken en bij de les blijven was geen sprake. Mijn 
eerste echte nieuwe liefde, een verliefdheid sinds vele jaren. 
Na al de jaren sinds de eerste intieme kus met mijn ex.
  Zou ik Irma nog eens zien? Dat moest wel. Een hotel is geen 
stad en weglopen is er niet bij totdat het vliegtuig huiswaarts 
op je wacht. Terug in de namiddag bij het hotel kleedde ik me 
om in toeristtenue en ging naar het strand om een zonnige 
siësta te houden.
  En wie zag ik daar liggen? Mijn date van vannacht.
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Ze zag me blijkbaar al aankomen en sprong op van haar 
handdoekje, zon-badinerend als ze was in haar minibikini.
‘Oben ohne’ had ze liggen zonnebaden, en ze had er geen 
moeite mee om met trots, haar wiegende tietjes te tonen. 
Klein en stevig met naar voren priemende tepeltjes. Haar hals 
en de bovenkant van de borstjes waren overmatig bedekt met 
sproeten. Haar strakke buikje en slanke benen hadden ook 
ruim voldoende roestvlekjes. Een ijzeren gestel dus. ‘Roestig 
dak; natte kelder?!’
  Ze kwam rap dichterbij en de tietjes liet ze op en neer 
wippen terwijl ze naar mij knipoogde en kusjes wierp in mijn 
richting. Waar gaat dit heen? Ook al verliefd dame? Bij mij 
aangekomen omhelsde ze mij en drukte een kus vol 
zonnebrandolie op mijn lippen. Haar tong wrong zich een 
weg naar binnen en een hand gleed soepel in mijn sport-
broekje op weg naar mijn lul. In haar beste Italiaans zei ze:
‘Faciamo l’amore bello mio. Andiamo pronto nel albergo 
nella stanza mia.’ 
Duidelijke taal, ze had blijkbaar vannacht al meer gehoopt te 
beleven en wilde er nu niet langer doekjes om winden.
  Aangekomen in haar kamer wist ze zich snel te ontdoen van 
haar minikini-slipje en dook een korte minuut de badkamer 
in. Naakt ! Dat werd zeer zeker dus ook verwacht van mij. 
Mijn sportbroekje wierp ik op de grond en wachtte op haar 
bed tot ze terug was. Ze had zich besprenkeld met een fris 
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geurtje en liet zich op het bed op haar rug vallen, uitnodigend 
haar besproete body aanbiedend.
  Waarschijnlijk was dit mijn eerste kennismaking met een 
aangename body-geur, een zwakke plek die mij nadien mijn 
resterende leven zou gaan achtervolgen. Ik begon haar te 
kussen zoals ze met mij had gedaan op het strand. Ze liet het 
gebeuren en kuste hartstochtelijk mee, haar tong vaak diep 
mijn mond in drukkend. Mijn handen gingen opzoek over 
haar hele lichaam, betastten haar borstjes en voelden de tepels 
groeien. Heerlijk om ze te strelen en in mijn mond te nemen 
en ik likte haar donkere tepelhof zodat haar mond al geluidjes 
liet horen die op kreunen leken. Langzaam en gefaseerd, 
zakte ik af naar haar benen, langs de navel en over haar 
venusheuvel richting het poesje. Dat bleek bedekt met een 
bosje donkere harde dikke haartjes. Niet overdadig maar het 
mocht wel minder van mij. Mijn hand voelde het kutje, ik 
legde er mijn hand vlak op en voelde de sapjes al tussen mijn 
vingers glippen. Cirkeltjes draaiend met mijn vlakke hand 
ontlokte ik nog meer kreuntjes aan haar mond. Maar verder 
bleef ze roerloos liggen. Mijn lippen en mond zochten nu 
tussen de haartjes naar de lotusblaadjes en klitje van haar 
kutje. Het was niet gemakkelijk door die constante stroom 
sapjes de juiste plekjes te benaderen, maar die onhandige 
bewegingen van mij moeten haar hebben doen genieten en in 
no time doen klaarkomen.
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  Ze trilde hevig terwijl ik slechts heel even een likje deed 
over het klitje en mijn tong plots diep in haar kutje liet 
glijden. Mijn hoofd drukte ze nu stevig tegen haar natte poes 
en ik voelde eindelijk heel goed haar lipjes tussen de vele 
haartjes. Ik draaide mij in standje 69 zodat ze mijn lul, die al 
stevig steigerde, dichtbij haar gezicht en mond had. In de 
verwachting dat ze ernaar zou grijpen en er iets aangenaams 
mee zou gaan doen. Ze liet het na, en ik zou snel erachter 
komen waarom. Mijn lange tong gleed diep in haar kutje dat 
drupte van het sap. Enkele likjes over haar klitje waren 
voldoende om haar reeds te doen schokken en een straal van 
zoet sap naar buiten te pruttelen die zowaar in mijn gezicht 
terecht kwam. Met het vocht op mijn gezicht zocht ik haar 
mond op en we kusten elkaar hartstochtelijk met de tong 
wisselend in haar en mijn mond. De sapjes likte ze van mijn 
gezicht en kuste mijn mond steeds weer.
Ze draaide zich op haar zij en plantte zich tegen mijn naakte 
body. Haar harde sproetige tietjes priemden tegen mijn borst-
kas.
  Na enkele diepe ontspannen zuchten begon ze te praten. 
Over haar huidige geliefde, haar verwachtingen, haar leven. 

Ze had een vriend in België, hij had nog een vrouw, maar ze 
waren vaak samen. Ze wilde zo graag een man helemaal voor 
zichzelf alleen, maar kon niet aan zijn liefde weerstaan en 
verviel steeds weer in de roes die ze wilde ontwijken. Op 
advies van haar huisarts was ze er een weekje op uit. Om 
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zonder vriend eens een tijdje door te brengen, om te testen of 
het zou lukken om ook alleen te kunnen zijn.
Toch, al snel ontdekte ze dat haar nymfomane seksuele drang 
opspeelde en elke willekeurige man het slachtoffer daarvan 
zou kunnen worden. Alleen ze wilde nog niet neuken, dat kon 
pas in een later stadium, zodra de liefde zou afnemen met 
haar huidige vriend. Daarom ook dat ze niets deed met mijn 
piemel, niet vastpakken, niet pijpen. Nog enkele weinige mi-
nuten keuvelden we zo verder en ze liet weten de volgende 
dag weer naar huis te moeten vertrekken. Of ik haar naar het 
vliegveld wilde brengen met de auto. Zeker wel, ik werkte al 
enkele jaren in de regio en kende reeds meerdere stewar-
dessen en heel wat incheck-personeel op de luchthaven.
 
Een bos rode rozen nam ik mee in de vroege ochtend naar 
haar kamer. We nuttigden ‘dessajuno con cafe y huevos’ op 
haar bed en daarna gingen we op weg naar de luchthaven, 
paraderend met de het enorme bouquet rozen langs de lange 
rij incheckers op naar de balie.
Een enkel woordje en alles was ok en we wandelden naar de 
gate alwaar we vol passie afscheid namen van elkaar.
Belovend dat we contact op zouden nemen zodra ik weer in 
Nederland zou zijn.
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Terug in Nederland en namijmerend over de prettige kennis-
making, in Spanje, wachtte mij een minder welkome ver-
rassing.
In de overvolle brievenbus ontdekte ik een brief met een be-
kend handschrift. Dat moest wel van mijn vrouw zijn. Nee, 
ex-vrouw nog niet, we hadden nog niet meer dan de boedel-
scheiding achter de rug. Een scheiding ging in die jaren iets 
langzamer, meer gefaseerd dan in de modernere tijd. Zou ik 
hem openen? Had ik er baat bij? De nieuwsgierigheid zou 
ook nu weer eens overwinnen ondanks dat ik geen vrouw 
ben. 
‘Lieve schat, het spijt me wat er is gebeurd. Mijn vriend 
heeft me in de steek gelaten want zijn vrouw wil toch niet 
scheiden. Hij wil niet met mij én zijn 2 kinderen én hun 
nieuwe baby én mijn twee kinderen én de honden van hem 
en die van ons verder, dat wordt net iets teveel zegt hij. 

Ik wil heel graag dat je weer bij ons terug komt.’
Even laten bezinken. Antwoord gaf ik er niet nog op. Haar 
telefoonnummer was me wel bekend, maar ik miste haar 
absoluut niet, vooral nu ik al had geproefd van het leven als 
vrijgezellige bon vivant. Weliswaar zou ik nu zeker meer dan 
één ontrouwe vrouw gaan ontmoeten. Deze compensatie-
periode was een welkome tijd om af te reageren op de reeds 
beleefde ervaringen met ondeugende mannen en vrouwen in 
mijn leven.
 

 
 
232


Een fantastisch motto borrelde op:
  ‘Een enorme levensles: lief te hebben, gekwetst te worden 
  en dan toch weer helemaal opnieuw beginnen, dat is heel 
  knap en krachtig. Helemaal mijn ding.’
Alleen zou dat niet op de meest vriendelijke manier verlopen, 
daarom zat de gram en die traumatische pijnervaring reeds te 
diep geworteld in deze emotioneel leeggezogen vent.
  Laat die vreemdgaanteef maar komen. Laat haar maar tsap-
pelen en terugsnakken naar het verloren huwelijksgeluk.
En, daar was ze dan, enkele dagen later al. Ze had via mijn 
werkgever kunnen achterhalen dat ik weer terug in Nederland 
was en daar stond ze dan pardoes. Voor mijn huisdeur. Even 
twijfelde ik. Zou ik haar binnenvragen? Haar uitnodigen om 
te gaan zitten? Nee, ik had haar kansen geboden die geen 
enkele man over zijn hart zou krijgen. Goedmoedigheid, 
vergeefse goedheid. Wie zou wie hier nu pijn gaan doen? 
Mijn pijn was al lichtelijk verzwakt maar de haat naar haar 
toe, die mij ruim een jaar lang, stiekem, had bedrogen, die 
zou niet snel meer wegebben.
‘Ik wil dat je terugkomt, bij mij en de kinderen. Vóór deze 
vriend, die mij nu liet vallen, had ik kort een ander, ja, het 
was een familielid. De man van je oudste zus. Zo, nu weet 
je het en ben ik het eindelijk kwijt. Het ging allemaal zo 
automatisch tijdens een carnavalsavond en voor ik het 
besefte knuffelden en kusten we elkaar en hadden we seks. 
Hij kwam snel staande klaar en mijn hele onderkant was 
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nat. Toch genoot ik van die aandacht en nieuwe ervaring en 
tijdens een reünie van de basisschool kwam ik een 
schoolkameraad tegen met wie het meteen geweldig klikte. 
Ja, hij dus, die mij nu in de steek heeft gelaten. Je snapt 
zeker wel, ik zal het zeer zeker nooit meer doen.’
Haar zielige woorden lieten me helemaal koud. Geen rilling, 
geen gevoel van: ‘Och arme…’ En ook al met een familielid 
gerommeld?! Klopt ja, ze wilde immers ook al met de man 
van die collega van bil gaan. En nu zou ze zoiets nooit meer 
doen? 
  Waarom ik, waarom mocht ik steeds dit soort mensen tegen-
komen in mijn prille leven? Wat klonk haar verontschul-
diging extreem en intrinsiek slecht?
‘Je mag opzouten en je ophangen, zoals je toen zei. Ik bood 
je een kans. Jij greep die niet. Na meer dan één heimelijk 
slippertje heb ik geen respect meer voor je. Was toch eerlijk 
geweest, dan was je er beter van afgekomen.
Opzouten, jij hoer.’
Ik smeet de deur voor haar ogen dicht en keek niet eens of ze 
al weg was of nog stond te verwerken wat ik daar zo onom-
wonden had gespuid.
Een heuse start naar een volgende fase was gemaakt. Dit was 
een mijlpaal voor mij, meer jammerende slachtoffers zou ik 
nu zo verdiend kunnen gaan maken.
  Er zou nog veel spannends en seksueels volgen. Van liefde 
tot extreme uitspattingen, knuffelen, gigolo, pooier, blind-
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dates, tafelheer, chauffeur, en zelfs pijnlijke fetisj uitspat-
tingen als sociaal pedagogisch sm-meester. Ik was reeds ont-
spoord. Gedoemd tot afreageren. Een nul-inhoud-basis.
Gebruiks- en lustobject voor de moraallozen. 
Ze zouden het berouwen. Allen!
  Deze rancuneuze actie had haar emotioneel gekraakt. Later 
mocht ik vernemen dat ze in een kliniek was beland waar ze 
intern verbleef en door een psychiater met veel gegoochel 
geestelijk gestabiliseerd moest worden. Een volmaakt geluks-
moment om te beleven; voor mij …
Deze klap was ‘een daalder waard.’
 
Tsja, boontje komt om zijn loontje.
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Gigolo

shabby chique leefstijl 
 
 Het aftellen was begonnen. Op naar een ontnuchteringsfase, 
met de botte bijl erdoor rammen, voor eenieder die mijn 
leven nu nog zou willen penetreren met verkeerde en, voor 
mij, ongunstige intenties. Met te weinig endorfine en masse 
in mijn body zou het niet lukken om beter te presteren.
  Als je pepers eet, stimuleer je de capsaïcine pijnreceptoren 
in de mond en keel. Als die geactiveerd zijn, sturen de 
receptoren een boodschap naar de hersenen, waarop deze 
reageren door de hartslag te verhogen, zweet te produceren en 
endorfine aan te maken. Deze stof stimuleert de productie van 
gelukshormonen, die puur de natuurlijke pijnstillers van je 
lichaam zijn. Mooie woorden maar deze hele gelukshuis-
houding was nog niet voorbij de juiste wissel, bij deze jonge-
heer. 
  Adrenaline kon helpen. Er wordt aan gewerkt. Mijn moeder 
wees mij de deur, ik mocht wel langskomen, maar niet onbe-
perkt blijven. Een scheiding binnen onze zo harmonieus lij-
kende familie, dat moest geheim blijven voor de buiten-
wereld.
Stel je voor dat haar vriendinnen erachter zouden komen …
Bekrompenheid. Huichelen. Het was wellicht een maatschap-
pelijk verschijnsel dat deze situatie doorgaans nog niet in veel 
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families bestond. En als, dan werd er zeker niet over gespro-
ken, in die jaren. Mijn nieuwe levenssituatie wist die vrouw 
terdege uit te buiten. 
  Vriendinnen van haar waren niet altijd beschikbaar als 
mevrouw weer eens de wens had eropuit te trekken en wat 
doe je dan met een zoon die toch in de war is en maar zit weg 
te kwijnen in zijn dip, piekerend waarom hij van zijn eigen 
bed en haard was verjaagd. Zijn zelfgemaakte kinderen in de 
steek moest laten. Zijn kinderen die nu bijna elke week een 
andere geilaard, in de vroege ochtend, in mamma’s bedje 
zouden aantreffen. 
 
 Een ander trauma nam in diezelfde periode een vorm aan die 
niet voorzien was. Mijn jongste dochter werd geboren vlak 
voor de overspel-bekentenis van de beminde ex-echtgenote.
  De maanden voor de scheiding was het hevige contact met 
haar superinterjacant nog fucking-fijn wakkerend. Wie had nu 
wel of wel niet met zijn gigageile geslachtsdeel de del 
bevrucht om dit onschuldig kind het levenslicht te doen 
gunnen? Een nieuw dilemma alweer, frustratie voor de pappa 
en de dochter, die mij een gemis aan vaderliefde zou gaan 
verwijten nadien. Omaatje gooide er laatst nog dat killing 
schepje bovenop door aan te geven dat de echte vader wel 
onbekend zou blijven; een welkome optie om haar niet te 
hoeven laten delen in de erfenis. Inhalige oude koe…
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  De reden waarom en de waarheid zaten dieper en inge-
wikkelder dan ik duidelijk kon maken aan haar. Nu pas, ze is 
inmiddels de dertig gepasseerd, kon en durfde ik het haar in 
mijn eigen bewoording te verklaren. De vraag was lang een 
heet hangijzer en niemand durfde er ooit een uitspraak over te 
doen. Wel veel suggesties. Nooit een eerlijk antwoord. Wist 
mijn ex het antwoord op de vraag of mijn jongste van mij of 
wellicht van die laatste vriend was? Er werd nooit openlijk 
over gesproken. Dochterlief liet haar vaderstout meermaals 
voelen wat ze miste. Ik kon het met moeite opbrengen om me 
ertoe te bewegen haar te geven en te gunnen wat ze wenste en 
nodig had in haar opvoeding. Het arme kind was nergens 
schuldig aan, maar werd wel met de pijn van tekortkomingen 
tijdens haar opvoeding opgezadeld. 
  Mijn eigen getraumatiseerde jeugd had niet méér opgeleverd 
dan progressief agressief gedrag. Nog net niet crimineel maar 
wel met de steeds meer groeiende wens om me af te reageren 
op vader, moeder, nieuwe liefdes, de té vele toekomstige bed-
partners.
  Tweedehandsjes, derdehandsjes, vierdehandsjes, dubbel af-
gelikte rimpelige pruimpjes die gebeft wilden worden maar 
zelf vies waren van een slokje sperma. Liggend op de rug als 
een walrus, de cup vijfenzeventig-F windvangers naast een 
knokige blanke kippenborst. Het woord spontaan ‘hoog in het 
vaandel’, maar inhoudelijk nog niet ontdekt dat het zoiets 
betekent als ‘move your ass’. 
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  Oeps, ik ben weer lekker op dreef. Dit druipt er zomaar uit, 
het verteert prettig en met smaak. Ik proef ze weer, de lip-
sapjes; rudimentair, de diverse bittere druppels, een enkele 
zoete, vaak snedig, snedig zuur, zoetzuur, brandend op mijn 
tong, of als een waterval squirtend.
Mijn afreageerbehoeften worden tevredengesteld en dat voelt 
pas echt prettig.
 
 Moederlief wilde weer eens een hapje buiten de deur doen. 
Het liefst naar van der Valk, want daar hebben ze goedkope 
seniorenmenu’s, lekker een scholletje met kruidensaus en 
frietjes met mayo. Maar dan niet alleen gaan. Deze misschien 
bijna echte zoon moest dan mee als activiteitenbegeleider.
  Nee, het woord gigolo stempelde ik pas iets later op mijn 
opgedrongen gedrag. 
Liefst nog met alle charme, oefenend voor het echte werk dat 
ook nog lekker punica zou opleveren. Om de auto heen-
lopen, charmeren, deur openen, handje vasthouden, jas aan-
nemen, stoel aanschuiven, luisteren, niet tegenspreken, bloe-
mige complimentjes maken, beurs onder de tafel aannemen, 
netjes als een gulle gentlemen afrekenen, thuis afzetten, jas 
ophangen en wegwezen, scheurend in een tempo harder dan 
de toegestane snelheid, radio op volle toeren, ‘let it be’.
 
Ik leefde van het geven en niet genoeg van het nemen.
‘Geschmacklicher wahnsinn’
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Dit herhaalde zich meerdere malen. Mevrouw wist van geen 
wijken. Eén enkele kik en ze verwachtte dat ik in mum van 
tijd, deftig en passend gekleed, aan haar deur stond. Klaar 
voor een verzetje, op naar het theater, de beste plaats, plek 
voor haar rollator reserveren, opgeladen koptelefoon voor de 
ringleiding regelen, drankje halen in de pauze, plek maken in 
de lift, auto voorrijden en weer correct afzetten thuis. Het 
werd saai. 
  ‘Nee’ zeggen, omdat ik eens een afspraak wilde maken met 
de zo noodzakelijke wekelijkse wip-blind-date, vaak van het 
soort sloerietype, was uit den boze.
Nee, deze bio-energetix-vrouw stond mij geen eigen leven 
meer toe. Ik was vrij, wellicht voor haar blijkbaar ook nog 
redelijk vrijgezellig, maar gehoorzamen en aantreden als de 
begerenswaardige gigolo-zonder-seks was een must voor 
haar. Andere vrouwen zouden mij toch maar ongeluk breng-
en, want ze deugden immers niet en ze kostten kapitalen. 
  Jaja, stamp het er maar in, zo ga ik je zeer zeker ooit nog 
geloven ouwe teef. Welke tijdelijke geliefde zich ook durfde 
aan te dienen of de moed had zich netjes voor te stellen aan 
haar bij een toevallige gelegenheid. Het bleven in haar ogen 
foute vrouwen. Elke andere vrouw dan zijzelf werd gestig-
matiseerd.
‘Gescheiden of weduwe, ze jagen op een nieuwe ex, en dat 
is gewoon altijd fout. En dat krijg je er bij mij niet 
uitgepraat en andere uitleg gaat er bij mij niet in.’
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Letterlijk haar eigen woorden, die ze telkens weer herhaalde 
in een zuiver maar zwaar Kirchröadsjer plat. Alleen zij wist 
hoe ik me had te gedragen. Nette, steeds kort geknipte haren 
met de nostalgische natuurlijke scheiding aan één kant. Geen 
spijkerbroek met luchtige moderne slijtgaten op de knieën. 
Stel je voor; wat moesten haar vriendinnen wel niet zeggen 
daarvan? Die kwamen massaal immers bij haar aan de deur 
en roddelden over Jan-en-Alleman. En dan werd terloops ge-
zegd: 
‘Vind je dat goed hoe je zoon erbij loopt?’
Mijn vaak zeer lange haren irriteerden haar uitermate. Het 
paste niet, want niemand van haar andere kinderen zou er ooit 
zo bijlopen. Voor mij was het puur een groot stuk post-
traumatische stress afreageren. Een hevig aandacht trekken. 
Er was zeker toch minimaal één enkel ietsje goed aan mij! Ik 
miste het gezien te worden. Een lichte neiging naar het nar-
cisme. Exhibitionisme? Er bestond geen schaamte. Zien en 
gezien worden. In een gesprek ging mijn stem automatisch op 
naar een hoger volume om overwicht te creëren en aan de 
resterende aanwezigen te laten weten:
‘Hier ben ik, ik ben er óók nog.’
 
 Een lieve, rijke tante wilde ook wel eens naar een chique 
receptie, maar in gezelschap van alweer dezelfde jaloerse 
vriendin in haar eeuwige ouderwetse bloemetjes-jurkje? Dat 
kon beter. Moedertje bood de oplossing. Haar vrijgezellige-
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vrijgezel-zoon was er wel voor te porren. Dat zou ze hem wel 
inpeperen. Hij moest toch ook voor háár klaarstaan? In net 
pak, casual of toch in vlinderjasje? Van Bommel-, Fabi-, 
Giorgio-, Mascolori-schoenen? Shirt van Victor de Ibiza? 
Underwear van Muchachomalo, Intimissimi, Diesel? Trui van 
Ralf Lauren? Brilmontuur van Tommy Hilfiger of liever 
lenzen op sterkte? Mijn kledingkast bood en biedt ruime 
keuze, voor elke vrouw, voor elke gelegenheid het passende 
decorum. Slip, boxer of tanga? Sexy zwart of rood en met 
quick-klitteband opener voor de XXL viagra-wip after-it? You 
name it!
 
 De een na de andere vriendin, uit op haar consensus, wist de 
weg te vinden naar deze beschikbare casanova. De wensen 
werden uitgebreider. Van vrijblijvende activiteitenbegeleider 
was ik snel uitgegroeid tot danspartner voor de knuffelrock, 
salsa, bachata-geiler, smooth-knuffelaar en stap voor stap 
verder tot unlimited-tong-zoener, beffer, sperma-douche, 
luister-thera-peut, six-minutes-wipper-op-z’n-hondjes tijdens 
songs van Robbie: ‘She’s the one’, een after-massageparty 
met fris geurende gele ibicenco-rozenblaadjes en pure huile 
essentielle biologique lavandin om het verhitte lichaam te 
koelen en rust te gunnen alvorens te vertrekken naar een 
eigen stulpje. Soms zelfs een WOP mét de O van ontbijt.
  Spek en ei? Yoghurtje? Koffie, thee en wegspoelen met een 
glaasje gekoelde bubbels in een ijs en ijskoud glas uit de 
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frigo? Het afscheid even kil als de date begon. Een handdruk, 
een biljetje of twee. En dan: ‘Auf ein nimmer Wiedersehen’. 
  Een enkele té jongeman of té oude-tekortkomer-bij-zijn-
vrouw wist zich ook een keer met overgave te laven aan mijn 
gedienstigheden. 
Van de vele passanten in die gigolo-periode bleef soms ‘n 
eenmalige date nog na zweven in mijn hoofd…:
 
-Een heel fraaie vrouw-
Een zin dus die elke ongeschaafde verteller gaat verzinnen bij 
het zien van een vrouw met het figuur waar elke man van 
droomt. Maria, god zij haar genadig, had een bijna volmaakt 
rubensfiguur voor haar leeftijd, ze was net 44 jaar jong, en 
meer dan volmaakt gebouwd te noemen. Kinderen had ze niet 
want reeds op jonge leeftijd verslingerde ze haar gevoelens 
van liefde en seks aan een getrouwde man. Een man die zijn 
geluk niet op kon met dit nooit gekrenkte bloemetje. Groot 
van stuk was ze, een z.g. gigantesse; een vrouw die alles net 
iets een beetje veel groter en perfecter heeft dan de doorsnee 
door een god geschapen vrouw. Met een lengte van boven de 
1.90meter en een gewicht van ruim 85 kilo mag je zo iemand 
zeker niet dik, dun, lang of slank noemen. Alles zat eraan, 
alles in ruim meer dan voldoende mate, grootte, gewicht en 
plasticloze vormen en geen Tupperwaredoos. Hoe kan ik dat 
nu weten van dit ‘mooi vleesje’ zal je denken. Omdat ik haar 
uiteraard had bewonderd tijdens haar primitieve badkamer-
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ritueel. Dat gebeurde niet een in de badkamer maar in de 
keuken voor een klein wandspiegeltje. Ik werd naar de bad-
kamer gedirigeerd om me voor te bereiden op een on-
stuimige nacht met een vrouw die nooit eerder met een single 
man het bedje had gedeeld. Ik moest me reeds neer vlijen in 
de bedstee van deze maîtresse. Ze zou zich intussen ontdoen 
van de vele lagen gezichtsmasker. De kalk-oen. Wie schets 
mijn… Nee, niet alweer die enerverende uitdrukking bij het 
zien van een statige vrouw terwijl ze bezig is haar natuurlijke 
schoonheid aan het mansvolk te gaan vertonen. Werd ik weer 
verzocht de genietende latexlikker  te spelen?
  Ik moet en zal het gebeuren verder schetsen voor de wereld 
die smachtend staat te wachten om mijn geheimen te ont-
waren, te ontdekken, en mij daarvoor ten val te brengen. Op 
het schavot met die schelm, die nu letterlijk uit de school 
klapt. Namen en situaties herhalend die verborgen moesten 
blijven tot in eeuwigheid. In de doofpot er mee? Verwilderd 
hield ik mij jaren staande in de janboel die gigolodating heet. 
Nu kan ik als rijpe expert overkomen, als een bourgondische 
levensgenieter, maar reeds verraad en ontmaskerd als een 
verzenuwde, naar goedkeuring hunkerende depressieveling. 
  Terug naar haar keuken. Al dat menselijk vlees dat onder die 
chemische dekmantels weggestopt en stikkend snakkend naar 
frisse lucht had gehapt tijdens de lange uren van balsdansjes 
en gekunstelde frivole glimlachjes die maar één enkel doel 
hadden. Haar aan mij gespendeerde dinertje in het duurste 
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restaurant van de stad moest terugbetaald worden met 
klinkende munt en met knikkende knieën zou ik haar stulpje 
kruipend op wenkbrauwen en met een uitgewrongen balzak 
gaan verlaten. Ze wilde geneukt worden en niet dunnetjes 
ook. Jaren had ze dezelfde ongrijpbare paal gepenetreerd 
gekregen die echter in deze ontastbare momenten een vaster 
element moest doordingen; zijn eigen vrouw. Nu wilde ze 
eens de kans grijpen een eigen geliefde de snaaien, voor haar, 
voor háár geile lijf helemaal alleen. Al was het maar voor 
deze ene keer, zich onbewust maar doeltreffend wreken op 
die dubbelzinnige buitenneuker. Hij die haar alleen bewerkte 
wanneer hij werd losgelaten en voor zijn standaard geliefde 
de zinneprikkeling mocht gaan opdoen bij dat jonge on-
bezoedelde vrouwenlijf, waardoor ze dan weer de resterende 
maar oh zo opgefokte geneugten van energie aan haar eigen 
lijf en ingewanden kon laten doen bevredigen. 
  Mijn drang dit goddelijke lijf te begeren slonk sneller dan 
het zich oprichtte op het moment dat ik richting het 
trappenhuis liep en een voorzichtige blik de keuken in wierp 
waar ik in de hoek een berg watjes en tissues kon ontwaren 
en een hand zag die druipende watjes veegde door een 
gezicht dat niet meer als een normaal menselijk gezicht te 
herkennen was. Clownesk is een zachte uitdrukking. Alle 
kleuren van de regenboog zag ik in een flits. Ogen? Niet te 
ontwaren. Mond? ‘Niksvan’ Tijdens de carnaval zou ze er 
wellicht een prijs mee kunnen winnen als best geruïneerde 
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geschminkte clown na de optocht. Op naar een acht-
baanbelevenis in een wilde liefdesnacht of met gesloten ogen 
in het duister mijn krachten tonen en haar brandend verlangen 
een eervolle pumpbeleving geven? Waar gaat dit hobbelende 
nachtschip stranden deze keer? Was het maar mijn eerste keer 
als gigolo. Was het maar een moment van emotieloos ge-
wenste ontlading van mijn opgespaarde zwemmertjes uit de 
barstende balzak. Nu, naar Chinese Tao-wijsheid, een snuifje 
lijnzaad of palingbloed, zou wonderen doen. Dan, ja dan zou 
‘hij’ zeer zeker opspringen en maar al te graag naar binnen 
willen, zonder haarlak of super strong hairgel, zijn paaldans 
vervolmaken tot in het oneindige. Maar nee, nu, speelde de 
waas mee van die kleurenpracht. Een hard priemende tepel, 
een zacht deinende en licht wippende vooruitstekende 
peervormige borst was net te weinig om voldoende animo in 
het leven van mijn tampeloeres teweeg te brengen. Een 
fluisterpantalon werd nog achteloos weggewerkt met een 
wuft gebaar. De gladde buik met glooiende venusheuvel 
toonde een uitnodigend welkomst-gebaar. Donkere, bijna 
zwarte donshaartjes, nooit weggeschoren kriebeldingetjes, 
een verborgen lotusbloem met een nog niet getelde hoeveel-
heid roze blaadjes vol glanzend fruitig, hunkerend vrucht-
vocht verbergend. Een heel enkele goddelijke schepping van 
dit soort is acceptabel en niet mislukt. Een vertroebeling trad 
op in mijn ogen, een waas over mijn gezichtsveld. 
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  Hij die steeds alles zo pretentieus netjes op de rails wilde 
hebben en iedere stap in elke situatie bestudeerde alvorens 
ten uitvoer te brengen. De schoonheid van een exotische 
bloem overtreft elke tulp, elk roosje, door echte Hollanders 
gekweekt in Kenia. Een geur als uit duizend en een nacht 
dwaalde mijn neus voorbij en penetreerde ongevraagd de 
gewillig geopende neusgaten. Of was het wellicht een restje 
van een roepende onverzadigbare Tarzan uit Taiwan?
  Galopperend als een statig paard kwam ze de slaapkamer 
binnen. Een dribbel langs de kledingkast, met een grote 
glimmende spiegel, geeft een stereobeeld van haar ver-
schijning. Niet verwonderlijk dat ze een gebonden aanbidder 
heeft die dit schepsel nooit zal loslaten. Het minpuntje is de 
bovenkant, haar bolletje. Zonder die vierdubbele laag latex 
met antioxidanten, dermatologische getest om het water-
werend te maken, is het plaatje niet compleet ingekleurd. Als 
ze naast mij op het bed zakt ontwaar ik zowaar ook al een 
dubbele zwemband. Handig want ik ben een slechte zwem-
mer. Een onfrisse geur doet mijn neusvleugels geïrriteerd en 
onprettig trillen. Make-up removers en nachtcrèmes zijn niet 
op romantiek getest. Waarom niet samen nu de badkamer 
bezoeken? Het hellezout staat mij op het voorhoofd. 
‘Wat dacht je ervan om lekker samen het bad in te duiken 
en een bedwelmende bloemenshampoo ons te laten ver-
leiden tot het spel der liefde,’ 
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vraag ik haar. Ze kijkt met verdwaasde blik naar mij en geeft 
een antwoord dat ik gezien de inhoud van enkele gespreks-
vlagen gedurende de avond welhaast had kunnen voorspellen. 
Ze is van sterrenbeeld ram en dan hebben we het over lekker 
snel hop d’r op en geen gefrutsel vooraf en nadien. Geen 
kusjes voor de lekker. Uit die boel voor het geile doel en geen 
geknoei. Wie stoot ik nu voor het hoofd? Alle rammen? Trek 
het je niet aan, je hebt zeer zeker weten ook een ascendant en 
die zal toch niet ook alweer de ram zijn?
‘Ga jij maar in het bad zitten, maar dan wel eerst die bh’s 
eruit halen die nog liggen te weken in de voorwas van de 
Aldi,’ 
is haar antwoord. Goed voorbereid dus op deze avond die een 
mijlpaal in haar leven moet worden en een stukje onuit-
wisbare historie als onderdanig eenmanslust-sletje.
 Waar liggen de wasknijpers? Ik heb een geur nodig die mijn 
zinnen prikkelt. Die goedgevormde tietjes en trillende 
tepelpunten zijn niet te overzien. Ik ben bereid tot ram-
petampen, maar geen dekhengst. Seks is voor een man niet 
altijd slechts een handeling, de finale van een verslavend 
spel. Mijn bereidheid heeft ook grenzen. Rammen, pompen, 
pumpen, stoten, poppen, ketsen, bonken, voortuintje schof-
felen, neuken, poepen en dat alles zonder amusant frivool 
geknutsel kan ik maar enkele minuten en dan zakt het libido 
naar een rustperiode van minstens tien minuten om pas na een 
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juiste prikkel weer in volle glorie een volgende ronde te 
kunnen ingaan tot liefdeloze liefde van de bovenste plank.   
  Een heel uur of meer doorstoten en mijn zwakke rug nog 
meer ellende aandoen is niet mijn ding. Gepast aan de tijd wil 
ik zeggen: ‘Dat is voor mij zóó anno 2016.’   
  Op de tennisbaan ben ik best goed na 10 jaar tennisles van 
de meest inspirerende tennisleraar van de regio, in het 
poetshok soms nog beter, maar dan wel kort en krachtig. 
Waardeloos, slechts een ontlading van gekweekte verlangens 
die aangeleerd zijn als geneugten voor de hersenstukjes.
  Gevoelsmatig immers onmiskenbaar een kortstondig trillen 
van de penis. Eenmaal de ijdele hoop voorbij doe ik geen 
moeite meer. Geen enkele bevrediging van de spanning die 
ontstaan is in het samenzijn en samensmelten van lichamen 
snakkend naar beloning van de lustkwab. 
Mijn sterrenbeeld wenst meer, mijn hersencelveld dat 
romantiek heet is groter dan menig ander sterrenbeeld het 
bezit en zich zou kunnen voorstellen. Alleen een schorpioen 
heeft een minuscuul stukje van een centimeter meer op die 
plek. De combinatie tweeling schorpioen is dan ook het 
ultieme passende in mijn levensbeleving. 
  Terug naar de bh’s in de badkamer. Ze liggen er nog 
misschien en laat ze er maar ook liggen.
  Onderdanig trilt mijn penis. Toch even verward als de 
maîtresse zich opricht en boven mij komt. Ze neemt plaats 
tussen mijn benen en ik zie de stevige borsten nauwelijks 
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trillend steeds verder naar voren steken, de tepels groeien en 
lijken wel een duim dik reeds. Hard en rimpelig als uit-
gedrukte sigarenstompjes. Haar handen grijpen naar mijn 
benen en drukken zich een weg in de richting van mijn ballen 
en jongeheer. Ondanks de psychische afkeuring neemt het 
fysieke nu de overhand en laat zich willoos meevoeren in de 
vervoering.
   Gaan we door met dit fatalisme? Ze wil onbeperkt het 
onderste uit mijn kunnen hebben. Rammen zál het worden. 
Mist ze iets bij haar beperkte lover? Net zoals mijn ex-liefje 
Willeke? Haar huidige man kreeg zijn dingetje niet omhoog 
meer, volgens haar zeggen. Ze lijkt inmiddels op een oude 
doorgeslagen jaren-zeventig vrijster. Inhalen wat er in te 
halen valt. Er is meer te genieten dan een getrouwde vent te 
dienen en alleen zijn penis te moeten aanbidden wanneer hij 
niet voldoende aandacht en genegenheid bij zijn geringde 
teefje kan ondervinden. Wat dacht hij wel? ‘Less is more?’ 
Zeer zeker niet. Hij wil alles, alles en alleen dat zal hij 
accepteren, ook van zijn maîtresse. 
  Nu ze de kans heeft een second lover aan de haak te slaan 
zal ze het ook benutten en uitbuiten. Het gezegde: ‘geven is 
beter dan nemen’, is hier en nu niet van toepassing. Nemen 
begint immers met ‘nee’, en daar staat of ligt ze niet op te 
wachten. Ik voel me nu als een ‘limited edition’. Haar unieke 
en eenmalig hop-erop en pumpen-maar gigolo. Zal ik er maar 
weer eens een lekker bedrag voor vragen? Zoals normaal was 
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en voor mij vaak na een meermalig-klaarkom-kunststukje 
neergeteld werd? 
  Ze gaat verder en wil samen met mij op een kruissnelheid 
komen van sidderlijven in haar smachtende natte grotje. Dat 
krijg ik sneller onder ogen dan verwacht als ze zich omdraait 
en spontaan een ondersteboven overdekopgaand standje 
aanneemt waarbij haar enorme haardos, onder aan de venus-
heuvel, mij het uitzicht verspert naar haar doorstootplek. Kan 
iemand mijn plaatje nu een beetje sjeu geven? Dikke 
kleverige druppels vallen op mijn gezicht. Als ik mijn mond 
open om mijn tong een weg te gunnen naar lipjes en meer 
kom ik niet verder dan de haartjes die ik eerst moet 
doorwroeten. Enkele haartjes vallen al in mijn mond en ik 
moet hoesten, kuchen en sputteren om ze kwijt te raken. Wat 
een afgang voor mijn bedpartner. Niet voldoende voorbereid 
op een man die zich de moeite nam om met een schoon fris 
en kaal geschoren onderlijf zijn stevige genotsgebeuren te 
kunnen presenteren als een lolly die lustopwekkende prikkels 
op vele plaatsen kan veroorzaken en zelfs nadien de plekken 
wil blussen die te heet zijn geworden in het spel der liefde. 
Haar desastreuze blusser en genieter neemt het blijkbaar niet 
zo nauw met de hygiëne en is al tevreden met de hopjes die 
hij mag maken op haar lijf zonder zich te bekommeren om 
enige frisheid en schoonheid van de vrouwelijke rondingen. 
Een badkamerritueel is zelfs geen onderwerp voor haar ter 
voorbereiding op een bedscène met de verse second lover. 
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Deze geroutineerde dater verwacht wel meer steeds. Graag 
een fris een fruitig bereide speelplaats. Een pas geschoren 
veldje en een intiem ingemasseerd muskgeurtje als huidont-
spanner en verwelkomer.
Dan was dat Hongaarse uitgetreden hoertje wel iets spontaner 
in de badkamer. Bij mijn benaderen van het bad stond ze al in 
haar strakke hipster, die de rondingen van haar bolle billetjes 
toonden, klaar met schommelende strakke sinaasappeltietjes. 
Diep voorover gebukt het bad vullend zodat haar borsten wel 
volgroeide oversized paaseieren leken. Haar hipster gleed 
omlaag en nodigde uit om een hand naar binnen te laten 
schuiven waarbij een vinger het bruine sterretje aantipte. Ze 
stapte naar achteren en maakte ruimte om mij uit te nodigen 
in het bad te stappen. Het badschuim stond al een meter hoog 
en ondergedoken kon ik slechts af en toe een tepel ontwaren 
die mijn lichaam en mond aantipte. Haar handen wisten elk 
plekje te raken en drukten op de juiste punten en toch liet ze 
mijn erogene zones onberoerd. Deze geoefende ex ruggen-
ligster wist een man tot z’n hoogtepunt te brengen met enkel 
subtiele aanrakingen, nepgehijg en krachteloos geduw. Meer 
dan dat liet ze ook niet toe, en wellicht was ze er zelfs niet 
eens meer toe in staat. De avond voor dit frivole badspel 
troffen we elkaar tijdens een blind-date in een hotelbar. 
Beiden voelden we een ongewone tinteling bij de eerste 
aanblik en het duurde daarna ook niet lang of we besloten de 
nacht samen door te brengen. Toch moest ik pas veel later 
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ervaren dat alles voor haar een soort déjà vu was omdat ze 
wel drommels goed wist hoe ze haar klanten uit de bordeel-
tijd verwerkte en afwerkte. Klef plakken en opvallen in de 
bar van het hotel en drinken totdat ze er bijna bij neerviel 
zodat ze te dronken was om zich te kunnen verzetten tegen de 
afstotelijke wensen van haar gebruikers met overmatig goed 
behangen geillijven. 
  Na gebadderd te hebben en met veel wrijven over rug en 
buik mij te hebben afgedroogd liep ze doodmoe wankelend 
naar het grote bed alwaar ze neerplofte zonder zich te 
ontdoen van dat strakke hipster-slipje. Een enkele minuut 
later ronkte ze de nacht in. Ze had haar best gedaan. Ik hoefde 
haar maar op de rug te leggen, te ontkleden en mijn pijp te 
legen. Jammer voor de naar meer geil smachtende lezer, maar 
ik heb het niet volbracht. Het onvermijdelijke toegeslagen 
noodlot, de onwaarschijnlijke plotwending. Een neukspel doe 
je samen, je kijkt elkaar in de ogen en kust elkaar 
hartstochtelijk. Daarom ook dat ik mij tegen haar aanvleide 
en haar gedrag aanvoelde. Ik omhelsde de snur-kende ex-hoer 
en kuste voorzichtig haar hals. Een licht bevredigende zucht 
liet ze ontsnappen en wreef even zacht over mijn arm die haar 
volle borsten omklemde. Meteen viel ze nu in een diepe slaap 
waaruit ze pas in de ochtend ontwaakte. Ik sliep nog vast 
maar ze bestelde al snel een ontbijt op de kamer. Met verse 
koffie in haar hand kuste ze mijn wang en terwijl ik 
ontwaakte schoof ze langzaam het dekbed naar beneden en 
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ontblootte mijn ongebruikte penis. Een enkel slokje koffie 
mocht ik nemen en dan likte haar tong en mond zich een weg 
naar mijn balzak die ze zalig met haar lippen masseerde. 
Waarachtig, ze had onbeperkte ervaring in het subtiel 
opwarmen en oprichten van de mannelijke potentie. Haar 
natte tongetje draaide minutenlang cirkeltjes rond het meest 
gevoelige plekje van de eikel. Alleen zij wist het voor elkaar 
te krijgen om mij in no time een instabiel moment te 
bezorgen. Mijn penis richtte zich in rap tempo op en de eikel 
wrong zich een weg naar buiten door het ongecastreerde 
velletje heen. Kloppend en glim-mend wachtte hij op het 
komende verwachte genot. Ze ont-deed zich van haar slipje 
en plaatste haar natte smoothe lipjes over mijn gezicht. Gleed 
dan langzaam naar beneden zodat ons beider lippen elkaar 
konden kussen op frivole wijze. Haar grotje liet een nat spoor 
achter over mijn mond, thorax en abdomen toen ze verder 
naar beneden pendelde en ze zich een weinig oprichtte en met 
ervaren beweging over de  rechtopstaande trillende paal gleed 
tot er niets meer zichtbaar was dan de volle gespannen 
balzak. Zo bleef ze enkele se-conden zitten, wipte een enkele 
keer op en neer en draaide dan twee keer honderdtachtig 
graden rond met m’n lul nog helemaal in haar kutje, totdat we 
elkaar weer konden aankijken en ze haar op en neergaande 
beweging heftiger ging voortzetten. Ik kon de sappen van 
haar lichaam ruiken, penetrant en duidelijk van een niet 
voldoende opgefriste speelplaats. Alweer een vrouw die de 
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badkamer onvoldoende wist te benutten. Toen ze 
achterstevoren zat kon ik zo tegen haar kruis kijken, de 
sluitspier met een bruin kleurtje eromheen. Getuigend van 
een te weinig bezoek aan het bidet. Iets dat je alleen 
tegenkomt in de betere hotelkamer, altijd in Turkse 
hotelkamers, of jawel op de badkamer van mijn ouderlijk 
huis. 
  Indonesische vrouwen hebben een soort fles op het toilet 
staan, een bottle tjebok, gevuld met water, om na de zitting de 
poep en de druipgrot te verschonen zodat het steeds prettig en 
fris ruikt en je geen bruine vlekken rond het sterretje ziet. 
Ofschoon de meesten van hen al van nature een bruin achter-
werkje hebben en het dus niet zou opvallen als ze zich weinig 
verschonen. Gelukkig mocht ik enkele Indonesische vrouw-
en verwennen en weet dus uit ervaring hoe fris hun krentjes 
smaken kunnen. Dit in tegenstelling tot veel blanke vrouwen 
die niet meer doen dan een AH vierlagen ecologisch recycle-
papiertje, van geselecteerde papiersoorten uit de versnip-
peraar, van achter naar voor of andersom te wrijven zodat er 
overal kleurtjes en bruine korreltjes achterblijven. Een goud-
mijn voor de liefhebber van pindakaas. 
  Mijn zwarte salsa-chocotofje, uit vroeger tijden, plantte bij 
wijze van geurverspreiding en territoriumafbakening, bij haar 
eerste bezoek, een donkere fles op mijn toilet waarvan ik niet 
meteen de bedoeling begreep. Nog lang heeft die fles in de 
hoek van het toilet gestaan, puur als herinnering aan droeve 
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misrepresentatieve bruin vervlogen tijden. Geen leuke her-
innering, maar wel aan een speciale handeling die van 
oosterse vrouwen soms een magisch wezen maakt. Het was 
een tijd voor een meermaals dagelijkse ‘ciruela bonita’-be-
leving. Een Spaanse uitdrukking voor een fris pruimpje of-
schoon dit hier niet in de juiste context staat omdat dat 
chocotofje van herkomst stamt uit Bali. Een blauwe om het 
eens denigrerend te verwoorden. 
  Na de te uitgebreide poetsbeurt van kunsttandjes, half 
smoothe feestzaal, skinny cupje A en ‘cute black nipples’ 
werd er met enige aarzeling een haastige mars ingezet naar 
het slaapvertrek waar de enige gevoelsoptie bestond uit het 
afdraaien van geregistreerde opnames van reeds eerder ge-
tapete emotionele soaps. Net zo’n Italiaans voorspel, heel 
lang en voorspelbaar. Afwachten maar op een poging tot 
neiging en een gewenste ejaculatie van opgekropte trillingen 
gezamenlijk te verorberen. Gulings in diverse vormen en 
maten bedekten de afstand tot elkaars ronk-ruimtes. Sfeer- en 
geurwaxinelichtjes, slechts drie in getal, hoopten de wachttijd 
te overleven. Vanillegeurtjes uit de Aldisoap penetreerden 
mijn neusgaten en ik waande mij in een zestigplus ver-
zorgingstehuis. Geen Thierry Mugler π als welterusten-geur-
tje? Niks Guerlain als liefdes katalysator? 
  Black is beautifull, maar slechts om aan te zien, naar 
omstandigheden. Wel is de badkamer geheel volgens haar 
singleritueel bezocht, geen item is overgeslagen, de nacht-
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zalfjes en neusdruppels op de juiste plekken getipt. Waar haal 
ik nu mijn inspiratie vandaan om te presteren als Don Juan? 
Zal ik es vee pee mijn gigolo-pruik opzetten en de 
onderdanige kutvuller laten groeien zonder emoties? 
  Pas als de sekskilling-Oprah Winfrey-soap is uitgejammerd 
word ik verwacht een knuffelparade te kunstelen. Ik ben niet 
meer prestatief, de waxinelichtjes doofden al. Een likje wa-
gen kan geen kwaad aan die zeperige bruine lipjes. Totdat de 
verkrampte witte druppeltjes hun uitweg vinden kan ik het 
net nog wel volhouden. Een sociaal verplichte genetische 
dispositie tot zelfverloochening alweer een keer?
  Een Amsterdamse schone MILF uit een rustige buitenwijk 
liep in Maastricht eerst de zeepjeswinkel bij het Vrijthof 
binnen om in de badkamer van het luxe hotel aan de Maas 
enige walmende geurtjes te verspreiden. Met haar cupje AA, 
jaja een hier en een daar iets kleins, samen twee keer A. Geen 
badspel afgesproken? Eerst afspreken wat en hoe anders is er 
niets meer of minder dan een bezoek aan het Bonnefanten!
  Toch bleek het warme badwater waarin de droomprins on-
derdook met zijn toverstaf een aantrekkelijk tijdverdrijf om je 
aan te schurken als je al enige tijd niets warms hebt binnen 
gehad in je smachtende begroeide rimpelige grotje. Een klein 
spelletje hupsakee kon ze wel waarderen maar meer dan dat 
was niet gewenst.
  De nacht die erop volgde was er een uit duizenden, want 
haar voorraad zolpidemtartraat was onuitputtelijk. Elk uur 
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werd het toilet bezocht, gewapend met zaklamp om de 
dromende prins niet te storen. Vervolgens slikte ze zo een 
slaappilletje en sloop dan weer het gezamenlijke waterbedje 
in. Dit ritueel herhaalde zich ononderbroken elk uur. Bij het 
ochtendgloren vertoonden haar ogen en oogleden zich als een 
verslaafde clochard na een rillerige koude nacht onder de 
Parijse bruggen over de Seine. 
  Enkele weken later meldde zich die Indonesische huis-
vrouw wier leven naast een uitgedoofde echtgenoot niet te 
velen was voor een frivool fris hunkerend pinda-lijfje van 
nog geen 50 jaartjes oud. Haar krullenbol had mijn pretflat 
met bordeelallure steeds weer nodig omdat er in de echtelijke 
kille stulp te weinig aandacht aan haar werd besteed. Een 
heerlijke middag wenste ze steeds weer, ‘als een volwassene’ 
doen en laten doen wat ze nodig had. Een wederkerend 
dinertje met, nog zacht uitgedrukt, alle vijf de benodigde 
gangen in lichaamsaanbidding, waarna ze een taxi bestelde en 
zich huiswaarts spoedde waar haar echte genoot wachtte op 
een nachtzoen. Gang één was steevast de badkamer waar haar 
donkere lijfje een wrijfbeurt van teen tot top verwachtte. Het 
voorspel als amuse, een drooglikbeurt als voorafje, het hoofd-
gerecht deed veel water in het waterbed klotsen. Een af-
sproeien in de badkamer om achtergebleven geurtjes en vlek-
jes weg te werken was het nagerecht. 
  Ooit eens samen slenteren of winkelen mocht niet gebeuren, 
het was slechts voor het genoegen en de prins werd voor zijn 
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paardenloze hobbelende ritjes ruim en vorstelijk vergoed in 
natura en met enkele groene waardepapiertjes. 
  Ergens moest ook nog een ex-vriendje rondhuppelen die 
zich in noodsituaties zo af en toe vertoonde maar steeds weer 
niet te bereiken was als ze haar vaginadosje besprenkeld wil-
de hebben. Dan moest de droomprins weer taxi en huppertje 
spelen en de gulle-gever in het huiselijke stulpje had de mid-
dag eens te meer vrij om die naar zijn eigen ranzige wensen 
in te vullen.   
  En dat bleek een heel andere bezigheid dan krullenbol 
verwachtte. Hij had via de internet sites al ontdekt dat een bi-
schierige man aan zijn trekken kon komen als zijn met toe-
stemming overspelige echtgenote eens te meer haar licha-
melijke behoeftes liet invullen om de juiste hersencelletjes te 
belonen met veel te veel trillingen. 
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www.de-bio.nl

Je zou er zomaar ‘nat’ van kunnen worden …
[image: C:\Users\eds\Desktop\bio- wet tshirt.JPG Rechthoek]
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Stop met sporten; wees een kanjer, geen banjer
 
 La traviata: de vrouw die op het verkeerde pad is; la dame 
aux Camélias. De definitie van mijn lieve moeder, tussen de 
bekende haakjes. Opgeteld de momenten in mijn leven die 
zijn verknoeid door haar verkeerde instelling. 
‘Jij bent een stomme boer, hou je mond, daar heb je toch 
geen verstand van.’ 
Hoe vaak heb ik dat moeten aanhoren als er in de familie-
kring weer eens sprake was van een item waar je niet stom 
voor kón zijn om er iets vanaf te weten. Zaten we aan tafel te 
eten, aan de koffie of de late night kaartspelletjes, dan was 
het steeds weer hetzelfde liedje als ze een vraag stelde waar-
op ze niet wenste dat ik niet zou antwoorden. 
‘Hé Jan, daar moet toch zeker meer water bij?’ 
Ze keek dan uitdagend in de richting van Jan en als ik ook 
maar aanstalten maakte om slim te reageren draaide ze haar 
rug naar mij toe.
Moeders verjaardagsliedje, in rijm geknutseld door mijn jon-
gere broers bevatte een stukje tekst dat ze steeds genietend uit 
volle borst meezong: ‘…en Hans de batteraaf ...’ Je zag haar 
genieten als ik dan uit volle borst schreeuwde: ‘Niet alweer 
…’ en iedereen, vooral zij, er een tandje bij zette om het 
volume lekker op te krikken om mij te overstemmen. Wat 
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haatte ik dat wijf toen al en die haat groeide met de dag, de 
minuut, de seconde.
 
Een explosie zal niet uitblijven…
 Ter gelegenheid van haar vijfentachtigste verjaardag zong ik 
met muzikale begeleiding het lied waar ze, in haar jeugd, lang 
van had genoten: ‘Hinter der Kaserne’ van Marlène Dietrich. 
En als extra toetje beloofde ik het ooit eens ten gehore te 
brengen, opgedragen aan haar, op televisie. Ja, toen had ik 
nog de vergeefse guts, ondanks het verleden, iets bij-zonders 
voor haar te willen doen.
  Het programma: ‘De ideale man’ bood mij die kans om een 
heel couplet ten gehore te brengen en veel tvkijkers hebben 
zeker ervan genoten. Maar moederlief had het niet gezien, ze 
geloofde het absoluut niet toen ik haar vertelde dat ze moest 
kijken. Wel de diverse kennissen en vriendinnen hadden het 
gezien. Toch wimpelde ze het af met de woorden:
‘Och, het zal wel niet veel hebben voorgesteld.’
Wil er nu nog iemand beweren dat ik een ongeschonden bio-
logisch kind van haar ben?
Ben ik een ONS resultaat?
Wil er nu nog iemand mij tegenhouden als ik het uitgil en 
roep:
‘Ik vermoord die gevoelloze oude koe’? 
(Note: december 2016, ze is dood, haha!)
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Stervenskoud krijg ik het als ik alleen al haar schelle stem 
hoor tegenwoordig. Vroeger, als jong meisje was ze wellicht 
gezegend met een leuk, maar smerig smoeltje.
 Tegenwoordig is haar turbotong een kanaal vol afgunst, op-
gepompt en volgedumpt door mijn jongere hebberige, im-
potente graaibroertje. Haar bombastische bibspartij geeft een 
spetterende dreun als ze zich in haar senior-sta-op-stoel laat 
vallen. Lopend zonder WMO-Meander-stokje heeft ze enige 
steun nodig en krijst:
‘Ik moet je even vasthouden.’
Maar knijpt dan met twee vingers in mijn jasje alsof de rest te 
vies is om aan te raken. Soms heeft ze als dank de neiging mij 
een kus te geven, maar dan moet ik zo diep bukken dat mijn 
door stress en trauma’s gepeigerde rug tegensputtert. Ik doe 
dan maar alsof en zij maakt er ook nooit veel moois van. Een 
stukje simpele formaliteit vooral als er een toeschouwer te 
bespeuren is.
 Zo, ik ben weer effe lekker los nu en niet meer vies van 
provocatie, mijn getraumatiseerde jeugd maakte mij agressief 
en crimineel. Vooral in gedachten. Het gevoel uiten naar 
anderen is gevaarlijk. Snel wordt er gedacht dat ik het serieus 
van plan ben om mijn ‘niet echte moeder’ om zeep te helpen. 
Als een eventuele win-win situatie? Is het een goede optie om 
een Oost-Europeaan in te huren net als bij de moord op mijn 
bijzondere liefde: Isabel Pongs? 
Ze was mijn eerste platonische vriendin, na mijn scheiding.
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Per toeval leerde ik haar kennen, omdat ze een optiek-winkel 
had die ze helemaal alleen bestierde als volleerd afge-
studeerde optometriste. Op een drukke zaterdagmiddag was 
ik er om eens een nieuw montuur uit te zoeken. Maar de vele 
klanten die maar een klein wensje te vervullen hadden wer-
den allemaal voor-geholpen. Koffie kreeg ik zo vaak dat ik 
deze niet meer kon zien en na een uur was ik het zat en liet 
van me horen: 
‘Julie hebben een mooie zaak hier, maar aan de bediening 
valt wel wat te verbeteren juffrouw.’ 
Haar antwoord was even adrem als verrassend:
‘Het is mijn eigen winkel meneer, en ik zal u meteen helpen 
als ik met deze klant klaar ben.’

‘Daar ga ik dan nu niet meer op wachten, ik kom tegen 
sluitingstijd terug en wil dan als eerste en enige klant wor-
den geholpen in jouw eigen winkel,’ 
antwoordde  ik haar.
Zonder een reactie af te wachten vertrok ik en kwam terug 
tegen het sluitingsuur. Ze verwachtte mij al en kwam meteen 
weer met koffie aanzetten. 
‘Te laat juffrouw, je hebt een lange werkdag gehad en ik 
heb er geen zin in om nu nog brilmontuurtjes te gaan be-
kijken. Pak je jas nu maar, gooi de tent dicht en we gaan 
samen lekker ontspannen bij een gezellig dinertje.’
Zonder morren gehoorzaamde ze en de avond werd lang en 
amusant. De vriendschap duurde vele jaren maar een kusje 
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was een zeldzaamheid, dat en meer bewaarde ze voor die éne 
man die haar ooit ten huwelijk zou vragen. Nee, dat zou ik 
niet zijn, want niet eerst geoefend en dan toch trouwen? 
  Er dook uit het niets een andere aanbidder op die met haar in 
het huwelijksbootje stapte, kindertjes fabriceerde en na jaren 
zorgde voor een abrupte scheiding. Maar niet voordat ze 
levenloos in haar eigen winkel, vermoord werd aan-getroffen. 
Een flinke duit die ze had gewonnen in een loterij zou zomaar 
aan de neus van haar echtgenoot voorbijgaan als de scheiding 
eerder definitief was. Een moord bleek een oplossing. Velen 
werden verdacht. Niemand kwam ooit op het idee dat ik er 
iets mee te maken zou kunnen hebben. Gelukkig maar, want 
hoe zou ik me dan hebben kunnen verdedigen? Regelmatig 
kwam ik immers op bezoek in haar optiekwinkel. Net die 
avond van de moord reed ik voorbij op weg naar een blind-
date in de buurt. Er was geen tijd geweest om even binnen te 
wippen. Had ik het maar gedaan want enkele minuten nadat 
ik aan haar winkel voorbij was gereden werd ze vermoord. 
Misschien was ik ook slachtoffer gewor-den als ik er geweest 
zou zijn. Met de zoveelste koffie nog in de hand bloedend op 
de grond? Een korte pijnlijke ervaring en opgeruimd. Kan ik 
me een snellere dood wensen? 
 
 Nu zweeft er vaak een optie door mijn hersenen om enkele 
desastreuze medicijnen te combineren zodat mijn hart stopt 
met pompen. Geen pijn. Pilletje voor het inslapen en niet 
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meer wakker worden. Wel nog eens genieten van een BDE 
met goede afloop richting het hiernamaals. De rommel en 
afwerking van een crematie aan de ambetante achterblijvende 
familieleden overlatend. Zal ik ze eerst opzwepen met de ge-
dachte dat er iets financieels te halen valt? 
De diverse huizen die ik bewoonde en vaak voor een prikje 
kocht in de goede ouwe tijd waren met gemak te verkopen, 
vaak zelfs met een winst van ruim 300 percent. Als ik dit 
verhaal met de tamtam verstaanbaar wereldkundig maak zal 
het geroddel erover snel verstommen en plaats maken voor 
geloofwaardigheid die niet meer te weerleggen zal zijn. Zal ik 
bij elke reactie maar stevige feedback geven die elkeen in een 
psychische euro-climaxkamer zal doen belanden? 
Maar eerst moet die vrouw, die verantwoordelijk is voor mijn 
ongewenste spanningsveld, dat elke relatie verstoorde, op-
geruimd worden. 
Hoe zit het met een gevangenisstraf daarvoor?
Crime-passionel?

  Is het ook strafbaar als ik alle elementen aanhaal die een 
strafvermindering kunnen bewerkstelligen?
Misschien een behandeling in het Pieter-Baan Centrum? 
Conceptueel bekijken kan een oplossing voor dit dilemma 
zijn dat mijn hersenen al jaren pijnigt. De grote lijnen van 
mijn verknalde leven zijn toch duidelijk en zichtbaar voor 
iedereen. Het beeld dat de oorsprong van het verstoorde 
levensbeeld ten grondslag ligt aan een verhaspelde jeugd 
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zonder moeder- of vaderliefde is ruim aan bod gekomen 
mijns inziens. Zoek ik nu de publiciteit alweer om mijn er-
gernis duidelijk te maken? 
 
 En onverwachts duikt er zomaar uit het niets iemand op die 
een praatje wil maken. Hij snijdt het thema ‘hiernamaals’ 
aan. Waar ken ik die man van? Een man van begin 80 jaar. 
Hij zegt het ongevraagd. Begint over zijn ideeën over geloof, 
nee hij gelooft niet dat er een god is. Heb ik dat gevraagd? 
Wilde ik dat weten? Waar komt die man vandaan? Op straat 
spreekt hij mij aan op het moment dat ik op de fiets wil 
stappen en er een grote vrachtwagen met hoge snelheid 
levensgevaarlijk een bocht neemt. Om beter te horen wat die 
man te vertellen heeft, uit fatsoen en wellicht ook uit inter-
esse over hetgeen hij wil zeggen, loop ik van de straat het 
trottoir op. De vrachtwagen scheurt over de weg en schampt 
amper de trottoirband. Daar waar ik enkele seconden geleden 
nog stond. Welk voorteken is dit? Mijn beschermengeltjes 
misschien? Nog maar net bekomen van het gebeuren dat mijn 
leven had kunnen kosten wil ik toch het autonummer van die 
vrachtwagen zien, maar die heeft al ergens gedraaid en 
scheurt ons weer in hoog tempo voorbij door een straat met 
een maximale toegestane snelheid van dertig kilometer. 
Gelukkig kan ik nu het nummer goed zien en probeer het te 
onthouden terwijl de man doorvertelt over zijn zicht op een 
geloof. Ik hoor hem amper want ik wil het nummer niet 
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vergeten. Toch geef ik antwoord als hij oppert dat er geen 
leven na dit leven is. Ik antwoord dat mijn -bijna dood 
ervaring- geen grapje is geweest en dat er wel degelijk iets is 
te beleven na dit aardse aanwezig zijn. Zijn hele verdere 
antwoord hoor ik nauwelijks, het autonummer mag niet ge-
wist worden. Ik shake helemaal, die man, die auto, dat thema. 
Het valt me uit het niets toe. Er is op mij gewacht, de man 
wist dat die vrachtwagen onderweg was en had de opdracht 
mij te beschermen op een hele subtiele onschuldig lijkende 
manier.
 Een week geleden nog dacht ik aan de methodes die je kunt 
toepassen om uit dit aardse te stappen. Het idee dat eerst het 
opgedragen karwei moet afgemaakt worden is allang weer 
van de baan. Mijn hartinfarct was reeds tien jaar geleden en 
de tijd nadien was een wisselend rommelig seksfeestje.
Vriendinnen, bedmaatjes, veroverstreepjes op het school-
bord, knuffelen, verliefdheden, te veel snoepjes, alle smaken. 
Aan de andere kant een moeder en broer die dat leven met 
afgunst bekijken en liever zien dat mijn tweede leven wordt 
opgeofferd aan de energie waarvan zij wensen dat ik die be-
hoor te besteden. 
Hun chauffeur, reparateur op afroep, luisterend oor en onder-
danig zoontje word ik ‘vriendinloos’ gewenst te spelen. 
 
 Een juiste combinatie van foute medicijnen, een kilo zout, de 
gaskraan openen. Welke mogelijkheid is de minst pijnlijke, 
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als een beschamende zet om mijn ‘moeder’ een heftig schuld-
gevoel te geven en de laatste jaren van haar rimpelige leven 
volkomen mee te verzieken? 
  Ik wil mij wreken op haar bezitterige gedrag. Haar eigen-
wijsheid. Haar onmenselijkheid. Heb ik het fout? Kan ze er 
zelf niets aan doen? Ze was altijd al zo? Ook mijn jongste zus 
probeerde haar vaak met reprimandes op het goede spoor te 
houden maar ze bleef er doof voor en ging met steeds meer 
tegenzin nog bij haar op bezoek. 
  Elke nieuwe vriendin, in mijn vrijgezellige vrijgezelle leven, 
was er weer een die in haar vaarwater kwam en meteen met 
de grond gelijk gemaakt moest worden. 
  Ze werden  nooit goed bevonden, waren alleen maar uit op 
het geld en verstoorden het vaste stramien om wekelijks naar 
oma’s huisje in de Belgische Ardennen te gaan. 
Hoe graag zou ik nu willen dat ze zomaar ineens dood zou 
omvallen. Ofschoon, eerst even laten lijden zoals ik al die 
jaren onder haar ‘bewind’ mocht lijden … 
 
 Een dagboek met dromen houd ik bij en steeds weer heb ik 
een lucide droom die op een andere schrijnende manier haar 
sterven toont. Is dit een ultieme wens geworden? Geboren en 
gecumuleerd uit de situaties die het leven samen met haar, 
voorbrachten?
 Ben ik reeds ongeneeslijk getraumatiseerd door de bele-
vingen in het internaat, het ongeloof van mijn beide ouders, te 
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weinig aandacht in de jeugd, geen schouder om even op uit te 
huilen? Een persoonlijkheidsstoornis ziet er weinig anders 
uit. De symptomen zijn overduidelijk. Het neigt tot waanzin. 
Kan ik de wens om haar dood te wensen nog onderdrukken? 
Is dit een inkoppertje voor de AIVD? Heb ik al iets op mijn 
kerfstok als ik alleen maar voornemens ben om een moord of 
zelfmoord te plegen?
Moord met voorbedachte rade. Gepland, voorbereid. 
  Volgens jurisprudentie: ‘… na kalm beraad en rustig over-
leg …’ 
Bij deze: gedeeld met de lezers van dit boek. 
Ik grijp weer te hoog. Zo zwaar zal het misschien niet uit-
pakken. Toch zit ik nu in dit dilemma.
Waar begin ik het eerst? 
 
 Alweer ‘n zoveelste blind-date achter de rug. Na een of meer 
glaasjes Els la Vera wil mijn tong niet meer rusten en verval 
ik te snel in een afratelen van situaties uit het verleden. Als de 
date de uitstraling mist om de zo gewenste klik te veroorza-
ken zie ik haar slechts als therapeute en mag ze luisteren naar 
mijn relaas. Nummertje driehonderdzesendertig die dit moet 
ondergaan. Ik zie aan haar ogen al wat er daarachter schuil-
gaat. What women want, ja die film zag ook ik en heb goed 
over nagedacht over de inhoud. Kijk naar de ogen, voel en zie 
lichaamstaal, start met spiegelen. De reactie daarop maakt 
duidelijk of je teksten aanslaan. 
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Kies voor een schijnvertoning, toon je mooiste toewijdings-
gezichtsuitdrukking en ze valt snel in je armen. Maar dat zal 
niet meer gebeuren. Het schoolbord, op mijn slaapkamer, met 
de vele wipstreepjes is vol en op de mooie pas gelatexte wand 
wordt niet geknoeid. Ik geef het liefst onzichtbare trapjes 
tegen de schenen. Luister naar de woorden die mijn relaas 
over pijn en wereldse ellende aanwakkeren. Ze ontdekt een 
gezamenlijk gevoel. Iets van onrust, de onrust des levens die 
we beiden delen. Ze laat zich gaan, noemt haar ex een sadist, 
haar kinderen ondankbaar, collega’s die haar inzet onder-
waarderen, de werkgever is een handtastelijke geilzak. Mijn 
onderbewuste maakt sprongetjes, mijn thema, mijn doel ter 
vernietiging is groeiende. De lettertjes die ik haar zal sturen 
via de e-mail dansen al voor mijn ogen. Ze zal afgekraakt 
worden tot op het bot. Dan volgt de steevaste tirade-reactie 
van haar kant. Ze geeft zich volledig bloot en stampt mij de 
grond in, wil me nooit meer zien, ik ben een etter, een eikel, 
een akelige vent. Vrouwen zijn er zo goed in. Emotie is een 
genot, een ingegoten eigenschap. Een pijn die lekker is. 
Automutilatie. Pijn is fijn. Ik zal antwoorden, kort maar 
krachtig. Een vrouw die aan de rand van haar hysterie staat 
kan geen twee items tegelijk verwerken. 
  Er borrelen honderden verwijten, agressie-elementen en 
verwensingen naar boven. Uiten kan ze die niet in haar 
teksten, waarin ze zich vergrijpt aan moeilijke woorden om 
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mij in te vangen. Zinnen worden verhaspeld, de emotie gaat 
met haar op de loop.
  Ik stop en laat de situatie rusten. De weinige e-mails, 
sms’sen, app’jes laat ik voor wat ze zijn. Dagen, weken later 
is de rust weergekeerd, haar vriendinnen zijn geraadpleegd en 
geven unaniem hetzelfde advies: kappen! Maar het gevoel 
begrepen te worden voelde toch zo goed. Kan ze dat onder 
woorden brengen bij haar vriendinnen? Die willen niets liever 
dan de hypocriet uithangen en die ellendige vent niet een 
vriendin gunnen die zij zelf zo nodig hebben om mee te 
shoppen en te roddelen. Hij zou haar een veiliger leven 
kunnen bieden. Een stukje stabiliteit. Wat hunkert daar elke 
vrouw naar!
Verzorgd zijn, in de letterlijke zin van het woord. Huisje, 
boompje, beestje. Rust na een woelige tijd. 
Dan gaat die vrouw maar weer haar reparatietijd invullen met 
sporten; bodypump, bodystyle, RPM, CX-Works. Geestelijke 
pijn wordt omgezet in lichamelijke pijn. Pijn is ooh zo fijn 
(herhaling). Dit kan ze helemaal alleen doen tot het zweet via 
elke porie haar ongekoesterde lichaam zal verlaten.
 
 Een donkere bruinkleurige push-over vriendin versierde ik 
ooit in haar reparatie-periode. Jaren zonder man, dan is ze 
gewillig, maar dat zou ik haar niet zo snel gunnen. Op een 
salsaparty kwam ik haar tegen en zoals elke echte salsafreak 
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betaamt heb je altijd een handdoekje bij je om het teveel aan 
transpiratievocht, na minutenlange salsa-sesentacincocompli-
cado-moves, weg te deppen om weer helder zicht te krijgen. 
  Ze kwam bezweet van de dansvloer, wilde haar voorhoofd 
deppen maar was haar eigen zweetdoekje vergeten. Snel 
kansengrijpen dus. Mijn opvangdoekje van Japanse makelij 
in speciale kleur en vorm hield ik al omhoog en ze dook er 
met genoegen in. Een hand hield ik tegen haar rug en voelde 
daar de Niagara. Enkele depjes onder haar T-shirt en ook daar 
was het leven spoedig aangenamer. Die natte zweetdoek hield 
ik tegen mijn neus en snoof diep. Een verrukkelijke zucht en 
ik riep uit zodat wellicht meerderen dat konden horen: 
‘Als je overal zo goddelijk ruikt laat ik je nooit meer gaan.’
Bingo, twee dagen later lag ze in mijn warme waterbedje on-
der mij. Nee nee, niet onder-Ling! Wat een teef. Ze gaf het 
toe, ze had het nodig. Het bed was onze salsa-danszaal. Een 
stotend zwart kontje, ronde billetjes, bruine snoeplipjes, 
priemende harde minitepels en donkere grote tepelhofjes. Ze 
had nooit gebaard. Dignity? Ver te zoeken. Ze rookte en de 
volgende ochtend ontwaarde ik haar al paffend op het balkon. 
Het einde was in zicht. Relatie? Punt uit. Nog even laten 
sudderen, hunkeringen koesteren, plichtplegen. E-mail met 
een opsomming van minpunten. Wat laf. Het internet maakt 
van een mens een anonieme bons-gever. Enkele A4’tjes kon 
ik er aan besteden. Ze beschoot mij met dezelfde hoeveelheid 
woorden. Een gevoelige tirade van 500 woorden. Ik voelde 
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de pijn, het verdriet dat ik haar had aangedaan. Ik was 
voldaan. Ik rotzak. Was het haar schuld dat mijn jeugd een 
leemte toonde die niet te repareren is? 	
Ook zij wenste mij geluk en ging weer naar de sportschool. 
Haar triceps zwabberden reeds zo hevig bij het handenschud-
den en naaktlopen in de sauna.
	Ook deze kanjer werd een banjer…
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Uit ‘geteld’?
[image: C:\Users\eds\Desktop\bio milf.JPG Rechthoek]
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Ik begeef me op glad ijs
 
 En toch ben ook ik heel mellow…, toch?
Wat een samenraapsel tot nu. Emoties, gedachten, beleving-
en, trauma’s, acties, verveling, levenslessen.
 

‘Go with the flow …’ 
 Kan mij nog meer overkomen? Ok, ik ga dan eindelijk ook 
maar eens naakt. De feestneus mag af, mijn waarheden 
worden verhalen. Nu actie, geen dieptepsychologie meer. Een 
afscheid van de reeds geschreven en beschreven situaties in 
mijn leven beleefd. Ik houd niet van scheiden, ik wil gewoon 
verdwijnen van deze aarde. Terug naar mijn eigen roots, 
opnieuw beginnen maar dan in een liefdevol gezin waar een 
moeder is die eens zo nu en dan een arm om me heen slaat, 
me knuffelt, me over mijn bol aait als ik ook eens iets goed 
heb gedaan, soms, nu en dan, een enkele keer. Mijn broers en 
zussen mochten zeker wél aan haar tieten hangen om ze te 
sabbelen. Heb ik dat dan niet gedaan? Als buitenbeentje, 
batteraaf volgens mijn broers, zal ik die geneugten nooit 
hebben beleefd. Reïncarnatie? Mijn biologische band met 
haar is nooit een feestje geweest. 
  Elke volgende liefde die mijn pad kruiste wist in mij een 
onophoudelijke tepel-sabbelaar te ontdekken. Inhalen wat ik 
ook nu nog steeds tekort kom. Meer dan één van mijn liefjes 
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wees me terecht en verbood me zelfs om alweer urenlang 
haar tepels te verwennen.
  Wanneer wordt de vrouw geboren waarbij mijn tekortko-
mingen welkom zijn? Geboren worden? Natuurlijk toch nog. 
Eentje die open staat voor echt alles wat het leven heeft te 
bieden. Maximaal 27 jaar graag. Berlusconi is 77+ jaar nu, 
heeft een vriendin van 27. Ben ik dan teveel eisend? Die 77 
jaar ben ik immers nog lang niet. Op alle internet-dating-sites 
registreer ik me als jonge god van minder dan 60 jaar. Men, 
jaja al die vrienden en vriendinnen van facebook, geven mij 
hooguit 54 jaar. De wereld wil bedrogen worden. Dan doe 
ook ik toch zeker mee.
‘Fake it t’ill you make it …’
 Dat na mijn hartinfarct enkele noodzakelijke wip-functies 
hun prestatieve-krachten, bij tijd en wijlen, lieten verslappen 
zou ik nooit aan een vriendin vertellen. Nee, geen enkele 
heeft er ooit weet van gehad. Geen enkele heeft erover ge-
klaagd. Eerder kwam het voor dat ze verbaasd waren dat na 
een spontaan hoogtepunt mijn penis nog steeds daadkrachtig 
zijn kunsten drie keer wist te vertonen. Het tovermiddel was 
o.a. sildenafil en tadalafil, in de volksmond beter bekend als 
Viagra. Deze stoffen komen ook als vaatverwijderaars voor in 
enkele cardiomedicijnen die met regelmaat aan een hartpa-
tiënt worden voorgeschreven door de cardioloog.
  Zo, ik heb uit de school geklapt. Deze wetenschap maakte 
mijn prestatiedrang eindeloos compleet. Gratis tip voor wie 
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dit boek tot hier heeft weten te doorworstelen. Wie met grote 
ogen keek hoe onderdaan kleine geile Hansje zich spontaan 
oprichtte weet nu waar de waarheid schuilging en nog steeds 
is te ontdekken met gewenste regelmaat. Een enkele ex wist 
op te merken:
‘Jij krijgt er ook nooit genoeg van ...’ 
Wist ze veel wat aan het wonder ten grondslag lag. Gelukkig 
zijn er ook variaties mogelijk en de sportieve lessen op de 
sportschool hebben meegeholpen om van een gezond standje 
69 en nog meer te kunnen genieten. Mijn record was tien 
sputterende hoogtepunten in één uur. Dat is toch wel al ruim 
20 jaar geleden. Om maar even eerlijk te zijn.
  Standje ‘doggy style’ zes minuten volhouden op de muziek 
van Robbie Williams: ‘She’s the one’. Dat lukte me kort 
geleden nog prima. Heerlijk dat nummer, je kunt zonder veel 
moeite het pumpritme volhouden als je ook nog meetrommelt 
op wulpse strak gespannen meetrillende ronde billen.
   Het gaat weer de goede kant op met de inhoud van dit 
bijna-laatste hoofdstuk. Pronken en opscheppen over pres-
taties. Dat is toch mannen eigen. Hoe denken vrouwen daar-
over? Is het nog noodzakelijk dat ooit te weten te komen? Na 
zoveel teveel vriendinnen, exen, relaties, dates, WOP-pers 
met en zonder O-ntbijt, blind-dates, gigolo-dates en nog wat 
andersoortig knoeigedoe als opvullul, snap ik duidelijker de 
congruentie mannen versus vrouwen. De essentie is niet aan 
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mij voorbijgegaan. Mijn fascinatie was de verovering, het 
mannelijke rudimentaire, als drijfveer tot prestatie.
 Dit boek wil ik graag netjes afsluiten met een open discussie 
over het waarom ik na zoveel jaren en honderden pogingen 
nog steeds een absurde happy-single ben. Dit derde boek dat 
grotendeels eerlijk mijn singleleven verhaalt is toch de goden 
verzoeken. Zo kom ik nooit toe aan een stabilisatie. Het gaat 
allemaal helemaal en alleen over mij. De strot kom ik mezelf 
uit langzaamaan. Ik ga ermee kappen. Misschien ook met 
verder schrijven. Ondanks dat er nog zat ideeën en bijna-non-
fictie anekdotes op stapel staan.
  Mijn diepgewortelde wens, al meerdere jaren, is een escape. 
Een ontsnapping. Effe weg en dan heel misschien weer kort 
terugkomen op deze aardkloot. Even maar, niet te lang. Een 
tweede BDE (Bijna Dood Ervaring) forceren. Waar liggen de 
mogelijkheden? De juiste combinatie van de medicijnen die 
een door mijn cardioloog niet bedoelde reactie geven bij 
gelijktijdige inname. Ik mijmerde er al eerder over. Is dit nu 
een vorm van zelfdoding? Ik wilde toch weer terugkomen! 
Het licht wil ik zien. Mijn overleden petekind en zusje even 
raadplegen wat de juiste invulling is om een vervolg positief 
te benaderen. Lichaams-dood wil ik misschien niet. Ja, ik 
weet reeds dat het in het hiernamaals bovenmaats vertoeven 
is. Maar is er ook seks? Zijn er ook leuke frivole vrouwen om 
mee te ravotten?
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  Stel je voor dat het alleen maar dat mooie licht en een 
gelukzalig gevoel is. Geen Jupiler bierje ‘s-avonds om zes 
uur met een ijs en ijskoude Els la Vera. Geen ranzige porno 
meer kijken. Hebben ze er wel internet en gratis wifi overal? 
  Het met volle teugen genieten van het WMC. Het 24 daagse 
non-stop muziekfeest in mijn eigen dorpje Kerkrade moeten 
missen. Ai, dit geeft allemaal stof tot nadenken. Wat is de 
juiste timing om toch weer tijdig terug te zijn? 
‘Life after life’, zoals George Ritchie het benoemde. Het 
bereiken van de juiste bestemming. De druk ligt er immers in, 
het leven weer juist op te pakken na de BDE.
  Een psychologische ondersteuning is geen mogelijkheid als 
die persoon er zelf geen ervaring mee heeft. Mijn eerste BDE 
zal de oorsprong zijn geweest van het moment dat mijn leven 
een gestructureerde chaos werd. Omdat ik alles in haar be-
krompenheid kon ondervinden en het voorgevoel van situ-
aties, belevingen, contacten en menselijke gevoelens in een 
vorm van ’n déjà vu werden beleefd. En ook dat manifesteert 
zich nu ook nog meer dan eens dagelijks.
  Tevens wil ik meemaken hoe mijn twee broers, onbeperkt 
graaiend in moeders spaarcenten, zullen reageren op mijn 
eventuele verdwijnen van deze aarde. Zullen ze zich in hun 
handjes wrijven omdat er weer eentje minder bij is die zal 
meedelen in de erfenis van de vrouw die nooit moederlijke 
gevoelens toonde naar mij maar wel naar hen? 

 
 
280


  Mijn jongste dochter onderging de onmenselijke gevolgen 
van die hebzucht toch ook al? Broertje-lief wist oma-stout 
ervan te vergewissen dat dit kind wellicht geen zuiver 
eerstegraads familielid zou zijn. Want ze was geboren in de 
periode dat mijn eerste ex er al meer dan een jaar vriendjes op 
na hield. Het lag dan immers voor de hand dat de bio-
logische papa een ander individu zou kunnen zijn. Arm kind, 
om dat zo voor de voeten geworpen te krijgen door de vrouw 
van wie ze dacht dat het haar echte oma zou zijn. De andere 
oma is al jaren dood en deze vrouw wijst haar nu af. 
  Moet ook zij nu via: -Opsporing verzocht- gaan zoeken naar 
haar echte biologische grootmoeder? Hier borrelt weer de 
wens op deze vrouw dood te wensen. Na deze en nog andere 
pijnlijke belevingen verbrak ik abrupt het contact met mijn 
z.g. moeder. Ik wil haar niet meer zien. Ze mag verdwijnen 
uit mijn leven. Emotieloos. Teveel pijn heeft ze veroorzaakt. 
Dit is niet te herstellen. Ze mag lijden op haar rimpelige oude 
dag zoals ik mijn hele leven heb moeten lijden. Genieten zal 
ik als ik mag vernemen dat ze stervende is met veel pijn en 
een lange lijdensweg moet doorworstelen.
  Elke week naar de kapster om de dunne grijze haartjes in 
krulletjes te laten watergolven en bijkleuren. Is dat dan een 
kapsel? Ik noem het gewoon een toestand. Rechtop zitten in 
bed omdat anders die krulletjes niet hoog genoeg blijven, je 
moet toch minstens even gearrangeerd uitzien als de andere 
bewoners van die verzorgings-soos. Als je het mij vraagt is ze 
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eigenlijk al lang dood, maar ze is gewoon te beroerd om om 
te vallen.
  Jaja, veracht me maar, maar mijn verbolgenheid die groeit, 
die bloeit, die meandert voort …
 
 Er blijft een vorm van esthetiek over, die in ’n ondenkbare 
vorm bestaat tussen mij en dat schepsel dat ik moeder zou 
moeten kunnen noemen. Het is een onbeantwoorde liefde en 
dat is een liefde die curieus genoeg blijft bestaan. Curieus? Ik 
gruwel er nu van dat ik dit onbeantwoorde gevoel als liefde 
bestempel en verwoord. 
Laat ik mijn levenskijk nu eens grofweg radicaliseren. Is dat 
een oplossing om te komen tot het openstaan voor emotionele 
gevoelens? De motieven, de groeiende bereidheid om beter, 
menslievender over te komen bij anderen. Ja, die is er wel. 
Rudimentair? Alweer?
 

 Het theatrale, bijna gevaarlijke narcistische gedrag lijkt op 
een pauw die indruk wil maken. Zit ik niet ook al in dit 
schuitje? Wat mis ik aan stabiliteit? Als die er nog is. Het is 
als een dans op heel dun ijs. Vind ik nu geen vastere onder-
grond dan val ik in de sloot en verdrink zeer zeker. 
Even zoeken hoe het met mijn charmes is gesteld. Is er nog 
iets van over? Op het moment dat mijn laatste ex bij me 
wegging was mijn geld op en waren mijn charmes, in haar 
ogen wellicht ook verdwenen. 
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Dus, logisch? Ze verliet mij. Dé moderne trend?
Verlenging aanvragen. Juist, dát is een optie.
 
Kleine pauze …: tijd voor een jankmoment.


Ik ben een man en ook mens, ik wil ook wel eens een drup-
peltje laten rollen.
Een schouder om op uit te huilen. Of een volle borst?!
Opnieuw een groovy start?
Een nieuwe levens-smaak-explosie?
Eerst die zo zeer gewenste BDE doorworstelen?
Stel dat het misgaat, wat dan? En dat is een optie waaraan ik 
ook al een lange tijd werk en over nadenk. Welke vrouw gun 
ik alles wat ik kan achterlaten?
Mijn dochters? No way. Die lieten mij immers vallen toen ze 
de voor hen opgestapelde spaarcenten geconsumeerd hadden. 
Hier en daar had ik een huisje in het verleden. In die tijd dat 
ik nog een huis kon kopen voor 45 duizend gulden en dan na 
enkele jaren voor honderdvijftigduizend gulden weer kon 
verkopen. Een tweede huis, na de scheiding, bracht een slor-
dige honderdtwintigduizend gulden op en zo volgden er 
immers nog enkele. Een spaarcentje kan ik wel uitdelen maar 
ook hypocriet verkwisten op mijn zo innig geliefde Ibiza. 
 
 Er passeerden, in mijn leven, de laatste jaren enkele vrouwen 
aan wie ik alles zou willen gunnen als ik zo nu en dan een 
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stukje liefde, geen seks alweer, neen neen, zou mogen 
ontvangen. De een was getrouwd, de ander zat in een foute 
relatie, een volgende was gewoon ondeugend. Ik kan geen 
keuze meer maken. Dook er nu maar eens eentje op die ook 
mijn uitzichtloze gevoelssituatie onder ogen wil zien. Mij 
compleet van mijn stuk brengen. Geven wat ook ik als mens 
nodig heb. Het gemiste inhalen. Voor haar zou ik hét kunnen 
zijn: de juiste gewenste, gezochte catch.  Een honderd percent 
match. Dé speld in de hooiberg; daar zoeken ze toch allemaal 
naar op die flut dating-sites. Nou dan dames: hier! Wel effe 
toehappen dan nu. Nee niet dan, maar nu. Wie durft?
 
 Dit boek schrijven en de laatste pagina’s vol verzinnen met 
non-fictie dat is opvoeding voor mij. Een boek kan opvoeden. 
Het geluk, die ontspanning, die ellende, die pijn, frustraties, 
kromme gedachten, leugens, wensen, prietpraat…
Jaja, ik moet hét loslaten nu. Nú. 
Even teruggaan naar de genesis van het werkelijke probleem: 
mijn jeugd. Geen ouderlijke aandacht. Tijd daarvoor was er 
niet. Tsja, dit begint op een herkauwen te lijken.
 

 Kan ik de zaak nog een beetje opleuken voordat de laatste 
letters neergetypt zijn? Nog effe en dan begin ook ik het zelf 
echt te geloven: 
‘Het boek is slimmer dan de schrijver.’ 
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Maar niet heus. De opsommingen uit het verleden; jeugd, 
mysterieuze ouders, grijpgrage geile mannen en vrouwen, 
uitbuiting van goede bedoelingen. Maakt dit mij nu nog 
geliefd bij een goedbedoelende gemalin? Bestaan die nog? 
Heb ik eigenlijk al uit de doeken gedaan hoe ik me mijn 
ideale partner, in lief en leed, voorstel? Maakt ook niets uit. 
Het is nu immers te laat. Mijn doel staat vast. Lekker uitdelen 
aan wie het ooit toekomt en dan verdwijnen van deze 
aardbodem. Het hemelse heelal in. Terug naar de tijd van 
toen. Terug denken aan de eerste date die mij ontmaagde. Die 
teef heb ik toen zo ongeveer in coma geneukt en tegen de 
muren op in alle standjes, ook op die trillende wasdroger. 
Tenminste dat herinner ik me in die trant. Ga er maar niet van 
uit dat hier nu gelogen wordt, ik vertel immers graag 
verhalen. De seks met en in haar was wonderbaarlijk. 
Sommige momenten borrelen in ongeordende volgorde naar 
boven nu weer. Het punt naderend waar ik een serieus 
afscheid zal nemen van de aanwezigheid hier nadert met 
rasse schreden. Hier en daar vis ik een genoeglijke 
herinnering op. Meestal in de vroege ochtend als ik toch nog 
regelmatig met zo’n ODOL wakker word, vlak voor het 
moment dat ik echt wil opstaan uit mijn bijna versleten 
waterbed. Dan mijmer ik over die date. Ze vertelde over haar 
getrouwde aanbidder. Hij kwam regelmatig onregelmatig 
voorbij- en binnenwippen na een aankondigings-smsje. 
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Ze noemde hem haar tegendemuuropneuker. Ik kon me er 
niet veel bij voorstellen tot het mijzelf overkwam. Tegen de 
muur op. Wat een geknoei is dat als hij weer eens niet in haar 
doos was klaargekomen. Parttime-flex-opvullul? Of kent hij 
een speciaal standje dat ik nog niet heb geprobeerd na de 
ruim 100+ dates die in mijn pretflat, met bordeel- en 
Kamasutra-allures, belandden?  Hoe noem je zo’n vrouw die 
bij elke getrouwde man steeds en steeds weer aan zijn 
goesting toegeeft? Iets als een herkauwvrouw? Nog eens en 
nog eens en nog steeds wordt ze niet wijzer als ze weer eens 
alleen in haar hutje zit te mieren waarom hij er weer niet is. 
 
 Net als een kleurige toverbal doe ik nu tien dingen tegelijk. 
Ik wil weg. Ik wil terug naar de uittreding. Ik wil weer hét 
gelukzijn voelen. Ik wil de achtergeblevenen pijn doen. Alsof 
het iemand interesseert als ik verdwenen ben. Snik snik en 
dan draait de wereld door. Regelen waar ik de overgebleven 
spaartegoeden achterlaat. Aan wie? Wat zal ze ermee gaan 
doen? De rijke single uithangen? Nee, aan mijn kinderen geef 
ik het immers niet, die persten de laatste cent uit hun zo 
geliefde pappa, en toen lieten ze hem, mij, achter.
In niemandsland. 
  Ik drink steeds meer alcohol, en de ellende en gepieker over 
hoe nu dit punt erachter te zetten, wordt steeds heftiger. Maak 
ik nu een inschattingsfout door te denken dat het echt zo 
simpel is als ik mij voorstel? De juiste medicijnen tegelijk 
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innemen en hoppa, het hart klopt niet meer snel genoeg totdat 
het de druk niet meer aankan. Dan heb ik weer die uittreding 
en kan bij mijn neefjes en zusje te rade gaan of ik er goed aan 
deed. Sturen ze mij dan weer terug om nog vele jaren aan dit 
tissue-leven toe te voegen? Mijn flamboyante aspect is op. 
Leeggezogen. Mijn genialiteit kwam met vlagen. Nu is het 
windstil. Stil in mijn leven. Het beetje roering dat ik veroor-
zaakte raakt kant nog wal. Wie goed doet, goed ontmoet. 
Leuk gezegde om de moed erin te houden maar in z’n geheel 
effectloos. 
Even een extra geluksmomentje inbouwen om de resterende 
sentimenten aan geduldig papier te kunnen toevertrouwen. 
Effe mezelf lekker kietelen met ter zake doende dingetjes. 
  Yes, er is nog een lichtpuntje. GBF. Girls Best Friend. 
Metroseksueel. Lief zijn en klaar staan voor vrouwen met wie 
ik verder niets van plan ben. Dat streelt het ego. Narcisme en 
trekjes van hypocriet-gedrag zijn dan niet meer nodig. Zo laat 
ik toch nog een klein spoortje na dat in een enkeling z’n 
herinnering kan blijven voortleven. Leg ik daar de nadruk op 
kan het ook overkomen dat het tijd wordt om uit de kast te 
komen. Moet dat nu? Mijn genen geven mij een ander gevoel 
als ik kijk naar een man en vrouw tegelijk. Wil ik dan die 
vrouw aanraken? Jazeker. Wil ik die man aanraken, zijn arm 
vriendelijk gevoelig vastpakken? Kameraadschappelijk wel 
ja, maar meer? Niet echt. Dus is het klit-gevoel krachtiger bij 
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een vrouw. Oud, jong, dat is vaak om het even. Misschien is 
ze wel anders dan dat ik me voorstel bij het zien van haar.
Mooi, een inspiratiebron dus. 
Ik raak in de wirwar.
  Ware schoonheid zit van binnen! Aha, dan toch maar eens 
uitkijken naar een minder aantrekkelijk vrouwmens? Komop 
komop Hans, effe bikkelen, effe op je tandjes bijten. Wellicht 
is die optie zo gek nog niet.
  Maar ik wilde toch niet verder met dit zo eenzijdige leven! 
Dat gemijmer over hoe wel en of wel en of niet nu verder in 
dit lichaam is een lijpe extreme manier om mijn grijze cellen 
de verkeerde spannings-perikelen te doen toekomen. 
  Een factotum ben ik geworden. Klaarstaan voor iedereen. 
Alles opofferen om dé ander gelukkig te zien zijn en worden. 
Worden ja. Zien gebeuren wil ik het. Een stuk bevrediging 
ondergaan. Wie wil dat niet? Oeps, effe mijn trouwgereed-
schap recht leggen. Zo kan ik niet verder typen.
  Duidelijk komen de beelden plots voor ogen van die snelle 
sportieve date. Ze stormde charmant de woonkamer binnen, 
slechts gekleed in mijn eigen pink-roze Hilfiger overhemd. 
Dat roze hemd dat ik kreeg van de jonge aanbidster die 
enkele malen per week aankwam om uren samen in bed door 
te brengen. Man oh man wat had die een prammen. Groot, 
stevig en … bruin. Chocolade, jammie. Elk bezoek vereerde 
ze mij met een duur aanmoedigings-presentje. Gelukkig maar 
want zonder anti-impotent-viagra-pilletje kon ik haar niet 
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zoveel urenlang, drie keer per week, bevredigen. Een extra 
plank in de inloop kleedkast heb ik eraan gespendeerd voor 
haar lingerie.
Keuze vrij nu. Wie?
  Date-nummer-zoveel kwam binnen met niets anders aan dan 
dat roze overhemd. Dat zag ik duidelijk omdat haar puntige 
peervormige borsten naar voren priemden en heerlijk schom-
melden van links naar rechts. Of was het toch andersom? In 
haar hand scheermesjes, scheerzeep, lavendelolie en enkele 
Japanse kuis-doekjes.
  Tijd voor een intieme schaamstreek behandeling. Als ik de 
ogen dicht deed zag ik m’n mooie bruine oosterse weer voor 
mij en effect had het meteen. Tepels als stinkstokpeuken.
Mijn prestatie-jongeman richtte zich poepiesnel en fier op. 
Een burlesk feestje? Tijd om de schaamhaartjes die ik niet 
had kunnen bereiken weg te werken. Eerst enkele druppels 
lavendelolie op een doekje, opwarmen in de magnetron en 
dan draperen over en rond mijn penis en ballen. Voor zo ver 
die het toelieten. Inweken en ontspannen was het devies.
  Coassistentia van Jürgen Raymann is er poco-loco bij. Een 
lichtbruine vlaag kwam weer voorbij. Een korte flits maar. 
Standje 69; haar en mijn favoriet. De achterkant leek een 
lotusveld. Vele blaadjes van bruin via roze naar bijna wit. 
 
 De peniskop, de eikel, spande zich nu en kleurde paars. 
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Uit dankbaarheid werd er een kusje op gegeven. En meteen 
kwam er spontaan een druppeltje erkentelijkheid uit. Als dat 
maar goed komt. Zouden we nog aan een scheerbeurt toe-
komen? Mijn hand gleed uit terwijl ik de ogen sloot en bleef 
dromen van de bruine oosterse lotusbloem. De kapster-date 
stond naast mij en ik grabbelde even onder het herenhemd en 
voelde een nat doosje. Een S-figuur spookte door mijn hoofd; 
borsten, billen, buikje, taille. 
Glowing my mind. Brown is beautiful.
  Het doek gleed weg van mijn schaamstreek en zachte war-
me, gladde handen depten er lauw water op. Een bakje met 
flamboyante inhoud kwam tevoorschijn. Opgeklopt zeepsop, 
veel gezonder dan instant HEMA-scheerschuim. Geen grap. 
Het leven is nog steeds te kort om alles te beleven wat 
bijzonder is. Voel ik een vurig temperament? En wat is de 
volgende stap? Tromgeroffel ... 
  Een heuse scheerkwast verschijnt ten tonele. Vluchtige 
frivole wentelingen door het zeepsop. Animerende prikkels 
van de puntjes van de dashhaartjes van een heuse overleden 
Graudas Acacia. Een overblijfsel uit de tijd van mijn vriend-
schap met een reeds gedemarreerde hoerenmadame. Boudoir 
bestierster? Tewerkstelligster van jonge net niet geslaagde 
golddigsters? 
  Alleen al de aanraking van de puntjes van dat gevelde dier. 
Dat was een beleving op zich. Mijn onderdanige onderdaan 
wist zich geen houding te geven die fatsoenlijk kan worden 
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genoemd. De situatie kon het hebben. Stevig dynamisch juist 
ja, dat past nu wel. Ik voelde mij goed. Een messcherp 
wegwerpmesje van de Aldi ontwaarde ik binnen mijn 
gezichtsveld. Een éénmalig vlijmscherp mesje? De stop-
peltjes werden weggekrast met handvaardige bewegingen. 
Was het niet haar eerste pik-scheer-beurt? De pijn van het 
krassende mes over de gevoelige streek, het trillen van penis 
en scrotuminhoud werd gefaseerd erger en frequenter, maar 
verdraagzamer en gevoeliger. ‘Pijn is fijn’ hoor ik zo hier en 
daar als uiting. Hoe langer ik het volhoud hoe meer ik merk 
dat de pijn kan worden omgezet naar een gevoelig gevoel. 
Foei, dit gevoel en de gedachten er bij, dat werd langzaamaan 
gênant. Maar wel best vet, cool en gaaf. Dat was even 
wennen aan die nieuwe ervaring. Hoe zal ik een gezond 
perspectief op deze nieuw ervaren gevoelens omschrijven? 
Kan ik er mee leven, wil ik meer, is dit voor herhaling 
vatbaar? Eerst maar eens deze hel-sessie ondergaan tot aan 
het bekende gaatje. Mannen willen immers maar één ding: op 
naar het gaatje én dan voetballen!
  De pijnprikkels werden heftiger, bijna ondraaglijk met mo-
menten. Het krassende scheermesje gaf aan dat de zeepresten 
bijna weg waren. Ik verwachtte een rustmoment omdat de 
haartjes reeds niet meer te ontdekken waren. Toch ging mijn 
kapster nog even lustig verder haar vak uitoefenend. Wellicht 
omdat ze zag dat ik van de pijn begon te genieten. De sm-
bitch. Niet echt mellow yellow. Ze zag dat ik niet meer genoot 
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van de frivole behandeling, die zweefteef. Ze stond op, rende 
de slaapkamer in en kwam razendsnel terug met een door mij 
eigenhandig gemaakt zweepje uit de periode dat ik met een 
ex nog sm- en bondageshows ten beste gaf op de diverse 
erotica-gelegenheden.


 Waar had ze dat pijntuig zo snel vandaan? Dus toch gesnuf-
feld in de krochten van mijn kasten?
  Lang kon ik er niet over nadenken want dichterbij gekomen 
liet ze het herenhemd van haar sierlijke bevallige lijf, met die 
priemende peervormige tietjes, op de grond glijden. Ze zette 
zich schrap, een voet naar voren en haar arm ging ver naar 
achteren en de zweep kwam gierend naar voren met een 
zwieper die mijn penis en ballen tot in de roze eikel trof met 
een diepdoordringende pijnscheut. Ik dacht ineen te zullen 
krimpen maar integendeel; de penis gloeide door de striemen 
van de zweepsprieten die erop waren terechtgekomen. De 
prikkeling deed de penis harder worden en deels verloor ik 
bijna het bewustzijn door de combinatie van lust en pijn na 
enkele van die grievende zweepslagen. 
  Ze liet het gelukkig niet alleen bij pijnigen, kwam dichterbij, 
trok haar kutlipjes van elkaar en liet zich over de kloppende 
pijnlijke paal naar beneden glijden. Haar vingers grepen naar 
mijn tepels en knepen er heftig in. Haar tepels prikten zowaar 
in mijn gezicht en ogen. Schuddend met haar schouders als 
een volleerd stripteasedanseres raakten haar tietjes en tepels 
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mijn gezicht de ene na de andere keer totdat mijn wangen 
zelfs begonnen te gloeien. Er ontschoten haar enige kreten 
alsof het pijn deed dat mijn paal bleef groeien en steeds 
verder haar natte schelpjes uiteendreef. Af en toe wipte ze 
even omhoog en zuchtte dan weer intens diep wanneer de 
druipende lippen zo diep zakten dat ze mijn ballen en glad-
geschoren schaamstreek konden aantikken. De bewegingen 
werden sneller, haar lamenterende kreten harder. Mijn eikel 
gloeide en voelde alsof hij op ontploffen stond zoals bij de 
eerste keer dat ik echt neukte met die MILF-schoonheid in 
Zandvoort. 
  Haar agressieve gedrag werd heftiger. Ze sloeg met de 
vlakke hand in mijn gezicht, kneedde mijn tepels, graaide 
naar mijn ballen en trok er aan. Het gegil nam toe in volume, 
haar onderlijf draaide en schoof heen en weer. Haar ogen 
gingen en bleven dicht. Omhoog en hoger ging haar lijf, net 
niet floepte de eikel uit haar flamoes. Ze zakte omlaag met 
een enorm gegrom en bleef dan doodstil zitten zonder nog 
geluid te maken.
  Mijn penis en resterend lichaam hadden veel doorstaan en 
alles blijkbaar zonder ellende kunnen bolwerken. Ook ik 
voelde nu de kloppende stoten van haar kut. Dat stimuleerde 
als een katalysator mijn ejaculatie en ik voelde een ongekend 
orgasme opkomen. Mijn gegrom en jaaah-kreten lieten haar 
weer terugkeren tot de werkelijkheid. Ze stapte van mijn nog 
sputterende lul af, dook omlaag en omsloot met haar lippen 
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de eikel die de ene na de andere witte straal haar mondje 
binnen spoot.
  Vlagen van wind, koude, pijnprikkels, gloeiende wangen en 
stekende irritatie in mijn tepels bereikten mij nog net. Haar 
volle mond drukte ze op mijn lippen die ze opende waardoor 
al het sperma in mijn mond en langs mijn gezicht droop.
  Nog heel even voelde ik dat ze de wegglijdende druppels 
oplikte en dan…, was ik van deze geile wereld verdwenen. Al 
mijn bloed, kracht en oxytocine waren opgebruikt. Als in een 
coma was ik verdwenen uit deze dwaze kinky situaties die 
seksescapades met zich kunnen meebrengen. 
  Zo heftig als nu kwam het zelden voor. Het licht ging bij mij 
letterlijk even helemaal uit. Dit was niet gewoon gaaf, maar 
kaas-gaaf. (geleend van DWDD)
  Na enkele minuten die enkele uren leken voor mijn likkende 
kapster kwam ik enigszins bij zinnen en we probeerden te 
praten. De werkelijkheid was even uit mij weggeweest, 
wellicht een lichte vorm van een tweede BDE. Oefen-BDE? 
De situatie die ik nu steeds zozeer weer wens. Na de hemelse 
ervaring van het hiernamaals snak ik met overgave naar deze 
vorm van aanwezig zijn in het onmetelijke heelal.
  We spraken, maar haar woorden bereikten mij niet echt. 
Haar vragen kon ik nauwelijks beantwoorden met een kort 
beamen als ze een ja of nee wenste. Totdat het haar teveel 
werd en ze antwoordde: 
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‘Je bent er niet meer bij, leef je nog wel? Je weet niet eens 
meer wat er is gebeurd. Waar ben je met je gedachten?’ 
Maar ik had een totale black-out, een coma met bewustzijn? 
Bestaat dat ook al? Mijn lijf en ledematen gaven geen reactie 
meer. Bewoog ik nog wel? Mijn bewustzijnsdaling  bleek net 
niet de nodige diepte te hebben bereikt om geheel afgesloten 
te zijn van enige invloed van buitenaf. Een licht minimaal 
bewustzijn zoals ik uiteindelijke begreep. Toch waren mijn 
ogen open en reageerde ik op haar vragen. 
De antwoorden kwamen als automatische reacties naar boven 
borrelen.
  Zou ook dit weer een verandering oplevering zoals na mijn 
BDE die optrad na de hartstilstand jaren geleden? De omslag 
in het levensritme, de oppervlakkige benadering en reacties 
op situaties die net niet van het hiernamaals waren. Ze gaven 
steeds weer aan hoe eersteklas, gelukzalig, stil, geruisloos, 
afgesloten en nog veel meer lyrisch mogelijke woorden die 
de situatie na een overlijden zouden kunnen omschrijven. 
Met kleine beetjes ontwaakte ik uit deze lichte vorm van 
coma en kon antwoorden op de vragen van mijn kap-‘ster’. 
Toch zat het haar niet lekker dat ik zo goed als buiten westen 
was geweest en ze sommeerde mij spoedig de huisarts te 
raadplegen. Ik genoot slechts van het gebeuren en zat hemels 
voldaan te luisteren naar wat me werd opgedragen. Begreep 
ze niet dat haar penis-massage een topper was? Haar kundige 
overgave tot een zelfgenot en genot schenken was formidabel 
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blijkbaar. Diepgaander kon ze een man niet bevredigen. Of 
was het pas goed als dit zich tien keer op rij zou herhalen? 
Eénmaal en dan beter dan best was toch zeker het ultieme?
  Gemolken tot de laatste druppel, heerlijke dubbele zinnig-
heden. Geen thema voor op Facebook. Dat medium is nog 
niet op het boekniveau. Daar en dus hier mogen we tot op de 
ranzige bodem ongestraft de lettertjes de vrije loop laten.
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Het einde nadert
 
 En ook al van dit boek en van de tijd dat ik mijn lijf laat 
vertoeven in dit aardrijk. Het vele denken over of die vrouw 
die aangeeft mijn biologische moeder te zijn, geeft alleen 
maar droefheid. Mijn jongste dochter werd door haar geken-
merkt als wellicht niet ’n kleinkind van haar te zijn.
  Hoeveel pijn kan ik nog verdragen? Steeds vaker zoek ik nu 
naar een oplossing om uit deze door emotie dichtgepla-
muurde situatie te ontsnappen. Wanneer ik de strekking van 
dit boek laat lezen aan geïnteresseerden dan komt de vraag 
steeds aan de orde: 
‘Zou die vrouw je echte moeder zijn? Ga je nu op zoek naar 
de waarheid of geef je de moed op en wil je snel naar je 
eeuwige liefdes die nu al lang rusten in een doodskist of urn 
op het kerkhof?’
 
Mijn leeftijd geef ik steeds vaker genuanceerd weer.
Doeltreffend passend aan de wensen van de vragensteller en 
meestal is dat een vragenstelster.
  Met het verstrijken der jaren word ik steeds meer een ranzig 
oud mannetje, hunkerend naar de goedkeuringen van een 
jong grietje. Een glimlach, een zegen, een complimentje, een 
wens die ik mag vervullen voor haar. Simpel, de ouderdom 
hakt stevig erin. Rigoureus!
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  Esoterisch geneuzel! Alleen voor wie mij nu meent te 
kennen. Mijn chakra moet nodig worden bijgesteld.
Een klein beetje speurwerk was maar nodig om te achterhalen 
wie in mijn nabije omgeving spannende zaakjes weet op te 
lossen. Een moord plegen wordt al gedaan voor minder dan 
Euro 2500,-. Als dat geen koopje is? Maar wie verwijder ik 
uit mijn leven om me te wreken op al de ellende die mij is 
aangedaan? De vrouw die ik jaren hield voor mijn biolo-
gische moeder? (*01) Omdat ze mij zoveel jaren probeerde 
voor te houden dat ik haar zoon ben? Ik was immers nooit 
meer dan haar: ‘pain in the ass’, op z’n Hollands: haar 
aambei! Of een van mijn jongere broers die maaiend en 
graaiend de bankrekening van haar leegplunderen met als 
smoes dat ze het geld hard nodig hebben om omaatjelief te 
onderhouden? De vele tienduizenden Euro’s die ze wisten te 
verduisteren bij de verkoop van ons zo geliefde huisje in de 
Belgische Ardennen zijn niet terug te traceren en de vrouw 
die er meer van zou weten begint aan haar dementie-periode, 
zodat mijn broers steeds meer vrij spel hebben haar 
bankconto verder leeg te bietsen. 
  Iedereen die hen ook maar een strobreed in de weg legt bij 
het vergaren van steeds meer kapitaal wordt gedreigd met de 
FIOD. Een mogelijkheid is om dat verder te laten onderzoe-
ken of toch grofweg het mes erin en ‘ausradieren’?
  Opruimen dat addergebroed of toch hun vrouw of hun kind 
laten verdwijnen of kielhalen? 
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  Als een vrouw achterblijft wordt het een genietende rijke 
weduwe die enkele rouwjaren en reparatiejaren na het verlies 
de gewillige nymfomane gaat uithangen en lallend feest-
vieren op Ibiza en die hete verdorven wereld gaat verkennen. 
Een kind iets aandoen is verwerpelijk, toch is het minder 
heftig als het al volwassen is. Maar wat bereik ik ermee? 
Boosheid? Afschuw? Verachting? Taakstraf?
Plantsoenendienst als ik niet toerekeningsvatbaar en getrau-
matiseerd word bevonden? 
 
Agressief ben ik geworden door de verwondingen uit mijn 
jeugd en nu worden die ook nog aangewakkerd door het besef 
dat ik nooit zal weten wie nu echt mijn natuurlijke moeder is. 
Een vraag die nooit meer zal worden beantwoord. 
  Het stempel:
‘batteraaf’, ‘stomme boer’, ‘lastpost’, ‘ongewenst figuur’;
woorden die door die ‘moeder’-vrouw zo vaak en zelfs in het 
bijzijn van anderen werden geuit, denderen steeds harder 
door mijn hoofd. Nachtmerries heb ik ervan. Hunker ik daar-
om, als een figuur met té veel eigenliefde, naar elke grijpbare 
positiverende erkenning? 
  Even opleuken deze gedachtenkronkels en sorteren welke 
perspectieven er nu zijn. 
-Zelf uit deze heisa weghollen …
-Bijna-moeder laten verwijderen … 
-Broers opruimen …
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-Vrouw van broer kopje kleiner maken …
-Kinderen van broers liquideren …
 De agressie is nog niet omgezet in een gestructureerd denken 
over een intelligente oplossing. In alle situaties, behalve de 
eerste, zal ik een gevangenisstraf en psychiatrische behande-
ling niet ontlopen. 
  Dus toch maar kiezen voor optie één? Maar dan moet ook 
meteen dit boek als ‘afscheidsbrief’ op de plank komen, zodat 
iedereen weet waar het aan schortte in mijn existentie op deze 
kloot. Wie gaat de royalty’s opstrijken? Wie gaat er vandoor 
met mijn spaarcenten? Wie neemt de verzamelingen in zijn 
huisje op en zal er net als ik van kunnen genieten of wordt het 
moeizaam samengeraapte materialistische spul gedumpt op 
marktplaats of naar de rommelmarkt gebracht? 
  Wanneer ik voorzichtig dit item aantip tijdens een ‘tête-à-
tête’ met een vriendin bij een lekker gezellig hapje dan zie ik 
steeds weer de ogen tranen. Het komt dus toch té hard aan. 
Ofschoon, tien jaar geleden had ik een infarct en als ik niet 
minuten later gereanimeerd was geworden dan hing ik nu lui 
achterover in de hemel met de Heilige maagd Maria op 
schoot en ‘n harpje en een drankje en deed niets anders dan 
‘frolokken’, en die maagd eindelijk eens te verleiden tot wat 
meer hand- en mondwerk. Halleluja. Oeps: ‘blasfemisch’.
Dus zijn de jaren die me nu geschonken zijn een ruim maar 
niet aangenaam extraatje geworden. Nee, mijn staartje gaat er 
niet hard genoeg van kwispelen.
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Alles overdoen? No way.
  Mooie jaren die deels wél gelukkig waren. Geleefd, geliefd 
en genoten van alles wat het Rooms Katholiek geloof me had 
verboden. Schrap dat Katholiek maar in mijn vocabulaire. Na 
die vele jaren in die ‘heilige’ gevangenis, elke ochtend naar 
de kerk, elke avond naar het lof, elke zondagochtend een 
Gregoriaanse hoogmis gezongen, in de meimaand Maria-
maand vieren en een extra lang avond-lof met veel ‘Oh Sterre 
der Zee’. Daaraan konden we ons heerlijk uitleven en naar 
hartenlust er lustig op los gillen. En ja, daarop volgde dan 
weer een strafoefening tijdens de vrije zondagmiddag en 
werd het passend katholiek-kerkelijk zingen geoefend. Nee 
dat katholiek dus niet meer met een hoofdletter. Het was 
immers geen christelijke tijd in die gevangenis met 
pedofielen als begeleiders in de buurt; overal en elk moment 
van de dag snakkend naar een ‘push-over’.
  Ik, het memorabele ondergeschoven kindje van het gezin, 
laat nu weer van me horen en vernemen. Het plan is gereed. 
Een goede moord hoort thuis op de juiste locatie. Daar waar 
alle ellende begon.
  Sebastiaan Bergmann, dé criminoloog, zou het niet beter 
weten te duiden. Leren van de vaklui. Het terrein van de 
kostschool? En wie wordt het slachtoffer? De vrouw van 
broertje Graaimaarraak? Zijn uitgenaaide x-potige shopping-
muts. Een prima optie. Hij als impotent dwergje van de 
familie zal achterblijven en spoedig weer zijn psychiater 
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raadplegen die ook aan zijn zijde stond na die fake-‘burn-
out’. Opgebrand? Geen zin meer! Huisje poetsen in 30 
minuten. Daarmee pronkt hij zo graag. De snel-graai-cleaner. 
Haha, ik word lekker opgefokt. Ik krijg er ‘zin an’. 
Niet te lang meer wachten nu. Contacten met de bekende 
Roemenen en Bulgaren verstevigen en een goede prijs af-
spreken. Daarna zal mijn infarct weer opspelen en duiden dat 
nu, ‘tienjaarlater’, een herhaling niet onwaarschijnlijk meer 
zal zijn. De medicatie ligt al klaar om al de ellendige 
gevolgen van mijn perfect geplande daden te verdoezelen.
  Komop, volg me; je mist meer dan je meemaakt als je je niet 
verdiept in mijn verstoorde psyche van dit moment. Een 
humaan trauma? Esoterisch geneuzel. Conceptueel? Goede 
nazorg begint met erkenning? Te laat. De erkenning is er, de 
nazorg is het overleven, ná de dood. 
  Houden van? Wie hield er werkelijk van mij?
Mijn ‘verloren’ zus. Bij haar jaardienst; waar de gris- en 
graai-broers, zou-zijn-moeder en overige familie zich niet 
eens laten zien? Druk druk met genieten en bankhangen?
 
 Houden van, dat deed ik ook ooit; van een Napolitaanse, ge-
trouwd. Ondeugend, aanhankelijk, emotioneel, spontaan, 
seks-belust, tekeergaan als een jonge wolvin bij volle maan, 
de mentaliteit die de Napolitanen zo kenmerkt. Dé hemel op 
aarde. Te weinig jaren beleefde ik een hemelse tijd in ‘mia 
bella Napoli’.   
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  Ook daaraan kwam een einde, een einde aan echte liefde, 
echt mogen houden van. De zou-zijn-misschien-mijn-moeder 
is wellicht gewoon een hoer geweest in haar jonge jaren en 
kon dus deze hoerenzoon niet accepteren. Die ouwe ritsige 
korkel. Oef dit slaat me arrogant en klam uit de plunje. Tijd 
om eindelijk tot volledige actie over te gaan. 
Dit boek geeft de beweegredenen aan door beschrijving van 
de voorhistorie en de ontstane trauma’s. Na mij de zond-
vloed? Na mij zullen er enkelen even iets overdenken, maar 
wellicht maar even, want meer zal er gezocht worden naar 
hebben en grabbelen naar overblijfselen. Huisraad, bankre-
kening; alles zal worden geplunderd. Twee dochters heb ik, 
beiden hebben pappa uitgemelkt. Ze ontdekten dat pappa 
klaar was met geven en hebben zich omgedraaid, opgejut 
door de mamma; ‘auf ein nimmer Wiedersehen’. Dus die 
lieverdjes vallen ook af als erfgenamen.
De slingers van m’n leven kunnen van de muur.
  Ook daar wilde ik nog snel een liefdevolle oplossing voor 
ontdekken; een vrouw die het waard is dat ze alles, ja alles 
mag overnemen. Een adequaat zeurvrije dame die alleen aan 
mij zou denken in de laatste periode van het zijn op deze 
planeet, alvorens van dit toneel te verdwijnen. 
Woorden en zinnen als: ‘ja maar jij…’, ‘wat betaalt dat…’, 
‘vind ik niet leuk…’, ‘doe ik niet graag…’, ‘wil ik niet…’. 
Als ik die hoor uit de mond van een vrouw dan valt ze 
meteen af als kandidate. Mannen moeten jagen? Vrouwen 
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mogen zich inzetten voor een man. Dé vrouw die dat doet, 
een berichtje stuurt op de late avond: ‘welterusten’. In de 
ochtend: ‘Goede morgen, ik ben blij je te kennen…’ Die dat 
doet maakt een kans. Kort geleden dook plots zo’n vrouw op 
in mijn leven en ze had precies die eigenschappen waarvoor 
ik door de knieën ga: een subtiele lichaamsgeur, frisse mond-
geur, penetrerende transpiratiegeur waarvan mijn contem-
poraine thrillziekte het geurspoor bleef volgen. De geur drong 
door tot al mijn organen. In de ochtend ontwaakte ik en 
voelde weer die geur. Kansen om haar transpiratievocht op te 
vangen na een wild spinning-ritje liet ik niet voorbijgaan. De 
doekjes begeurden nog lang mijn boudoir-bedje. Totdat ze op 
’n onbezonnen moment meer wenste dan ik kon geven en ook 
zij draaide zich pardoes als een verongelijkte, verwende diva 
om en liet mij links liggen buiten haar leven.
  Kansen te over voor wie tot hier heeft begrepen waar de 
waarde te ontdekken is die te vergeven is. Golddigger mag je 
zijn. Kleed me uit. Maak mij straatarm. Laat mij ervan 
genieten dat jij geniet van je geneugten. Sla me als je je zin 
niet krijgt. Grijp naar de zweep. Smijt me als een ontevreden 
verongelijkt kind en eeuwig jammerend slachtoffer in de 
hoek. Laat me herbeleven die hele narigheid van ongewenste 
koter te zijn om die pijnen van vernederingen in mijn leven te 
doen verwerken. Pleur me nogmaals in de bak ellende die ik 
over me heen kreeg.
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(*01) december 2016 is ze overleden
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Laatste episode
 
 ‘Ein Buch mit sieben Siegeln’ zo mag dit boek ook heten. De 
vele heilige huisjes die omver worden getrapt zijn niet voor 
allemans oren bestemd.
De goedheid met voeten getreden.
Uitgenaaide feest-mutsen op datingsites. Kalk-oenen. En ze 
denken ook nog dat ik een latexlikker ben. 
Mijn viezepraatjeskraan gaat op spuitstand, alles moet eruit. 
Gram, ellende, woede, kwaadheid, schijnvertoningen, heb-
zucht, graaibroers, hebbers, eenzaamheid in het internaat, 
intrinsiek slecht volk, hartinfarct, BDE, intimiteitloos, oma’s-
hersenspoel-zinnen, nachtmerries, mega-impacts, dissociatief, 
vormgevende slips, batteraaf, stomme boer, knijpkut, 
lustbevrediging, compromisloos, oraal karakter, narcisme,
automutulatie…
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Wat ik nog even kwijt moet …
 
Blij mee soms misschien		Niet blij mee
- opa zijn van Fleurtje	 en Rosalie	- Fleurtje mag ik niet zien
- dochter Sarah die mij ietsje begrijpt	- gevoelloze (dode) ‘moeder’
- happy-single-leven			- graaiende hebberige broers
- BDE, 1, 2, en z.s.m./t.z.t. 3		- familieleden die mij lieten ‘vallen’
- Jelle, Leo, Josta			- ‘vriendinnen’ die mij niet ‘snappen’
- Andrea, Monika, Regina enz.		- CarpeDiem-roepers die niets DOEN
- Borsten, alle maten…		- overbehaarde kutjes
				- Rosalie mag ik (nog) niet zien
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Er is ooit iets vreselijk misgegaan waardoor mijn bodem uit 
pijn bestaat (Heleen van Royen).


Soms denk ik ook aan een oplossing: terminaal!
[image: C:\Users\eds\Desktop\bio mystiek.JPG Rechthoek]
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Verantwoording
 
 Geen angst. Het meeste dat je heb gelezen beleefde ik in 
mijn zieke hoofd. Toch is er weinig verzonnen van de 
woorden in dit overdadige herhaal-epistel. Karakters en 
personen zijn veelal werkelijk aanwezig en/of ze zijn er 
misschien zelfs niet meer op dit moment. Maar ze waren er 
echt. Meen je je te herkennen dan heb je een probleem. Jouw 
probleem dus. Het mijne niet of al niet meer als ik mijn zin 
heb kunnen krijgen en dit boek de boekenplank bereikt, nadat 
ik me heb verlustigd aan de juiste combinatie van 
medicamenten om via een BDE het droge fysieke te verruilen 
voor een onmetelijk geluk in het hiernamaals; verenigd met 
degenen die mij wél wilden waarderen en accepteren. 
  Een bevalling? Een zware tijd van ruim twee maal negen 
maanden om te komen tot het eindresultaat van De-Bio. 
  De hulp van weinigen rondom mij hebben dit boek mogelijk 
gemaakt. Niet alleen om te komen tot dit schrijfwerk maar 
vooral om mij het juiste inzicht te verschaffen in mijn volge-
maakte leven ende daad bij het woord te voegen.


Resumerend: de portee van dit verhaal is mij vrij te pleiten 
van toekomstige handelingen.
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Jij, jou bedank ik voor het ‘begrijpen’ van het ‘inhoudelijke’ 
van dit boek.
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Jagend ‘wild’ in rokkostuum, postuum.
 
 
[image: C:\Users\eds\Desktop\New%20roadsign.jpg]

 
 
312


Addendum
 
 
 Wat verwacht je in een relatie van je partner?
Datgene wat je tekort kwam in je jeugd als kind.
Ieder kind heeft basisbehoeften en het recht op een eerlijk 
leven.
Hebben we die primitieve behoeften niet vervuld gekregen 
door onze niet monogame ouders, dan zullen we als volwas-
sene, dit onbewust van een nieuwe partner verwachten. Een 
partner wenst dat ook van de ander. Voor je het weet beland je 
in een vorm van machtsstrijd binnen de relatie.
 Misbruik op het seksuele vlak verstoorde de normale sek-
suele ontplooiing bij mij. Trauma’s ontstonden. Als partners 
begrepen we elkaars behoeften nooit en wisten die niet naar 
behoren in te vullen.
Bij mij was het duidelijk de verstoring van mijn seksueel 
inzicht, de moederliefde die nooit werd ontvangen en niet aan 
mij gegund, hoezeer ik er, zelfs nu nog tientallen jaren later, 
bijna om smeekte bij mijn z.g. moeder. Hierdoor heeft een 
relatie of vriendschap nooit de inhoud kunnen krijgen die 
ervoor nodig was.
Mijn momentele uiterlijke charme en romantiek verbergt de 
reeds klaarliggende wraakzucht, voor het moment dat je mij 
als vriend of relatie niet tegemoet komt zoals ik het nodig 
heb!
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Mijn hele leven ging ik al gebukt onder steeds terugkerende 
pijn in mijn onderrug. Deze werd gefaseerd erger en cumu-
leerde de laatste jaren zodanig dat zelfs enkele meters lopen 
tot een bijna onmogelijke opgave is geworden.
Bij de overgrote meerderheid van patiënten met chronische 
lage rugpijn is er geen duidelijk oorzaak aan te wijzen. 
Een verklaring voor de pijnklachten is blijkbaar te vinden in 
psychische oorzaken; o.a. een reactie op ‘n onverwerkt trau-
ma. Geestelijke spanningen die stress veroorzaken.
Tevens is er een verband met het systeem in het lichaam dat 
stressreacties regelt. Een psychologische behandeling zou in 
de toekomst zinvol kunnen zijn om zo de klachten te beper-
ken of om er beter mee te kunnen omgaan. 
 
Werk aan de winkel? Nu? Té laat…?!
Op naar emotionele bevrijding! 
Mijn ‘focus’ verleggen naar het hiernamaals…
 
Adieë wa …,
het was me een satanisch genoegen dit neer te pennen…
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Finale
 
 
Omdat ik even te hard reed en mijn moeder een ‘ouwe koe’ 
noemde ben ik nog geen crimineel. Toch?
 
Dankbetuiging
 
 
Mijn dank gaat uit naar de diverse lezers en lezeressen van de 
eerste en tweede druk van deze 99,999% non-fictie biografie. 
En vooral voor de vele kritische opmerkingen en eerlijke 
reacties. 
Dankjewel: Anna-D, José B, Simone G, Moniek en en…
 
Wil je meer over het onderwerp ‘misbruik door de RK’ lezen 
en weten, gooi dan eens een blik op de website en facebook-
pagina van Bert Smeets van de stichting MeaCulpa.


www.bertsmeets.nl
www.facebook.com/bert.smeets
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‘Einde’

jammie, alweer een explosie van leuk
( Uit Q1 en Q2; spitsvondigheden )

Ook een Padiki.nl uitgave.
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Moeilijke woorden?
Abdomen: buik

Adequaat: bijpassend

Aversie: afkeer

Attitude: het gedrag

Automutilatie: zelfpijniging

Aversie: afkeer

Bagatelliseren: wegwuiven

BDSM: Bondage en Discipline

Bobby style: kort schuinaflopen naar voren haarsnit

Botol tjebok: fles met water voor op de op wc

Brainwashen: hersenspoelen

Capsaïcine: een sof die receptoren op de tong stimuleert

Clashen: meningen tussen twee opties

Competitief:  wedijverend

Conceptueel: uitdaging van het intellect

Confucianisme: filosofie van Confucius

Congruentie: in overeenstemming zijnde

Consensus: overeenstemming

Contemporaine: hedendaags

Coprolieten: uitwerpselen van wormen uit de prehistorie

Cougar: oudere vrouw met heel jonge vriend

Cumulatief: optellend

De prins gesproken: veel gedronken

Decorum: passende kledij

Dejà vu: ooit eerder beleefd

Demarrere: ontsnappen

Dermovate: bestrijdt eczeem en jeuk

Dilemma: moeilijke keuze

Dissonant: wanklank

Eruptief:  uitbarstend

Filofax: ronde kaartenbak

Flamboyant: zwierig

Genesis: het begin

Gigantesse: grote wellustige vrouw

Gigolo: mannelijke prostituee‚

Guilty pleasure: schuldig pleziertje

Guling: langwerpig slaapkussen

Homicide: moordadig

Hypocrisie: schijnheiligheid

Ikigai-moment: levensdoel

Irrelevant: onbelangrijk

Ithyphallofobie: angst hebben van zien of denken aan een penis in erectie

Kottekes in de poep: Vlaams voor cellulitis

Lamenteren: jammeren

Lucide: bij bewustzijn

Mellow: zachtaardig
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Monomaan: totaal in beslag nemen

MULO: meer uitgebreid lager onderwijs

Narcisme: met obsessie voor zichzelf

Oepsgebied: het hersengedeelte dat waarschuwd voor vergissingen.

One-issue party: met slechts één doel

Optometrist: meer gespecialiseerde opticien

Outing: ongevraagd seksuele voorkeur bekend maken

Oxytocine: wekt in de hersenen een pleziergevoel op.

Patisserie banketbakkerij

Pavlov effect: de associatie die ontstaat tussen een voorwaardelijke prikkel en een    

                        voorwaardelijke reflex

Pedagogiek: opvoedkundig

Penitentiën: boetedoening

Penologisch: strafoplegging

Portee: bedoeling

Recalcitrant: tegendraads

Reprimande: berisping

Reprimande: uitbrander

Rudimentair: in de basis aanwezig

Spanking: klapjes geven

Stante pede: op staande voet

Stennis: drukte maken

Stigmatiseren: brandmerken

Stoïcijns: onverstoorbaar

Swipen: wegvegen

Tantra: rituele praktijk gericht op geestelijke verruiming

Thorax: borstkas

TIA: aderverstopping in de hersenen

Tsappelen: hunkeren (dialect)

Zolpidemtartraat: slaapmiddel 
 
 
(©) www.padiki.nl Henk Kuijpers 2014-2018-2019
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Doel

De inrichting wil hare leerlingen naast flink en degelijk onder-
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Onderwijs

De school leidt op voor Seminarie en Gymnasium, voor Hoo-
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ihelsche- en kerkelijke geschi

vakken van het Lager Onderwijs, Franscii en
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in viool-en pianospel.
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Pensionaatslied
Ver in 't Zuiden van ons land
Ligt de kostschool Bleijerheide,
gieeds peroemd als onderpand
Van de licfde, dic ons leidde.
Licfde, die ons bidden Jeerd'
Werken ook voor het later leven,
Liefde, die zo beiden eerd’,
Aan ons alles heeft gegeven. |\
Toch niet dor het leven was, ~
Ook het spel werd er bedreven:
Achter d'voetbal rende ras,
Groot en klein, al omhet even,
Gij, de” Broeders van Sint Frans,
Die ons daar al leerdet leven,
Neemt de dank van allen thans,
Vaoor het vele, ons gegeven.
Als het wur van afscheid slaat
En wij allen achterlaten:
Groet dan ieder, die er gaat,
Groet dan allen, die er zaten,
Schone tijd daar doorgebracht,
Hoe vaak heb ik al gedacht
Aan U, zaal'ge tijd der jeugd,
Die mij schonk zo vele vreugd!

Refr.:

* De groeten van
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